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St. Vincent Burnu kayalıkları Portekiz kıyılarında yüksek ve vahşi bir şekilde durmakta ve Avrupa'nın güneybatı ucunu oluşturmaktadır. Burada, ilk Avrupalıların dünyanın sonuna ulaştıklarına inandıkları yerde, güneşin alacakaranlıkta Atlantik'e batışını izleyebiliriz. 
Her gece ısı ve ışık kaynaklarının ertesi sabah yeniden doğmak üzere okyanus tarafından söndürüldüğünü gördüklerini düşünüyorlardı. 
Bu tür efsanelere daha elverişli bir yer bilmiyorum. Bu çorak kayalıkların ötesinde manzaraya bakan kimse sonsuz bir denizden başka bir şey görmüyor. Arkada, üzerinde fırtınalı tarihin dalgalarının yuvarlandığı bir kara kütlesi var. Avrupa öncelikle Asya'nın kuzeybatı köşesinde yer alan mütevazı bir yarımadadır. Portekiz kıyılarından kuzeye, Kuzey Kutbu'na, güneye Akdeniz'e ve doğuya, bir yol kenarındaki kaba metal bir işaretin keyfi bir sınır çizdiği Kafkasya ve Ural dağlarına kadar uzanır. Bu kıtada hiç çöl yoktur ve sadece bir tane kayda değer dağ sırası, Alpler vardır. Çoğunlukla ılıman bir gökyüzü altında verimli bir alüvyon ovasıdır ve 750 milyon insana, yani ABD nüfusunun iki katından fazlasına ev sahipliği yapar. 
Avrupa'nın dünyadaki insan toplulukları arasında üstünlük iddiası yoktur. Diğerleri büyüklük, uygarlık ve refah açısından ona rakip olabilir. İkinci bin yılın sonlarına doğru imparatorluk hakimiyetine yükselişi muhteşem ve kısa ömürlü olmuştur. Ancak Avrupa'nın çeşitliliği ve askeri üstünlüğü, dinamizmi ve ekonomik enerjisi, bilimsel becerisi ve kültürel yaratıcılığı ona insanlık tarihinde özel bir yer kazandırmıştır. Bugün bile, göreceli bir gerileme döneminde, dünyanın dört bir yanından gelen mülteciler, göçmenler, akademisyenler 


ve gezginler için bir mıknatıs olmaya devam etmektedir. 
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Avrupa kelimesi MÖ altıncı yüzyılda Yunanistan'ın kuzeyindeki anakarayı ifade etmek üzere ortaya çıkmıştır. Hiçbir zaman kabul edilmiş sınırları olmamıştır. Önceleri Roma imparatorluğu, daha sonra da Hıristiyanlık ile eşanlamlıydı ve her ikisi de bugünkü Avrupa'nın sınırlarının ötesine geçerek Asya ve Afrika'nın büyük bölümünü kucakladı. Doğu sınırı hiçbir zaman sabit olmamakla birlikte genellikle Urallar, Karadeniz ve Kafkas dağları olarak kabul edilmektedir. Bu sınır Avrupa Rusya'sını kapsamakta ancak İstanbul Boğazı'nın doğusundaki Türkiye'yi ve Gürcistan'ı dışarıda bırakmaktadır. 

Bu kıtanın kısa tarihi esasen politikasıyla, insanların toprak üzerindeki güç mücadelesiyle ilgilidir. Hobbes, insanların sürekli çatışma çıkarmak için doğduğunu ilan etmiştir. Bu çatışmanın şiddet içermesi gerekip gerekmediği açık bir soru olarak kalmaya devam etmektedir, ancak Avrupa'nın hikâyesi savaşta başarılı olanlarla, yönettiklerinden ziyade yönetenlerle başlar. Bu, en azından yakın zamana kadar hikâyesine savaş pratiğinin ve dolayısıyla savaşların hazırlandığı ve sonuçlandırıldığı süreçlerin hakim olduğu bir kıtadaki gücün anlatısıdır. Bugün bile Avrupalılar birbirleriyle barış içinde yaşamak için anayasal bir formül bulamamış görünüyorlar. 
“Avrupa” ile neyin kastedildiği konusunda durmadan tartışıyorlar. 

Tarihin tartışmalara ev sahipliği yaptığının farkındayım. Bazı tarihçiler Avrupa'nın hikâyesine siyasi bir yaklaşımı taraflı bulacak, iktidarın kurbanları olan yoksulları, köleleştirilenleri, kadınları, göçmenleri ve yabancıları dışarıda bıraktığını düşünecektir. Hepsinin en az benimki kadar “geçerli” tarihleri var. Avrupa'nın emperyal boyunduruğu altında yaşamış yabancılar da Avrupa'yı farklı bir ışık altında göreceklerdir. Bu kitabın, bir kıtanın anlatısında gücün kullanımı ve dağılımı hakkında olduğunu Kİ YARANILIR Diğer tüm anlatıların başlangıcı olarak durmalıdır. 

Benimki geleneksel bir tarih. Avrupa'nın hikâyesini dönemlere ayırdım. Bunlar en geniş anlamda klasik dünya, Orta Çağ, devletlerin büyümesi ve modern çağdır. İlk dönem Yunanistan ve Roma'yı kapsıyor. İkincisi, Hıristiyanlığın önce Akdeniz'de sonra da Kuzey Avrupa'da kazandığı zaferi, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun 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yükselişini ve İslam'ın Akdeniz havzasına gelişini kapsar. Üçüncü dönemde ulusların yükselişi, din ve veraset savaşları ile on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyılların ideolojik devrimleri yer almaktadır. 
Geçtiğimiz yüzyılın felaketleri ve bugün bildiğimiz kıtanın yeniden inşası ile son bulmaktadır. 

Yol boyunca, okuyucuları daha fazla araştırma yapmaya teşvik edebileceği umuduyla, Avrupa'nın tarihine damgasını vuran tartışmaları belirttim. Avrupa'nın hikâyesinin “çağlara” bölünmesi konusunda görüş ayrılıkları olduğunun farkındayım. Yunanistan ve Roma'nın klasik kültür için göreceli önemi; Bizans'ın Avrupa'nın evrimindeki önemi; Müslüman istilalarının kıta üzerindeki etkisi; kilisenin Avrupa'nın birçok çatışmasındaki rolü ve Rönesans ve Aydınlanma'yı teşvik eden ya da engelleyen rolü konusunda farklı görüşler var. Bu farklılıkları öylece onaylayarak geçebilirim. 

Bu bir Avrupa tarihidir, Avrupa uluslarının değil. Zaman içinde birbirleriyle etkileşim içinde olan bir grup devletin nasıl kolektif, kıtasal bir bilinç geliştirdiğini anlatma girişimidir. Coğrafya, bazı bölgelerin bu gelişim için diğerlerinden daha kritik olduğu anlamına gelir ve bu benim anlatıma rehberlik etmiştir. Doğudan Batı Akdeniz'e, oradan da Alplerin kuzeyinden Orta Avrupa'nın büyük nehir havzalarına geçiyoruz. Fransa, Almanya ve yakın komşuları geçtiğimiz bin yıl boyunca Avrupa hikâyesinin merkezinde yer aldılar ve bugün de yer almaya devam ediyorlar. Aynı şekilde İberya, Britanya Adaları, İskandinavya ve Doğu Avrupa daha spazmodik ve periferik roller oynamıştır. Bunun pek çok ülkeyi resmin dışında bıraktığının ve kendi ülkesi atlananlara üstünkörü görünebileceğinin farkındayım. Babamın ülkesi Galler'in bir rolü yok. Ancak bu bir bütün olarak Avrupa'nın hikâyesidir, parçalarının değil. 

Benim odaklandığım nokta, faaliyetleri bu hikâyenin bir parçası olan ve etkilerini ulusal sınırlarının ötesine taşıyan Augustus, Şarlman, İll. Innocentius, V. Karl, Büyük Katerina, Napoleon, Hitler ve Gorbaçov gibi liderler. Bir iktisat öğrencisi olarak kaynakların ve paranın siyasetteki rolünün farkındayım, ancak bu bir iktisat tarihi 


değil. Kültürel bir tarih de değil. Avrupa'nın zengin sanatçı, yazar 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ve müzisyen kadrosundan ve önde gelen entelektüel figürlerinden, ana hikâyeyi aydınlattıklarını düşündüğüm yerlerde bahsediyorum. 
Böylece Sokrates, Aristoteles, Büyük Gregorius, Shakespeare, Goethe, Beethoven, Hegel ve Marx ile tanışıyoruz. Onlar bu zamanların sürekli kendini gösteren dramının Yunan korosudur. 

Anlatı boyunca ortaya çıkan çeşitli temalar, anlatıyı birbirine bağlamaya hizmet ediyor. Bunlardan biri, şiddetin ve şiddet teknolojisinin, en azından yakın zamana kadar, bu anlatıdaki olağanüstü rolüdür. Bir diğeri ise bir yanda Helenistik ve Roma kültürünün, diğer yanda ise Hıristiyan etiği ve inancının ikiliğidir. Her iki erki de birey üzerinde dışsal bir ahlaki otorite öngörürken, aynı zamanda ister kilisede ister devlette cisimleşmiş olsun, bireyin bu otoriteye karşı bir güç olduğu fikrini uyandırmıştır. Diğer iki tema ise Yunanlardan itibaren yönetim gücünü meşrulaştırmak ve rıza ile ilişkilendirmek için yapılan huzursuz arayış ve ulus devletlerin ortaya çıkışını ilerletmek için ticaretin ve ardından sermayenin yaratıcı enerjisidir. Son bir tema ise bu güçlerin yirminci yüzyılda kıtayı kendi kendini yok etmeye nasıl yaklaştırdığıdır. Bu krizden Avrupanın modern dünyaya en iyi huylu mirası olan demokratik bir rejim altında sosyal piyasa ekonomisi fikri doğmuştur. 

Anlatımı kesinlikle kronolojik tuttum, çünkü tarihin ancak zaman içinde etkinin, nedeni takip ettiğini görebildiğimizde anlam kazandığına inanıyorum. Bu nedenle, mümkün olan her yerde dolambaçlı yollardan, geriye dönüşlerden veya ileriye sıçramalardan kaçındım. Hikâye için önemli olan insanların ve fikirlerin tasvirlerini verirken, bir anlamda hikâyenin ana itici gücünü taşımayan her şeyi çıkardım. Bu hikâye, savaş sonrası Avrupa birliği çabalarının yaşadığı zorlukları bir sonuca bağlamakta tereddüt ettiğim bir noktaya doğru ilerliyor. 

Uzun zamandır mevcut Avrupa Birliği'nin ve onun yavrusu olan Euro Bölgesi'nin yapısı ve davranışları konusunda şüpheciyim, ancak işbirliğine dayalı canlılığının önemi konusunda hiçbir şüphem yok. Bu araştırmadan kendi kıtama duyduğum hayranlığı artırarak çıktım. Tüm baskılarına, zalimliklerine ve süregelen hatalarına 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rağmen onu, kültürü, liderlik ve hayırseverlik kapasitesi açısından verimli, dünyanın dikkate değer bir köşesi olarak görüyorum. Geçmişte diplomasisinin ne kadar kolay ve sık bir şekilde kaosa ve kan dökmeye dönüştüğünü öğrendim. Ayrıca tek bir siyasi varlık olarak bir araya getirme girişimlerinin ne sıklıkla başarısız olduğunu da öğrendim. Birlik ve çeşitlilik arasında bir denge bulmak her zaman olduğu gibi Avrupa siyasetinin belirleyici zorluğu olmaya devam ediyor. Sonsözümde bu konuya tekrar döneceğim. 

Son olarak, kısalık üzerine bir not. Bu kısa kitap, daha uzun bir kitap için zamanı ya da eğilimi olmayanlara yöneliktir. Tarihin genişlikten ziyade derinlemesine öğretilmesinin daha iyi olduğunu savunan ders programlarına katılmıyorum. Derinlik genişliği takip etmelidir, çünkü bu olmadan tarih anlamsızdır. İnsan faaliyetleri- nin zaman çizelgesine dair farkındalık olmadan, bireyler çıplak bir sahnede birbirinden kopuk figürlere dönüşür. Birbirleriyle tarih konuşamayanların söyleyecek anlamlı bir şeyleri yoktur. Bağlam -yani orantı duygusu- her şeydir. 

Cicero'nun “tarihten habersiz olmak her zaman çocuk olmakur” sözüne katılıyorum, ancak rastgele olaylar dizisi olarak tarih, çarpıtmaya ve sömürüye, abartılı sadakatlerin ve uzun süredir devam eden şikayetlerin silah haline getirilmesine yol açar. Bu nedenle tarih sanatı sadece hatırlamak değil, aynı zamanda neyi unutacağını bilmektir. Geçmiş zamana bir olay örgüsü ve anlatı kazandırmakla ilgilidir. Kısa bir tarihin üstlenmesi gereken görev budur. 
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Ege Şafağı - Yunanistan'ın İhtişamı 
MÖ 2500 — 300 


Şafaktan önce: İlk Avrupalılar 


Tanrı olmak işe yarıyor. Zeus Fenike kıyılarını seyrederken gözü sahilde oynayan Europa adında güzel bir prensese takılmış. Arzuyla tutuşarak kendini beyaz bir boğaya dönüştürmüş ve onun yanına gitmiş. Bu güzel yaratık karşısında büyülenen Europa, boğanın boynuna bir çelenk takmış ve sırtına turmanmış. Şair Ovidius'a göre boğa denize açılmış ve Girit adasına ulaşmış. Burada boğa ve prenses bir şekilde canavar Minotaur'un üvey babası olan geleceğin kralı Minos'u doğurmayı başarmışlardır. Bu imkânsız karşılaşmadan bir kral, bir ülke, bir medeniyet ve bir kıta yaratıldı. 

Europa'nın daha sonra adını verdiği toprakların ilk sakinleri hakkında çok az şey biliyoruz. Tarih öncesi kalıntılar, onların hem Neandertalleri hem de Homo sapiensleri barındırdığını kanıtlamaktadır. Kültürleri, Fransa'nın Lascaux mağaralarında tasvir edildiği gibi insanları ve hayvanları kucaklıyordu. Yaklaşık yirmi bin yıl öncesine dayanan bu mağaralar, gerçekliği plastik formda tasvir etme dürtüsünü aktaran ve ortak bir insanlığa işaret eden şaşırtıcı eserlerdir. MÖ yedinci binyıldan sonra bir noktada, Taş Devri yerleşimcileri ya Cebelitarık Boğazı'nı geçenlerden evrildi ya da Orta Asyadan batıya doğru hareket etti. İngiltere'deki Stonehenge gibi genellikle devasa yapılardan oluşan taş yapılarıyla anılıyorlar ve bu da dikkate değer derecede sosyal organizasyon ve mühendislik becerisine 


işaret ediyor. Kemik analizleri Stonehenge'e gelen ziyaretçilerin ta 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İsviçre'den bile geldiğini göstermektedir. Erken Avrupa zaten seyahatle birbirine bağlı haldeydi. 

Kalay ve bakırın eritilerek bronz üretilebileceğinin keşfedilmesiyle nüfus hareketi büyük ölçüde ilerlemiştir. Bu, mutfak eşyaları- nın yapımını ve silahların şekillendirilmesini mümkün kıldı. Bronz, en kolay deniz yoluyla ticaret ve bununla birlikte kıyı yerleşimleri- nin büyümesi anlamına geliyordu. Avrupa'nın iç kesimleri ormanlık ve büyük ölçüde geçilmezdi, ancak nehirler ve kıyılar boyunca uzanan bu yerleşimler, su yoluyla seyahat karadan daha kolay olduğu için dışa dönük bir deniz kültürü geliştirdi. 

Arkeologlar beşinci binyıldan itibaren Asyadan batıya doğru birbirini izleyen hareketlerin izini sürmüşlerdir: Anadolu'dan gelen ve proto-Hint-Avrupa dilini konuşan Kurgan halkları ve üçüncü binyıldan itibaren gelen Keltler. Ticaret bu hareketlerin hızlandırıcısıydı. Kuzeyden güneye, Baltık ve Kuzey Denizi kıyıları boyunca ve Akdeniz'de eserler değiş tokuş edildi. İnsanlar seyahat etti. İnsanlar tanıştı. İnsanlar öğrendi. 

Üçüncü binyıldaki geç Bronz Çağı'yla birlikte Avrupa, doğu ve güney olmak üzere iki noktadan yeni gelenleri gördü. Doğudan, Asya steplerinden ve Kafkasya'dan insanlar geldi. Germen halkları beraberlerinde yeni Hint-Avrupa dilleri getirmiş ve bu diller Briton, Germen, Slav, Grek, İtalik dillerine ve başkalarına dönüşmüştür. Karayla çevrili kökenleri kendisini, aile ve çiftçilik için kök sözcüklere sahip olmalarına karşın deniz ve yelkencilik için kök sözcüklere sahip olmamaları ile göstermektedir. Hint-Avrupa dili, DNA çalışmalarındaki ilerlemelerle birlikte Avrupa'nın hikâyesindeki bu erken dönemi sürekli olarak yeniden tanımlayan bir dilbilimsel arkeoloji sunmaktadır. 

Akdeniz'e daha uzaklardan başka etkiler de nüfuz etmiştir. MÖ ikinci binyıla gelindiğinde, dünyanın en gelişmiş toplumları Çin'in Sarı Nehir, Hindistan'ın İndus ve Fırat ile Nil'in “bereketli hilal” vadilerinde ortaya çıkıyordu. Avrupa yerleşiminin istikrar kazanmasından çok önce bu halklar tarım, inşaat, ticaret, sanat ve Mezopotamya'da yazıda ustalaşmışlardı. Şehirler geliştirdiler ve atalarına tanrı olarak taptılar. Binaları devasa olabilirdi. Gize'deki büyük 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piramit (MÖ 2560 civarı), on dördüncü yüzyılda Lincoln Katedrali tarafından aşılana kadar 146 metre ile dünyadaki en yüksek yapıydı. 

Europa'nın oğlu diye anılan Kral Minos, Girit merkezli Minos İmparatorluğunun kurucusu olarak kabul edilir. Bu imparatorluk 2500'lerden 1450'lere kadar en az bin yıl sürmüş gibi görünmektedir. Geleneksel olarak Mısır veya Mezopotamya'dan gelen yerleşimcilere dayandırılsa da, DNA arkeolojisi Minos iskeletlerinin antik Yunanlarla daha yakından ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Dogu Akdenizde ticaret yapan, saraylar inşa eden, koloniler kuran, atletizm ve boğa güreşinden hoşlanan bir halktı. Yaşamları barışçıl görünüyor. İnsan kurban etme uygulamalarına rağmen, hiçbir savaşçı kastı ya da askeri şiddet kültü bilmiyoruz. Minos Knossos'unun duvar resimlerinde ve seramiklerinde, Knossos'un zarif gençlerinin, belirgin bir Avrupa kültürünün zincirindeki ilk hassas halka olan, cazibeli bir yaşam sürdüğünü görüyoruz. 

Minos imparatorluğunun, bronz üretimi için çok önemli olan adanın ormanları tükendiğinde çöktüğü düşünülmektedir. İmparatorluğun ölümcül darbeleri, başta radyo-karbon tarihi MÖ 1630'lara dayanan TIhera adasındaki volkanın patlaması olmak üzere, bir dizi doğal felaket gibi görünmektedir. Bu büyük felaket, Doğu Akdeniz'i kasıp kavuran ve Giritteki yerleşimleri neredeyse tamamen ortadan kaldıran bir tsunamiye yol açmıştır. Nüfuz artık kuzeye, anakara Yunanlarının öncüleri olan Miken'deki Akalar'a geçmiştir. 


Ege'nin şafağı ve diaspora 


Akalar (ya da Mikenler veya Danaanlar) yaklaşık olarak 1450'lerden 1100'lere kadar Ege havzasına hâkim olmuşlardır. Efsaneleri, kahramanları ve Linear B yazıları daha sonraki Yunan kültürüne damgasını vuran, monarşik hükümdarların yönetiminde toprak sahibi bir halktı. Küçük Asya ve Levant'ı işgal ederek Mısır'ın kuzeye doğru genişlemesini uzun süre sınırlayan Hititlerle çatışmaya girmişlerdir. 
Hititler demiri ilk kullananlardı; demiri işleyerek sert kılıçlar ve dolayısıyla sopalar ve taş baltalara göre daha etkili öldürme aletleri yaptılar. Kraliçeleri Helen'in kaçırılması üzerine Akalarla savaşan 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ve muhtemelen 1180'lerde kuşatılması ve yakılmasıyla sonuçlanan Troya şehrinin yükselişi de bu döneme rastlar. 

Sonraki yüzyıllar, şair Homeros tarafından muhtemelen MÖ sekizinci yüzyıl civarlarında aktarılan ve anlatılan Avrupa'nın hikâyesindeki bu ilk kaydedilmiş olayı yeniden anlatmış ve şüphesiz detaylandırmıştır. Bu, komşularının davranışları yüzünden aşırı şiddet ve intikama sürüklenen kabilelerin öyküsüdür. Onların putları atalarının durağan imgeleri değildi. Tanrıları hiperaktif, antropomorfik erkekler ve kadınlardı; sevgi, öfke, kıskançlık ve merak göstermeye hazırdılar. İnsanlar gibi entrikalar çeviriyor, tartışıyor ve savaşıyorlardı. Ve kılıçlarını Avrupa'nın en güçlü silahı haline gelen akılla desteklediler. 

Bu erken dönem Yunanistan'ın sözde saray kültürleri, ormanlık alanların tükenmesi ya da volkanik patlama veya veba gibi doğal afetler nedeniyle MÖ 1200 ile 1150 yılları arasında sona erdi. Kabaca 
1100 ila 900 yılları arasındaki bu dönem Yunanistan'ın “karanlık çağı” olarak bilinir. Bu dönem, Ege havzasının Yunanistan anakarasında Dorlar ve Küçük Asya kıyılarında İyonlar gibi klasik mimari tarzlarına isimlerini veren yeni istilacılar tarafından istila edilmesiyle aynı zamana denk gelmiştir. DNA incelemeleri, modern Yunanların bile daha önceki Mikenlerin soyundan geldiğini gösterdiğinden, yeni gelenler bu toprakları fethetmiş olabilirler, ancak onların yerini almamışlardır. 

Sonuç olarak, iç kesimlerdeki nüfus saray yerleşimlerinden daha küçük kıyı kasaba ve köylerine dağılmıştır. Burada coğrafya genişlemeyi kısıtladı ve temas büyük ölçüde deniz yoluyla sağlandı. Bu durum, tüm özgür vatandaşların savunmaya katılmasını gerektiren, kendi kendini yöneten küçük bir topluluk olan Yunan po/i- sinin ortaya çıkmasına neden oldu. Böyle bir devlet, Yunan fılozof Aristoteles'in deyimiyle, “mümkün olduğunca eşit ve akranlardan oluşmakla” kendini tanımlıyordu; bu tanım kadınları, köleleri ya da yabancıları içermiyordu. Bu denizci mikro-devletlerin büyümesi, bir insan topluluğunu ve nihayetinde bir insan kişiliğini neyin oluşturduğuna dair Yunan görüşünü tanımlayacak olan bireyciliğin, kendine güvenin ve bağımsızlığın temellerini harekete geçirdi. 


46 


EGE ŞAFAĞI - YUNANİSTAN'IN İHTİŞAMI 


MÖ 800'lere gelindiğinde, toplam nüfusu 800.000 civarında olan bu şehir devletleri Ege'nin dar kıyılarını aşmaya başlamıştı. 
Akdeniz'in güneyine ve Karadeniz'in kuzeyine doğru yayılıyorlardı. 
Burada Sur ve Sayda'dan gelen ve İspanya'nın batısına kadar yerleşen Fenikelilerle temas ve potansiyel çatışma içine girdiler. Bugün Tunus'ta bulunan Fenike şehri Kartaca'nın 814 yılında kurulduğu söylenmektedir. Yunanlar ise Akdeniz kıyısı boyunca kuzeye, Sicilya'ya, İtalya'ya ve hatta Fransa'ya yerleştiler. Yunanların Fenike alfabesini benimsemeleri için yeterli entegrasyon vardı ve bu alfabenin bir versiyonu günümüze kadar korunmuştur. 

Akdenizde bu dönemlerden kalma 1000 kadar Yunan yerleşiminin izi sürülmüştür; bu yerleşimlerin büyüklüğü, nüfusu ve lüksü Ege kökenli yerlerden çok daha fazladır. Sicilyadaki Agrigentum ve Güney İtalya'daki Sybaris büyük şehirler haline gelmiş, ikincisi “sybaririk” (sybaritic, zevk ve safa düşkünlüğüne ilişkin) sıfatını kazandıracak kadar zenginleşmiştir. Yunanca konuşan ve Helen kültürünü Akdeniz'in dört bir yanına taşıyan bu kolonistler, 776'dan itibaren Yunanistanda düzenlenen yıllık Pan-Helenik Olimpiyat oyunlarına, Atlantik'i geçerek Avrupa'daki anavatanlarını ziyarete gelen Amerikalılar gibi katılırlardı. | 

Hiçbir yer bu zamanları bugünkü Bodrum'un yukarısında, Türkiye kıyısındaki Milet antik kenti kadar iyi çağrıştıramaz. Persler tarafından yıkıldıktan sonra 479 yılında yeniden inşa edilmiştir. 
Izgara planı kazılarak ortaya çıkarılmış ancak terk edilmiş durumdadır ve modern ziyaretçiler taş döşeli sokaklarda yürüyebilir, evlere girebilir, tiyatroya çıkabilir ve denize doğru uzanan tarlalara bakarak kaleye tırmanabilirler. Ege'den gelen ılık bir meltem, enfes güzellikteki yamaçlar boyunca esmektedir. 

Bu sokaklar seyyahların uzak yerlere, alışılmadık uygulamalara, yaratıcı zihinlere ve şiddetli çatışmalara dair anlattıklarıyla dolup taşıyor olmalıydı. Bu tür fikirler tanrıların ve kahramanların, Afrodit, Artemis, Hermes, Poseidon, İason, Herakles ve Theseus'un hayatlarına yansımıştır. Hepsinden önemlisi, koloniciler meraklı in- 


sanlardı. Çağdaşlarından Herodot'un şöyle dediği söylenir: “Her yıl 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büyük masraf ve tehlikelerle Afrika'ya kadar 'Siz kimsiniz? Kanunlarınız nedir? Diliniz nedir? diye sormak için gemiler gönderirlerdi.” 
Neden, diye sordu, “onlar bize sormak için hiç gemi göndermiyorlar?” Bu, daha sonraki Avrupa uygarlığının tanımlayıcı niteliğini içinde barındıran bir soruydu. 


Pers Savaşları ve Atina'nın yükselişi 


MÖ yedinci yüzyıla gelindiğinde Yunan anakarasındaki kentler, polislerini yönetmek için yeni yollar geliştirmişlerdi. Korint, Sparta, Atina ve diğer şehirler sanki deneme yanılma yoluyla barış içinde nasıl bir arada yaşayabileceklerini buldular. Krallıklar yerlerini aristokrasilere, oligarşilere ve tiranlıklara bıraktı. Özgürlük, adalet ve kaynakların adil dağılımı gibi kavramlar tartışıldı. 621 yılında Atinalı Draco, “tembellik için” idam da dahil olmak üzere bir dizi sert yasa çıkardı. Draco kanunlarının mürekkeple değil kanla yazıldığı söyleniyordu. Bu yasalar daha sonra, gücü mülk sahibi bir yurttaş sınıfına dağıtan Solon adlı bir yargıç tarafından değiştirildi. Solon sivil haklar kavramına doğru ilk adımları atmıştır. 

508 yılında Atina'da, yaşlı bir devlet adamı olan Cleisthenes'in 
önderliğinde hüküm süren aristokrasiye karşı bir isyan çıktı. Hangi toprak sahibi ailenin ne zaman yönetmesi gerektiği konusunda tartışmak yerine, Atina'nın tüm erkek vatandaşlarının şehri yönetmesini önerdi. Yurttaşlar aile adlarıyla değil, deme, yani yöreleriyle tanınacaktı. Konsey üyeliği ve kamu görevleri kura ile belirlenecek bir liste üzerinden seçilecekti. Sadece yargıçlık nitelikli adaylarla sınırlandırılmıştı. Görevini kötüye kullanan memurlar doğrudan halk oylamasıyla on yıllığına sürgüne gönderilebilirdi; bu ceza dışlanma olarak adlandırılırdı. 

Cleisthenes'in demokrasi biçimi, seçilmiş temsilcilerin aracılığından (ve moderatörlüğünden) ziyade, polisin mahremiyetine uygundu. Seçime yaklaşık 50.000 özgür erkek yurttaş katılmış olmalıydı. Katılımcı yönetimin şafağıydı. Atina konseyinin toplantılarının yapıldığı yer, Akropolis'in altındaki Pnyx höyüğünde, kayalar, 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çıkıntılar ve oyuklardan oluşan garip bir şekilde çağrışım yapan bir karmakarışık olarak hâlâ görülebilir. İlginçtir ki, Cleisthenes'e ait bildiğim tek anıt Ohio eyalet binasında bulunuyor. 

MÖ altıncı yüzyılda Yunanistan'ın istikrarı doğudan tehdit altndaydı. Pers Kralı Kiros (559-530) 546 yılında Ege kıyılarına ulaştu ve Yunan İyon adaları da dahil olmak üzere tüm Küçük Asya'yı işgal etti. 499 yılında İyonya Yunanları Perslere karşı ayaklandılar ve acımasızca bastırıldılar. Kral Darius (520-486) İyonyalıları destekledikleri için Atinalıları cezalandırmak üzere bir ordu gönderdi. Bu 
ordu 490 yılında Marathon Savaşı'nda yenilgiye uğratıldı ve 192 
Atinalıya karşın 6.400 Perslinin öldüğü bildirildi. Haber şehre, zaferi duyurduktan sonra düşerek ölen Pheidippides adlı bir koşucu tarafından ulaşmıştır. Onun koşusu bugün bile maratonlarda kutlanmaktadır. Persler 480 yılında Salamis'te yapılan deniz savaşında ve ertesi yıl Plataca'da yapılan kara savaşında püskürtülmüştür. 

Yunanların çoğu zaman ezici güçlere karşı kazandığı zaferler, çeşitli şekillerde üstün demir silahlara ve erkek atletizmi kültüne bağlanmıştır. Yunanlar evlerini ve ailelerini savunan erkeklerin disipliniyle savaşmışlardır. Herodot, generalleri Themistokles'in Salamis'ten önce yaptığı konuşmada polise değil, “insanın doğasında ve çıkmaz durumlarda asil olana” sadakat için yalvardığını aktarır. 
Demokrasi henüz çeyrek asırlık bir geçmişe sahipti ama daha şimdi- den, tiranlıktan hem kişisel hem de kolektif bir özgürlük için birey olarak savaşan yurttaşlara hitap ediyordu. 

Pers Savaşları Avrupa'nın evriminde belirleyici olaylar arasında yer alır. Persler zafer kazansaydı ve Yunanistan ile Ege havzası onların egemenliği altına girseydi, muhtemelen Balkanlar ve Akdeniz'in büyük bir kısmı da onların egemenliği altına girecekti. Halkları dogudaki toprakların tahtlarına, tanrılarına ve geleneklerine çekilecekti. Henüz bir Avrupa kavramı olmadığından, bir Avrupa kavramı icat etmek için hiçbir neden olmayabilirdi. Yine de Pers Savaşları bize, Avrupa'nın ilk olarak Asya'dan sömürgeleştirildiğini ve hikâyesinden hiçbir zaman tam olarak kopamadığını hatırlatır. 


49 


KISA AVRUPA TARİHİ 


Atina'nın Altın Çağı 


Pers Savaşları'nda Yunanistan'ın lider devleti olan Atina, Delos Birliği'nde (478-404) zirveye ulaşan askeri ve kültürel bir üstünlük iddia etti. Bu birlik kısa sürede Ege kıyı şeridindeki 300 kadar koloni adası ve yerleşim biriminden oluşan bir Atina imparatorluğuna dönüştü. 461 yılında şehir, muhafazakâr rakibi Cimon'un dışlanmasını sağlayan popüler bir hatip olan Perikles'in (461-429) liderliği altına girdi. Altın Çağ olarak adlandırılan bir yüzyıl üçte birlik kısmı boyunca Atina'ya başkanlık etti. Kültürlü, münzevi, yenilikçi bir adamdı ve sadece metresi Aspasia'ya karşı duyarlı olduğu söylenir. 
449'da Perslerle barış kurmaya çalıştı, ancak Delos Birliği şehirleriyle sürekli çatışma halindeydi. 

Perikles, devleti, gelişmekte olan bir hukukun üstünlüğü ile desteklenen, birbirine kenetlenmiş sivil ve kişisel yükümlülükler ağı olarak gördü. Perikles dönemi Atinası, entelektüel ve yaratıcı enerjinin kuyruklu yıldızı olarak Ege'de parladı. Akropolis mermer binalarla taçlandırılmıştı. Athena'ya adanmış Parthenon tapınağı dünyanın en ünlü yapısı haline gelecek ve bugüne kadar (iyi) mimarlar için bir şablon oluşturacaktı. Etrafına diğer tanrılar için tapınaklar, altına da Dionysos'un agorası ve tiyatrosu yerleştirilmişti. Bu projeler Delos Birliği tarafından finanse ediliyordu ve bu nedenle üyeleri tarafından şiddetle nefret çekiyordu. 

Perikles için sivil yaşam sanatla kaynaşmıştı. Arkadaşı heykeltıraş Phidias, daha önce stilize edilmiş insan formu tasvirlerine yeni bir gerçekçilik ve zarafet getirdi. Sophokles, Euripides ve Aeschylus gibi oyun yazarları aşk, hırs ve intikam duygularını analiz ettiler. Hiciv ustası Aristophanes Yunanları kendilerine güldürdü. Tarihçi Tukidides Atinalılara en büyük eylemlerini ve en büyük hatalarını hatırlattı. 
Hippokrates hastalığı ilahi değil doğal bir olgu olarak analiz etti. 

Şehir aynı zamanda müzakereci akıl yürütme kavramının yalvacı Sokrates'e (469-399) de yer buldu. Sokrates'e göre insanlar, Prometheusçu tanrı ve yaratık mitleriyle sınırlandırılmamış, kendi iradelerine sahip özgür aktörlerdi. Bilgeliği bulmak için sadece zihinlerini çevrelerindeki dünyaya açmaları, diğer insanları tanrıların 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ya da toplumun onları şekillendirdiği gibi değil, olduğu gibi kabul etmeleri gerekiyordu. Sokrates batıl inançlara karşı aklı, otoriteye karşı sorgulamayı savundu. Her şeyin ötesinde, insanların doğaları gereği meraklı olmaları, engelleme olmaksızın sorgulamaları gerektiğini söylüyordu. 

Sokrates diyalektik yöntemin, şüpheci ve meydan okuyan soruların ustasıydı. En parlak öğrencisi Platon (429-347), Sokrates'in fikirlerini, bireylerin birbirleriyle ve polisle olan ilişkilerini yöneten bir etik ve politik davranış yapısı olarak sistemleştirmeye devam eti. Platon'un devletçi ideolojisi günümüzde bireyin egemen soyluluğuyla karşılaştırılsa da, adalet ve özgürlüğü bir vatandaşın topluma karşı yükümlülüğüyle birleştirmeye yönelik kaydedilmiş ilk girişimdi. Platon tarafından 387 yılında kurulan Atina akademisi, öğrencisi Aristoteles'e (384-322) ev sahipliği yapmıştır. Rönesans döneminde Raphael'in Vatikan'daki büyük Stanza freskinde canlandırılan Avrupa aklının beşiğiydi. 

Atina'nın ünü Avrupa tarihinde tekrar tekrar canlandırılacak ve yüceltilecekti. Demokrasinin “icadı” kısa ömürlü oldu. Entelektüel ve kültürel mirası, korunmasını İskenderiye'nin kâtiplerine ve Roma'nın âlimlerine borçluydu. Ancak Altın Çağ'ın başarıları, Avrupa anlatısındaki diğer tüm bölümlerin üzerinde yükselmeye devam ediyor. Bu konuyu ilk kez okulda incelemiştim ve o zamandan beri bir iç denizin bu küçük köşesinin nasıl olup da böylesine şaşırtıcı bir yenilik ve insanlık durumu anlayışı üretebildiği benim için bir merak kaynağı olmaya devam ediyor. Atina olmadan Avrupa uygarlığı kavramını düşünmek imkânsızdır. 


Peloponez Savaşları 


Tukidides, Perikles'in son üç konuşmasını Yunan hitabetinin başyapıtları olarak kaydetmiştir. Bu konuşmalarda (ya da Tukidides'in hatırladığı şekliyle) büyük lider, Atina'nın dehasının kökünün hoşgörüde yattığını ilan etmiştir. Yasaları “özel farklılıklarında herkese eşit adalet sağlar... Bir insan devlete hizmet edebiliyorsa, durumunun belirsizliği tarafından engellenmez. Hükümetimizde sahip 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olduğumuz özgürlük, sıradan yaşamımızı da kapsar... Komşumuza hoşuna giden şeyi yaptığı için kızmak zorunda hissetmeyiz.” Perikles/ Tukidides'in ifadeleri çağlar boyunca yankılanmış, siyasetçi ve akademisyen nesiller tarafından alıntılanmış ve daha sonraki Avrupalıların dünyaya getirdiklerini düşünmekten hoşlandıkları değerlerin temelini oluşturmuştur. 

Belki de daha sonraki Avrupalılar gibi Perikles de kendi değerlerini seçici bir şekilde ele almıştır. Bu değerler, bırakın kadınları ya da köleleri, Atina'nın Delos Birliği'ndeki imparatorluk yönetimine bile uygulanmamıştır. Atina üstünlüğünün çöküşünü /w0bris ve nemesis gibi diğer Yunan kavramlarına atfetmenin adil olup olmadığı tartışmalı olabilir. Perikles “tüm denizleri ve karaları cesaretimizin anayolu olmaya zorladığını” iddia etmiştir. Sonunda bu anayol isyan etti. Delos Birliği'ne bağlı kentler, Atina'nın rakibi Sparta'yla ittifak kurdular; Sparta'nın dünyada gözü olmayan yöneticilerinin Perikles demokrasisi ya da kibirle işi yoktu. Perikles 431 yılında şehrini Sparta ile Peloponez Savaşları'na sürükledi. 

Bu savaşlar onun mezar kitabesi olacaktı. 429'da en büyük Atinalı vebadan ölmüştü. Savaş 404 yılına kadar sürdü ve Sparta'nın zaferi ve Delos Birliği'nin bastırılmasıyla sonuçlandı. Atina'nın yeni anıtları Spartalı püritenler tarafından neredeyse yerle bir ediliyordu; bu kader ancak Atinalıların Sofokles'ten bir koro söylemesiyle önlenebildi. Kentin kültürel yaşamının ivmesi devam ederken, demokrasinin altın ipliği koptu ve eleştirmenlerinin korktuğu gibi popülizme ve çete yönetimine doğru gitti. 399 yılında Atinalılar Sokrates'in “gençlerin zihinlerini ifsat etmesine” tahammül edemeyeceklerine karar verdiler. Yozlaşmış bir jüri onu baldıran zehri içerek intihar etmeye zorladı. 

Aristoteles 150 Yunan anayasasını incelemiş ve ham popülizme karşı bir koruma olarak tasarlanan “yapılandırılmış Atina yönetimi” lehine bir sonuca varmıştır. Kuzey ruhu ile Asya aklını karşılaştırdığında, Yunanların her iki niteliğe de sahip olduğunu gördü. “En iyi siyasi kurumlara sahipler” dedi. “Eğer siyasi birliği sağlayabilselerdi dünyanın geri kalanını kontrol edebilirlerdi.” Bu birliği sağlayamadılar. Atina, tarihin demokrasinin kısa bir süre uygulanışının 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görülmesine bir imkân tanıdı, ama onu sürdürme araçlarını ortaya çıkaramadı. Gerçek siyaset sanatı budur ve günümüze kadar Avrupa'nın çoğunun gözünden kaçmıştır. 


İskender Çağı 


Avrupa'nın bu ilk yüzyıllardaki tarihi en iyi şekilde, kıtanın dramı ortaya çıkarken Akdeniz kıyıları boyunca bir o yana bir bu yana dolaşan bir spot ışığı altında gösterilebilir. Atinanın düşüşünün ardından, Yunanistan'ın şehirleri bazen Perslere karşı, bazen de Perslerle ittifak halinde sürekli çekişmelere sahne oldu. 359 yılında Makedon Krallığı, iddialı bir Yunan olan ve Homeros'un Aşil'inin soyundan geldiğini iddia eden Filip adında hırslı bir kralın yönetimine girdi. Düşmanla bir kol mesafesinden daha fazla çarpışabilen mızraklı askerlerden oluşan ordusu, Yunanistan'ın şehir devletlerine hızla boyun eğdirdi. 336 yılında Filip bilinmeyen kişiler tarafından öldürüldü ve yerine yirmi yaşındaki oğlu İskender geçti. 

Bu genç gayet sıra dışıydı. Kendisine felsefe ve siyaset dersleri vermesi için başka kimselerin yanı sıra Aristoteles'i de tutan babası, ona askeri liderlik de öğretmişti. Ufak tefek ama karizmatik olan İskender'in bir mavi bir de kahverengi gözü olduğu ve komuta ettiği kişiler üzerinde büyüleyici bir etkisi olduğu söylenir. Gençliğinden yılmayan, belki de bundan cesaret alan İskender, Filip'in imparatorluğunu Yunanistan'ın ötesine, İran'ın elindeki topraklara doğru ilerletme arzusunu yerine getirmek için yola koyuldu. 

Bu, Avrupa fetih tarihindeki en dikkate değer girişim olacak- u. Küçük Asya'yı geçen İskender, 333 yılında III. Darius komutasındaki çok daha büyük bir Pers kuvvetini İssos Savaşı'nda yenilgiye uğrattı. Darius'un kızlarını esir aldı ve daha sonra ikisiyle evlenecekti, ancak bu arada Baktrialı bir prenses olan Roksane'nin cazibesine kapıldı. İskender onurunu tatmin etmiş bir şekilde evine dönmek yerine güneye, Mısır'a yürüdü. Burada generali Batlamyus, Kleopatra ile sona erecek olan bir hanedanlık kurdu. Batlamyus İs- 


kenderiye'de bir kütüphane kurdu, papirüs tomarlarını icat etti ve 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bunların pahalı hayvan parşömenlerinin hâlâ kullanılmakta olduğu rakip Bergama kütüphanesine ihraç edilmesini yasakladı. 

İskender, Darius'u tekrar yenerek Mezopotamya ve savunmasız İran üzerinden Hindistan'daki İndus kıyılarına kadar ilerledi. Burada generalleri isyan etmiş ve evlerine dönmeyi talep etmişlerdir. 
Bunun üzerine İskender, Pers kumlukları üzerinden Babil'e geri dönmek zorunda kaldı ve 323 yılında, henüz otuz iki yaşındayken hastalıktan öldü. İskender gittiği her yerde, çoğuna kendi adının verildiği şehirler ve koloniler kurdu. Güneybatı Asya'daki en büyük imparatorluğu yıkmıştı. Askerlerini bölgedeki kadınlarla evlendirdi ve komutanlarını bölge valileri olarak bıraktı. Ancak bu Helenistik kolonilerin İskender'in geçtiği topraklar üzerindeki etkisi siyasi degildi. Geride imparatorluk bırakmadı. 

Bu tür girişimlerin çoğu gibi, İskender'in yolculuğu da sonuçsuz kalmış, devasa bir kibir ve ganimet hırsının ifadesi olmuştur. 
Yarattığı imparatorluk boştu ve Küçük Asya ya da Mezopotamya'da Yunanlar için hiçbir zaman güvenli bir sınır oluşturmadı. Tarih boyunca Avrupa'nın giriş çıkış noktaları çok fazla olan bir sınırı olduğunu kanıtlayacaktı. Ancak kısa ömürlü Makedon imparatorluğunun kalıcı bir sonucu oldu. Helenistik uygarlığı, yani Yunan dili ve edebiyatını Akdeniz'in dört bir yanına yerleştirdi. Yunanistan anakarası iç savaşın kurbanı olurken, Yunan tüccarlar ve âlimler denizin ötesine yayıldı; tarihçilerin tahminlerine göre bu diaspora sonunda on milyon kişiyi buldu. İskenderiyedeki kütüphane Yunanistan'ın kültürel mirasının deposu ve yayıcısı haline geldi. 

Yunanistan'ın siyasi ihtişamı İskender'le birlikte öldü. Ancak ünü, sonraki hükümdarların kibrine hitap ederek yaşamaya devam etti. Onun ölümüyle birlikte, klasik Atina'nın insan ruhuna açtığı pencere kapanacaktı. Projektörümüz şimdi batıya, dehası Perikles demokrasisinin heyecanında değil, militarist bir cumhuriyetin gücünde yatan bir şehri aydınlatmak için dönüyor. 
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Roma'nın Yükselişi 
MÖ 500-MS 300 


Cumhuriyetin doğuşu 


Eğer Yunanistan bir boğa tarafından tecavüze uğrayan bir prenses 

tarafından kurulduysa, Roma da dişi bir kurt tarafından emzirilen 

bir bebek tarafından kurulmuştur. Zamanın sisi içinde bir yerlerde 

Romulus, Roma şehrinin nereye kurulacağı konusunda çıkan bir 

tartışmada ikizi Remusu öldürdü ve Romulus'u seçim yapmakta 

özgür bıraktı. Yıllar sonra, MÖ beşinci yüzyılın başında, Atinalılar 

demokrasi lehine aristokrasiyi devirirken, Romalılar da cumhuriyet 

lehine monarşiyi devirdi. 509 yılında Gururlu Targuinius'u sürgüne 

gönderdiler ve o da komşu Toskana'daki Lars Porsenadan geriye dönebilmesi için yardım istedi. Çatışma, Macaulay tarafından Lays of Ancient Rome (Antik Roma'dan Ezgiler) adlı eserinde canlı biçimde anlatılan efsanevi bir mücadeleyle sona erdi. Horatius'un Tiber üzerindeki bir köprüyü kahramanca savunması Toskanalıların kaçmasına neden olmuş ve askeri kahramanlığın simgesi haline gelmiştir. 
Roma'nın Capitoline Müzeleri'nde merhametli kurdun bir heykeli bulunmaktadır. Bir zamanlar “Etrüsk” olan bu heykel on birinci yüzyıldan kalmadır. 

Romalılar, günümüzde orta batı İtalya'yı kapsayan Latium bölgesinin eski sakinleriydi. Kurdukları cumhuriyet, hükümetin hesap verebilirliğini meşrulaştırmaya çalışması bakımından Atina'ya benziyordu. Kalıtsal asilzadelerden oluşan bir senato, özgür Roma vatandaşları tarafından seçilen iki konsül aracılığıyla yürütme gücünü 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elinde tutuyordu. Ondan ayrı olarak pleblerden, yani halk temsilcilerinden oluşan bir konsey vardı ve bu konseyin görüşlerini, özellikle de vergilendirme konularında, senatoya ileten 47/bö/xler tarafından yönetiliyordu. Konsüller ve tribünler böylece cumhuriyetin kalbinde yaratıcı bir gerilim oluşturuyordu. Yunanistan'da olduğu gibi, devlet güvenliği her vatandaşın çağrıldığında orduya hizmet etmesini gerektiriyordu. Bu ordu, centwrionların komutasında yüzer kişilik birliklere bölünmüş piyade lejyonlarından oluşuyordu. 
Birbirine bağlı kalkanları ve uzun mızraklarıyla, savaş arabaları tarafından kuşatılmış disiplinli falankslarla savaşırlardı. Açık savaşta 


neredeyse yenilmezlerdi. 


Birinci Pön Savaşı 


İki yüzyıl boyunca cumhuriyetçi Roma bir şehir devleti olarak kaldı. Atina ya da Makedonya'yı taklit edip imparatorluk kurmaya girişmek şöyle dursun, kendi bölgesinin ötesine yayılmaya bile çalışmadı. Sadece üçüncü yüzyılın başlarında İtalya'nın güneyine doğru genişledi ve burada Akdeniz kıyısındaki Yunan ve Fenike yerleşimleriyle çatışmaya girdi. Romalılar 264 yılında Sicilya'ya geçerek batı denizinin kontrolü için Kartaca'ya meydan okudular. Roma piyadeleri Messina'yı ele geçirdi ama Kartaca'nın donanması üstünlüğünü korudu. 241 yılında Romalılar yüz guingueremeden (kürekli kadırga) oluşan bir filoyla geldi ve Kartacalıları adadan sürdü. Böylece iki Batı Akdeniz gücü arasında şiddetli bir düşmanlık olan üç Pön (ya da Fenike) Savaşı'ndan ilki sona erdi. 

218 yılında yirmi dokuz yaşındaki Kartacalı general Hannibal, 
Roma'ya İspanya üzerinden karadan saldırmaya karar verdi. Otuz yedi savaş filinden oluşan bir orduyu Alpler'den geçirdi ve bunlardan sadece biri İtalya'ya ulaştı. Bu rota hala bilimsel tartışmalara ve belgesel film yapımına konu olmaktadır. İtalya'da Hannibal, Roma'nın artık kendisine tabi olan İtalyan eyaletlerinin kendisini desteklemek için ayaklanmasına haklı olarak güvenebilmiştir. Romalıları 217'de Trasimene Gölü'nde ve 216'da Cannae'de yapılan 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destansı savaşlarda yenilgiye uğratır. 40.000'den fazla askerin katledildiği bu son savaş Roma tarihinin o zamana kadarki en ağır yenilgisi olarak kabul edilir. 

Hannibal avantajını sonuna kadar zorlayamadı. Yeni bir Romali general olan “Geciktirici” Fabius Cunctator'un gerilla taktikleri sayesinde İtalya kırsalında sıkışıp kaldı ve Roma'ya asla ulaşamadı. 
Bir başka Romalı general, Scipio, sonunda Kartacalıları İtalya'dan sürdü ve nihayet 202'de Kartaca'ya saldırdı. Şehir, Roma için, tıpkı Pers'in Atina için olduğu gibi, her zaman var olan bir tehdit olarak kaldı ve şoven bir slogana yol açtı: Car#hago delenda est, Kartaca yok edilmeli. Sonunda, 146 yılında bu gerçekleşecekti. 


İmparatorluğun doğuşu 


İkinci yüzyıla gelindiğinde Roma'nın Batı Akdenizdeki üstünlüğü neredeyse tamamlanmıştı ve egemenliğinin genişlemesi hızlandı. İtalya'ya ek olarak, Güney İspanya, Güney Galya ve Kuzey Afrika'da eyaletler kuruldu. Doğuda, 200 yılında bir Roma gücü Atina'nın zayıflayan Makedon boyunduruğundan kurtulmasına yardım etti ve 133 
yılına gelindiğinde İskender'in Bergamasından yeni bir Asya Roma eyaleti oluşturuldu. Bu eyaletlerin her biri Roma'nın egemenliğine ve vergilerine boyun eğmek zorundaydı, karşılığındaysa Roma'nın korumasını alıyor ve liderlerine vatandaşlık hakkı tanınıyordu. 

Bu Greko-Romen hukukun üstünlüğü altında vatandaşlık ideali, Roma'nın yeni ortaya çıkan devlet yapısının tutkalı haline geldi. 
Romalılar fethederken bile Akdeniz havzasında hâkim olan Helenizmi özümsediler. Yunanlıların edebiyatını topladılar, mimarilerini kopyaladılar ve heykellerini ithal ettiler. İskenderiye'deki büyük kütüphaneye saygı duydular. Üst sınıf Romalılar Yunanca konuşuyor ve bu dili çocuklarına öğretiyorlardı, tıpkı Avrupalı aristokratların daha sonra Fransızca ve ardından İngilizce konuşması gibi. Roma Stoacılar, Epikürcüler, Kuşkucular ve Kinikler gibi Atina felsefi akımlarını benimsedi. Hatip Cicero, Yunan hukukundan ve Yunan atası Demosthenes'in retoriğinden ilham aldı. 
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Bu her zevke uygun değildi. Kendini vatansever olarak tanımlayan Cato (234-149) Yunan kültürünün Romalılâr üzerindeki cazibesini “yumuşak” bir etki olarak görüyordu. “Gayet sefil ve asi bir ırkın” alışkanlıklarıyla gençliğin erkekliğini aşındırıyordu. Şair Horace, “esir Yunanistan'ın kaba fatihini esir aldığını” yazmıştır. 
Yıllar sonra şair Vergilius iki kültürün sentezini yapmayı başarmıştur. Yurttaşlarına Yunanların “mermerden canlı özellikler çıkarabileceklerini” söyledi; daha iyi hukukçular, astronomlar ve matematikçiler olabilirlerdi. Ancak bu erdemler hareket etme özgürlüğüne bağlıydı. “Siz, ey Romalılar, gücünüzle ulusları yönetiyorsunuz. 
Bunu unutmayın. Bunlar, barışın yollarını dayatmanız için sizin sanatınız olsun.” Vergilius'a göre barış askeri üstünlükle başlar ve böylece Roma'nın savaş erdemlerine yaptığı vurgu imparatorluğun sonuna kadar sürer. 

Vergilius'un Pax Romana'sı, yardımcılar hariç 125.000 kişilik bir daimi orduya dayanıyordu. Eyaletleri savaş lordlarının gücüyle yöneten patrisyen generaller tarafından yönetilen lejyonları imparatorluğun dört bir yanına dağılmıştı. Senato tarafından atanan bu generaller ganimet ve vergilerle zenginleştiler. Bu onlara askerlerinin çoğu zaman ayrıcalıklı sadakatini kazandırdı ama aynı zamanda Roma'da siyasi güç satın almalarını da sağladı. Böylece taşra siyaseti cumhuriyet siyasetine egemen olmaya başladı. 

133 yılında Tribün Tiberius Gracchus ve daha sonra kardeşi Tribün Gaius savaş gazilerine ve pleblere toprakları yeniden dağıtmaya çalışınca meseleler doruğa ulaştı. Zengin senatörler Gracchuslara karşı çıktı ve onlara suikast düzenlediler. Ancak Cinna ve Sulla gibi diğer politikacılar ve eski generaller onların yerini alarak cumhurriyetin kurumlarını yıkıma uğrattılar. 82 yılında Sulla, rüşvet alan ve yozlaşmış bir senatoyu bir oligarşiye dönüştüren reformlar yaparak kendisini Roma'nın diktatörü ilan etti. Yeni güvensizliğin bir işareti, 73 yılında Capua yakınlarındaki gladyatörlerin karizmatik liderleri Spartaküs önderliğinde bir isyan başlatmasıyla ortaya çıktı. 
Spartaküs 70.000 köle ve destekçiden oluşan bir ordu kurdu ve bir yıl içinde bu sayı 120.000'e ulaştı. Ortaya çıkan iç savaş kölelerin 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yenilgisiyle sonuçlandı. Altı bin kişi, ibret olsun ve bir daha kimse böyle bir şeye kalkışmasın diye Roma'ya giden yollar üzerinde korkunç bir şekilde çarmıha gerildi. 

Roma cumhuriyeti artık Atina demokrasisinin yaşadığı sıkınuları yaşıyordu. Kişisel güç ve hırs, kurumlarını yozlaştırıyor ve savunmasını köstekliyordu. Roma'nın birçok iç savaşında galip gelen Pompeius adında bir asker 52 yılında tek konsül oldu. Askeri başarılarıyla ün ve servet kazanmış, üç zafer geçidiyle ödüllendirilmişti; bunlardan birinde mücevherlerle süslü bir arabaya binmiş, vahşi hayvanların eşliğinde fetihlerini temsil eden bir küre taşımıştı. Senato, konsüller ve tribünler arasındaki bu güç dengesi, tek bir adamın halkın takdiri sayesinde her birini sırayla kontrol edebilmesiyle nihayetinde çöktü. Popülizm kadar güçlü bir güç yoktur. 


Julius Caesar 


Roma'nın Senatus Populusgue Romanus'u (Roma Senatosu ve Halkı, SPOR) diktatörlüğe dönüşmüştü. Pompcius'a kısa süre sonra eski bir Romalı ailenin üyesi olan Julius Caesar meydan okudu. 
Pompeius gibi o da konsül ve Alpler'in güney ve kuzeyindeki iki Galya eyaletinin ordu komutanı olmuştu. Böylece geniş toprakların yöneticisiydi ve kendini zenginleştirmeye açıktı. Caesar parlak bir askerdi, acımasızdı, sakin kafalıydı ve kendi zaferlerinin okuryazar bir tarihçisiydi. Galya Savaşları (58-50) Roma'nın sınırlarını kuzeye, Manş Denizi'ne ve doğuya, Ren Nehri'ne kadar götürdü. Galya'nın yetişkin erkeklerinin üçte birinin bu süreçte öldüğü (Caesar tarafından) tahmin ediliyordu ve diğer üçte biri de Caesar'ın kârına olacak şekilde köle olarak satıldı. Ren Nehri'nin batısındaki Galya Roma'ya tabi kılındı ve lideri Vercingetorix sokaklarda geçit töreni yapılmak ve ardından öldürülmek üzere Roma'ya gönderildi. 
Pompeius cumhuriyetin fiilen yöneticisiydi, ancak 50 yılında senato hem onun hem de Caesar'ın ordularını dağıtmasına karar verdi. Caesar bunu dikkate almadı ve 49 yılında Galya'dan güneye doğru yola çıkarak, generallerin eyaletlerinin komutasını bırakırken lejyonlarını da bırakmalarını gerektiren yasayı çiğnedi. Güney 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Galya'yı Roma'dan ayıran nehir olan Rubicon'u teatral bir şekilde “geçti” ve İtalya'ya girdi. Burada kıskanç Pompeius'la karşı karşıya geldi ve Roma vatandaşları arasında destek buldu (ve satın aldı). 
Pomypeius lejyonlarıyla birlikte Yunanistan'a kaçtı. 

Roma iki yıl boyunca iç savaş içinde kaldı. Caesar diktatör ilan edildi ve bu dönemleri kaydeden mektupları birinci yüzyıl Roma'sının sürükleyici bir anlatımını oluşturan Cicero gibi muhafazakâr cumhuriyetçilerin sadakatini sınadı. 48 yılına gelindiğinde Caesar Pompcius'u Yunanistan'dan güneye, Mısır'a kadar kovalamıştı. 
Pompeius sonunda suikasta kurban gitmişti. Caesar Mısır'a vardığında, kardeşleriyle birlikte Mısır'ın ortak hükümdarı olan yirmi bir yaşındaki Kleopatra ile karşılaşır. Kadın bir halıya sarılmış olarak Caesar'ın huzuruna getirildi. Caesar çok etkilenmişti ve Kleopatra ona bir oğul doğurdu. 

Caesar artık Yunanistan, İtalya, İspanya ve Afrika'da, çoğu zaman isyancı ordulara karşı savaşmak zorundaydı. 44 yılının başlarında Roma'ya geri döndüğünde, “ebedi” diktatörlük de dahil olmak üzere zaferler ve onurlarla ödüllendirildi. Eyaletlerden yağmalanan para askerlere ve Roma vatandaşlarına dağıtıldı. Caesar'ın savurganlığını protesto etmeye cüret eden bir asker öldürüldü ve cesedi forumun duvarına çivilendi. Kamu sektörünün gösterişli projelerine karşı çıkan herkes acı çekmelidir. 

Roma Caesar'ın ayaklarının altındaydı ama 44 yılının Mart'ında düşman geldi. Sezar cwriaya geldikten birkaç dakika sonra, aralarında eski meslektaşı Brütüs'ün de bulunduğu senato komplocularının bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Shakespeare'in “E? tu, Brute?” 
(Sen de mi Brütüs?) sözünü kimsenin kaydetmemesi dışında, son sözlerinin ne olduğuna dair raporlar muhteliftir. Suetonius hiçbir şey söylemediğini kaydeder ve zaten her halükarda bu sözlerin Yu- 


nanca olması gerekirdi. 


Octavianus Augustusun yükselişi 
J Ş 


Sonuç Roma'nın lidersiz ve kaos içinde kalması oldu. Caesar'ın ölümünün hem gerçeği hem de şekli karşısında çok şaşıran halk, 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komplocuların şehirden kaçmasına fırsat verdi. Caesar'ın vasiyeti imparatorluk sayılan devleti on sekiz yaşındaki yeğeni ve evlatlık oğlu Octavianus'a bıraktı. Konsül Mark Antonius vasiyeti hiç düşünme- den yok saydı ve Caesar'ın askerlerine ödeme yapmayı reddetti. Genç Octavianus onları kendi sancağına çağırırken, yaşlı Cicero da onu savunmak için bir dizi uzun konuşma kaleme aldı. P/hi/ippicae Söylevleri adını taşıyan bu konuşmalarda Antonius şehvetten şiddete, ihanetten açgözlülüğe kadar her konuda pervasızca eleştiriliyordu. 

Octavianus henüz genç olmasına rağmen diplomasiyle hareket ett. Antonius'a teklifte bulunarak Roma'daki güç tabanını güçlendirdi. 
Bu uzlaşma, 43 yılında Roma'dan kaçan ancak düşmanları tarafından yakalanıp Senato'da eli ve dili kesilerek öldürülen Cicero'nun kaderini belirledi. Veciz ifadeleri Roma yazılı ürünlerinin mücevherleri olmaya devam etmektedir: “Aklını kullanamayan sadece tutkusunu kullanır... 
Politikacı olunmaz doğulur... Bir bahçe ve bir kütüphanesi olan bir adam ihtiyaç duyabileceği her şeye sahiptir.” 

Caesar'ın suikastçıları Octavianus ve Antonius tarafından birlikte Yunanistan'a kadar takip edildi ve 42 yılındaki Philippi Savaşı'ndan sonra öldürüldü. İki lider arasındaki ilişkiler kısa sürede kötüleşti. Antonius, Part (eski adıyla Pers) saldırganlığına karşı sınırı güvence altına almak için bir dizi başarılı sefer düzenlediği doğu imparatorluğunu komutası altına almıştı. Hirodes'i Yahudiye kralı olarak atadı ve 41 yılında Caesar'ın adımlarını izleyerek Mısır'a git- u. Kleopatra'yı Türkiye'nin güneyindeki Tarsus'ta buluşmak üzere çağırdığında, Kleopatra bir halının içinde değil, altın bir gölgelik altında, güllerle dolu bir yatağa uzanmış olarak teknesiyle geldi. Bu kez sonuç bir kız ve bir erkek olmak üzere ikizlerdi ve Antonius anlaşılır bir şekilde Roma'ya dönmeye isteksizdi. 

Antonius 40 yılında geri döndüğünde Octavianus'un kız kardeşiyle evlenerek barış aradı, ancak kısa süre sonra Mısır'a, Kleopatra'ya döndü ve Kleopatra başka bir oğul doğurdu. Daha önceki ikizlerine güneş ve ayın isimlerini vermiş ve Kleopatra'nın Caesar'dan olan on üç yaşındaki oğlu Caesarion'u kralların kralı ilan etmiştir. Bunun haberi Roma'ya rapor edildiğinde, bu tabii ki onulmaz bir provokasyon 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olarak değerlendirildi. Octavianus artık üstünlüğünü yeniden tesis etmiş ve Caesar unvanını ilahilik imasıyla birlikte almıştı. 

Octavianus 31 yılında Kleopatra'ya (Antonius'un vekili olarak) savaş ilan etti ve onlarla yüzleşmek için Akdeniz'i geçti. Yunanistan'daki Actium Savaşı'nda Antonius ve Kleopatra yenildi ve İskenderiye'ye kaçtı. Octavianus onları yakalamaya geldiğinde Antonius intihar etti ve söylentiye göre Kleopatra'nın kollarında öldü. Kleopatra da günler sonra muhtemelen zehirlenerek öldü. Bir Mısır kobrası tarafından öldürüldüğü söylentisinin bir efsane olduğu düşünülmektedir. Daha sonra Shakespeare'in de yardımıyla Roma dünyaya en teatral suikastını, en egzotik aşk ilişkisini ve en romantik intiharını yaşatmıştı. 


Augustus, imperator 


Modern Avrupa'nın kurucusu unvanını hak eden biri varsa o da Octavianus'tur (Caesar Augustus). Orta boylu, yakışıklı, zeki, yavaş öfkelenen, gerektiğinde acımasız, genel itibarıyla merhametli bir adamdı. Önceki rakiplerinin egoist gösterişlerinden çok azını sergiledi ve eski cumhuriyetin biçimlerini korudu, kendisini “birinci vatandaş”, senatonun hizmetkarı ve iki konsülden biri olarak adlandırdı. Yine de 27 yılında senato, yönetim, mahkemeler ve ordu üzerinde mutlak güce sahip emperyal Augustus unvanını aldı. Askerleri iyi ödüllendirildi ve Roma vatandaşları imparatorluk bağışlarıyla yetinmeye devam etti. Aslına bakılırsa o bir zorbaydı. 

Augustus, iki yüzyıl süren cumhuriyetçilik döneminde elde edilen toprakların bir araya getirilmesiyle miras kalan Roma imparatorluğunu yaratmış değildir. O daha ziyade kurnaz bir birleştiriciydi. İspanya, Mısır ve Suriye'nin fethini tamamlayarak imparatorluk sınırlarını düzenledi. Tek önemli yenilgisini MS 9 yılında Saksonya'daki Teutoburg Ormanı Savaşı'nda generali Varus'a karşı aldı. Ren Nehri'nin doğusundaki Germen kabilelerinin Roma tarafından eğitilmiş lideri Arminius tarafından üç lejyonun tamamı yok edildi. Augustus yıkılmıştı ve sonrasında aylarca tıraş olmayı reddetti. Bu yenilgi ölene kadar vicdanında kaldı. 
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Arminius'un zaferi Avrupanın evrimindeki belirleyici savaşlar arasında sayılmaktadır. Ren nehrinin doğu yakasını Roma imparatorluğunun sınırlarının ötesine, artık Galya'dan ayrı bir bölgeye yerleştirdi. Germenler lejyonerler için bir asker kaynağı haline geldiler ama hiçbir zaman Roma yönetiminin ya da kültürünün yörüngesi- ne girmediler. Böylece oluşan bölünme, Avrupada bölgesel, ulusal ve nihayetinde psikolojik bir bariyer olduğunu kanıtladı. Arminius (Hermann olarak Almanlaştırılır) Nazizmin bir kahramanı olma talihsizliğine uğradı ve bu nedenle bugün kendi ülkesinde bile çok az kudlanmaktadır. 

Augustus yardımcılarını seçerken dikkatli davranırdı. Askeri açıdan savaş bakanı Agrippa'ya, ülke içinde ise yetenekli Maecenas'a güveniyordu. Maecenas hem içişleri hem de sanat bakanı olarak nadir görülen bir örnek oluşturdu. Onun himayesi altında, Augustus çağı olarak adlandırılan dönem gelişti. Vergilius ve Livius Roma devletinin tarihine methiyeler düzdü. Horace sarayın şairiydi. Erorik bir şair olan Ovidius, Dönüşümler'inde felsefi derinliği olan bir yazara dönüştü. Ya radikalliğinden ya da şehvet dolu dizelerinden Karadeniz e sürgüne gönderildi ve burada sürgün deneyiminin şairi oldu: “Memleketimiz, bilmem hangi tatlılıkla hepimizi kendine çeker ve asla unutmamıza izin vermez.” 

Helenizm kültürü hiç bozulmadan kaldı. Yunan heykelleri tükenmeye başlayınca, patrisyenler bunları o kadar iyi kopyalattılar ki, uzmanlar için Yunan eserlerini Roma eserlerinden ayırmak zorlaştı. 
Vitruvius, Yunan mimarisinin ilkelerini gözden geçirirken, imparatorluğun dört bir yanındaki şehirler pazarlar, tapınaklar ve forumlarla serpildi. Augustus Roma'yı “kilden bir şehir olarak bulduğunu ve mermerden bir şehir olarak bıraktığını” ileri sürmüştür. Augustus klasisizmi imparatorluk gücünün tanımlayıcı tarzı haline geldi. 

Güvenlikle birlikte Roma'nın erken dönem Avrupa'sına en büyük hediyesi olan ekonomik refah da geldi. Yük gemileri Akdeniz'i dolaşarak uzak diyarların ürünlerini başkentin sofralarına getiriyordu. Su kemerleri, on dokuzuncu yüzyıla kadar eşine rastlanmayacak 


ölçekte hamamları besledi. Stadyumlar ve sirkler, zulüm ve şiddetle 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de olsa halka eğlence sunuyordu. Yollar bol miktarda vardı. Romadan yayılan yirmi dokuz anayol, lejyonların sorunlu noktalara hızla hareket etmesini sağlayan imparatorluğun atardamarları haline geldi. Roma posta arabalarıyla mektupları günde 75 kilometre taşıyabiliyordu. Roma'nın ustalaşamadığı tek hizmet sokak temizliğiydi. Sokaklar kanalizasyondu ve sürekli şikâyetlerin kaynağıydı. 
Augustus'un hükümdarlığı MS 14'teki ölümüne kadar kırk yıldan fazla sürdü. Kurduğu imparatorluk beş yüzyıl, Bizans uzantısı ise on dört yüzyıl sürdü. Yöneticilerinin ölümsüzlük retoriğine düşkünlüklerine rağmen, imparatorluğun en büyük zayıflığı devamlılığı için ölümlü bir varlığa bel bağlamak zorunda kalmasıydı. İmparator, milyonlarca kişi için himayenin kaynağı ve yaşam ile ölümün hakemiydi. Resmi bir halefiyet yoktu ve imparatorun takdir yetkisi üzerinde suikast dışında bir kontrol de bulunmuyordu. Makamın ilk yirmi üç sahibinden çoğu şiddetli bir yolla öldü ve bunu genellikle bir anarşi dönemi izledi. Edward Gibbon'un tarihin en büyüleyici klasiklerinden biri olan Roya İmparatorluğu'nun Gerileyişi ve Çöküşü'ne ilham kaynağı oldular. 


Tiberius ve Hıristiyanlığın doğumu 


Augustus'un üvey oğlu Tiberius (14-37), özellikle Tuna sınırında, iyi bir general olmuştu. Ancak çoğunlukla çocukların dahil olduğu tuhaf cinsel zevkleri olduğu söylenen karanlık ve kötü niyetli bir imparatordu. Kısa süre sonra Roma'yı terk ederek Capri'deki sarayına yerleşti ve burada ahlaksızlıkları hakkında dedikodular yayıldı. Saltanatının sonlarına doğru Yahudiye'de Pontius Pilate adında yerel bir vali, Nasıralı İsa adında tanınmamış bir Yahudi hocayı çarmıha gererek idam etti. İsa'nın suçu, Yahudilerin kralı olduğunu iddia etmekti. Ölümü o dönemde kayıtlara geçmedi. 

İsa'nın takipçilerinden kayda geçen ilk kişi, önceden Hıristiyanlara zulmeden Yahudi bir çadırcı olan Tarsuslu Saul'du. Saul (sonradan Pavlus adını alacaktı) Şam yolunda din değiştirdikten sonra Kudüs'e dönmüş ve Doğu Akdeniz'de geniş çaplı bir hizmete 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başlamadan havari Petrus ve Yakup'la temas halinde olmuştur. Yahudiler dinlerini yaymaya çalışmayan seçkin bir gruptu ve sonuç olarak onlara hoşgörülü davranılıyordu. Bir Yahudi mezhebi olarak Hıristiyanlar Yahudiye'de kalabilirdi. Bunun yerine, Pavlus'un mektuplarının da tanıklık edildiği üzere, inançlarını doğu imparatorluğu boyunca yaydılar. Pavlus daha sonra Korintlilere şöyle yazmıştır: “Sesin gücünü bilmezsem, konuştuğum kişi için bir barbar gibi olurum; konuşan kişi de benim için bir barbar olur.” Bu ses, doğu imparatorluğunun ve ilk Hıristiyanlığın dili olan Yunancaydı. 
Hıristiyan misyonerlerin ağzında, olağanüstü derecede çekici oldugunu kanıtlayacaktı. Tiberius'un ölümünün ardından imparatorlar birbirini izledi. Hemen halefi Caligula (37-41), selefininkine benzer müstehcen eğlenceleriyle tanınıyordu. Kendisini tanrı ilan etti ve en sevdiği atını konsül yapmayı teklif ederek senatoya hakaret etti. 
Kendi korumaları tarafından öldürülen Claudius'un (41-54) ardından İngiltere'nin büyük bir kısmı fethedildi ve daha sonra Holiywood'un çok hoşuna gidecek şekilde ahlaksızlığa geri dönen Nero (54-68) geldi. Nero'nun 64 yılında Roma'nın yakılması için günah keçisi olarak Hıristiyanları seçmesi ve onları Kolezyum'da vahşi hayvanlara yem etmesi Hıristiyanlığın büyümesinin bir işaretiydi. 

57 yılından bir süre sonra Pavlus Kudüs'te, Yahudi olmayan birini tapınağa götürmekle suçlanarak tutuklanır. İki yıl hapiste kaldıktan sonra, Pavlus bir Roma vatandaşı olarak Roma'da yargılanma hakkını talep etti ve yaklaşık 60 yılında geldiği Roma'da muhtemelen dört yıl boyunca yargılanmayı bekleyerek kaldı. Din tarihçisi Diarmaid MacCulloch, Pavlus'un imparatorluğun bir vatandaşı olarak statüsünün önemine işaret ederek, “Hayali bir görü ile Pavlus'un bağlılığını ele geçiren Yahudi peygamberin sadece Yahudiler için değil, tüm insanlar için bir mesajı olduğunu” belirtir. Pavlus'un Roma'ya başvurması, Hıristiyanlığın imparatorluk genelinde yayılmasında bir başka önemli faktördü. 

Pavlus 64 civarında, muhtemelen Nero zulmü sırasında idam edilmiştir. Elçi Petrus da Romada bulunmuş ve aynı zamanda öldürülmüş gibi görünmektedir, ancak buna dair çok az kanıt vardır 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ve bir kilise kurduğuna ya da kilisenin lideri olarak hizmet ettiğine dairse hiçbir kanıt yoktur. Bilim adamları Roma'da Petrus'a atfedilen hemen her şeyi sözlü gelenek ve olası metin eklemesi olarak görürler. Yine de bu iki adamın, Yunanca konuşan bir işadamı olan Pavlus ve Aramice konuşan bir balıkçı olan Petrus'un isimleri Roma ve Ortodoks Hıristiyan dünyasına hâkim olacaktı. 70 yılında imparator Vespasian (69-79) Kudüs'teki tapınağın yıkılmasıyla sonuçlanan bir Yahudi isyanını bastırır. Bu dönemde Hıristiyanların bu şehirden göç etmesi, erken dönem Hıristiyanlığın Yahudi köklerinden kesin olarak ayrıldığını gösterir. 


Antoninler: Zirvedeki imparatorluk 


Vespasian, Antoninler tarafından takip edilen ve MS ikinci yüzyılda Roma'ya göreceli bir istikrar getiren Flavian çizgisini başlattı. En önemli başarıları Trajan (98-117) döneminde, imparatorluğun kuzeyde Britanya'dan doğuda Daçya ve Ermenistan'a kadar uzanarak en geniş sınırlarına ulaştığı dönemde gerçekleşti. Kısa bir süre için Hazar Denizi kıyılarına dokunmuş ve Suriye, Mezopotamya ve Moritanya yı kucaklamıştır. Akdeniz artık bir Roma gölüydü ve imparatorluk Avrupalı olmaktan çok Asyalıydı. Tüm bunların üzerinde Roma düzeni, Roma adaleti ve bir dereceye kadar da tarihçi Plinius'un hayranlıkla çizdiği Roma refahı hüküm sürüyordu. 

Trajan'ın yerine usta bir inşaatçı olan Hadrianus (117-38) geçti. 
En büyük yapıları olan Roma'daki Pantheon (126) ve Britanya'daki Hadrian Duvarı (122) hâlâ ayaktadır; duvar, erken imparatorluğun muazzam bir delilidir. Tüm imparatorlar arasında Hadrianus, Roma gücünün kapsamı ve belki de sınırları konusunda en net fikre sahip olandı. Trajan'ın bazı kazanımlarından vazgeçti ve halklarına “eğer onlara koruma sağlayamazsak özgürlüklerine sahip olmaları gerektiğini” açıkladı. Hadrianus, Roma tarihinde imparatorluk unvanına layık olarak öne çıkan birkaç kimseden biriydi. İlgi alanları Yunanistan ve Roma kültürlerini birleştiriyordu. Hukukun yanı sı- 


ra felsefe, mimari ve şiirle de ilgilenmiştir. İmparatorluğunu sadece 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fatih olarak değil, hükümdar olarak da dolaştı. Epikürcü olduğu için ölümden korkmuyordu. 

Ardından günümüzde de popülerliğini koruyan Stoacı düşünceler kitabının yazarı filozof imparator Marcus Aurelius (161-80) geldi. Hadrianus gibi o da Hıristiyanlara zulmetmeye devam etti; inanç özgürlüğüne tahammül etmeye hazırdı ama Roma'nın tanrı olarak imparatorlarına karşı gelme taraftarı değildi. Bu şekilde imparatorun yerini almak vatana ihanetle eşdeğerdi. Romalılar Hıristiyanların neden bu konuda “he deyip geçmediklerini” anlayamıyordu. Yunan eyaleti Bitinya'nın valisi olarak Plinius'u bu kadar çileden çıkaran şey onların “inatçılığı ve boyun eğmeyen sapkınlığıydı”. 

Geriye dönüp bakıldığında bu yıllar altın yıllar olarak görülecektir. Antoninler yönetimindeki Roma kendisiyle barışık görünüyordu. Net sınırlara, eşi benzeri görülmemiş bir güvenliğe, seyahat özgürlüğüne, ortak bir idari dile ve yasal bir çerçeveye sahipti. Gibbon, tarihte “insan ırkının durumunun en mutlu ve müreffeh olduğu” bir dönem seçmek zorunda kalsaydı, Domitianus'un 96'daki ölümünden Marcus Aurelius'un 180'deki ölümüne kadar olan dönemi seçeceği sonucuna varmıştır. Sonuncusu öldüğünde, sonraki dönemden bir Romalı, “tarihimiz artık altın krallığından demir ve pas krallığına iniyor” dedi. 


Üçüncü yüzyıl krizi 


Üçüncü yüzyıla gelindiğinde Roma'nın imparatorluğu yönetilemeyecek kadar büyümüştü. Nüfusu altmış milyon olarak tahmin ediliyordu, bir milyonu Romada yaşıyordu ki bu Avrupa'nın on dokuzuncu yüzyıla kadar bir daha göremeyeceği büyüklükte bir şehirdi (muhtemelen Konstantinopolis hariç). Ancak hükümeti eski cumhuriyetin yürütme gücünden ve disiplininden yoksundu. Hepsinden önemlisi, meşru bir halefiyetin sürekliliğinden yoksundu. İmparatorların haleflerini oğulları olarak evlat edinerek atama uygulaması 


ne yetkinlik ne de rıza sağlıyordu. Neredeyse her yeni gelene itiraz 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edildi. Roma'nın merkezi hükümeti tutarlılığını ve amaç duygusunu kaybetti. Esas amaç hayatta kalmaktan ibaret hale geldi. 

Antoninlerin son mensubu olan Commodus (180-92) döneminde Roma, Nero'nun narsisizmine ve kendini beğenmişliğine geri döndü. Artık sınır komutanları ehliyetli savaş ağaları gibi davranırken, Roma'da anarşi hüküm sürüyordu. Commodus sonunda 
192 yılında, imparatorluğun gelişmekte olan Hıristiyan cemaatinin 
bir üyesi olan metresi Marcia tarafından öldürüldü. Yerine geçen ve Afrikada doğan ilk imparator olan Septimius Severus (193-211) Roma'nın doğudaki sınırlarını genişletti. Doğum yeri olan Libya'daki görkemli Leptis Magna'yı ve Roma Suriyesindeki Baalbek'i yeniden inşa etti. 

Ordu yaklaşık 400.000 kişilikti ama bu ağır vergiler, seyrelmiş sadakat ve disiplinsizlik anlamına geliyordu. Ordu sınırda güçlü olsa da, cephe gerisinde zayıflama eğilimindeydi. 212 yılında, zalim Caracalla (198-217) imparatorluğun tüm özgür sakinlerine Roma vatandaşlığı vererek göz boyamaya ve gelirleri artırmaya çalıştı. Tarihçi Mary Beard'a göre bu, “fetheden ve fethedilen arasındaki farkı aşındırarak” Roma'nın tam anlamıyla bir imparatorluk olarak sonuydu. Roma'nın etki alanı sert bir kabuk ama yumuşak bir merkez kazanıyordu. 

“Üçüncü yüzyıl krizi olarak adlandırılan dönemde koşullar daha da kötüleşti. İmparatorlar artık zırh giyme ve asker olarak tasvir edilme eğilimindeydi; bu sonuncusu günümüze kadar hükümdarlar (İngilizler dahil) tarafından sürdürülen bir gelenektir. Roma'da hastalık ve kıtlık olağan hale geldi. İmparatorlar ahlaksız ve aylak ya da en azından acayipti. 238'de biray hüküm süren gün görmüş tabiatlı II Gordianus, yirmi iki cariyesi ve 62.000 kitabıyla övünüyordu. 
268 yılında Gotik isyancılardan oluşan bir ordu Atina'nın güneyine 
kadar akınlar düzenledi. 

Roma şehri uzun bir gerileme dönemine girerken, Petrus ve Pavlus'un makamlarına hacı olmak için gelen, birbirine sıkı sıkıya bağlı Hıristiyan toplulukları kendine çekti. Roma'nın kilise üstünlüğüne yükselmesinin tek nedeninin bu olup olmadığı belirsizliğini 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korumaktadır. Hıristiyanlık Antakya ve İskenderiye'deki merkezleriyle bir Doğu Akdeniz mezhebi olduğu için, bu statü hiçbir şekilde önceden belirlenmiş değildi. Roma Piskoposu kilisenin babası ya da papası olarak ancak yavaş yavaş ortaya çıkarken, şehir hem üstünlük hem de Mesih'in tanrısallığının doğası konusunda doğulu rakipleriyle mücadele etti. Ortaya çıkan hizipçilik ve daha sonra şizma, Korintlilere yazdığı ilk mektubunda “Kardeşlerim, size yalvarıyorum... 
hepiniz aynı şeyi konuşun ve aranızda bölünme olmasın” diye yalvaran Pavlus'un zamanında tespit edilmiştir. 

Dördüncü yüzyılın başında imparator Diocletianus (284-305) imparatorluk tarihinde yeni bir dönem başlattı. Antoninler'in yetkinliğini ve istikrarını imparatorluk tahtına geri getirdi. Para biriminde ve bürokraside reformlar yaptı ve imparatorluğun sınırlarını güvence altına almak için durmaksızın seferler düzenleyerek Almanları, Slavları, Mısırlıları ve Persleri çeşitli şekillerde yenilgiye uğrattı. 
Dindar bir muhafazakâr olarak, 303 yılında Hıristiyanlara yönelik son sistematik zulmü başlattı, ancak bu din kısa ömürlü olamayacak kadar yerleşmişti. 

Diocletianus her şeyden önce tüm imparatorlukların temel zayıflığı olan yönetilemez büyüklükle yüzleşti. Roma örneğinde, uzun zamandır imparatorluğun destekleriyle yaşamaya alışmış bir başkentin bu destekler tarafından zayıflatıldığını gördü. İmparatorluğu doğu ve batı olmak üzere usulüne uygun olarak ikiye böldü. Antakya merkezli doğu yarısını aldı ve komutanı Maximianus'u batıyı alması için atadı. Batıdaki başkenti, sınırdaki lejyonlara daha yakın olması için Roma'dan kuzeye, Milano'ya taşıdı. 

Sonra 305 yılında Diocletianus daha önce hiçbir imparatorun yapmadığı bir şeyi yaptı. Tahttan çekildi ve Dalmaçya'daki memleketi Split'e çekildi. 312 yılında yatağında ölen nadir imparatorlar- dan biriydi. On sekizinci yüzyılda kazılan ve Robert Adam'ıri Kral İ.velV. George arası dönemin mimarisine ilham veren sarayı günümüze kadar ayakta kalmıştır. Ancak bir arada tutmak için böldüğü imparatorluk, şimdi kendini bölünmüş ve büyük oranda parçalanmış buldu. 
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ŞI 


Gotlar, Hunlar ve Hıristiyanlar 
300-560 


Konstantin ve Bizans 


Diocletianus'un imparatorluğu böldüğü andan itibaren Avrupa bir geçiş sürecine girdi. Devlet, Roma merkezli, çoğunlukla birleşmiş bir Akdeniz kıyısı bölgesinden ayrılıyor ve sadakati batı ve doğu bölgeleri arasında bölünmüş bir bölgeye yaklaşıyordu. Bu uçurum uzun süre Roma imparatorluğundan daha uzun ömürlü olacaktı. Başka bölünmeler de vardı. Bunlardan biri pagan bir otokrasi ile yeni bir inanç olan Hıristiyanlığın otoritesi arasındaydı. Bir diğeri ise baskın bir Greko-Romen kültürü ile Romalıların “barbarlar” olarak adlandırdığı -illa aşağılayıcı bir terim olması gerekmez- Roma'nın sınırları içinde ve ötesinde yaşayan halkların deneyimleri arasındaydı. 

Batı imparatoru Konstantin 306'da ölüp de yerine oğlu Konstantin (306-37) geçtiğinde, her iki olayın da imparatorluğun kuzey ucundaki York'ta meydana gelmesi bu yeni Avrupa'nın simgesiydi. 
Konstantin'in askerleri onu yeni imparator olarak selamladığında, mesele hallolmuş değildi. Sonraki on sekiz yılını unvanını almak için rakipleriyle savaşarak geçirmek zorunda kaldı. Ancak 324 yılında hem doğu hem de batı tahtları üzerinde üstünlük kazanabildi. 
Diocletianus'un doğu sarayında eğitim görmüştü ve Konstantin'in gönlünde yatan yer de orasıydı. Byzantion'da Boğaz a bakan yeni bir şehir kuracağını usulüne uygun olarak ilan etti. Konstantinopolis üstün başkent, yeni Roma olacaktı. 
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Konstantin artık tecrübeli bir asker ve otokrattı, acımasız, bencil ve ikiyüzlüydü. Baş rakibi Licinius'a sığınak ve güvenli bir emeklilik vaat ederek onu alt etti ve hemen ardından öldürttü. Hıristiyanlığa geçişinin ne kadar samimi olduğunu kimse bilemez. Doğru olan, savaş meydanındaki bir “vahyin” ardından, 313 yılında “hem Hıristiyanlara hem de diğerlerine, herkesin istediği ibadeti yerine getirmesi için tam yetki” veren bir sözleşme imzaladığıdır. Yeni şehrinin “bir Hıristiyan şehri” olacağını ilan etti. 

Konstantin kısa süre sonra bir inancı savunmanın onu tanımlamaktan daha kolay olduğunu gördü. Zaten Hıristiyanlık bir bütün olmaktan çok uzaktı. Arius (yaklaşık 250-336) adında İskenderiyeli bir rahip İsa'nın ölümlü olduğunu, Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi ya da yaratığı olduğunu ve bu nedenle Tanrı'ya bağlı olduğunu söyledi. Bu tek başına onun ölümünü açıklayabilirdi. Bu, Tanrı, Mesih ve Kutsal Ruh'tan oluşan bir Üçlü Birlik'i ilan eden Katoliklerle çelişiyordu. Konstantin'e göre, temel inançları üzerinde anlaşamayan, hatta kavgalı piskoposlarla dolu bir inanç tehlikeliydi. İktidarı ele geçirdikten sonraki bir yıl içinde, 325 yılında anlaşmazlığı çözmek için Nicea'da (bugün İznik) bir konsül topladı. 

Hıristiyanlık en güçlü şekilde doğu imparatorluğunda kök salmıştı. 1.800 piskopostan yaklaşık 1.000'i doğudaydı ve İznik'e kaulan 318 piskoposun sadece beşi batıdandı. Konsül çağrısının herhangi bir piskopostan değil, bizzat imparatordan gelmesi de aynı derecede önemliydi. Kendisi sadece “yapılacak olan şeylere bir izleyici ve katılımcı olarak” iştirak edeceğini söyledi. Yine de biyografisini yazan Eusebius onun, “Ben de Tanrı tarafından kilise dışındakileri görmezden gelmekle görevlendirilmiş bir piskoposum” dediğini kaydeder. Konsüle, “Tanrı'nın göksel bir elçisi gibi, ışık ışınlarıyla parıldayan giysiler içinde... altın ve değerli taşların parlak ihtişamıyla süslenmiş olarak” geldi. Sonuç olarak, Konstantin'in imparatorluğun Katoliklerine verdiği destek sarsılmazdı. Tanrı ve Mesih “tek bir özdendi”. Bu, İznik Akidesi olarak formüle edildi ve bugüne kadar tüm Hıristiyanlar tarafından kullanıldı. Ariusçuluk bir sapkınlık olarak ilan edildi. 
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Konstantin şimdi hâlâ imparatorluğun duygusal başkenti olan Roma şehriyle barış yapmak zorundaydı. 326'da büyük bir maiyetle yola çıktı ve belirsiz kalan nedenlerden dolayı sadece karısını, oğlunu ve yeğenini öldürmek için durakladı. Roma'da, kentin kaygılı asilleri tarafından iyi karşılanmadı. Onların karşısına bir Roma imparatorunun askeri kıyafetleriyle değil, sivil ipekler içinde ve saray mensuplarından oluşan bir maiyetle çıktı. Antik tapınakların koruyucuları da onun Hıristiyan coşkusunu benimsemedi. Roma harap olmuş, nüfusu azalmış ve sıtmaya yakalanmıştı. Konstantin şehre Hıristiyan bir vali atadı ve Lateran sarayının yanında Aziz Yuhanna ve Vatikan Tepesi'nde Aziz Petrus olmak üzere iki yeni kilise inşa edilmesini emretti. Diocletianus'un icadı batı imparatoru kavramına (Milano'da bulunacaktı) dokunmadı ama Konstantinopolis'in üstünlüğünü teyit etti. Bu şehir kara ve deniz yoluyla daha iyi savunulabilirdi ve Asya içleriyle ticaretin anahtarını elinde tutuyordu. 
Ayrıca Tuna ve Pers İmparatorluğu sınırına da yakındı. İmparatorluğun yeni dininin kökenlerine de yakındı. 

327 yılında imparatorun annesi Helena Kudüs'e doğru bir hac 
yolculuğuna çıktı. Burada her arkeoloğun hayalini gerçekleştirerek ilk gününde İsa'nın çarmıha gerildiği Golgota tepesinin yerini ve İsa'nın bir sarnıca gömülmüş gerçek haçının kalıntılarını “buldu”, Ölmek üzere olan bir kadının üzerine hem kendi bulduğunu hem de başka haçlar koyarak bu haçın geçerliliğini ilan etti, çünkü sadece bulduğu haç kadını iyileştiriyordu. Helena'nın diğer hediyelik eşyaları arasında Nuh'un gemisinin yapımında kullanılan balta ve 5.000 
kişiyi beslemek için kullanılan sepet de vardı. Sahte kalıntıların çağı gelmişti. Bu nesneler 330 yılında, Konstantin'in yeni şehrinin inşasına başlanmasından sadece altı yıl sonra, şehrin ithaf töreninde başroldeydi. İmparatorluğun dört bir yanından getirilen revaklar ve oymalarla süslenmiş devasa duvarları, meydanları ve bir forumu vardı. Merkezinde Konstantin'in yarı tanrı olarak tasvir edildiği bir sütun ve yaldızlı bir heykel vardı. İmparator, 5.000 inekten elde edilebilecek parşömeni gerektiren elli adet tezhipli İncil üretilmesini emretti. Doğu Roma İmparatorluğu'nun halefi olan Bizans doğdu. 
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Konstantin yedi yıl sonra, 337'de öldü ve ölüm döşeğinde resmen Hıristiyan kilisesinde vaftiz edildi. Geride birleşik bir imparatorluk bıraktı ama uyumlu bir kilise bırakmadı. İznik, bir sonraki yüzyılda batı imparatorluğunun çoğunda, özellikle de paganizmden yeni dönmüş barbarlar arasında baskın inanç haline gelen Ariusçuluğu bastırmadı. Cennette bir tanrı ve yeryüzünde bir “oğul” hiyerarşisi, Üçlü Birlik'in soyut teolojisinden daha cazipti. Konstantinin danışmanı ve piskoposu olan Eusebius bile bir Ariusçuydu. 

Ariusçuluk da tek başına değildi. Hıristiyanlık çeşitli zamanlarda Novatianistler ve Donatistler, Melitianlar ve Homoecanlar, Pelagianlar, Nasturiler ve Miafizitler olarak bölündü. Düalist Maniheistler ve Gnostiklerle ihtilafa düştü. Mezhepçilik coğrafı olarak yayıldı. İskenderiye Antakya ile, Roma Kartaca ile çekişti. Kısa bir süre için son pagan imparator olan filozof imparator Julianus (361- 3), “hiçbir vahşi hayvanın insana Hıristiyanların birbirlerine olduğu kadar tehlikeli düşman olmadığını” ilan etti. 

Konstantinopolis büyüyerek Avrupa'nın en büyük şehri haline geldi ve nüfusunun 800.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Surları, burçları, kiliseleri ve sarayları Roma'nınkileri gölgede bırakıyordu. Avrupa ve Asya'nın kesişme noktasında yer alıyordu. 
Ancak Helenistik mirasına değer verse de, bir zamanlar Ege şehirlerine ve Sokrates ile Platon'un felsefesine ilham vermiş olan özgür düşünceli rasyonalizmi asla geliştiremedi. Sakinleri teolojik tartışmalar tarafından tüketilirken, muhalefetin bastırılması sadece mezhepçiliği daha da ileri götürüyor gibiydi. Dördüncü yüzyıl Konstantinopolis'ine gelen bir ziyaretçi bu saplantıdan şöyle bahsetmiştir: “Bir adamdan bozuk para isteyin, o da Yaratılan ve Yaratılmayan - hakkında felsefe yapsın... banyonuzun hazır olup olmadığını sorun, görevli “Oğul'un hiçbir şeyden yaratılmadığını' iddia etsin.” 


Hunlar, Gotlar ve Vandallar 


370'lerin başından itibaren, Konstantin'in ölümünden sadece otuz yıl sonra, Konstantinopolis'e Hun akıncılarının (diğer adıyla İskitlerin) Tuna kıyılarına geldiğine dair raporlar gelmeye başladı. Bunlar 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atlı savaşçılardı ve bilinmeyen bir dil konuşuyorlardı. Koyu renkli ve ufak tefek yapılı, ayda 1.600 kilometre yol alabildikleri söylenen atlı okçulardan oluşan gezici gruplarla geziyorlardı. Giysileri fare derisinden dikilmişti ve uyluklarının arasında ısıtukları kök ve çiğ erle besleniyorlardı. Kuşatma kuleleri ve koçbaşları inşa etmedeki becerileriyle önlerine çıkan şehirleri ezip geçiyorlardı. Onlarla birlikte, geçtikleri bölgelerden otlak ve haraç almaya hevesli karışık bir göçebe ve yerleşik halkların topluluğu da geldi. 

Modern DNA araştırmaları, Hun “istilasının” daha çok Gotlar olarak da bilinen yerel Cermen kabileleriyle evlenerek düzenli bir nüfuz sağladığını göstermektedir. Ancak Hun akınlarındaki savaşçılar, Avrupa'nın dar coğrafyasında adeta sıkışmış bir piston gibiydi. 
Çok geçmeden Ostrogotları ve Vizigotları, ardından da Vandalları ve Burgonyalıları Orta Avrupadan kovdular. Yerlerinden ettikleri bu insanlar da Roma nehirleri ve Roma yolları boyunca akın eden göçmenler haline geldi. Bu durum imparatorluğu, hem Hunlardan hem de onların göçe zorladıkları halklardan kaynaklanan çifte bir tehditle karşı karşıya bıraktı. Romalı askerler, yöneticiler ve vergi toplayıcıları müstahkem kalelere çekildi ya da İtalya'ya geri kaçtı. 
Avrupa'nın ortası savunma enerjisinden mahrum kaldı. 

379 yılında doğu imparatoru 1. Theodosius (379-95) imparatorluğunu yeniden birleştirmeye çalıştı, ancak elinde isyanlar ve dini bölünmelerle boğuşan bir imparatorluk bulunuyordu. 374 yılında Milano valisi Ambrose kendisini piskopos olarak atanmış ve Ariusçuluğa karşı İznik İnancı için bir kampanya yürütmekle görevlendirilmiş buldu. Batı imparatoru Ariusçu Valentinianus'a karşı Milano bazilikasına barikat kurdu. Hatta Theodosius'u, valilerini öldürdükleri için 7.000 Selanik vatandaşının korkunç bir şekilde katledilmesi emrini verdiği için aforoz etti. Roma kilisesinin liderleri yavaş yavaş dünyevi otoriteyi üstleniyordu. 

Balkanlar'da Hunlar tarafından yerlerinden edilenler arasında Vizigot kralı Alaric de vardı. İmparatorluk içindeki liderlerin tipik bir örneği olan Alaric, Germen Frankların isyanını bastırmaya yardım etmiş bir Ariusçu ve eğitimli bir Roma askeriydi. Kendisinin 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yeterince ödüllendirilmediğini düşünerek ordusunu güneye, Yunanistan'a yönlendirdi ve 395 yılında Atina'yı yağmaladı. 401 yılında gözünü İtalya'ya çevirdi; burada yeni batı imparatoru Theodosius'un genç oğlu Honorius (393-423) onu hiçe sayıyordu. Honorius 402'de başkentini Milano'dan daha savunulabilir olan Ravenna'ya taşımaya 
karar verdi. Alaric sekiz yıl boyunca İtalya'yı işgal ettikten sonra 410 
yılında Honorius'a imparatorluk ordusunda tanınmak için son bir ricada bulundu. Reddedilince Roma'ya yürüdü ve şehri üç gün süren bir yağmaya maruz bıraktı; bu, şehrin imparatorluk tarihindeki ilk aşağılanmasıydı. Dehşet verici yıkımlara dair anlatılara rağmen, güvenilir kaynaklar Gotların “olağanüstü merhametinden” bahseder. 
Hazine pek tabii ki çalınmıştı ancak çok az ev tahrip edilmişti. 

Vandallar, Burgundlar ve diğer topluluklar Hunlardan kaçtığı sırada Galya kargaşa içindeydi. 410 yılında Roma yağmalanırken, çaresiz kalan Honorius Britanyadaki tebaasına yazdığı mektupta, Britanya'nın doğu kıyılarına çoktan yerleşmiş olan Germen kabilelerinin akınlarına karşı ayıracak lejyonu olmadığını belirtir. “Kendilerini savunmak için adım atmaları” tavsiye edilmiştir. Angllar, Jüder ve Saksonlar bu fırsatı değerlendirerek Britanya'nın batısına doğru ilerlediler ve Hıristiyan Britanyalıları yavaş yavaş Kelt hudutları olarak adlandırılan batı bölgelerine hapsettiler. Kuzey Hıristiyanlığı Galler, Cornwall ve İrlanda'daki bu izole topluluklarda geçici bir sığınak bulacaktı. 

Aynı sıralarda İspanya'daki Vizigotlar kendilerini önceden istila eden Vandalları topraklarından çıkartıp, kralları Genserik yönetimindeki bu topluluğu Cebelitarık Boğazı'ndan Kuzey Afrika'ya sürdüler. Burada sahil boyunca doğuya doğru ilerleyerek, cumhuriyet günlerinden beri Roma'nın tarım merkezi olan toprakları ele geçirdiler. Vandallar 430 yılında ilahiyatçı ve piskopos Aziz Augustinus'un memleketi olan bugünkü Cezayir'deki Hippo kentini kuşat- u. Augustinus Kartaca'da eğitim görmüş, Milano'da ders vermiş ve Hippo'ya bir bilgin olarak dönerek felsefe anlayışını teolojik metilerine uygulamıştır. Ancak 439 yılına gelindiğinde Hippo ve Kartaca Vandalların eline geçmişti ve Akdeniz artık bir Roma gölü değildi. 


KISA AVRUPA TARİHİ 


Doğu imparatorluğu bu krizde batıya hiçbir yardımda bulunmadı. Kendisi de dini heterodoksluk tarafından bölünmüştü. Ariusçuluk bastırılmamıştı. Suriyeli bir keşiş olan Nestorius, İsa'nın bir insan olarak yaşayıp öldüğü bu kadar açıkken, nasıl “ebedi” ve Tanrı'yla eşit olabileceğini sordu. TI. Theodosius tarafından 431 yılında Efes'te bir konsil toplandı ve bu konsilde Nasturilik aforoz edilerek Hıristiyanlık kuvvetlendirildi. Konsil, süregelen her türlü hoşgörüyü terk etti ve inancından ayrılmayı sapkınlık olarak men etti; sakat bırakma ve kör etme gibi eylemler içeren cezalar verdi. Paskalya ayininin şartlarını belirledi ve Paskalyadan önceki haftayı tatil ilan etti. 449 ve 45 1'deki diğer konsiller giderek daha hararetli ve müzakereleri daha belirsiz hale geldi. Sonuncusunda, Kalkedon'da, Romalı Papa Leo, Tanrı ve Mesih'in “tesadüfiliği” konusunda bir uzlaşma önerdi. Bölünmüş bir imparatorlukta artık parçalanmış bir inanç vardı; Katolikler batıda Ariusçuların, doğuda ise Nasturilerin saldırısına uğruyordu. 


Attila ve imparatorluğun sonu 


İstilacı Hunlar 434 yılında Attila (434-53) gibi karizmatik ve kavgadan çekinmeyen bir lider edinmişti. Kendisi “kavimleri sarsmak için dünyaya gelmiş, tüm ülkelerin belası” olarak tanımlanıyordu. 
Parlak gözleri ve ürkütücü görünüşü yoluna çıkan herkesi dehşete düşürüyordu. Yine de “eylemlerinde ölçülü, öğütlerinde kudretli, yalvaranlara karşı merhametli ve koruması altındakilere karşı hoşgörülü” olduğu söyleniyordu. 443'te ve tekrar 447'de kuvvetlerini Konstantinopolis surlarının önüne getirdi. Her seferinde ona meydan okudular ve geri çekilmesi için rüşvet verildi. Sonunda Theodosius'un askeri yönü ağır basan halefi Marcianus (450-57) daha fazla rüşvet vermeyi reddetti ve Hunları topraklarından sürdü. 

Attila Avrupa'yı geçerek Galya'ya girdi ve burada kıtanın tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir güçle karşılaştı. 451 yılında Romalı bir general olan Flavius Aetius ve Vizigot kralı 1. Theodorik, ortak bir tehdit olarak gördükleri Attila'ya karşı koymak için Romalılar, Franklar ve Gotlardan oluşan bir ordu topladı. Roma ve barbar ordularından oluşan bir ittifak ilk kez bir dış düşmana karşı savaşmak 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üzere bir araya geliyordu; bu ilk “Avrupa ordusuydu”. 451'deki Katalan Ovaları Savaşı'nda ittifak galip geldi. Attila geri çekildi ve hırpalanmış ordusunu güneye, İtalya'ya götürdü. Kuzeydoğu İtalya'nın Veneto bölgesinin sakinleri ondan kaçarak kıyı lagününün seyrek nüfuslu adalarına sığındılar. Buradan Venedik doğdu. Avrupa, en görkemli varlığı için Attila'ya teşekkür etmelidir. 

İtalya, Attila'nın son hamlesiydi. Papa Leo, onu Tuna'ya çekilmeye ikna etmek için bir heyete katıldı ve Hunlar bugünkü Macaristandaki yerleşimlerini sağlamlaştırdılar. Attila 453 yılında, söylenene göre, yeni “nişanlandığı” Ostrogot bir genç kızın kollarında kan kaybından ölmüştür. Attila'nın yenilgisine rağmen, Hun istilası Alarik'in daha düzenli Gotlarının bir nesil önce gösterdiği şeyi, yani yeni Avrupa'nın merkez ovalarından batıya doğru ilerleyen güçlere karşı savunmasız olduğunu tekrarladı. Çoğu yarı barbar olan Roma vatandaşları/sömürgecileri, güvenliği uzak imparatorluk ordularına umut bağlamakta değil, kendilerine güvenlik sağlayabilecek herhangi bir lidere bağlılıklarını sundukları müstahkem şehirlerde aradılar. 
İmparatorluk yerini bölgesel savaş ağalarının yönetimlerine bıraktı. 

Hiçbir şey harap olmuş İtalya'ya barış getiremezdi. 475 yılında, Attila'nın maiyetinde görev yapmış olan Orestes adında Romalı bir memur Ravenna'da iktidarı ele geçirdi ve on beş yaşındaki oğlu Romulus'u imparator olarak atayarak çocuğa Romulus Augustulus gibi etkileyici bir isim verdi. Babaların oğullarına çektirdiği acıların sınırı yok gibidir. Ertesi yıl bu çocuk, imparatorlukla uğraşmayıp başkenti Ravenna olan İtalya kralı unvanını alan Germen kökenli Romalı bir asker olan Flavius Odoacer tarafından tahttan indirildi. Dolayısıyla 
476 tarihi, genellikle “Roma İmparatorluğu”nun resmen sona erdiği 
tarih olarak kabul edilir, ancak Roma İmparatorluğu Bizans olarak bin yıl daha varlığını sürdürecekti. 


Clovis ve Theodorik 


Roma'nın çöküşü ile Şarlman'ın yükselişi arasındaki üç yüzyılı tanımlamak için kullanılan “Karanlık Çağlar” terimi, dönem tarihçileri tarafından artık reddedilmektedir. Ancak bu terim, belirsiz 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bir geleceğe doğru sendeleyerek giden bir kıtayı makul bir şekilde tanımlamaktadır. 481 yılında, Augustulus'tan daha dayanıklı bir yapıya sahip Clovis adında on beş yaşında bir genç, bugün Belçika'da bulunan Frank Merovenj kabilesinin lideri olarak ortaya çıktı. Clovis (481-511) savaşçılarını Galya boyunca yürüterek doğuda Ren Nehri'nden batıda Loire'a kadar olan bölgeyi ele geçirdi. Daha sonra Akitanyadaki Vizigotları hakimiyeti altına almak için güneye doğru ilerledi. Altıncı yüzyılın başlarında Köln'den Pireneler'e kadar uzanan bir bölgede derebeylik iddiasında bulunabiliyordu. Adı Louis, Ludwig ve Lewis'e dönüşürken başkentini Paris'te sabitledi. 

Clovis köken olarak pagan olmasına rağmen, tebaası büyük oranda Ariusçuydu. 492 yılı civarında Burgonyalı bir prenses olan Clotilde ile evlendi; Clotilde bir Burgonyalı için alışılmadık bir şekilde Ariusçu değil, Katolik kilisesine bağlıydı. Yeni kocasının Katolikliğe geçmesi için ısrar etti. Bir kabilenin inancı lideri tarafından dikte edildiği için böyle bir din değiştirme kritik önem taşıyordu. 
Clotilde'nin inancı başka türlü olsaydı, Hıristiyan âlemi çok farklı bir yol izleyebilirdi. O andan itibaren Fransız kralları kayda değer bir istikrarla Roma'ya dini bağlılıklarını bildirdiler. 

Aynı sıralarda, bugünkü Balkanlar'daki Ostrogotlar da Büyük Teodorik'in egemenliği altına girdi. Ostrogotlara iyi davranmaları karşılığında rehine olarak Konstantinopolis'te yetiştirilmişti ve İmparator Zeno'nun himayesindeydi. 488 yılında Zeno tarafından ona halkına dönmesi ve doğu imparatorluğu adına İtalya'yı yeniden ele geçirmesi emredildi. Bunun için İtalya kralı Odoacer'in ortadan kaldırılması gerekiyordu. Theodorik bunu 493 yılında onu yemeğe davet edip söylendiğine göre omzundan kasığına kadar kılıcıyla yararak başardı. 

Paris'teki Clovis, Theodorik'i İtalya kralı olarak kabul etti ve 493'te kız kardeşi Audofleda'yı onunla evlendirerek aralarındaki anlaşmayı mühürledi. Bu nikah, Theodorik'in dindar bir Ariusçu olmasına ve Ariusçuların bazilikası Aziz Apollinaris'i (bugün Ravennada bir Katolik kilisesi olarak ayakta durmaktadır) inşa ettiği halde gerçekleşti. Çoğu orijinal mozaiği bile bozulmamıştır. Theodorik 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kendi kızlarını Burgonyalıların, İspanya'daki Vizigotların ve Afrika'daki Vandalların liderleriyle evlendirerek makamını daha da güçlendirdi. Evlilik diplomasisi doğdu. Bu noktadan sonra Avrupa'nın siyasi kişiliği İtalya, Fransa ve Almanya (bu coğrafi terimleri şimdiye kadar kolaylık olsun diye kullandım) halini alacak bölgedeki üç grup halk arasındaki sürekli değişen ilişkilere odaklandı. 

Roma kilisesi de yeni bir döneme girdi. Manastırlar ilk olarak doğu kilisesi tarafından Mısır ve başka yerlerde kurulmuştu. Şimdi de batıda ortaya çıktılar. 500 yılı dolaylarında Benedict adında genç bir rahip, kilisenin yozlaştığını düşündüğü şeylerden o kadar dehşete düşmüştü ki, çalışma ve duadan oluşan münzevi bir hayata çekildi. 
529 yılında Roma'nın güneydoğusundaki Monte Cassino'da bir manastır kurmak üzere bir grup “kardeşe” katıldı. Benedict'in keşişleri için hazırladığı “öğüt kitabı” batı manastırcılığı için çok önemli bir metin haline geldi ve Roma'ya sadık ama özerk, Roma hiyeraışisi- nin dışında bir Hıristiyanlık kolu oluşturdu. Bu haliyle iç muhalefet adına bir emniyet supabı, bir “sadık muhalefet” oldu. Manastır hareketi hızla yayılarak kendine ait bir güç ağı, Hıristiyan âlemi içinde 
bir devlet geliştirdi. Benedict'in Monte Cassino'daki manastırı, 1944 
yılında Müttefik bombardıman uçakları tarafından yerle bir edilene kadar, neredeyse bin beş yüz yıl boyunca ayakta kaldı. 


Justinianus ve Belisarius 


Clovis (6. 511) ve Theodorik (ö. 526) Orta Çağ Avrupasının kurucularıydı. Tıpkı Yunanistan'ın kendi kültürünü Roma'ya miras bırakması gibi, Roma da kendi kültürünü yerleşik hale gelmekte olan kuzey kabilelerinin krallarına ve saraylarına miras bıraktı. Roma şehirlerinde yaşadılar ve Roma adetlerini benimsediler. Birbirleriyle Latince iletişim kurdular. Ancak kuzey canlılığı ile güney kültürünün muhtemel verimli kaynaşması kırılgandı. Güce bağlıydı, güç de mirasa. Zayıf varisler tarafından dağıtılırsa yok olabilirdi. 

Clovis ve Theodorik'in ittifakının işaret ettiği istikrar onların ölümünden sonra devam etmedi. İtalya bunun yerine geçmişinin 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hayaletinin yeniden ortaya çıkmasıyla sarsıldı. Altıncı yüzyılın başında doğu imparatorluğu Karadeniz, Ege ve Levant kıyılarından biraz daha fazlasını elinde tutar olmuştu. Saray, geçmişin zenginliği ve Doğuyla yapılan ticaretten elde edilen kârla geçiniyordu. 518 yılında imparator Justinus'un yeğeni Justinianus imparatorun evlatlıgı oldu; dokuz yıl sonra da ortak hükümdar ve halef oldu (527-65). 
Yetkin ve hırslı bir adamdı, imparatorluk yönetiminde reformlar yaptı ve Roma kilisesiyle ilişkileri geliştirdi. 

Justinianus bir sirk çalışanının kızı, aktris ve meşhur bir fahişe olarak ün yapmış Iheodora'yı eşi seçerek Konstantinopolis'i çok şaşırtmıştı. Justinianus ona hayrandı. Theodora imparatorun kurnaz eşi -daha sonra da feminist bir simge-haline geldi. Çağdaş tarihçi Procopius sayesinde, Justinianus ve Theodora böylesine karanlık bir dönemde bir güneş gibi parlıyorlar. Müthiş bir görevle karşı karşıyaydılar. Perslerle savaş yeniden başlamış ve Konstantinopolis'te hipodromdaki savaş arabası takımlarının destekçileri olan maviler ve yeşiller olmak üzere iki grup arasında aleni bir çatışma patlak vermişti. Bu durum 532'de şehrin bazı bölümlerinin harabeye döndüğü ayaklanmalarla doruğa ulaştı. Justinianus kaçmaya hazırlanıyordu, ancak Theodora onu kalmaya teşvik etti ve sadık bir general olan Belisarius, isyancıları yüzer yüzer öldürerek düzeni yeniden sağladı. 

Yeniden canlanan Justinianus, otoritesini tesis etmek için harekete geçti. Perslerle barış yaptı ve 532'de, Konstantin'den iki yüzyıl sonra nihayet şehrin büyük katedrali Ayasofya'nın inşasına başlandı. Justinianus 537'de katedral tamamlanmasını “Süleyman, seni aşum” diyerek ilan etti. Hıristiyan âleminin en büyük ve en görkemli kilisesiydi ve günümüze kadar (bugün cami olarak) ayakta kalmıştır. 
Justinianus imparatorluğun kanunlarını Codex /uwstinianus'ta yeniden tesis etmiş ve bu metin Orta Çağ boyunca hukuk fakültelerinin standart metni haline gelmiştir. Roma ve Hıristiyan geleneklerine dayanan bu metin, kanun önünde eşitlik fikrinin yanı sıra Hıristiyan kilisesinin ayrıcalığını da kabul etmiştir. 

Justinianus daha sonra en büyük projesine girişti: Batı Roma İmparatorluğu'nun doğusunu yeniden fethetmek. Artık İtalya 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Ostrogot, Afrika Vandal, İspanya Vizigot ve Galya/Fransa Franklar tarafından yönetiliyordu. Justinianus, nadir bulunan yeteneğe ve ender rastlanan sadakate sahip bir komutana, Belisarius'a sahipti. 
Gibbon onu “azim duruşa, haşmetli çehreye sahip... gözü kara olmaksızın cesur, korkmaksızın ihtiyatlı, an ne gerektiriyorsa yavaş ya da hızlı” biri olarak tasvir eder. Karısı Antonina, Theodora ile gösteri geçmişini paylaşıyordu ve hayatı boyunca seferlerde ona eşlik etti. 
533 yılında Justinianus, Belisarius'u Pers Savaşları'ndan çağırdı ve 
Kartaca'yı yeniden ele geçirmesi için büyük bir ordu ve donanmayla gönderdi. Zaferle geri döndüğünde, ilkin İmparator Vespasianus tarafından Kudüs'ten, sonrasında ise Vandallar tarafından Roma'dan alınan orijinal Yahudi menorasını (ayin şamdanı) da beraberinde getirdi. Büyük bir törenle Kudüs'e geri götürüldü. 

535 yılında Justinianus Belisarius'u çok daha büyük bir ödüle, 
İtalya'nın yeniden fethine yönlendirdi. Bu sefer de başarılı oldu ve önce Napoli, ardından Roma ve son olarak da Ravenna Konstanünopolis'in eline geçti. Ancak sonuç barış olmadı. Ostrogot lideri Vitiges dört yıl boyunca gerilla savaşı verdi, öyle ki Belisarius'un nihai zaferi harap olmuş bir ülkeyi yönetmekle gölgelendi. Belisarius 
540 yılında Perslerden gelen başka bir meydan okumayı savuşturmak için doğuya dönmek zorunda kaldığında, Ostrogotlar yeni bir komutan olan Totila'nın yönetiminde kontrolü tekrar ele geçirdiler. 

Bu kez kararsız olan Justinianus etkili bir karşılık verecek kaynaklardan yoksundu. Totila, Justinianus'un İtalya kralı olarak kabul edilmeyi istedi, ancak Justinianus bunu kibirli bir şekilde reddetti. 
Yaşlanan imparator 552'de hadım bir saray mensubu olan Narses'i fethi geri getirmesi için gönderdi ve o da bunu layıkıyla yaptı. İspanya da kısa süreliğine Bizans'ın himayesi altına girdi ve böylece Justinianus en azından Akdeniz çevresinde yeniden canlanan bir “Roma” imparatorluğu tasavvuruna sahip olabildi. Belisarius ve Justinianus 565 yılında birkaç ay arayla öldüler ve Bizans'a özgüvenini tazelemiş oldular. 

Ancak bedeli korkunç oldu. Justinianus, Iheodorik'in devletleşme yoluna soktuğu İtalya'yı yarım yüzyıldan kısa bir süre içinde 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alıp paramparça etmişti. Roma'nın su kemerleri kesilmiş, senatosu dağıtılmış, halkı vebaya ve açlığa mahküm edilmişti. Tacitus'un bir zamanlar bir İskoç reisinden alıntı yaparak söylediği üzere “Çorak bir arazi yaratıyorlar ve buna barış diyorlar”. Justinianus'un ölümünden sonraki üç yıl içinde eski hizipler yeniden ortaya çıktı. 
Konstantinopolis'in surları başkenti güvende tutabiliyordu ama küçülen imparatorluk hâlâ doğudan Perslerin, kuzeyden Slavların ve Bulgarların saldırısına uğruyordu. Şehir, daha önce harap ettiği ve artık sadece en güçlü olanın hayatta kalacağı uzak Avrupa'dan koparılmıştı. Justinianus'un imparatorluğu bir hükümdarın fantezisi ve bir generalin zaferi olmuştu. Roma İmparatorluğu'nun nihai çöküşü için önerilen pek çok tarih arasında, Justinianus'un 565'teki ölümünü en haklı tarihlerden biri olarak buluyorum. 

Bu noktadan itibaren Avrupa'nın dış çeperlerinin tanımının degiştiğini görebiliriz. Bir amip gibi batıya doğru şişmiş, Asya'nın yeni imparatorlukları, ekonomileri ve kültürleriyle temasın arttığı doğuda daralmıştır. Salamis Savaşı'ndan bu yana Avrupa “kıtası” kavramı hiç bu kadar savunmasız görünmemişti. Kuzeyde, eski Germen kabileleri, tıpkı daha önce Yunanların Ege'den dışarı çıktıkları gibi, İskandinavya'dan dışarı çıkmaya, ticaret yapmaya ve komşu halklarla sık sık çatışmaya başladılar. Batı Akdeniz artık zayıflamıştı. Justinianus'un savaşları Kuzey Afrika, İspanya ve İtalya'ya onarılmış bir imparatorluktan çok, onun yağmalanmış kalıntılarını bırakmıştı. 
Avrupa doğudan gelecek yeni istilacılara karşı hazırlıksızdı. 


82 


4 


Şarlman Çağı 
560-840 


Büyük Gregorius 


Yenilen Ostrogotların yeni yurdu olan İtalya'nın eski imparatorluk merkezi artık anarşi ve istilaya açıktı. Aslen İskandinavya'dan gelen Lombardlar 568'de diğer Cermen kabileleriyle birlikte yeni bir yurt arayışı amacıyla Alpler üzerinden batıya doğru ilerledi. Milano ve Pavia'nın kontrolünü ele geçirdiler ve 572'de Roma'yı tehdit ediyorlardı. Veba, zaten azalmış olan nüfusun üçte birini alıp götürmüştü. Bir milyona yakın nüfus 30.000'e kadar inmişti. Gregorius adında otuz yaşında bir komutan tarafından yönetiliyorlardı. Ancak o da kısa süre sonra görevinden umudunu keserek Roma dışında babasının villasında bir manastır kurmak üzere görevinden ayrıldı. 
579 yılında Papa TI. Pelagius tarafından Konstantinopolis'e gitmesi 
ve Lombardlara karşı yardım istemesi için ikna edildi. Bu konuda başarısız oldu, ancak Gregorius döndükten sonra 590 yılında “tezahüratlar eşliğinde oybirliğiyle” papalığa yükseltildi. 

Roma başkent olarak uzun süredir terk edilmiş olduğundan, Gregorius sınırsız bir otoriteye sahipti. Lombardlara Roma'yı rahat bırakmaları için rüşvet verdi ve Doğu Patriği Yuhanna'nın 588'de kendisine “ekümenik” (ya da küresel) unvanını vererek Batı kilisesi üzerinde egemenlik kurması nedeniyle onunla hakaretlerle dolu bir tartışma başlattı. Sözünü sakınmayan Gregorius, Yuhanna'yı “Deccal'in öncüsü” olarak nitelendirmiştir. 
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Gregorius'un on dört yıllık papalığı (590-604) onun “Büyük” olarak anılmasına yol açtı. Konstantinopolis'e atıfta bulunmadan Katolik ayinini yeniden düzenledi. Kilise geleneği, Gregoryen ilahi olarak bilinen kilise müziğinin başlangıcını ona atfeder. Antik Roma'nın birçok kalıntısını hac kiliselerinden ve türbelerden pagan yapısı diye yıktırdı. Papa olan ilk keşiş olan Gregorius, misyonerlik yoluyla Hıristiyanlığı yaymaya da hevesliydi. Eski Roma'nın Avrupada hakimiyetini yaymak için lejyonları kullandığı yerde, o başrahipleri, rahipleri ve keşişleri kullanmıştır. Gregorius, bu dönemden farklı bir kişiliğe sahip, zeki, tartışmacı ve kendine güvenen ilk kilise babasıdır. Tarihçi Chris Wickham, dönemin tüm kişilikleri arasında Gregorius'un “gerçek bir zevkle karşılaşmayı hayal ettiği” birkaç kişiden biri olduğunu yazar. 

Gregorius 595 yılı dolaylarında bir Roma pazarında iki sarışın İngiliz köle görmüş ve bunların non Angli sed angeli, yani “Angles değil melek” olduklarını söylemiştir. Britanya Romalılar döneminde Hıristiyan olmuştu ama çoğunlukla Anglosakson paganizmine geri dönmüştü. Gregorius, Romalı bir rahip olan Augustinus'a kuzeye gitmesini ve orada yaşayanları tekrar dine döndürmesini emretti. 
İsteksiz Augustinus 597'de Kent'e indi ve burada kırk keşişle birlikte Kent kralı Aethelbert'i, Frank Hıristiyan prensesi olan kraliçesi Bertha'nın da yardımıyla hızla Hıristiyan yaptı. Augustinus'un misyonu Gregorius'u “Tanrı yeryüzünün uç noktalarını bile imana getirdi” diye sevindirdi, ancak güneyde durum böyle olsa da, eski Keltlerin torunlarının yaşadığı batı ve kuzey bölgelerinde, Aziz Columba'nın sözde İyonya usulü yürürlükte kaldı. Whitby'deki bir sinodun sonunda tüm Britanya'yı olmasa da İngiltere'yi Roma usülüne kazanması 664 yılına kadar gerçekleşmedi. 

Kıtada, Clovis'in imparatorluğu ölümüyle birlikte dağılmıştı. 
Frank geleneklerine göre, mülk en büyük oğula bırakılmak yerine erkek varisler arasında paylaştırılırdı. Bu tür kısmi miras, fetih ganimetlerini akrabalar arasında paylaştıran göçebe bir kabileye uygun olabilirdi, ancak soylular, tüccarlar ve çiftçilerden oluşan bir hiyerarşinin güvenliğine ve sürekliliğine bağlı olan yeni ortaya çıkan 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bir devletin uyumu için felaketti. Bu miras paylaşımının kazananı kilise oldu. Piskoposlar ve başrahipler yasal sığınak, vergi ve askerlik hizmetinden muafiyet için pazarlık yaptılar. İnsanların ruhları üzerinde giderek artan zenginlik ve ruhani güce sahip oldular. Yöneticilere eğitimli idareciler ve diplomatlardan oluşan bir birlik sundular. 
Hepsinden önemlisi, klasik öğrenim geleneğiyle zayıf bir bağı sürdürerek geçmişle sürekliliği temsil ediyorlardı. Dolayısıyla, Gregoriusun 604'teki ölümüne kadar, eskisinin yıkıntıları arasından yeni birimparatorluk, Roma Kilisesi ortaya çıkıyordu. İhtişamı, disiplini ve sadakat aşılama kapasitesiyle bir süre için bu imparatorluğun la- 


yık halefi oldu. 


İran ve İslam 


Yedinci yüzyılın başında Konstantinopolis varoluşsal bir tehditle karşı karşıyaydı. İmparator Herakleios (610-41) kuzeyde Slav, Bulgar ve Avar güçlerinin, doğuda ise yeniden toparlanan Pers İmparatorluğu nun baskısı altındaydı. Persler Suriye boyunca ilerleyerek 614'e Kudüs'ü ele geçirdiler ve Konstantinopolis'in tahıl tedarikini kestiler. Sonunda kentin surlarına ulaştılar ve Gibbon'ın iddiasına göre kendilerine .“bin ipekli elbise, bin at ve bin bakire” teklif edildi. 
Herakleios sonunda cesur bir kış seferiyle Persleri geri püskürterek Mezopotamya'nın derinliklerine sürdü ve.627'de Ninova Savaşı'nda onları yenilgiye uğrattı. 

Doğu imparatorluğu için bu kısa ömürlü bir zaferdi, çünkü zayıflamış bir İran'ı Arabistan'dan çıkan ve daha önce görülmemiş bir güce sahip yeni bir kuvvete karşı savunmasız bırakmıştı. 632 yılında Muhammed Peygamber'in Medine'de ölümü yayılmacı bir coşku patlamasına yol açtı. Atlı Arap orduları Mezopotamya yı istila etti, Suriye'ye girdi ve 635'te Şam'ı aldı. Ardından Mısır düştü ve 642'de İskenderiye alındı. Bunu Kuzey Afrika izledi. Sanki bir gecede, Akdeniz, Karadeniz ve Hazar denizlerini kucaklamış, Nil ve Dicle kıyılarına ulaşmış bir Hıristiyan âlemi yok olmuştu. Antik çağın büyük şehirleri Antakya, Şam, İskenderiye ve Kartaca, Hıristiyan 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âleminin nüfusunun yaklaşık üçte birini de yanlarına alarak İslam'a geçti. Avrupa'nın tarihinde hiçbir şey, Asya ile doğu sınırı kavramını bu kadar kesin bir şekilde değiştirmemiş ve sabitlememiştir. 

Hıristiyanlık bu krizi karşılayacak donanıma sahip değildi. Doğu imparatorluğunun inancı teolojik bölünme ve zulüm içindeydi. 
Herakleios savaş yorgunu halkına Ortodoks inancını empoze etmeye çalıştığından, eyaletler sapkınlık ve aforoz korkusuyla yaşıyordu. 
Müslüman ilerleyişi başlangıçta hoşgörülüydü. Kitlesel bir din değiştirme peşinde değildi, sadece itaat ve haraç istiyordu. Tarihçi Peter Frankopan, İpek Yolları üzerine yaptığı çalışmada, erken dönem İslam'ın yakın doğunun inançlarına gösterdiği sempatiyi vurgular: “Mesaj kapsayıcı ve tanıdıktı ve Hıristiyanları sinirlendiren bölücü tartışmaların acısını çıkarıyor gibiydi.” 

Sonuç olarak, İslam'ın Mezopotamya dışına yayılması yeni fethedilen topraklardaki Yahudiler ve kiliseye muhalif Hıristiyanlar arasında yaygın bir destek buldu. Hıristiyan dininin ufak grupları Orta Doğu'da modern zamanlara kadar varlıklarını sürdürmüştür. İskenderiye hem Helenistik hem de Hıristiyan kültürünün merkezi olma özelliğini korudu. Mısır'ın Kıptileri sapkın olarak damgalanmadan yaşadılar. Yedinci yüzyılın Müslüman fetihleri neredeyse hiçbir zaman Hıristiyanlığa tekrar yönelmeyecekti. Hıristiyanlık artık doğduğu topraklarla mesafeli, bazen de şiddetli bir ilişki içinde olacaktı. 


Charles Martel ve Kısa Pepin 


Fransada yeni bir Frank lideri, Herstal'li Pepin (687-714), Clovisin etki alanını yeniden birleştirmeye başladı. 687'de kuzey Fransa'da güç kazandı ve Burgonya ve Akitanya'nın yanı sıra Ren Nehri boyunca uzanan toprakları zapt etmeye devam etti. Oğlu Charles Martel (714-41) kuzeye, Frizya ve Alçak Ülkeler'e doğru ilerledi. Martel güneyde Lombard İtalya'sının sınırlarına ulaştı. 
Ancak en büyük meydan okuması batıdaydı. Afrika'daki bir Emevi ordusu 711 yılında Cebelitarık Boğazı'na ulaştı ve nihayet İspanya'ya geçti. Müslümanlar 719 yılına gelindiğinde Bask toprakları 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hariç tüm İberya'ya hâkim olmuşlardı. Daha sonra Pireneler'i aşarak Fransa'nın içlerine, Garonne ve Rhöne'a kadar ulaştılar. Doguda Emevi kuvvetleri Konstantinopolis'e de saldırıyordu. 718'de HI. Leo tarafından güçlükle geri püskürtüldüler. Ardından Balkanlar'a doğru ilerlediler. 

Bu, Roma'nın çöküşünden bu yana Avrupa topraklarına yapılan en ciddi akındı. Hıristiyanlık sadece fetihçi bir orduyla değil, aynı zamanda hem birleşmiş hem de fethettiği halkların inançlarına hoşgörüyle yaklaşan bir inançla karşı karşıyaydı. Fransa'nın güneyine doğru bir dizi ilerleme ve geri çekilmenin ardından, 732 yılında Abdurrahman komutasındaki bir ordu İspanya'dan Gaskonya'ya ve Frank topraklarının kalbine geçti. Martel, topraklarının dört bir yanından asker topladı ve Abdurrahman'la Puvayta (Poiters ya da Tours) Savaşı'nda karşı karşıya geldi. Burada Emevi ordusu kesin bir mağlubiyete uğratıldı. 

Zaferin Orta Çağ Avrupa'sının kaderi açısından önemi çok taruşılmıştır. Tehdit alenen ortadaydı. Araplar İspanya'yı istila etmiş, Kuzey Afrika'dan İtalya'ya yönelmiş, Konstantinopolis ve Balkanlar'ı gözlerine kestirmişlerdi. Gibbon, Martel'in Puvatya'daki başarısı olmasaydı, Oxford'un Kur'an eğitim merkezi olacağı sonucuna varmıştır. Kenneth Clark, Martel olmasaydı, “batı uygarlığının asla var olamayacağı... canımızı dişimize takarak hayatta kaldığımız” konusunda hemfikirdi. Karşı-olgusal tarihin zevklerinden biri, uygulayıcılarının sonsuza kadar anlaşmazlığa düşebilmesidir; bazıları şimdi Puvatya'yı devasa bir baskından fazlası olarak görmüyor. 
Nitekim misilleme niteliğindeki Frank seferleri kısa sürede kuzey ve batı İspanya'nın bazı bölgelerini geri alırken, Emevi imparatorluğunda aşırı genişlemeye ve parçalanmaya yol açtı. 741'deki bir Berberi isyanını 750'de Emevilerin Irak'ta Abbasiler tarafından devrilmesi izledi. İslam da Hıristiyanlık gibi bölünmüş ve tartışmalı hale geldi. Puvatya'da kazanmış olsaydı Müslümanların Avrupayı uzun süre elinde tutabileceği şüphelidir. 

Bu bölünmelere rağmen, İslam İspanya'da oldukça dirençli 


olduğunu kanıtladı. Kurtuba 756 yılında kendisini bağımsız bir 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emirlik olarak ilan etti ve on üçüncü yüzyıla kadar bu şekilde varlığını sürdürdü, Gırnata ise on beşinci yüzyıla kadar Kastilya'nın eline geçemedi. Kurtuba'nın nüfusu 500.000'e kadar çıktı. Pazarları ünlü, dini yaşamı hoşgörülü ve sokakları kemerli avluları, serin çeşmeleri ve gece aydınlatmalarıyla ünlüydü. Bir hükümdar, II. 
el-Hakem (961- 76), bir erkek harem ve bir Hıristiyan cariye tuttu ve İskenderiye'ninkine rakip bir kütüphane inşa etti. Avrupa'nın tarihinde adı çok az geçer. 

Martel 741 yılında öldü. Oğlu Kısa Pepin (751-68) babasının egemenliğini sürdürdü ama önemli bir ayrılıkla. Resmi olarak bir Frank savaş lordundan, “saray reisinden” (#4ajor domo'dan sonra) fazlası değildi ve papalık taç giyme törenini arzuluyordu. O sırada Roma'daki Papa II. Stephanus'un farklı türde bir yardıma ihtiyacı vardı. 751 yılında bir Lombard ordusu Ravenna'yı ele geçirmiş ve Roma'dan fahiş miktarda haraç talep etmişti. Stephanus daha önce hiçbir papanın yapmadığı bir şey yaptı. İtalya'dan ayrıldı ve kuzeye, Pepin'in Paris dışındaki sarayına gitti. Teklif basitti. Stephanus, Pepin'i Frankların kralı ve “Romalıların Pziricisi” olarak atayacak, karşılığında da Pepin Roma'ya yapılacak bir Lombard saldırısını önlemek için müdahale edecekti. 

Anlaşma her iki tarafça da kabul edildi. Stephanus, 754 yılında Reims'de Pepin'e (oğulları Carloman ve Charles -geleceğin Şar-Iman'ı- ile birlikte ) taç giydirdi. Karşılığında Pepin İtalya'yı işgal etti ve Lombardları Ravenna'yı papaya teslim etmeye zorladı. Ayrıca İtalyada Roma'ya kadar uzanan bir toprak şeridini de teslim etmek zorunda kaldılar. Bu “Papalık Devletleri” papalığa hem gelir hem de Lombard saldırganlığına karşı bir tampon bölge kazandırdı. Bunlar Pepin Bağışı olarak biliniyordu. Hediye edilen topraklar hala Doğu İmparatorluğu tarafından talep edildiğinden, Pepin tarafından elden çıkarılması Konstantinopolis tarafından yasaklandı. Bu durum, Konstantin'in İtalya'daki imparatorluk topraklarını Roma kilisesine verdiğini gösteren sözde bir dördüncü yüzyıl belgesi olan “Konstantin Bağışı” adlı ünlü bir sahte belgeye yol açtı. Her iki durumda da bu bağış Fransa ile Roma arasındaki ittifakı daha da güçlendirdi. 
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Şarlman 


768'de Pepin krallığını hemen kavgaya tutuşan iki oğlu arasında paylaştırdı. Carloman'ın sadece üç yıl içinde, söylentilere göre kötü bir burun kanamasından öldüğünü biliyoruz. Şarlman daha sonra Carloman'ın genç oğullarından Fransa'nın yarısını ele geçirdi ve çoğunlukla bugünkü Belçika ve Almanya'dan ibaret olan kendi mirasıyla birleştirdi. Büyük Şarlman (768-814) o zamanlar için 1,80'den uzun, gür sakallı, koyun derisinden bir tunik ve çapraz çemberli tozluklar giyen bir devdi. Kendisini Frank kralı olarak tanımlıyordu ve on karısı ve cariyesinden on sekiz çocuğu vardı (sayılar farklılık göstermektedir). 

Şarlman neredeyse saltanatı boyunca savaşarak Clovis, Martel ve Pepin tarafından belirlenen Frank sınırlarını zorladı. Doğuda pagan Saksonya ve Katolik Bavyera'yı, güneyde ise Katalonya'yı fethetti. 774 yılında İtalya'yı istila etti ve kendisini Lombardların kralı ilan etti. Roma döneminden beri fethedilmemiş olan Elbe Nehrinin ötesindeki diğer Germen kabileleri, çoğu pagan kalsa da Şarlman'a hürmet gösterdiler. Odin'in (yada Wotan'ın) kutsal koruları, İskandinavya'da olduğu gibi hâlâ büyülerini sürdürüyorlardı. Fransa ve İtalya Latin dilinin varyantlarını geliştirirken, Alman Frankları Şarlman'ın anadili olan Felemenkçe ya da Eski Yüksek Almancayı konuşmaya devam ettiler. 

Şarlman, başkenti Aachen'ı kuzeyin Roma'sı yapmaya çalıştı. 
Palatine şapelini Ravennadaki Aziz Vitaleden esinlenerek tasarladı ve papaya Ravennadan gönderilecek mozaiklerle süslenmesi için yalvardı. Öğrenmeyi Hıristiyan bir kral olarak statüsünün bir parçası olarak görüyordu. Latince konuşabiliyordu, ancak yazı yazma sanatında hiç ustalaşamadı. Alimleri arasında en önde gelen kişi, kütüphanesinin Kuzey Avrupa'nın en iyisi olduğu söylenen, samimi İngiliz keşiş Yorklu Alcuin'di (735-804). Alcuin, Aachen saray okulunun başına ve kralın ruhani danışmanı olarak Karolenj rönesansı olarak bilinen döneme önderlik etti. 

Şarlman 800 yılında, düşmanları tarafından uydurulan simoni (dini görevlerini para karşılığı yapma) ve zina suçlamalarına karşı 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IM. Leo'yu savunmak için Roma'ya gitti. Leo, 800 yılındaki bir Noel töreninde, bu Frank hükümdarının uzaktaki Konstantinopolis'ten daha güvenilir bir müttefik olabileceğinin bilincinde olarak onu Aziz Petrus Bazilikasında bir ayinle “imparator” unvanıyla ödüllendirdi. Şarlman bu unvanın doğu imparatorunu kızdıracağından endişe etse de unvanı kabul etti ve sikkelerinin üzerinde “imperator” ibaresini kullandı. 

Böylece, 1806'da Napol&on tarafından parçalanana kadar Avrupa'nın siyasi coğrafyasının bir özelliği olan Kutsal Roma İmparatorluğu doğdu. İmparatorluğun merkezi, Orta Avrupa'nın Almanca konuşulan bölgeleriydi ve tam adı da “Alman Ulusunun Kutsal Roma İmparatorluğu” idi. Başkenti, ordusu ve geliri yoktu ve daha sonra Voltaire tarafından “ne kutsal, ne Romalı, ne de bir imparatorluk” diye alaya alındı. Yine de imparatorluk unvanı, sahipleri tarafından ihtişamı ve papalık tarafından da bu unvanı vermenin ima ettiği güç nedeniyle değerliydi. Güçlü imparatorlar ordular kurmak için imparatorluk unvanına olan sadakatten yararlanırken, zayıf imparatorlar kendilerine bağlı yöneticilere “özerklik” vermek zorunda kalıyordu. Varlığı, on dokuzuncu yüzyıla kadar hem Almanya'nın hem de İtalya'nın birleşmesini engellemiştir. Bugün bile, gevşek bağlarla örülmüş konfederasyonu, kötüye giden ve yerelleştirilmiş bir Avrupa birliğinin savunucularını anıştırmaktadır. 


Verdun Antlaşması 


Doğu İmparatorluğu'nun Küçük Asya ve Akdeniz'deki ileri karakollarına indirgenmesiyle birlikte, Batı Hıristiyan âleminin dünyevi başı olarak Şarlman, Roma imparatorlarından bu yana Avrupa'nın en azından merkezine hükmeden ilk figür oldu. Bu haliyle erken dönem Avrupa Birliği'nin bir simgesi haline geldi. Ancak Merovenjlerde olduğu gibi Karolenjlerde de hiçbir imparatorluk, halefinin kabiliyetinden daha fazla güven arz etmiyordu. Şarlman 814'te yetmiş iki yaşında öldüğünde sarayı derin bir yas içine girdi ve gayet tabii ki gerginlik vardı. Miras bölüşümü laneti kısa sürede sarayın 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üzerine çöktü. Şarlman'ın varisi Dindar Louis (814-40), üç oğlu arasında ülkesini paylaştırdı, ancak ölümü üzerinden üç yıl geçmeden kardeşler arası savaş başladı. Bu savaş üç kardeşin 843 yılında büyükbabalarının imparatorluğunu aralarında paylaşmayı kabul ettikleri Verdun Antlaşması ile sonuçlandı. Avrupa'nın erken tarihinde hiçbir antlaşma bu kadar önemli olmamıştır. 

Verdun'un paylaşılmasıyla Loire/Rhöne'un batısındaki topraklar Kel Charles'a geçti. Ren Nehri'nin doğusundakiler ise Alman Louis'ye geçti. Böylece bugünkü Fransa ve Almanya'nın ilk öncüleri yaratılmış oldu. Bu iki toprak arasında Louis'in en büyük oğlu Lothair tarafından yönetilecek topraklar vardı. Bu topraklar Ren havzasından güneye doğru bugünkü Belçika, Alsace, Lorraine, Burgonya ve Savoy'dan geçerek Şarlman'ın Lombardiya krallığına kadar uzanan bir dizi bağlantısız bölgeden oluşuyordu. Başlangıçta Lotharingia olarak adlandırılan bu krallık, Şarlman'ın başkenti Aachen'ı da içeriyordu ve imparator unvanını da beraberinde getiriyordu. Fransa ve Almanya kendi yollarında ve kendi dilleriyle ilerlerken, Lotharingia ne istikrarlı bir sınıra ne de bir kimliğe sahip oldu. Bazıları birkaç kilometreden daha geniş olmayan krallıklara, prensliklere ve piskoposluklara bölünecekti. Ancak kuzeydeki Antwerp ve Gent'ten güneydeki Cenova ve Milano'ya kadar uzanan şehirleri Avrupa'nın en zengin şehirleri haline geldi. Bu şehirlerin ve etraflarındaki verimli toprakların hakimiyeti şiddetli çekişmelere sahne oldu ve Avrupanın en vahşi savaşlarının parlama noktası haline geldi. 
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Yeni Avrupalılar 
840-1100 


Vikingler geliyor 


Şarlman'ın ölümüyle birlikte, imparatorluğunun dayandığı güç yoğunlaşması gerilemeye başladı. Hayatının sonlarına doğru Şar-İman'a, bir grup “Kuzeylinin” yerel bir limandan yelken açtığı söylendi. Kronik Şarlman'ın sevinmediğini, denize doğru “ileriye baktıkça (Kuzeylilerin) soyuma ve onların halklarına ne gibi kötülükler getireceğini gördükçe üzüntüden kahrolduğunu” söylediğini kaydeder. Vikingler gelmişti. Adlarını yaşadıkları derelerden (vik) alan Vikingler, fiyortlarını ve sıkışık yerleşimlerini aşmış, denizlerin ötesindeki zenginlikleri öğrenmişlerdi. Sömürecekleri yeni topraklar ve yağmalayacakları eski zenginlikler arıyorlardı. 

Vikingler uzun, sığ tabanlı, oymalı pruvaları, kürekleri ve yelkenleri olan, Avrupa'nın daha önce gördüklerinden çok daha ileri teknelerle seyahat ediyorlardı. Akdeniz gemileri gibi yük taşımak için geniş gövdeli değillerdi ama savaşçı kürekçiler için dardı. Fırtınalı denizleri hızla geçebilirlerdi, nehirlerde seyahat etmek içinse gemileri bir metreden fazla batmıyordu. Dolayısıyla savaşçılarını en sığ iç su yollarında bile taşıyabiliyorlardı. 

Viking “akınları”, Şarlman'ın karaya dayalı gücünden farklıydı. 
Onlar toprak işgalcilerinden ziyade yağmacılardı. Hazine istiyorlardı ve bunu elde etmek için hiçbir vicdan ya da kısıtlama göstermediler, onlarla karşılaşacak kadar talihsiz olan herkesi ya öldürdüler ya da köleleştirdiler. İlk olarak manastırlara saldırdılar, çünkü bunlar 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savunmasız ve genellikle zengindi. Northumberland kıyılarındaki savunmasız Lindisfarne 793'te, İskoçya'daki lona ise 795'ten itibaren art arda harap edildi. Diğer Vikingler doğuya giderek Rusya'nın iç nehirleri olan Dinyeper, Don ve Volga'ya girdiler. Hazar Denizi ve Karadeniz'in güneyine kadar ulaştılar, bölgedeki Slavları ezdiler ve onları Kırım pazarlarında köle (s/2ve kelimesi Slav'dan türetilmiştir) olarak sattılar. 840'larda nehir kıyısında ticaret yerleşimleri kurulmuştu ve 860'larda İsveçli savaş lordu Rurik, Novgorod ve Kiev'de koloniler kurmuştu. Onun takipçisi Oleg, Kiev Rus İmparatorluğu nu kurdu. 860 yılında, 200 “Rus” gemisi Konstantinopolisin önüne geldi ve çevresini harap etti, ancak şehrin kuşatılması başarısız oldu. 

Son zamanlarda tarihçiler Vikingleri “insanileştirmeye” çalışmış olsalar da, gerçekte hiçbir şey dokuzuncu yüzyıl Avrupa'sını bir nehir kıyısında kıyıya vuran bir uzun geminin görüntüsü kadar dehşete düşürmemiştir. Akınlar anakara kıyılarına yayıldı. Paris 845'e yağmalandı, Nantes halkı 843'te katledildi, Hamburg ve Bordeaux kılıçtan geçirildi. Başlangıçta kurbanlar altın ve gümüş ödemeleriyle kendilerini kurtarabiliyorlardı, bu nedenle Danegeld terimi kullanıldı, ancak kısa süre sonra Vikingler ticaret karakolları kurdular ve yeni yurtlar aradılar. Yerleşmeye başladılar. 

865 yılında bir Danimarka filosu Doğu Anglia'da karaya çıktı 
ve kronik, “büyük bir ordunun” karaya çıktığını ve bunu eşler ve sığırlar getiren kargo gemilerinin takip ettiğini kaydeder. Bu istila 
878 yılında Wessex kralı Alfred (871-99) tarafından Wiltshire'daki Edington Savaşı'nda durdurulmuştur. Alfred, Danimarkalıları güney İngiltere'den sürdü ve liderleri Guthrum'u Hıristiyan olarak vaftiz olmaya ikna etti. Ancak Alfred sadece Wessex'in kralıydı. İstilacılar, Londra'nın kuzeyinden York'a kadar doğu İngiltere'yi kapsayan ve Danelaw olarak adlandırılan bölgelerinde rahatsız edilmeden bırakıldılar. İngiltere'nin bu üçte birlik kısmı yarım yüzyıl boyunca Danimarkalıların elinde kaldı. 

Zaman geçtikçe Vikingler yerel halklarla bütünleşti ve yerel dilleri benimsedi. Kuzey ve Baltık denizlerinden Rusya üzerinden 


93 


KISA AVRUPA TARİHİ 


kuzey yayının ticaret yollarına kadar Avrupa kıyılarına yeni bir ticari enerji getirdiler. Onuncu yüzyılın sonunda, o zamanlar daha sıcak 
olan Kuzey Arlantik'e yayıldılar ve İzlanda'ya yerleştiler. Burada 930 
yılında Avrupa'nın en eski sürekli parlamentosu olan Althing'i kurdular. 1000 yılı civarında Leif Ericsson Grönland'ın ötesine yelken açarak Newfoundland'ın kuzey ucundaki LAnse aux Meadows'da kısa ömürlü bir yerleşim kurdu ve böylece Amerika'yı “keşfetti”. Sadece iki yüzyıl içinde İskandinav kabileleri Avrupa'nın etrafına bir girişim kuşağı kurmuşlardı. Avrupa'nın tarihine hareketli ve saldırgan bir dinamik eklenmişti. 


Macarlar ve Büyük Otto 


Vikingler yerleşmeye ve koloniler oluşturmaya başladığında, Ural dağlarından yeni bir göç başladı. Macarlar ilk kez 860 yılında Kırım yarımadasında görüldüler. Onlar da Hunlar gibi yağma ve toprak peşinde koşan atlı savaşçılar olarak geldiler. Fransa'da Orldans'a ve güneyde Roma'ya kadar ulaştılar. 910 yılında bir Germen ordusunu yendiler ve 924 yılında Provence'ı harap ettiler. Vikingler denizde nasıl durdurulamazsa, Macarlar da karada durdurulamaz görünüryordu. Orta Avrupa'yı birkaç yıl boyunca yağmaladıktan sonra, Orta Çağ Avrupasının bir başka baskın kişiliğiyle, hem Almanya'nın hem de Lotharingia'nın miras yoluyla hükümdarı olan Saksonyalı Büyük Otto (936-73) ile karşı karşıya geldiler. Otto, 955 yılında Bavyeradaki Lechfeld Savaşı'nda Macarlarla karşılaşmak üzere Alman dükalıklarından oluşan bir ittifak kurdu. Otto'nun zırhlı süvarileri çok daha büyük bir Macar kuvvetini bozguna uğrattı ve Macarlar geri çekilerek bugünün Macaristan topraklarına yerleştiler. 

Genellikle bugünkü Almanya'nın ilk lideri olarak görülen Otto, askeri destek alabilen güçlü bir kişiliğin Avrupa'nın güvenliği için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Kuzey İtalya'da imparatorluk egemenliğini yeniden tesis etti ve 962'de Romada resmen Kutsal Roma İmparatoru olarak taç giydi. Polonya ve Bohemya ile “haraç” anlaşmaları yaptı. Ayrıca Şarlman'ın monarşinin Roma kilisesi 


94 


YENİ AVRUPALILAR 


üzerindeki üstünlüğünü de yeniden tesis etti. Hiçbir papanın imparatora bağlılık yemini etmeden göreve gelemeyeceğini söyledi. Ama aynı zamanda selefinin Roma sevgisine karşı savunmasız olduğunu da kanıtladı. Sarayını İtalya'ya taşıdı ve Konstantinopolis ile daha iyi ilişkiler kurma umuduyla oğlunu Bizanslı bir prensesle evlendirdi. 
Papa ve imparatorun tek bir şehirde birlikte yaşaması, John Julius Norwich'in de belirttiği gibi, “Otto'nun papayı kendi papazından biraz daha fazlası olarak görmesi” nedeniyle başarılı olmadı. 

Onuncu yüzyılın sonuna gelindiğinde, bugün Doğu Avrupa'nın tamamı olmasa da büyük bir kısmı Katolikliğe dahil edilmişti. Ottonun 973'teki ölümünden on yıl sonra, zorunlu Hıristiyanlaştırma Elbe'nin doğusunda yaşayan ve Vend olarak bilinen pagan Slavların ayaklanmasına yol açtı. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırını kabaca bu nehir çizgisi üzerinde belirleyen bir dizi “hudut” kuruldu. Paganizm Vendler arasında iki yüzyıl daha varlığını sürdürdü. Bu sınır daha sonra Kutsal Roma İmparatorluğu Almanyalsını (Batı ve Doğu Almanya'yı da) Saksonya ve Prusya'dan ayırdı. 


Vladimir ve Rusya'nın yükselişi 


Viking Rurik'in soyundan geldiğini iddia eden Kievli Rus Kralı Vladimir (980-1015) artık Baltıktan Karadeniz'e kadar uzanan Slav halkları üzerinde egemendi. Krallığını modernleştirmeye hevesli olan Vladimir, 987 yılında halkına hangi inancın daha uygun olacağını bildirmeleri için elçiler gönderdi. Sonuç olarak Vladimir, Bulgarların İslam'ını “sadece üzüntü ve gayet pis bir kokuya sahip” olduğu ve “tüm Rusların neşesi” olan alkole karşı çıktığı için redderti. Yahudilik, başkenti Kudüs'ü ve dolayısıyla tanrısını kaybettiği için reddedildi. Alman Hıristiyanlığı “güzelliği olmayan kiliselerden ibaretti”. Ancak Konstantinopolis elçileri krallara layık bir şekilde karşıladı ve onları “cennette mi yoksa dünyada mı olduklarından farksız” şekilde ağırladı. Vladimir'in Bizans Ortodoksluğu'nu seçmesi muhtemelen kaçınılmaz bir sonuç olsa da, göz kamaştırıcı ikna kabiliyeti başarılı oldu. 
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Bir yıl sonra, 988'de Vladimir, Konstantinopolis imparatoru ll. 
Basileios'un kız kardeşi Anna ile evlendi ve Rusya'yı Bizans kilisesine kattı. Bütün Kiev halkını vaftiz için nehre götürdü. Kiev'deki Tirhes Kilisesi de dahil olmak üzere kiliselerin inşası için Bizanslı ustalar tutuldu ve soğan biçiminde kubbe Rus stilinin bir imzası haline geldi. Ayrıca en iyi Vareg (Viking) savaşçılarını Konstantinopolis sarayına daimi korumalar olarak gönderdi. Bu temaslar bölgedeki ticareti büyük ölçüde geliştirdi ve Konstantinopolis kısa sürede İpek Yolu ticaretinin odağı olarak Bağdat'a rakip oldu. Basra Körfezi kıyılarında bir Viking kolonisi bile bulunmuş, İsveç ise doğu ipeği- nin ilk kullanıcılarından biri olmuştur. Vladimir akıllıca davranarak Rusya'yı Konstantinopolis'in doğal bir müttefiki olarak gördü ve daha sonra Ruslar Moskova'yı “üçüncü Roma” olarak tahayyül etti. 


Kuzeylilerin rüştlerini ispatlaması 


Vladimir'in İskandinavya'daki kuzenleri de ondan daha az girişimci değillerdi. 876'da Danimarka'dan geldiğine inanılan Rollo adında bir savaş lordu Fransa'nın içlerine doğru akınlar düzenledi ve Rouen şehrini ele geçirdi. Fransız kralı Basit Charles 9 11'de Rollo'ya Rouen ve çevresini elinde tutabileceğini, ancak bunun karşılığında ülkesini başka akınlara karşı savunması gerektiğini söyledi. Ayrıca Rollo'dan Charles'ın ayağını öpmesini de talep etti. Efsaneye göre isteksiz Rollo'nun koruması, dev gibi bir adamdı, teklif edilen ayağı yakalayıp ağzına götürdü ve Charles'ı yere devirdi. Daha diplomatik bir şekilde Rollo, Bayeuxlu Popa ile evlendi ve Kuzeyliler (Normandiya) dükalığını kurdu. 

Vikingler Kuzey Denizi'nde de gayet aktiflerdi. Şimdiye kadar Danelaw'ın büyük bir kısmını yeniden ele geçirmiş olan İngiliz Wessex Krallığı, 1015 yılında Çatalsakal Sweyn ve Kendinibeğenmiş Sigrid'in oğlu Danimarkalı lider Cnut komutasındaki 200 gemilik bir kuvvet tarafından işgal edildi. Bu, birçok Danimarkalının çoktan asimile olmuş olduğu topraklarda da olsa, tam ölçekli bir fe- 


rhti. Çağdaş bir tarih, “bu büyük seferde hiçbir kölenin, kölelikten 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azat edilmiş hiçbir adamın, alt tabakadan hiçbir adamın, yaşlılıktan zayıf düşmüş hiçbir adamın bulunmadığını; çünkü hepsinin soylu olduğunu” kaydeder. İngiltere Kralı Ethelred ve Anglosaksonları, 1017'de ülkeyi Wessex'in kuzeyinden York'a kadar süpüren yeni gelenlerle boy ölçüşemezdi. Cnut, Ethelred'in Norman dul eşi Emma ile evlendi ve 1028 yılına gelindiğinde etki alanını Norveç ve İsveç'in bir kısmını kapsayacak şekilde genişletti. Böylece İngiltere çeyrek yüzyıl boyunca İskandinav imparatorluğunun bir parçası oldu. Dindar Cnut Roma'yı ziyaret etti ve İskandinav topraklarını Hıristiyanlaştırmak için bir misyoner ordusu gönderdi. 

Diğer Normanlar güneye, Batı Avrupa kıyılarına ve Akdeniz'e doğru İtalya'ya kadar ilerlediler. Burada, sonunda Apulia ve Calabria Dükü olan Robert Guiscard (1015-85) aracılığıyla güçlü bir yer edindiler. Kardeşi Roger'ın önderliğindeki Normanlar, bugün bile kilise ve kalelerin Norman motifleriyle süslendiği Sicilya'da Müslüman Sarazenleri yenilgiye uğrattı. On ikinci yüzyıla gelindiğinde tüm Güney İtalya, Norman, İtalyan ve Kuzey Afrika kültürlerinin bir antreposu olan Sicilya Krallığı altında birleşmişti. 


Büyük Bölünme 


Roma'da papalık, Büyük Gregorius'un yeni bir Avrupa kuruluşu- 
'nun ideal yöneticisinden çok uzaklara sürükleniyordu. Papalar, Otto'nun Almanya'daki torunlarıyla kararsız ve sıklıkla düşmanca ilişkiler içinde yozlaşmış ve çoğu zaman beceriksiz hale gelmişti. Bizans'la uzlaşmak için Şarlman ve Otto tarafından düzenli girişimler- de bulunulmuş, ancak başarılı olunamamıştı. Batılıların Bizanslıları sefahat düşkünü ve güçsüz görmeleri gibi, Bizanslılar da Batılıları sonradan görme barbarlar olarak görüyorlardı. 

Doğu ve Batı kiliseleri arasındaki anlaşmazlık uzun zamandır hem teolojik hem de politikti. Frank hükümdarları Ariusçuluğu nihayet sahneden indirirken, Hıristiyanlık içinde yeni tartışmalar ortaya çıktı. Kutsal Ruh, Baba'dan Oğul aracılığıyla mı, yoksa Baba ve Oğul'dan mı geliyordu? İkincisi, yani f#/iogue (ve oğuldan) maddesi, 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Mesih için ardışık değil eşit bir rol anlamına geliyordu. Bilmeyenler için bu incir çekirdeğini doldurmayacak önemde bir tartışmaydı, ancak imparatorlukları böldü. Kilise dogmasını ve örgütlenmesini düzenlemede Roma'nın mı yoksa Konstantinopolis'in mi üstünlüğe sahip olduğu doğrudan endişe konusuydu. Roma, Bizans'ın 730-87 ve 815-43 yıllarında meydana gelen ve kökeni Eski Ahivteki “oyma imgeler ya da herhangi bir şeyin benzerinin yapılması” yasağına dayanan ikonoklazmı nöbetlerine düşmanca yaklaşıyordu. Bu dönemler Bizans sanatının geniş hazinesinin yok edilmesine yol açmış, kilise içleri bugün hala eski Ortodoks ibadet yerlerinde görülen çıplak tuğlalara kadar soyulmuştur. 

1053'te Papa IX. Leo, muarızı Konstantinopolis Patriği'ni “emsalsiz bir küstahlık ve inanılmaz bir arsızlıkla” suçladı... “Ağzınızı cennete koyuyorsunuz, diliniz ise dünyayı dolaşarak insani argümanlar ve varsayımlarla eski inancı zayıflatmaya ve yıkmaya çalışıyor.” Bir yıl sonra, uzlaşma çabaları Konstantinopolis'teki Ayasofya yı ziyaret eden Roma elçilerine küfredilmesiyle son buldu. Çileden çıkan elçiler yüksek mihrabın üzerine bir papalık aforoz külçesi bırakarak kilisenin tozunu ayakkabılarından silkelediler ve gemilerine geri döndüler. Patrik de onları aforoz etti. Hıristiyan kilisesi resmi bir bölünme içindeydi ve bu bölünme bugüne kadar çözülememiştir. 


William'ın İngiltere'yi fethi 


Roma'nın dostlara çok ihtiyacı vardı ve bunların en belirgin olanları da yeni ortaya çıkan Normanlardı. Normandiya'dakiler Fransızlaşmış, Fransızca konuşuyor, şövalye geleneklerini geliştiriyor ve Clovis'in Paris'teki hanedanına göstermelik bir saygı gösterisinde bulunuyorlardı. Toplumları, toprağın baronlar, şövalyeler ve serfler üzerinde egemen olarak düke ait olduğu feodal çizgiler üzerine düzenlenmişti. Toprağın kirası vergilerle ve savaş zamanında askerlik hizmetiyle ödeniyordu. Sadece kilise, her zamankinden daha görkemli “Romanesk” binalarda, mali özgürlüğe ve göreceli 


özerkliğe sahipti. 


98 


YENİ AVRUPALILAR 


1066'da İngiliz tahtının varisi tartışmalı bir şekilde Günah Çıkartıcı Edward'dan Wessex Kontu Harold'a geçti. Kendisi de bir Anglo-Dan olan Harold'un verasetine bir değil iki rakip karşı çıktı: Norveçli Harald Hardrada ve Normandiya Dükü William. İkincisi, biraz da inandırıcı bir şekilde, uzaktan akrabası olan ölü Edward tarafından tacın resmen vaat edildiğini iddia ediyordu. Önce Hardrada saldırdı, Northumbria'yı işgal etti ve York'u ele geçirdi. Ancak Eylül 1066'da Stamford Köprüsü Savaşı'nda Harold tarafından yenilgiye uğratıldı ve püskürtüldü. 

Haftalar süren bir gecikmeden sonra Normandiyalı William o zamanlar Kent olan bölgeye vardı ve 14 Ekim 1066'da Hastings Savaşı nda Harold'la karşı karşıya geldi. Burada disiplinli Norman süvarileri ezici bir zafer kazandı. Harold öldürüldü ve bir yıl içinde İngiltere William'ın kontrolü altına girdi. Doğu Anglia ve kuzeydeki kısa süreli direnişe rağmen, İngiltere Normanlar tarafından da Danimarkalılar gibi fethedilmeye müsait olduğunu kanıtladı. Fetih, İngiltere'de yapılan ancak Normandiya'da Bayeux'de sergilenen yetmiş metre uzunluğundaki bir duvar örtüsünde anlatılarak kutlandı. 

Fatih William (1066-87) Noel günü Saksonya'nın başkenti Winchester'da değil, Edward'ın Londra dışındaki Anglo-Norman manastırı Westminster'da taç giydi. İngiltere'nin dili Anglosaksonca ve yönetimi Latince olmasına rağmen, Edward yönetimindeki İngiltere sarayı Fransızca konuşmaya ve yasama yapmaya başlamış- u. Norman fethi geleneksel olarak İngiltere'ye karşı Fransa olarak tasvir edilse de, iki Viking torunu arasındaki kişisel bir mücadele, İngiliz tarihine olduğu kadar Avrupa tarihine de ait bir olaydı. 

William'ın fethinin doğası diğerlerinden farklıydı. Seferine, feodal sadakat gerekliliklerinin dışında, özel bir girişim olarak baronları tarafından karşı çıkılmıştı, ancak kendisine bir yüzük ve papalık sancağı gönderen Papa 11. Alexander'den bunun için meşruiyet kazandı. Sadece İngilizlerin itaatini kazanmakla kalmayacağını aynı zamanda destekçilerine Anglosakson İngiltere'nin sivil ve dini tüm zenginliklerini de vereceğini söyledi. İngiltere'yi büyük çapta yağmalayacaktı. 
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William sözünde durdu. Beş yıl içinde, Northumbria'nın güneyindeki İngiltere'nin şaşırtıcı bir şekilde yüzde doksan beşi Normanların eline geçti ve bunun dörtte biri kiliseye verildi. Bu, muhtemelen on dokuzuncu yüzyıl öncesi Avrupa'da herhangi bir yerde üstlenilen en büyük inşaat programını finanse etti. Normanlar neredeyse tüm Sakson katedrallerini ve manastırlarını yıkıp yerlerine yenilerini inşa ettiler; kaleler ve müstahkem kasabalar ağı kurdular. 
1086 yılında, on beşinci yüzyıla kadar Avrupa'nın başka hiçbir yerinde görülmemiş ölçekte bir envanter sayımı olan Kıyamet Günü Kitabı hazırlandı. Bir nesil içinde vergiler toplanmaya, kaydedilmeye ve bir maliye kurulundaki katipler tarafından denetlenmeye başlandı. Adaler, şerifler ve yargıçlar tarafından ağır ceza mahkemeleri aracılığıyla sağlanıyordu. Normanlar artık vahşi kuzey akıncıları değildi. İngiltere ve nihayetinde Galler ve İrlanda, kavramsal olarak Normandiya'nın kolonileri olsalar da, başlangıç seviyesinde merkezi bir ulus devlet haline geldiler. Bir yüzyıl önce İngiltere, İskandinav imparatorluğunun bir parçasıydı. 1066'da kıta Avrupası ile söz kesti. 


IV Henry'in vaftiz tartışması 


William bir konuda asla sapmadı. Fetihlerinin Roma'ya ne kadar çok şey borçlu olduğunu biliyordu ve Roma da onun işlevsiz Anglosakson kilisesinde yaptığı reformu onayladı. Norman kilisesini katedraller, manastırlar ve hepsinden önemlisi toprakla ödüllendirdi, ancak bu da kiliseyi Avrupa'nın dünyevi yaşamında gelişen rolünün yarattığı baskılarla karşı karşıya bıraktı. Kilisenin ruhani imparatorluğu büyüdükçe, yerel yöneticilerle iç içe geçmiş ve kaçınılmaz olarak onlarla çatışmaya girmiştir. Piskoposluklar ve gelirleri yerel himayenin kaynağı olduğundan, bu himayenin kime ait olduğu bir tartışma konusuydu. Kutsal Roma İmparatoru gerçekte kimdi? 
Manastır hareketi artık kilise içinde büyük bir güçtü ve Roma'nın üzerinde çok az düzenli kontrol uygulayabildiği bir hareketti. Çileci Benediktenler bile rahatlık ve yozlaşmanın kurbanı olmuştu. Bunun sonucunda yeni manastır tarikatları ortaya çıktı: 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Kluniler (910) ve Sistersiyenler (1098). Bunlar hem popüler hem de dini bir güç kaynağı haline gelecekti. İmparatorluk ölçeğinde baniler bunlardı. Burgonya'nın on ikinci yüzyıl Klunileri İngiltereden Polonya ve Filistin'e kadar 1.450 manastıra yayılmış 10.000 
keşişle övünüyordu. Cluny'deki manastır, on altıncı ve on yedinci yüzyıllarda Roma'daki Aziz Petrus'un yeniden inşasına kadar Batı Hıristiyan âleminin en büyük kilisesiydi. 

1073 yılında Hildebrand adında Toskanalı bir Kluniyen, altıncı 
yüzyıldaki selefi Büyük Gregorius'un adını ve hırslarını alarak papa seçildi. VII. Gregorius (1073-85) olarak Hildebrand iki yıl sonra megalomani noktasına varacak kadar cesur bir politika beyanı olan Dictatus papae'yi yazdı. Bu bildiri Roma kilisesinin dini olduğu kadar dünyevi de olan mutlak üstünlüğünü öngörüyordu. Papa imparatorları görevden alabilir, piskoposları atayabilir ve nakledebilir ve rahipleri atayabilirdi. Rahipler bekâr olmalıydı. Prensler papanın ayaklarını öpmeliydi. Herhangi bir şüphe varsa, “Roma kilisesi hiçbir zaman hata yapmamıştır ve Kutsal Kitap'ın tanıklık ettiği gibi, hiçbir zaman da yapmayacaktır”. Gregorius kendisini sadece Şar-İman'ın değil, imparatorluk Romasının da halefi olarak görüyorduz “Oyibus imperavit Augustus, imperavit Christus | Augustus'un hüküm sürdüğü yerde İsa hüküm sürer.” Buna karşı çıkan olursa aforoz edilecekti. 

Almanya'nın yeni kralı ve Kutsal Roma İmparatoru IV. Henıy (1056-1106) kesinlikle aynı fikirde değildi. Çocuk kraldan dik başlı ama kurnaz bir hükümdara dönüşmüştü. Saltanatının büyük bölümünü Elbe sınırındaki Saksonlar ve pagan Slavlarla savaşarak geçirdi ama en ısrarlı düşmanı Gregorius'tu. Papanın piskoposların atanmasına ilişkin Dictat4s'u Henry'nin himayesine ve otoritesine doğrudan bir saldırıydı. Henry, 1076'da yerel piskoposlarını bir toplantıya çağırdı ve Gregorius'un görevden alındığını resmen ilan etti. 

Böylece, Papalık ile Şarlmanın imparatorluğunun varisleri arasında çoğu zaman kanlı bir çatışmaya dönüşen -hüsnütabirletayin ihtilafı” başladı. Alman kralları taçlarını otomatik olarak 


miras yoluyla almaz, “elektör/seçiciler” olarak bilinen prensler ve 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piskoposlardan oluşan bir kurul tarafından seçilirdi. Veraset her zaman olmasa da genellikle aile mirasına dayanır, liyakat ve yolsuzluktan etkilenirdi. Bu da Gregorius'un, aforoz tehdidiyle desteklenen elektörleri, prensleri ve dükleri arasından Henry'ye karşı muhalefet kullanmasını sağladı. Henry'nin “duyulmamış küstahlığını” kınadı ve “tüm Hıristiyanları ona ettikleri yeminin bağından” kurtardı. 

Henry'nin destekçilerinin çoğu bu durumdan rahatsız oldu ve o sırada Emilia'daki Canossa'da bulunan Gregorius'tan af dilemesini talep etti. 1077'de Henry teslim oldu. Ünlü “Canossa'ya yürüyüş” sırasında İtalya'ya gitti ve Gregorius'un kalesinin önünde “karda yalınayak durarak ve tövbekarların yün cübbesini giyerek” secdeye kapandı. Üç gün üç gece boyunca “inleyerek, ağlayarak ve af dileyerek” durdu. Sonunda Gregorius pes etti ve komünyona girmesine izin verdi. “Canossa ya gitmek” aşırı tövbe için kullanılan Almanca bir ifade olarak kalmıştır. 

Henry gibi bir adam için böyle bir aşağılanma kabul edilemezdi. 1080 yılında usulüne uygun olarak bir ordu topladı ve Roma'ya dönerek bir anti-papa atadı ve Gregorius'u devirdi. Gregorius, Norman komşusu Sicilyalı Robert Guiscarddan yardım istedi. O da 1084'te Roma'yı yağmalayarak, birçok binayı yıkarak ve birçok vatandaşı katlederek yardım etti. Henry geri çekildi ve Gregorius yeniden tahta çıktı ama Roma, Papa'nın dönüş şeklini asla affetmedi. Ertesi yıl yıkık bir halde öldü. 

Henry'nin saltanatı yirmi yıl daha sürdü, ancak atama tartışması ondan daha uzun ömürlü oldu. 1122'de Worms'da yapılan bir konkordatoda kilise atamalarının hükümdarlar tarafından yapılabileceği, ancak “piskoposların” resmi olarak “atanacağı” ya da uygun nişanlarla papa tarafından atanacağı bir uzlaşmaya varıldı. Bu, kilisenin dünyevi güçten yoksunluğunun açıkça görüldüğü bir uzlaşmaydı. Worms laik yönetimin egemenliğini kabul etti ve devletlerin ortaya çıkışında bir yapı taşı oldu. Henry'nin Roma'ya meydan okuması Luther'in onu “ilk Protestan” olarak selamlamasına yol açtı. 
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İlk Haçlı Seferi 


1095 yılında, Konstantinopolis'teki imparator Aleksios Komnenos, 
Roma'daki papa 11. Urbanus'a yaklaşarak kırk yıllık Büyük Bölünme'yi düzeltmesi için ricada bulundu. Çaresizdi. Artık İran ve Türkiye'nin yeni hükümdarları Selçuklulardan gelen bir “barbar” tehdidiyle karşı karşıya olan Roma değil, doğu imparatorluğuydu. Bu tehdit, imparatorluğu sadece Yunanistan'a ve Küçük Asya'nın kuzey şeridine indirgemişti. Kudüs'te hacılar katlediliyordu ve Aleksios'un askere ihtiyacı vardı. Urbanus'un Roma'daki seleflerinin doğuya yönelik benzer ricalarının ne kadar sık cevapsız kaldığından bahsedip bahsetmediği bilinmemektedir. Hıristiyan âlemindeki güç dengesi açıkça değişmişti. 

Urbanus bir politikacıydı. Bu talebi, VII. Gregorius'un papalığı pan-Avrupa gücü olarak görme vizyonunu ileriye taşımak için bir fırsat olarak gördü. Kasım 1095'te Fransa'nın Clermont kentinde verdiği vaazda, Aleksios'a tüm Hıristiyan âlemini bir haçlı seferine çağırarak yanıt verdi. Bu sefer Bizans'ı kurtaracak ve Hıristiyan Kudüs'ü kâfir işgalinden kurtaracaktı. Bir inanç savaşında, küçük makam kavgaları bir kenara bırakılmalıydı. “Kendi kardeşlerine ve akrabalarına karşı savaşanlar,” dedi Urbanus, “şimdi haklı olarak barbarlarla savaşsınlar. Bırakın birkaç parça gümüş için kiralananlar ebedi ödüllerini kazansınlar.” Urbanus'un söylediği slogan Dezs vult, yani “Tanrı böyle istiyor”du. 


103 


KISA AVRUPA TARİHİ 


Bu Hunlara, Emevilere ya da Macarlara karşı koymak için çağrılan koalisyonlardan farklı ölçekte bir girişimdi. Hıristiyan âleminin seçkinleri yerel rekabetlerini bir kenara bırakmaya ve kilise çatısı altında ortak bir amaç için toplanmaya davet ediliyordu. Urbanus bu çağrısını şövalye girişimciliği kültüne ve şövalyelik zaferine bağlıyordu. Mesih için savaşanlar kan davası ve eşkıyalığın ötesine geçmeli ve onur, dindarlık ve yoldaşlık peşinde koşmalıydı. Tüm günahlarının Papa tarafından affedilmesinden cesaret alarak coşkuyla karşılık verdiler. 

1096 yılında en az dört Haçlı ordusu Avrupa'nın dört bir yanına doğru yola çıktı. İlk yola çıkan, karizmatik bir Fransız müjdeci olan Ermiş Peter'in yönetimindeki kaotik bir “Halk Haçlı Seferi'ydi. Peter, nereye gittikleri ya da ne yapacakları konusunda çok az fikri olan, maceraperest ve açlıktan ölmek üzere olan 15.000 köylüye önderlik ediyordu. Yolda Peter'in Haçlıları ve diğer yandaşları Rhineland'da binlerce Yahudi'yi -muhtemelen bölgedeki Yahudilerin dörtte birini- öldürdüler. Büyük ölçüde yiyecek arayışıyla Macaristan'da da benzer katliamlar yapmaya devam ettiler. Kafası karışan kurtulanlar sonunda Konstantinopolis'e vardılar ve burada yine erzak için kırsal kesimi yağmaladılar. Korkuya kapılan Aleksios onları güneye itti ve kalanlar ekim ayında Türkler tarafından pusuya düşürülerek katledildi. Onlardan bir daha haber alınamadı. 

Fransa, Flandre, Almanya ve İtalya'dan gelen diğer ordular deniz yoluyla daha rahat seyahat ettiler ve 1097'de Konstantinopolis'in dışında 35.000 kişi toplandı. Maceraperestlik, kazanç umudu ve gerçek dindarlığın bir karışımı olan motivasyonları çok tartışıldı. 
Haçlılar güneye doğru ilerlerken sıcak, hastalık ve anlaşmazlıklar yüzünden zayıf düştüler. İznik ve Antakya'yı ele geçirdiler ve 1099'da Kudüs'e girdiler. Burada, bu kez şehrin Müslüman nüfusuna yönelik bir başka toplu katliam gerçekleştirdiler ve Yahudileri fidye için alıkoydular. O zamana kadar ancak 12.000 Haçlı kalmış- u. Kudüs garnizonlaştırıldı ve Kudüs “krallığı” da dahil olmak üzere dört Hıristiyan yerleşimi kuruldu. Kıyı ticaret kolonileri kuruldu. 
Hepsinin Selçuklu karşı saldırısına karşı savunmasız olduğu açıktı. 
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İkinci Haçlı Seferi 


Avrupa emperyalizminin bu ilk girişimi yarım yüzyıl boyunca Levantı Hıristiyan hac ziyaretlerine yeniden açtı. Bu ziyaretler o kadar tehlikeliydi ki Kudüs'te Hospitalier ve Tapınakçılar olmak üzere iki şövalye tarikatı kuruldu. İlki hacıların sağlığı ve refahıyla ilgilenmek için, ikincisi ise Süleyman'ın tapınağının bulunduğu yere dayanarak, hacıları sahilden yukarıya giden yolda korumak için askeri nitelikteydi. Tarikatlar kısa süre içinde, aslında mesleki olarak din adamı olmasalar da Roma kilisesinin sponsorluğunu aldılar. Ayrıca zengin destekçiler ve gizli ve göz alıcı bir gizem de kazandılar. Her iki tarikat de Haçlıların sonrasında Kutsal Şehir'den kovulmasından kurtuldu. Tapınakçılar on dördüncü yüzyılda Fransız hükümetinin el koymasına maruz kalacak kadar zenginleşirken, Hospitalier (daha sonra Malta) şövalyeleri bugüne kadar Aziz Jean'ın kurtarıcıları olarak kaldılar. 

Papalık bir Haçlı seferi başlatabilirdi ama sürdüremezdi. 1144 
yılında Edessa'daki ilk koloni Selçuklular tarafından istila edildi ve diğerleri de tehdit altındaydı. Ertesi yıl Papa 111. Eugenius tarafından ikinci bir haçlı seferi çağrısı yapıldı ve öbür dünyada bol miktarda hoşgörünün “görkemli pazarlığı” ile teşvik edildi. Savunucuları, asker toplamada o kadar iyi olduğunu iddia eden ateşli bir Sistersiyen olan Clairvauxlu Bernard'dı ki gittiği her yer için “daha sonra her yedi kadına bir erkek bulmakta zorlanacaksınız” derdi. Hem Fransa hem de Almanya kralları bizzat yönetecekleri ordular vaat ettiler. İyi bir önlem olarak, pagan Slavlara ve İspanya'daki Müslüman Sarazenlere (ya da Mağribilere) karşı da Haçlı seferleri ilan edildi. 

Bu ikinci Haçlı seferi 1147'de yola çıktı ve tam bir fiyasko oldu. Haçlılar, Kudüs'ün güvenli bir şekilde Hıristiyan olduğunu gördükleri Levant'a vardıktan sonra Şam'ı ele geçirmeyi denediler ve başarısız oldular. Türklerin elinden sayısız yenilgiye uğradılar, iç çatışmalara düştüler ve evlerine geri çekildiler. İberya Haçlı Seferi daha verimli oldu. Artık yarımadanın kabaca yarısı -Leon, Aragon ve Kastilya- recongwista olarak adlandırılan süreçte Hıristiyanlığa 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geri dönmüştü. Güney ise halifelerin bazen hoşgörülü olan rejimi altında Müslüman, Yahudi ve Hıristiyanların bir arada yaşamasıyla zenginleşmişti. Akdeniz'e giden İngiliz şövalyeleri Oporto'da karaya çıktılar ve burada en azından Portekiz Kralı Afonso'nun 1147'de Lizbon'u yeniden ele geçirmesine yardım etmeyi kabul ettiler; bu zafer ikinci haçlı seferinin tek başarısı olarak kaldı. 


Henry ve Becket 


Beş yıl sonra, İngiliz Matilda'nın oğlu ve varisi Henry Plantagenet adında on sekiz yaşında Anjoulu bir prens Paris'teki Fransız sarayına biat etti. Tıknaz, kızıl saçlı, delici bakışlı ve erkeklik fışkıran bir gençti. Kısa süre içinde, güneybatı Fransa'nın çoğunu yöneten ve ikinci haçlı seferinde kendi ordusunu yönetmiş olan otuz yaşındaki eski kraliçe Aguitaineli Eleanor'a aşık oldu. “Kral değil keşiş” diye alay ettiği Fransa Kralı VII. Louis ile evliliği fesihle sonuçlanmıştı. 
İki ay sonra, Avrupa'yı büyüleyen bir skandalın ortasında Henry ile evlendi ve 11. Henry (1154-89) olarak İngiliz tahtına oturdu. 
Ortak hakimiyet alanları sadece İngiltere'yi değil, Louis'ninkinden daha fazla Fransa'yı kapsıyordu. Çift, Cheviots'tan Pireneler'e kadar uzanan bir imparatorluğa sahipti. 

1164 yılında Henry, Clarendon Yasalarını duyurup İngiliz kilisesi üzerindeki gücünü ilan ederek atama tartışmasını yeniden canlandırdı ve eski dostu, şimdi Canterbury Başpiskoposu olan Ihomas Becker ile süregelen bir anlaşmazlığı doruğa çıkarfı. Vİ. 
Gregorius'u taklir eden Becker, kendi halefini belirlemek de dahil olmak üzere kendisinin arkasından atamalar yaptığı için kralını aforoz etmekle tehdit etti. 1170 yılına gelindiğinde ilişkiler o kadar kötüydü ki, Fransa'da yemek yiyen Henry, farklı şekillerde tercüme edilen ama “Beni bu çalkantılı rahipten kim kurtaracak?” anlamına gelen sözler söyledi. Dört şövalye İngiltere'ye yelken açtı, Becker'i buldu ve Canterbury Katedrali'nde öldürdü. 

Eylemin dehşeti, özellikle de kutsal alanın kötüye kullanılması Avrupada skandal yarattı ve Henry sorumluluktan kaçamadı. 
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Canossadaki IV. Henry gibi, kefaret olarak kendini küçük düşürmek zorunda kaldı. Kiliseye ayrıcalıklar yağdırdı, yeniden bir katedral ve manastır inşa etme çılgınlığı başlattı. Avrupa'nın dört bir yanından hacılar Becket'in Canterbury'deki mucizelerle dolu mabedine akın etti; burada katedral genişletildi ve yeni Fransız “gotik” tarzında baştan tasarlandı. Becket'in kültü İngiliz Reformu'na kadar kutlandı. 


Barbarossa ve Üçüncü Haçlı Seferi 


Henry'nin çağdaşı, Almanya hükümdarı Frederick “Barbarossa” (1152-90) farklı bir karakterdi; Haçlı geleneğine göre sakin, zeki ve yakışıklı bir şövalyeydi. Adını kızıl sakalından alan Barbarossa, rakip Hohenstaufen ve Welf klanları arasındaki barışçıl bir evliliğin oğlu olarak Alman tahtına çıkmıştı. İtalya'da Ghibellinler ve Guelfler olarak anılan bu klanlar sırasıyla Kutsal Roma İmparatorluğu'nu ve Papa'yı destekliyordu. Shakespeare tarafından Romeo ve fulier'te Montagueler ve Capulerler olarak geçen bu iki klanın düşmanlığı genellikle sertti. 

Barbarossa, IV. Henry'nin Gregorius ile olan miras anlaşmazlığı nedeniyle azalan otoritesini Kutsal Roma İmparatorluğu için geri almaya koyuldu. Bu, Almanya'nın sayısız yöneticisinin sadakatini güvence altına almak ve anlaşmazlığın yeniden canlanması riskini göze almak anlamına geliyordu. Barbarossa 1155'te Papa Hadrianus tarafından Kutsal Roma İmparatoru olarak taç giydirilmek üzere Roma'ya vardığında, kimin kimin ayağını öpeceği ve Roma'ya girerken kimin atının önde olacağı konusunda hemen tartışma çıktı. 
Yeni imparator, topraklarını bir ordu kurmak ve donatmak için yeterince uyumlu hale getirmeyi başardı. Ancak Kutsal Roma İmparatorluğu içindeki özerklik ve krallık arasındaki çelişki giderek daha da artıyordu. 

Barbarossa'nın bağımsız düşünen Alman devletleri ve muhalif İtalyan devletleri otoritesini her zaman tehdit altında tutuyordu. 
Doğuda, komşusu Saksonya Aslanı Henry ile savaşmak zorunda kaldı. İtalya'da, Milano'nun sık sık isyan ettiği kuzeydeki şehirlere 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karşı beş sefer düzenledi. Papalık hizipleşmişti ve Barbaros'u taraf tutmaya ve bir noktada anti-papa ilan etmeye zorladı. 1176'da Legnano Savaşı'nda Venedik, Lombardiya ve Sicilya ittifakı tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldı ve papa önünde bir kez daha imparatorluk kefareti ödemek zorunda kaldı. Barbarossa'nın yetenekleri Kutsal Roma İmparatorluğu'nu bir arada tutamıyorsa, bu kavramın doğası gereği işlevsiz olduğu sonucuna varılabilir. 

Bu anlaşmazlıklar, 1187'de Levant'ta yeni bir Müslüman liderin, Kürt Selahaddin'in Hattin Savaşı'nda Kutsal Topraklardaki tüm Hıristiyan varlığını neredeyse yok etmesiyle sekteye uğradı. Kudüs yeniden Müslümanların yönetimine geçti. Bu travmatik olay Avrupa'yı üçüncü bir Haçlı Seferi için harekete geçirdi. Üç hükümdar öne çıktı: Barbarossa'nın kendisi, Fransa Kralı 11. Philippe (1180-1223) ve İngiltere Kralı Henry'nin oğlu Aslan Yürekli Richard (1189-99). 
1189'da üçü de Kutsal Topraklara doğru yola çıktı. Alman birliği, Macarların da katılmasıyla karadan yol aldı. Diğer hükümdarlar daha rahat bir şekilde, “birinci sınıf” deniz yoluyla gittiler. 

Suriye'ye doğru yola çıktıklarında felaketle karşılaştılar. Seferi başarıya ulaştırabilecek tek komutan olan Barbarossa, bir Türk nehrini geçerken zırhının ağırlığıyla boğuldu. Dehşete kapılan askerleri cesedini tuzlayarak korumaya ve Kudüs'e gömmeye çalıştı ama her iki konuda da başarısız oldular. The Üçüncü Haçlı Seferi'nin geri kalanı ikincisinin bir tekrarı gibiydi. Savaş alanında büyük bir beceri sergileyen İngiliz Richard, 1191'de bir yüzyıl daha Hıristiyanların elinde kalacak olan Akka'yı kuşatmayı başardı ama Kudüs'ü yeniden ele geçiremedi. Sonunda Selahaddin'den Hıristiyan hacıları kutsal yerlere kabul etme sözü almaktan başka bir şey yapamadı. Üç yıl süren yenilgi ve hastalıktan sonra Haçlılar evlerine doğru yola çıktılar. 


Hİ. mnocentius ve Dördüncü Haçlı Seferi 


Haçlı seferleri bir şey başardıysa, o da Avrupanın yeni ortaya çıkan uluslarında ortak bir amaç duygusu yaratmış olmasıdır. Sadece birbirleriyle savaşmaya alışkın olan birbirinden çok farklı halklar, 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kilisenin himayesi altında bir araya gelmiş ve işbirliği yapmıştır. Bu nedenle, Haçlı seferlerinin sponsorları olan birbirini ardına gelen papalar, başarısızlıklarından bile güçlenerek çıktılar. Büyük Gregorius ve Vİİ. Gregorius yönetiminde formüle edilen papalık otoritesi İL. Innocentius (1198-1216) döneminde zirveye ulaştı. Innocentius, iki güçlü kralın, İngiltere'nin II. Henry'si ve Almanya'nın Barbarossa sının öldüğü ve devletlerinin veraset anlaşmazlıkları nedeniyle zayıfladığı bir dönemde, otuz sekiz gibi alışılmadık derecede genç bir yaşta göreve geldi. Innocentius kendisini İsa'nın Vekili olarak adlandırdı ve 1202'de Kudüs'ü yeniden ele geçirmek için haçlı seferi kartını oynamaya çalıştı. 

Bu kez Avrupa'nın hükümdarları cevap vermedi. Innocentius'un dördüncü haçlı seferi tam bir felaketti. Para sıkıntısı çekince, akıllıca bir kararla Avrupa'nın ilk gelir vergisini ruhban sınıfıyla sınırlı tutmaya çalıştı. Bunun tahsil edilmesinin imkânsız olduğu görüldü. Haçlı seferi daha sonra parası olan ama Türklerle olan Levanten ticaretine zarar vermek istemeyen Venediklilerin gaspına uğradı. Kudüs'ü pek önemsemiyorlardı ama Norman paralı askerlerin yardımıyla, kendi deyimleriyle “Rumları” Konstantinopolis'ten çıkarmaktan memnundular. Bir Haçlı kuvveti 1202'de yelken açarak önce Venedik'in Hırvatistan daki rakip şehri Zara'yı kuşattı, ardından da büyük bir ödül karşılığında tahttan indirilen bir imparatorun yeniden tahta çıkmasına yardım etmek üzere Konstantinopolis'e yöneldi. 

Plan ters gitti. Karşılığını alamadılar ve misilleme olarak haçlılar Nisan 1204'te şehrin surlarının altını oyup üzerinden aştılar ve içeri girdiler. Orada bulunan bir Fransız asilzade, “Dünyada bu kadar güzel bir yer, yüksek duvarlar, yüce kuleler, zengin saraylar ve yüksek kiliseler hayal bile edemeyeceklerini... tüyleri ürpermeyecek hiç kimse olmadığını” kaydetmiştir. Haçlılar daha sonra bu kusursuz şehri günlerce yağma ve yıkıma maruz bıraktılar. Rahipler öldürüldü, ikonalar parçalandı, kuleler devrildi, rahibelere tecavüz edildi ve şehrin yarısı ateşe verildi. Hıristiyanlık âleminin hâlâ en büyük şehri olan bu kentin hazineleri elinden alındı. Flandre Kontu yeni doğu imparatoru ve Venedikli bir asilzade de patrik yapıldı. Büyük 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Bölünme fikren ortadan kalktı ve Konstantinopolis bir Latin şehri olarak ilan edildi. 

Dördüncü Haçlı seferi Viking haydutluğu dönemine bir geri dönüş gibiydi. Doğu Akdenizdeki baskın kaygının, kutsal yerleri zaman zaman kimin işgal ettiğine bakılmaksızın, Roma'daki olaylar- dan ziyade doğuya doğru ticaret fırsatları olduğunu hatırlatıyordu. 
Her zaman birbirleriyle rekabet halinde olan Ceneviz ve Venedik tüccarları, yeni üsleri Konstantinopolis'le birlikte erişim alanlarını daraltmak yerine genişlettiler. 

Şehrin yağmalandığına dair haberler Roma'ya ulaştığında, Innocentius umutsuzluğa kapıldı. “Kafirlere karşı kullanılması gereken kılıçlardan şimdi Hıristiyan kanı damlıyor” diye ağlayarak haçlıları aforoz etti. Haçlılar “ne din, ne yaş, ne de cinsiyet gözetmişlerdi. 
İnsanların gözü önünde ensest, zina ve livata yaptılar.” Ensest suçlaması şaşırtıcıydı ama Bizans'ın Batı'yı haydutların ve barbarların yaşadığı bir yer olarak gören görüşü haklı çıkmıştı. Venedikliler yarım yüzyıl boyunca Konstantinopolis'te kaldılar ve San Marco katedralini süslemek için Roma'dan gelen muhteşem dört atın çektiği araba heykelini (gxadriga) çaldılar. Bizanslılar ancak 1261'de şehirlerine dönüp hasarı onarabildiler ama atları asla geri alamadılar. 

Bu tersliğe rağmen İnnocentius'un kendine güveni arttı. 
1209'da İngiltere Kralı John'u (1199-1216) Canterbury Başpiskoposu olarak atadığı kişiyi reddettiği için aforoz ederek tüm İngiliz kilisesini menetti. John teslim oldu ve İngiltere'yi teknik olarak papalığın bir tımarı haline getirdi. Yine 1209'da Innocentius, Müslümanları değil ama güneybatı Fransadaki Albilili Katharları bastırmak için başka bir haçlı seferi ilan etti. Dünyevi bir iyilik ve kötülük düalizmi olduğunu ve insanların çilecilikle kurtuluşa ulaşabileceğini savunan bu sapkınlığa karşı koymak için Dominikenler adında yeni bir tarikat kurulur. Katharlar yaklaşık kırk yıl boyunca hem papaya hem de Engizisyon'un öncüleri olan mürfettişler de dahil olmak üzere Fransız monarşisine karşı direndiler. 1244 yılında Katharların tepedeki kalesi Montsegur nihayet ele geçirildi ve 200'den fazla sayıdaki liderleri devasa bir ateşte 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yakıldı. Burası bugüne kadar korkunç bir şekilde anımsatıcı bir yer olarak kalmıştır. Hem kilisenin Katharlara yönelik saplantılı zulmü hem de sözde hazineleri o zamandan beri tarihçileri ve romancıları büyülemiştir. 


Dördüncü Laterano Konsili Magna Carta'ya karşı 


Innocentius'un gücü büyük ölçüde on üçüncü yüzyılın başında Avrupa monarşilerinin kan davaları ve bunun sonucunda ortaya çıkan zayıflıklarından kaynaklanıyordu. Gerilim, 1214 yılında eski Lotharinya sınırındaki St Omer şehri üzerindeki bir toprak anlaşmazlığının gelecekteki mücadelelerin habercisi olmasıyla doruğa çıktı. 
Flandre Kontu, İngiltere Kralı John ve Kuzey Almanya'daki Kutsal Roma İmparatoru IV. Otto ile bir ittifak kurdu. Onlara karşı, St Ömer üzerindeki hak iddiasına itiraz edilen, ancak Otto'nun imparatorluk tacı için yirmi yaşındaki rakibi Sicilyalı Frederick (daha sonra 11. Frederick) tarafından gzyaben desteklenen Fransa Kralı TI. 
Philippe (1180-1223) vardı. İki taraf 1214'te Philippe'nin galip geldiği Bremule Savaşı'nda karşılaştı. 

Savaş, babası 11. Henry İl ve annesi Eleanor'un kendisine miras bıraktığı Angevin imparatorluğunu, Normandiya ve Bretonya'nın tamamı da dahil olmak üzere kaybetmeyi kabul etmek zorunda kalan İngiliz John için bir felaket oldu. Philippe ise artık kendisini Fransa'nın büyük bir kısmının kralı olarak görebiliyordu. İngiltere, John ve baronları arasındaki iç savaşa düştü. Bir yıl sonra, 1215'te, biriken şikayetler John'u Windsor'un dışındaki Runnymede'de bir çayırda bir sözleşme imzalamaya zorladı. Bu sözleşme baronlarının ve bazı açılardan tüm özgür insanların haklarını hükümdarın yargı ve yürütme yetkisine karşı ileri sürüyordu. Kralın, yirmi beş barondan oluşan bir kraliyet konseyinin onayı olmadan vergi alınamayacağını kabul etmesini sağladı. Ayrıca “hiç kimseye bir şey satmayacağız, hiç kimseden hakkı ya da adaleti esirgemeyeceğiz ya da geciktirmeyeceğiz” sözünü de kabul etmek zorunda kaldı. Herkes “eşitlerinin yasal yargısından (ve) ülkenin yasasından” yararlanmalıdır. Bu, tüm 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erkeklerin kanun önünde eşitliğine dair ilkel bir beyandı. Kadınlar- dan hiç söz edilmiyordu. 

John (daha sonra Magna Carta olarak anılacak olan) sözleşmeyi imzalar imzalamaz reddetti. Yeni feodal lordu IlI. Innocentius, bunun “utanç verici, alçakça, usulsüz ve adaletsiz” olduğuna dair bir ferman ekledi. Çileden çıkan baronlar, Fransa tahtının varisi, geleceğin VTLI. Louis'ini İngiltere'yi işgal etmeye, John'u devirmeye ve kralları olmaya davet ederek Roma ya duydukları saygısızlığı gösterdiler. Louis 1216'da işgal etti ve Londra Kulesi'ni ele geçirdi. John'un aynı yıl içinde ölmesi üzerine geri çekilmek zorunda kaldı ve Fransız kuvvetleri Lincoln ve Dover açıklarında John'un oğlu dokuz yaşında ve Gloucester'da kral olarak taç giydirilen 111. Henry (1216-72) adına savaşanlar tarafından yenilgiye uğratıldı. 111. Henry başlangıçta, turnuvalarda 500 şövalyeyi “alt ettiği” söylenen ünlü bir savaşçı olan yaşlı Sir William Marshal'ın koruması altında hüküm sürdü. 

Innocentius ise olağanüstü kariyerinin doruk noktasına ulaşmıştı. 1213 yılında Roma'daki Dördüncü Laterano Konsili'ne 1.500 delege çağırmıştı. Delegeler onun baskın ve hoşgörüsüz ama aynı zamanda reformcu ve disiplinli bir kiliseye dair kişisel vizyonunu tartışmak ya da en azından alkışlamak için toplanmıştı. Konsil, papalığın sivil otorite ve din adamları üzerindeki üstünlüğünü yeniden tesis etti. Ekmek ve suyun Efkaristiya sırasında İsa'nın etine ve kanına dönüştüğünü (töz dönüşümü, #ransubstantiation) savundu. 
Yahudileri ikinci sınıf vatandaş olarak kabul edildi ve sapkınların ortadan kaldırılması çağrısında bulundu. Konsil ayrıca savaş ve çile yoluyla yargılama gibi adli açıdan ilkel uygulamalara son vermek için zaman ayırdı. 

Dördüncü Laterano fermanı 1216 yılında, İngiltere'nin Magna Carta'sından bir yıl sonra ilan edilmiştir. Sonraki tarihin ışığı altında bakarsak, bu iki belge on üçüncü yüzyılın şafağına damgasını vurmuştur. İnnocentius'un kararnameleri otokratik ve batıl inançlıydı; hem dini hem de dünyevi konularda tek bir adamın otoritesi altında bir inanç imparatorluğu tanımlıyordu. Bu bir Roma imparatorlugunun yeniden doğuşu, tüm Hıristiyan âleminin anayasaydı. 
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Magna Carta kilisenin tanınmasıyla başladı, ancak bunun aksi düşünülemezdi. Seküler, pratik, bireyciydi ve kralın altındaki herkese hitap ediyordu. Büyük ölçüde on üçüncü yüzyıl İngilteresindeki belirli güç dengelerini yansıtırken, sivil özgürlüğün kurucu metni ve dolayısıyla İngiliz istisnacılığının kanıtı olarak görülmeye başlandı. Magna Carta, II. Innocentius'unkinden çok farklı bir orta çağ toplumu görüşü ortaya koymaktadır. Kipling'in yazacağı üzere: “Ve hala ne zaman kalabalık ya da hükümdar / İngiliz usullerine çok kaba bir el atsa, / Fısıltı uyanır, ürperti oynar, / Runnymede'deki sazlıkların karşısında.” 


/ 


ge 


Devletlerin Yükselişi 
1215-1400 


II. Frederick 


III. Innocentius, Hıristiyan Avrupa'nın kendi emri altında bir ruh imparatorluğu olmasını amaçlıyordu. Ancak Avrupa ruhunu tek bir efendinin, kilisenin hizmetine adamış olsa da, bedeni başkalarının, kralların ve imparatorların hizmetindeydi. Bunların arasında, en azından orta Avrupa'da, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun zayıf köprüsü uzanıyordu. Innocentius'un Dördüncü Laterano Konsili kısa bir süreliğine dünyevi meselelere döndüğünde, yirmi iki yaşındaki Alman II. Frederick'i Kutsal Roma İmparatoru olarak kabul etti (1220-50). 
Delegelerin onurlandırdıkları kişiyi tanıdıklarına inanmak zor. 
Frederick, tupkı büyükbabası Barbarossa gibi, Orta Çağ semasında parlayan ve arkasında neredeyse hiç iz bırakmayan bir kuyruklu yıldızdı. Bir Alman olmasına rağmen, 1194 yılında İtalya'nın Apulia bölgesinde doğdu ve kırk yaşındaki annesi, anneliğine dair şüpheleri ortadan kaldırmak için onu bir kasaba meydanında herkesin içinde doğurdu. Alman ve Sicilya kanından geliyordu ve Palermo en sevdiği yer olarak kaldı. İki yaşında Almanya'nın, üç yaşında da Sicilya'nın kralı oldu. İyi bir tedbir olarak, vasisi 11. Innocentius'tu. 
Delikanlı güçlü, zeki ve her konuda kendi başına bir adam olarak büyüdü. Latince, Yunanca, Fransızca, Almanca, Arapça ve Sicilyaca olmak üzere altı dil biliyordu ve Palermo'da kültürlü bir saray kurmuştu. Aynı zamanda dindar bir eksanırikti, papalığa ve onun hacimli fermanlarına çok az zaman ayıran bir Epikürcüydü. Doğancılık 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üzerine bir kitap yazdı, bir hayvanat bahçesi kurdu ve insanlar üzerinde deneyler yaptı, örneğin “Cennet Bahçesi'nde hangi dilin konuşulduğunu” görmek için bebekleri konuşmayı öğrenmeden önce bir yere kapattı. Frederick her yönüyle “değişik” bir hükümdardı. Papalarla sürekli anlaşmazlık içindeydi, bunlardan biri ona “denizden çıkan canavar” diyordu. 1239'da bir haçlı seferini tamamlamadığı için aforoz edildi ve daha sonra aforoz edildiği halde bunu yaptığı için tekrar aforoz edildi. Altıncısı olan bu haçlı seferi ilkinden bu yana en başarılı olanıydı ve Frederick'in kısa bir süreliğine Kudüs'ün kralı olduğunu gördü. Hıristiyanlığı değil, kendisini Deccal olarak adlandıran kiliseyi reddetti ve bir Sistersiyen keşişi olarak öldü. Müslümanları korumaları olarak seçti, böylece kendisini papalık suikastçılarına karşı savunmaları gerektiğinde aforozdan muaf olacaklardı. 

Frederick'in gösterişli yaşamı ona ironik bir dille s#4por mundi, yani dünyanın harikası lakabını taktırmış olsa da, kariyeri büyükbabasıyla aynı görevle, imparatorluğunun parçalanmış dış sınırlarını bir arada tutmakla geçti. 1226 yılında Rimini Altın Mühür fermanını yayınlayarak Prusya Töton Şövalyeleri tarikatına Polonya sınırını koruma yetkisi verdi. Başlangıçta Kudüs'teki hacılara yardım etmek için kurulan şövalyeler, Lübeck ve Bremen'in Hansa tüccarlarından seçildi ve Doğu Prusya'da askeri-dini bir devlet kurdular. Doğu Avrupa'da, Volga'da ve Transilvanyadaki Sakson topraklarında, kalınuları günümüze ulaşan başka Alman yerleşimleri de vardı. Frederick 1231'de Worms İmtiyazı'nı kabul ederek Almanya'nın birçok eyaletinin yöneticilerine daha fazla özerklik verdi. Ancak Frederick, seleflerinin imparatorluğun İtalya topraklarına olan saplantısını da kabul etmek zorunda kaldı ve bu da karmaşık ve kararsız seferlere yol açtı. Alman kralları/imparatorları dikkatlerini (bugünkü) Almanya ile sınırlasalardı, Avrupa'nın tarihi çok farklı bir yön alırdı. 


Altın Orda 


Frederick tebaasıyla dönüşümlü olarak savaşıp onları özgürleştirirken, Avrupa doğudan gelen bir başka istilayla daha karşı karşıya kaldı. 1240 yılında Tuna'nın ötesindeki topraklar tekrar Hun ve 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Macar akınlarına maruz kaldı. Moğol “Yeryüzünün Efendisi?, 2.000 
çocuk babası Cengiz Han (1206-27 yılları arasında hüküm sürdü) Çin'i fethetmekten vazgeçerek Asya'nın 6.000 kilometre ötesine Avrupaya doğru atlılar gönderdi. Cengiz 1227'de öldüğünde, halefi Ögedey, batı ordusunun lideri Batu Han'a Volga'yı geçip “Büyük Deniz” Atlantik'e ulaşacak bir “Altın Orda” göndermesini emretti. 

Batu 1236'da istilaya başladı ve kendisini durdurmaya çalışan her gücü bir süpürdü. 1240 yılında Rus şehri Kiev'i yağmaladı. Bir yıl sonra Legnica'daki bir savaşta çoğunluğu Polonyalılardan oluşan bir orduyu bozguna uğratırken, başka bir ordu da Macarları ezerek Tuna'ya ulaştı. Macarların Frederick'ten yardım taleplerine kulak ukayan Frederick, Bohemya-Avusturya sınırı boyunca tahkimarların güçlendirilmesini emretmekle yetindi. Moğol imparatorluğu en geniş haliyle Çin Denizi'nden Prag surlarına kadar uzanıyordu ve o zamana dek kurulmuş en büyük kara imparatorluklarından biriydi. 

Daha sonra Avrupalılar tarafından Tatarlar olarak anılan Moğolların yerleşme gibi bir niyetleri yoktu. Dinlere karşı hoşgörülüydüler ve sadece haraç istiyorlardı, bunu reddedenlere korkunç bedeller öderyorlardı. Başkalarını caydırmak adına şehirlerin tamamı katledilebilirdi. Ancak Tatarlar doğu-batı teması ve ticaretinde yeni bir çağ açtı. 
İpek Yolu'nda Avrupa kervanlarına izin verildi ve rahipler ve bilginler Çin'in derinliklerine ulaştı. Tatarların hayranı olan tarihçi Daniel Boorstin, Altın Orda yı “askeri dehası, şahsi cesareti, idari çok yönlülüğü ve kültürel hoşgörüsü ile Avrupa'daki hiçbir kalıtsal hükümdar soyun- da görülmeyen” bir hanedan olarak nitelendirmiştir. 

Tatar ilerleyişi Ögedey'in 1241'de ölümü ve Altın Orda'nın halefini beklemek üzere aniden Moğolistan'a çekilmesiyle durdu. Tatar boyunduruğu on beşinci yüzyıla kadar Ruslardan haraç almaya devam etse de, daha sonraki akınlar hiçbir zaman etki alanını genişletmedi. Ancak Rusya, istilaya karşı yeni savunmasızlığı nedeniyle ıravma yaşadı. Kiev eski üstünlüğünü asla geri kazanamadı ve Novgorod ile Moskova Rusya'nın başlıca şehirleri haline geldi. 

Rusya'nın batısında İsveçliler ve Töton Şövalyeleri Moğol fırsatını doğuya doğru yayılmak için kullandılar. Bir Prusya kuvveti 
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1242 yılında Rus Hıristiyanları Katolikliğe döndürmek için sefer 
düzenledi. Tatarlar hala Tunadayken, Rus kralı Aleksandr Nevski (1236-63) Prusyalılarla şimdiki Estonya sınırında yüzleşmek zorunda kaldı. “Buz Savaşı”nda onları donmuş bir gölün üzerinden geri püskürttü. Bu savaşın büyüklüğü ve önemi günümüzde şüpheyle karşılanmaktadır, ancak Nevski Rus efsanesine halkının kurtarıcısı olarak girmiştir. Savaş, Eisenstein'ın epik filminde yeniden canlandırılarak kutlanmıştır. 


II. Henry ve Parlamentonun doğuşu 


Avrupa, Moğollar karşısında savunmaya yönelik hiçbir tutarlılık göstermemişti. Ülkeler henüz sürekli liderlik sağlayacak siyasi ya da askeri kurumlar geliştirememişti ve ittifak kuracak güce ya da karizmaya sahip çok az lider vardı. Kilise birleşebilirdi ama haçlı seferlerinin de gösterdiği gibi savaşamaz ya da toprakları elinde tutamazdı. 
Frederick'in Sicilyadan Kuzey Denizi'ne kadar uzanan kıtalararası bir imparatorluk hayali 1250 yılında öldüğünde buharlaştı. Papa IW. Innocentius ve müttefikleri güney İtalya'nın kontrolünü ele geçirdi ve Frederick'in oğlu Manfred'i Sicilyadan kovmaya çalıştı. 
Hatta 1254'te, Manfred'in kovulma masraflarını karşılaması karşılığında Sicilya tacını İngiltere Kralı 111. Henry'ye (1216-72) teklif etti. Henry başlangıçta kabul etti, yeni tarz bir Avrupa hükümdarı olarak görünmeye hevesliydi. Provencelı Eleanor adında güçlü bir Fransız karısı ve Fransız mimarisinin gösterişli (“süslü”) tarzına karşı bir hevesi vardı ve bunu cömertçe yeniden inşa ettiği Westminster Abbey için kullandı. Çektiği tek zorluk para sıkıntısıydı. 

Bir Orta Çağ hükümdarı nasıl sadece destekçilerinden toplayabildiği askerlerle savaşabiliyorsa, aynı şekilde sadece kiralardan ve genel vergilerden alabildiği kadar para harcayabiliyordu. Magna Carta, Henry'nin babası John'a bu tür bir vergilendirmenin ancak kraliyet konseyinin onayı karşılığında yapılacağını açıkça belirtmişti. Bu durum 1259 yılında Westminster Hükümleri ile pekiştirildi. Kral, baronlardan ve diğerlerinden oluşan bir “parlamento” 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çağırmak ve ona danışmak zorundaydı. Henry İtalya girişimi için izin istediğinde bu reddedildi. 

Henry'ye karşı muhalefet, kayınbiraderi Fransız doğumlu Lejcester Kontu Simon de Montfort tarafından yönetiliyordu. Kral ve baronları arasındaki ilişkiler kötüleştikçe, de Montfort isyan bayrağını açı ve sonunda 1264'te Lewes Savaşı'nda Heniy'yi esir aldı. De Montfort daha sonra baronları, piskoposları, eyalet şövalyelerini ve ilk kez sivil meclis üyelerini Westminster'da toplantıya çağırdı. Böyle bir organ ilk kez kraliyet çağrısı olmaksızın toplanıyor ve kral üzerinde egemenlik iddiasında bulunuyordu. Ocak ayından Mart 1265'e kadar süren bu toplantı çok tartışmalı geçti. Kargaşa içinde dağıldı. 

Baronlar, sonunda Evesham Savaşı'nda yenilgiye uğrayan ve öldürülen de Montfortun lehinde ve aleyhinde bölündü. Henry'nin yerine Galler ve İskoçya üzerindeki egemenliğini genişletmek için mücadele eden savaşçı bir kral olan oğlu 1. Edward (1272-1307) geçti. Ancak Edward vergilendirme taleplerini bir dizi parlamentoya getirmeye dikkat etti. Böylece güçlü bir kavram doğdu. Devletin gücü bir hükümdarın iradesinde değil, onunla en azından daha önemli tebaasından oluşan ve devlet işlerini istedikleri gibi tartışan bir konsey arasındaki anlaşmada yatıyordu. Cleisthenes'in hayaletü, Runnymede'deki sazlıklarda olduğu gibi Westminster'ın üzerinde de dolaşıyordu. De Montfort'un meclisi Avrupa'daki tek meclis değildi -İspanya'da Cortes, Fransa'da Parlement vardı- ama yürütme üzerinde etkili bir güç geliştiren ilk meclisti, çünkü İngiltere'nin hükümdarları savaşlar için sürekli paraya ihtiyaç duyuyordu. 


Boniface ve Avignon Papalığı 


Ori dördüncü yüzyılın başlarında Avrupa ekonomisi yeni zenginlik kaynakları sunuyordu. Alçak Ülkeler ve İtalyada, Anvers ve Gent, Cenova, Milano ve Venedik tüccarları, çoğunlukla kuzey-güney kumaş ticaretinden ve doğu-batı ipek ve baharat ticaretinden zenginleşiyordu. Kendi filolarını inşa ettiler ve Lombard finansörleri, önce Siena'da sonra Floransadaki Medicilerde, para işleme ve borç verme 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becerilerini geliştirdiler (Londra'nın Lombard Caddesi de böyledir). 
İngiltere'nin koyun yüklü yaylalarının zenginliği, 11. Henry yöneimindeki İngiltere'nin baronlarını ve meclis üyelerini cesaretlendirirken, Avrupa'nın her yerinde para, gücün motoru olarak dine rakip oldu. 

Fransa ve İtalya'da para, sanatsal himayeyi ve yeni kültür biçimlerine güveni besledi. Kuzey İtalya, şair Dante (1265-1321) ve romantik Petrarca (1304-74) gibi geç Orta Çağ edebiyatı ve sanaunın ustalarını yetiştirdi. Cicero'nun yeniden keşfinden ilham alan Petrarca, “karanlık dağıldıktan sonra torunlarımız geçmişin saf ışılusına, klasik uygarlığa geri dönebilecekler” diye yazmıştır. Bu geriye dönüş kavramı, Rönesans olarak adlandırılacak olan dönemi dogurmuştur. Ressam Giotto (1267-1337) ustası Cimabue'nin Bizans üslubundan uzaklaşarak 1305 yılında Paduadaki Arena Şapeli'nde yeni bir natüralizmin ilk başyapıtını, bir “Proto-Rönesans”ı üretti. 

II. İnnocentius tarafından emredilen otorite ve disiplinden zaten yoksun olan Roma'ya bunun pek azı gelmişti. 1294'te VTLI. 
Bonifacius (1294-1303) papalık otokrasisini sınırlarına kadar zorlayarak, sanki çok gerekliymiş gibi haçlı seferleri düzenledi ve düşmanlarını aforoz etti. Roma'daki rakipleri Colonna ailesine karşı bir haçlı seferi düzenledi. Hacıları Aziz Petrus'a çekmek için 1300 yılını “kutsal yıl” ilan etti ve gelen herkese öbür dünya için endüljans sattı. Yarım milyon insanı çekti. Dante, Bonifacius'u cehennemin sekizinci katına yerleştirdi ve 1300 yılındaki hacı kalabalığını Cehennem'deki bir geçit törenine benzetti. Günümüzün yaz turistleri bu durumu anlayabilir. 

Bonifacius daha sonra tüm Katolik kiliselerinin ve rahiplerin kendi açık rızası olmadan herhangi bir hükümdara vergi ödemesini yasakladı. 1302 yılında, Hıristiyan âleminin dört bir yanındaki hükümdarlar direkt gönderdiği bir bildiriyle, “her insanın Roma papasına tabi olmasının kurtuluş için gerekli olduğunu” ilan etti. 
Papalığın uzun süredir güvenilir müttefiki olan Fransızlar bile bunu çok fazla buldu. Fransa, ülkesini yarı özerk dükalıklardan oluşan 


yamalı bohçasından kurtarmaya kararlı olan IV. Philippe (Yakışıklı, 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1285-1314) yönetimindeydi. Daha önce Paris'e göstermelik bir saygı gösteren eyaletler artık kraliyet temsilcileri, icra memurları ve senyörler tarafından yönetilecekti. Paris gerçek bir başkent ve Philippe'nin otoritesinin merkezi haline geldi. İngiltere'nin monarşi ve Parlamento arasındaki pazarlığının tekrar yaşanmasına izin vermedi. 

Philippe sadece Bonifacius'un fermanını reddetmekle kalmadı, daha da ileri gitti. 1303 yılında Colonna ailesine yardım etmeleri ve altmış sekiz yaşındaki papayı kaçırmaları için ajanlar gönderdi ve onu cinayet, sapkınlık, dine küfür, oğlancılık, simoni ve ek olarak büyücülük de dahil olmak üzere olağanüstü bir suç listesi ile suçladı. 
Bonifacius kaçtı ve kısa süre sonra öldü, ancak 1305'te Philippe, Roma'yı ziyaret etmemenin en iyisi olduğunu düşünen bir Fransız papayı, Gaskon V. Clemens'i (1305-14) koruması altına aldı. Önce Poitiers'e, ardından da metresi Perigord Kontesi'ne yakın olmak için Sicilya'ya ait Avignon'a rahatça yerleşti. Böylece 1309'da altmış yedi yıl ve yedi papayı kapsayan (ilk) Avignon papalığı başladı. 

Papa Clemens, Fransız kralının yaratığı birisiydi ama Bonifacius'a göre pek de iyi sayılmazdı. Avignon'da oturup birbiri ardına İtalyan şehirlerini aforoz etmeye başladı. Venedik'e karşı bir haçlı seferi ilan etti ve hatta yurtdışında yakalanan Venediklilerin köle olarak satılmasını önerdi. Bir İtalyan kardinali, “Petrus'un gemisi dalgalarla sarsıldı, balıkçının ağı delindi” diye ilan etti. Avignon 'zinanın, şehvetin ve sarhoşluğun anasıydı, iğrençlik ve pislikle doluydu”. Orta Çağ kilisesi magazinel yazıları severdi. 

Philip umutsuzca para sıkıntısı çekiyordu. 1306'da, 1290 yılında İngiltere'deki Yahudilerin neredeyse tamamını kovan ve servetlerine el koyan İngiltere Kralı 1. Edward'ı taklit etti. Kurbanlar Hollanda ve Polonya'ya sığındı. Philip ayrıca Tapınak Şövalyeleri'ne de borçluydu. Clemens'i 1307'de tüm tarikatı dağıtmaya, üyelerini tutuklamaya ve sapkınlık ve ahlaksızlığı itiraf etmeleri için işkence yapmaya teşvik etti. Mal varlıkları Hospitallierlere geçti, ancak servetlerinin geri kalanı Philippe'ye gitti. İyi bir önlem olarak, Lombard bankerleri de kovuldu. Avrupa monarşisi ne ilk ne de son kez 


girişimciliğin düşmanı olduğunu kanıtlamış oldu 
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Yüz Yıl Savaşları 


Fransa'nın, Philippe'nin iktidar üzerindeki sıkı kontrolünden faydalanma şansı çok azdı. Philippe'nin 1314'teki ölümünden sonra tartışmalı bir veraset kavgasının lanetiyle sarsıldı. Kraliyetin üç oğlu ve bir torunu, erkek varis bırakmadan öldü; sadece biri, X. Louis, “gerçek” (ya da kraliyet) tenisini icat edecek kadar uzun yaşadı. Ancak Philippe'nin kızı, İngiltere Kralı 11. Edward'ın dul eşi ve muhtemel katili Isabella hayattaydı. Küçük oğlu 111. Edward (1327-77) da öyle. İngiliz yasalarına göre, Fransız tacı artık önce ona sonra da oğluna geçiyordu. Kadınların miras almasını yasaklayan Fransız Salic yasalarına göre, taç daha uzak olan Valois Hanedanı'na, yani VI. 
Philippe'ye geçiyordu. Isabella'nın kendisi tahtta hak iddia etmese de, oğlu pek tabii ki hak iddia etti. On sekiz yaşındaki bu çocuk 1330'da bir grup arkadaşıyla birlikte naiplerini görevden alıp annesini devirip annesinin sevgilisi Roger Mortimer'i katlederek tahtı tamamen ele geçirdi. 

Hem İngiliz hem de Fransız aristokratlar oğullarını savaşı göz alıcı bir şövalye macerası olarak görmeleri için eğittiler. Arthur efsanesiyle dolup taşan Edward ve arkadaşları antika kıyafetler giyer, kendisi Sir Lancelot, (affedilmiş) annesi de Guinevere olurdu. Günler mızrak dövüşleriyle geçerdi. Fransız tarihçi Froissart, “İngilizlerin, komşularına karşı zafer kazanmadıkça, silah ve savaş aşığı olmadıkça krallarını asla sevmeyeceklerini ve onurlandırmayacaklarını” yazmıştır. Avrupa'nın en zengin ve en birleşmiş iki ülkesi, gençlerinin savaşta onur kazanma arzusunu tatmin etmek için bir yüzyıldan fazla bir süre birbirlerine eziyet edeceklerdi. 

Yüz Yıl Savaşları neredeyse tamamen Fransız topraklarında gerçekleşmiştir. Fransız tahtı üzerindeki hak iddiasının yanı sıra, Edward'ın 1337'deki ilk nedeni Flanders limanlarına ve dolayısıyla 
İngiltere'nin yün ticaretine yönelik Fransız tehdidiydi. İlk kan 1340 
yılında Belçika açıklarındaki Sluys deniz savaşında İngiltere lehine aktı. Bu savaşta çoğu denizde çırpınırken okla vurulan 20.000 
Fransız öldürüldü. O kadar çok kişinin öldüğü söyleniyordu ki, 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Manş'taki balıklar bile Fransızca konuşuyordu. Bu olay Flaman limanlarını serbest bırakmış ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırmıştır. 

Edward bunun yerine sefere devam ederek Fransa'yı işgal etti ve tacını almak için Paris'e doğru ilerledi. 1346'daki Cr&cy Savaşı askeri teknolojide belirleyici bir dönüşe tanık oldu. Fransız şövalyeleri gösterişli zırhlarını, benzeri görülmemiş bir çekme gücüne ve yeniden yükleme hızına sahip uzun yaylar kullanan İngiliz (ve Galli) okçular karşısında etkisiz buldular. Atlı Fransız şövalyelerinin sıraları ok yağmurlarının altında kaldı. Atlar yere yıkıldı ve ağır zırhlar içinde neredeyse hareketsiz kalan binicileri sopalarla öldürüldü. Sadece yüz İngiliz'e karşı 12.000'den fazla Fransız'ın öldüğü söyleniyordu. 

Bu zafere rağmen Edward, ordusu Fransız savaşlarının mesleki tehlikesi olan dizanteriye yakalanınca geri çekilmek zorunda kaldı. 
Calais'i kuşatmak için geri döndü ve burada açlıktan ölmek üzere olan altı asil, eğer vatandaşlarının canı bağışlanırsa kendi hayatlarını bağışlamayı teklif etti. Edward'ın Fransız eşi Philippa onlar için yalvardı ve bunun yerine rehin alındılar ve on dokuzuncu yüzyılda Rodin tarafından yapılan bir heykelle anıldılar. Calais yün ambarı -ya da pazarı- iki yüzyıl boyunca İngilizlerin elinde kaldı. 

Savaş kabus gibi bir hal aldı. İngiliz birlikleri her yıl c4evaxchfes, yani at hücumları olarak bilinen ve yerel geçimlik tarımla uğraşan halkın sırtından geçinmelerini sağlayan yağma akınları düzenlemek için geliyordu. Kuzey Fransa harap olmuştu. On dördüncü yüzyılın başlarında Avrupa, 1320'lerden itibaren bazen “küçük buzul çağı” olarak adlandırılan uzun bir soğuma dönemine giriyordu. Her tarafta olağanüstü soğuk kışlar ve kıtlık vardı. Yine de Edward'ın baronları ve onların Fransız muarızları için savaş, Edward'ın 1348'de Garter Şövalyelik Nişanı'nı icat etmesiyle kutlanan mevsimlik bir 


eğlence gibiydi. 


Kara Ölüm ve Wyeliffe 


Aynı yıl Avrupa, doğudan geldiği düşünülen ve herhangi bir Tatar sürüsünden daha ölümcül olan bir hastalığın pençesindeydi. Kara 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Ölüm, sıçanların sırtındaki pireler tarafından taşındığı iddia edilen -şarbon ve zatürre iddialarına hilafında bir durum- bir vebaydı. 
Dünya nüfusunun üçte biri ve kıtlık nedeniyle zaten zayıflamış olan Avrupada da muhtemelen çok daha fazla insan öldü. Bu felaket umutsuz tepkilere yol açtı. Tanrı'nın günahkâr dünyadan intikam alması olarak nitelendirilen bu felaketten yozlaşmış bir papalık, ahlaksız bir kilise ve bulabiliyorlarsa Yahudiler sorumlu tutuldu. 
1349'da Strasbourg'da 2.000 Yahudi bir gecede katledildi. Binlercesi de Büyük Casimir'in (1333-70) hoşgörülü Polonyasında bir karşılanma bulmak için doğuya kaçtı. 

Edward'ın savaşını hiçbir şey engelleyemezdi. 1350'lerde oğulları Kara Prens ve Gaunt'lu John'u vebanın kasıp kavurduğu orta Fransaya düzenli katliam ve yağma seferlerine gönderdi. Bu, 1356'da Crecy'de olduğu gibi İngiliz okçularının Fransız süvarilerini alt ettiği Poitiers Savaşı'nda doruğa ulaştı. Fransız kralı yakalandı ve fidye için hapsedildi. Buna rağmen Edward, Paris'i ele geçirmek bir yana, oraya ilerlemek için bile yeterli kaynağa sahip değildi. Koşullar onu geri çekilmeye ve 1360 yılında Bretigny (ya da Calais) Antlaşması'nı imzalamaya zorladı. Bu antlaşmayla John'un Bouvinesten sonra kabul ettiği Normandiya ve Anjou'nun kaybı kabul edildi, ancak Edward güneydeki Akitanya üzerinde İngiliz egemenliğini yeniden kurmayı başardı. 

Bretigny, İngiltere'nin yönetici sınıfının hâlâ Manş Denizi'nin ötesine, atalarının köklerine baktığı bir dönemi sona erdirdi. Üç yüzyıl boyunca İngiltere'de ikamet etmiş olmasına rağmen, İngiliz sarayı Fransızca konuşmuş ve Fransız görgü kurallarını ve kıyafetlerini benimsemişti. Mimarisi Fransa'dan esinlenmiş, din ve ilim adamları Normandiya'ya kolayca gidip gelmişlerdi. 1362'den itibaren tüm yasal ve parlamento belgeleri İngilizce olacaktı. Manş Denizi'nin ötesiyle ilişki kolayca kesildi. Hacılar Roma yerine Becket'in Canterbury'deki mabedine gitmeye başladı. Yeni bir İngiliz gotik mimari tarzı ortaya çıktı; zarif, yüce ve daha sonra “amudi” (perpendicular) olarak adlandırılan bu tarz, Gloucester Katedrali'nin Crecy penceresinde kendini gösterdi ve halen var olan bu yapı en 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geniş gotik cam olarak kabul edilmektedir. Norman fethinden üç yüzyıl sonra İngiltere egemenliğini yeniden kazandı. 

Kara Ölüm, usta ve işçi arasındaki ticaret koşullarını büyük ölçüde değiştirdi. Zanaatkârların taşınmasını ve ücretlerini artırmasını engellemek için yasa çıkarma girişimleri başarısız oldu. Toprak sahipleri topraklarını çitle çevirmeye ve endüstri bitkilerinde uzmanlaşmaya başladı. Geçimlik bir kırsal ekonomi yavaş yavaş parasal bir ekonomiye dönüştü. Mülk kiraları düşerken, yaşam standartları ve üretkenlik arttı. Yün, yirminci yüzyıl Arabistan'ı için petrol ne kadar önemliyse, Orta Çağ sonu İngiltere'si için de o kadar önemli hale geldi. Altın bir koyun Londra ambarını, daha sonra da borsayı süsledi ve Lordlar Kamarası Başkanı Parlamento'da bir yün çuvalının üzerinde oturdu. İngiliz gemileri Flandre ve Hansa Birliği ile ticaret yapıyordu. Kuzey Denizi yeni Akdenizdi. 

Kara Ölüm'den sonra refahını yeniden kazanan İngiltere, en iyi Chaucer'ın destansı şiiri Canterbwy Hikâyeleri'nde (1387 dolayı) tasvir edilmiştir. İçerik ve ruh olarak Dante'nin yarım yüzyıl önceki Cehennem'inden daha uzak olamazdı. Chaucer için cennet ve cehennem mitolojisi ya da batıl inançlı bir kilisenin kasvetli tahayyülü söz konusu değildir. Onun kadın ve erkek karakterleri dünyevi, alaycı, esprili ve meraklıydı. Hepsinden önemlisi, yerleşik kiliseye ya da devlete saygı göstermiyorlardı. Chaucer'ın hacıları bir İngiliz Rönesansı'nın ve belki de bir İngiliz Reformu'nun habercileriydi. 

Fransız savaşı, İngilizleri Avignon papalığına düşmanlarının fino köpeği gibi davranmaya yöneltmişti. Hıristiyan inancına sadakat başka bir şey, Roma/Avignon kilisesine sadakat ise bambaşka bir şeydi. İbadetin doğası da değişti. On dördüncü yüzyılda kilise ayinlerinin odağı kilise avlusundan batıya kaymış ve ayin bir perde arkasında Latince olarak yapılmaya başlanmıştır. İbadet edenler, İncil mesajının gezici vaizler tarafından kürsülerden İngilizce olarak yorumlandığı, dik pencerelerle aydınlatılan havadar neflerde ağırlandı. 

Bunların başında 1370'lerde kiliseye saldıran Yorkshire kökenli Oxfordlu teolog John Wycliffe (1320-84) geliyordu. Kili- 


senin kendine düşkünlüğüne ve yozlaşmasına saldırdı. İkonaları, 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manastırcılığı, töz değişimini ve azizlere hürmeti eleştirdi. Latince ve İngilizce yazılarında kilise hiyerarşisine son verilmesini ve bunun yerine “yoksul rahiplerin” geçmesini istiyordu. Wycliffe ve diğerleri Yeni Ahit'i İngilizceye çevirmeye başladıklarında, Lollardlar olarak bilinen vaizlerine “kutsal Kilise'nin düzenine karşı mezheplerini ve ilimlerini sürdürmek için... kutsal kitaplardan böyle keskin cümleler seçmeleri” emredildi. 

Wywdcliffeden Reformun atası olarak çok söz edilmiştir. Ancak o her zaman bir Katolik'ti ve kendisini bir mürtedden ziyade bir eleştirmen olarak görüyordu. Popülerliğinin zirvesindeyken, takipçilerinin neredeyse tamamı güney ve doğuda olmasına rağmen, İngiltere nüfusunun yarısının desteğini aldığı söyleniyordu. Daha da önemlisi, Edward'ın sarayında, aralarında kralın oğlu Gauntlu John'un da bulunduğu sempatizanları vardı. 

Brdtigny'nin Fransız savaşını sona erdirebileceğine dair tüm umutlar, yaşlanan 111. Edward'ın anlaşmayı kabul etmeyi reddetmesiyle yıkıldı. 1370'lerde Gaunt ve Kara Prens'i Gaskonya ve Akitanya'yı yakıp yıkmaları için geri gönderdi ama artık V. Charles'ın önderliğindeki Fransızlar savaştan kaçınıyordu. İngiliz askerlerinin giderek daha aç ve hastalıktan sakat bir halde Orta Fransa'nın çöllerinde dolaşmasına izin verdiler. 1376'da ölmek üzere olan Edward daha fazla para istemek için Parlamento'yu topladığında, Parlamento savaşı durdurdu. 

Edward'ın halefi 11. Richard'ın (1377-99) Fransa ile savaşa pek niyeti yoktu. Bunun yerine 1381'de eşi benzeri görülmemiş bir krizle, Parlamento'nun mali cimriliğini aşmak için kral tarafından konulan cizye vergisine karşı köylülerin isyanıyla yüzleşmek zorunda kaldı. İsyan kısa sürede bastırıldı, ancak Fransa'daki benzer isyanlar aynı nedenden, Kara Ölüm'ün küçülttüğü ve hayatta kalanların arz ve talep yasaları tarafından emeklerini yeniden değerlendirmek için serbest bırakıldığı bir işgücünden kaynaklanıyordu. Veba, Avrupa'nın güç yapısını temelden değiştirdi. En azından batıda serflikte hızlı bir düşüşe yol açtı; doğuda ise işgücü göçünü önlemek için 


genellikle daha şiddetli hale geldi. 
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Batı bölünmesi 


Fransada barış yeterince çabuk gelemezdi. 1376'da Avignon'daki Papa XI. Gregorius kendi yerinin Roma olduğuna karar verdi ve papalığı gerçek yurduna geri götüreceğini ilan etti. Ancak kısa bir süre sonra öldü ve halefi VI. Urbanus'a hemen itiraz edildi. Avignon'da hâlâ rahat olan din adamları Urbanus'u Napolili olduğu için reddettiler ve 1378'de hâlâ Avignon'da bulunan Fransız VII. Clemens'i papa olarak tanıdılar. Böylece artık iki papa vardı. Batı ile doğu arasında zaten bölünmüş olan Hıristiyan âlemi, “batı bölünmesi” olarak bilinen olayla daha da bölündü. Bu bölünme 1378'den 1417'ye kadar sürdü. İngiltere'de Wycliffe tarafından dile getirilen kilise eleştirileri kuzey Avrupa'da yankılanmaya başladı. Özellikle de artık Kutsal Roma İmparatorluğu'nun en büyük parçası olan Bohemya'da yankı buldu. Kral TV. Karl (1346-78) imparator oldu ve Bohemya'nın derebeyliğini Baltık'tan Tuna'ya kadar genişletti. 
Prag'a Alman tüccarları ve bilginleri çekti. 1356 tarihli Altın Mühür fermanıyla Almanya'nın beğenisini kazanarak Il. Frederick'in hafif imparatorluk dokunuşunu daha da hafifletti. “Roma imparatorlarının dini ve laik prenslerin özgürlüklerine, yetki alanlarına, haklarına, onurlarına veya egemenliklerine” müdahale etmemesi gerektiğini resmen belirtti. Ayrıca bu seçilmişlerin dört prens ve üç piskopos olmak üzere sadece yedi kişi olmasını önerdi. Alman kralını ve dolayısıyla Kutsal Roma İmparatoru'nu sadece onlar seçecekti. 
1402 yılında Wycliffe'in kiliseye karşı öğretileri Oxford'dan 
Karl'ın yeni üniversitesi Prag'a getirilir ve burada Jan Hus (1372- 1415) adlı bir ilahiyatçı tarafından tercüme edilerek kürsüden okunur. “Ey Wycliffe, Wycliffe! Birçok kişinin kalbini rahatsız edeceksin” diye ilan etti. Bu çok hafıf bir ifadeydi. Elitist ve yozlaşmış bir kurum olarak kilise ile İncil'deki Mesih'e kişisel inanç mesajı, isyan ateşini yakan bir kıvılcımdı. Özellikle tartışılan konu hoşgörüydü. 
Hıristiyan âleminde kilise ahiretin koruyucusu olarak görülmüştür. Kişinin bu hayattaki günahları ne olursa olsun, öbür dünyadaki kurtuluşu inananların kiliseye havale etme eğiliminde 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olduğu bir konuydu. Her tarafta cennet, cehennem, aziz, melek ve şeytan tasvirleri vardı ve kilise geleneksel günah, kefaret ve kefaret kavramlarının ötesine geçerek inananları bir ücret karşılığında tek başına kurtarabileceğini iddia ediyordu. Hus'a göre “ruhların rahatlatulması” için ödeme yapılması kavramı şarlatan bir dindi. Şöyle diyordu: “Günah çıkarmak için, ayin için, kutsal ayin için, bağışlanma için, bir kadını kiliseye götürmek için, bir kutsama için, definler için, cenaze hizmetleri ve dualar için para ödenir. Yaşlı bir kadının bohçasında sakladığı son kuruş bile kurtarılamayacak. Alçak rahip onu kapacaktır.” 

Hus'un revizyonizmi evrensel olarak popüler değildi. Üniversitesi, Alman ilim adamlarının Leipzig e kitlesel göçüne maruz kaldı. 
Ancak kilisenin Hıristiyan âlemine liderlik etmesi artık sistematik bir saldırı altındaydı. Yüzyıllar boyunca kilise, kıta çapında rahipler, bilginler, keşişler ve dindarlardan oluşan bir kardeşlik tarafından bir arada tutulmuştu. Reformcular papanın onayıyla yeni bir manastır düzeni kurabilirdi. Kilise eşi benzeri olmayan bir zenginliğe sahipti ve Hıristiyan dünyasındaki kadın ve erkeklerin zihinlerine sahip olduğunu iddia ediyordu. Şimdi bu dünya yeniden küçülüyordu. 
Osmanlı Türkleri 1389'da Kosova Savaşı'nda Slav Sırpları yenmiş ve Konstantinopolis'in batısına, Balkan Avrupasının derinliklerine kadar nüfuz etmişti. İçeride ise bölünme, hizipleşme ve yozlaşma kilisenin sadakatine ve rızasına mal oluyordu. Hus geçici bir yaradan daha fazlasını kanıtlayabilirdi. 
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Bizans'ın Ölümü 
1400-1500 


Sigismund: Avignon papalığının sonu 


Kilise kendisini eleştirenlerin farkındaydı. 1409 yılında Pisa'da büyük bir piskoposlar konsili toplandı. Amaç, otuz bir yıllık batı bölünmesini çözmek ve Hussitliğin meydan okumasıyla yüzleşmekti. 
Konsil çok sertti. Bölünme üzerine, hem Roma hem de Avignon papalarını “sapkın ve bölücü” ilan ederek görevden aldı ve üçüncü bir papa olan V. Alexander'ı atadı. Diğer ikisi istifa etmeyi reddettiği için, bölünme iki değil üç papa ile çözüldü. Alexander çok geçmeden ölünce konsil, bir kardinal olmasının yanında “endişe verici sayıda rahibenin yanı sıra iki yüz orta yaşlı, dul ve bakireyi baştan çıkardığı” söylenen yerel bir haydut olan XXIJI. John'u (1410-15) seçti. İlk sinodunda John'un dikkati, yüzüne doğru uçmaya devam eden kaçık bir baykuş tarafından dağıtıldı ki anlaşılır bir şekilde kötü bir alamet olarak görüldü. 

Bu kritik anda sahneye yetenekli bir hükümdar, Almanya'nın yeni kralı, yakında Bohemya kralı ve daha sonraysa Kutsal Roma İmparatoru olacak olan Sigismund çıktı. Avignon bölünmesini sona erdirmek ve muhtemelen kiliseyi reformu kabul etmeye ikna ederek Hussitleri yatıştırmak için her şeyi taahhüt etti. 1414 yılında İsviçredeki Konstanz'da Avrupa'nın dört bir yanından 700 din adamının katılacağı yeni bir konsil önerdi. Hus, bizzat Sigismund'un verdiği bir teminatla davet edilmişti. Bu, Roma kilisesinin yeni bir liderlik altında, pek çok kişinin ihtiyaç duyduğunu bildiği şeyi, köhne evini düzene sokmayı kabul etmek için kendini hazırladığı bir andı. 
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Konsil 1415'te açılır açılmaz felaket baş gösterdi. Sigismund uzaklaştırıldı ve konsil, Hus'u bir sapkın olarak kazığa bağlayıp törenle yakarak işlemlerine başladı. Verilen güvenlik teminatının bu şekilde ihlal edilmesi Bohemya'da şiddetli papalık karşıtı duyguları ateşledi ve binlerce Alman Katoliği Prag'dan kaçmaya zorladı. Bir Hussit ayaklanması, beş haçlı seferi de dahil olmak üzere on beş yıl süren Hussit Savaşlarına (1419-34) yol açı ve Katolik bir koalisyon, yetenekli bir general olan Jan Zizka komutasındaki Bohemya kuvvetleriyle savaştı. Savaşlar, Bohemya'nın Roma'ya boyun eğeceği ancak Hussit inancına da izin verileceği bir uzlaşmayla sonuçlandı. 
Prag haklı olarak kendisini Protestan Reformu'nun beşiği ilan etti. 

Konstanzda müzakere maskaralığa dönüştü. Papa John konsil- den kovuldu ve paltosuna altın dukalar dikilmiş bir seyis kılığına girerek Burgonya Dükü'ne sığındı. Konsil onu yokluğunda yargıladı. Gibbon, “En skandal suçlamalar bastırıldı... İsa'nın Vekili sadece korsanlık, cinayet, tecavüz, oğlancılık ve ensestle suçlandı,” diye memnuniyetle not düşmüştür. Daha sonra anti papa olarak anıldı ve kendi yatağında öldüğü için şanslıydı. Mezarına Donatello tarafından heykeli yapılacaktı. 

1417'de Sigismund'un konsili göl kenarında üç yıl süren gezisini asıl amacına ulaşarak tamamladı. İki papayı daha görevden aldı ve Roma'nın güçlü Colonna ailesinden bir kardinal olan V. Martin'i üçüncü papa olarak taçlandırdı. Martin'e Roma'ya dönmesi, papalığı yeniden kurması ve rapor vermesi emredildi. Avignon bölünmesi sona erdi. 

Konstanz önemli bir reform yapmıştı. Martin artık konsilin hizmetkârıydı ve bu yeniliğe “konsilcilik” (conciliarism) adı verilmişti. 
Bu, kurumsal demokrasiye bir selam göndermesinin yanı sıra, Büyük Gregorius'tan lll. Innocentius'a kadar sürdürülen, papanın Tanrı'ya giden özel bir yolu olduğu tezini de yıkıyordu. Bu kanal artık kilise konsilinden geçiyordu. Konsilin yetkisi “doğrudan Mesih'ten geliyordu; Papa'nın kendisi de dahil olmak üzere her rütbe ve koşuldaki herkes, inanç, bölünmenin ortadan kaldırılması ve Tanrı'nın Kilisesi'nin reformu ile ilgili konularda (konsile| itaat etmekle yükümlüdür”. Reform kelimesini ilk benimseyen Papalığın kendisiydi. 
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Agincourt: İngilterenin zaferi, İngilterenin yenilgisi 


Roma kilisesi düzene girdikten kısa bir süre sonra Fransa anarşiye geri döndü. Taht VI. Charles (Deli, 1380- 1422) tarafından işgal edildi, ancak saltanatı Valois hanedanının iki kanadı, Orldanslı Louis ve Burgundyli John tarafından kabul görmedi. Orldans hanedanın en kıdemlisiydi, ancak Alçak Ülkelerden Rhöne'a kadar uzanan Burgonya dükalığı Avrupa'nın en zengin eyaletleri arasındaydı. Bruges ve Ancwerp tüccarları artık zenginlikte Kuzey İtalya'dakileri geride bırakmıştı. 1412'de Berry Dükü geç gotik sanatın görkemli bir eseri olan 76 Riches Hewres'u yaptırdı. 1420'lerde Jan van Eyck ve Rogier van der Weyden yoğun doğallık ve güç içeren resimler üretiyordu. 

Basit bir Fransız veraset savaşı olabilecek bu durum, yeni İngiliz kralı V. Henry'nin (1413-22) III. Edward'ın Fransız tahtı üzerindeki hak iddiasını devam ettirme kararıyla karmaşık bir hal aldı. Bu, babası IV. Henry'nin Il Richard'ı gasp etmesi ve muhtemelen öldürmesi göz önüne alındığında, meşruiyetine yardımcı olmak için hesaplanmış ve alaycı bir jestti. Fransa'ya gitmeden önce Henry 1415'te Westminster Abbey'de kendine görkemli bir şapel yaptırdı ve Plantagenet seleflerinin mezarlarını bir kenara iterek üstünlüğünü ortaya koydu. Kanal'ı geçtikten sonra Burgonyalılarla ittifak kurdu ve Agincourt savaş alanında Fransız kralı ve Orldans taraftarlarıyla karşı karşıya geldi. Fransız süvarileri önceki yenilgiler- den aldıkları dersi yine göz ardı ettiler. Henry'nin okçuları Crcy ve Poitiers katliamlarını tekrarladılar. Yaklaşık 30.000 Fransız, sadece 12.000 İngiliz tarafından mahvedildi. Agincourt İngiltere'de coşkuyla karşılandı ve daha sonra Shakespeare tarafından V Henry'de tiyatro oyunu olarak yazıldı. 

Henry'nin Kuzey Fransadaki Fransız kuvvetlerini nihayet fethetmesi beş yıl daha sürdü. Charles 1420'deki Troyes Antlaşması'nda V. Henry'yi Fransa kralı olarak halefi ilan etti ve aralık ayında Henry Paris'e giren ilk İngiliz kralı oldu. Orada Deli Charles'ın kızı Catherine ile evlendi. Çiftin, anne tarafından büyükbabasının zihinsel zayıflığını miras alan, geleceğin İngiltere Kralı VI. Henry 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dünyaya geldi. Henry iki yıl sonra dizanteriden öldüğü için kendi verasetini göremedi. Charles da aynı anda ölünce, bebek Henry her iki tahtın da varisi oldu. Fransa tahtı üzerindeki iddiasına veliaht Charles tarafından hemen karşı çıkıldı. 

Savaş, 1429'da İngilizlerin Orl&ans kuşatması sırasında Fransız kampında bir olay meydana gelene kadar sürüncemede kalarak kasvetli bir şekilde devam etti. Jeanne d'Arc (d'Arc babasının soyadıydı) adında on yedi yaşında bir köylü kızı, muhtemelen entrikacı saray mensupları tarafından veliahdın huzuruna götürüldü. Karizmatik bir kişiliğe sahip olan Joanna kendisine Fransızları zaferle Reims'e götürmesini emreden sesler duyduğunu iddia etti. Onun bir azize olduğuna inanan ve ona zırh giydiren Fransız ordusu, İngiliz kuşatmasını kırdı ve Jeanne'ın Reims'e yürüme tavsiyesini kabul etti. 
Burada VII. Charles Fransa'nın meshedilmiş kralı olarak taç giydi (1422-61). Jeanne daha sonra Burgonyalılar tarafından yakalanarak İngilizlere teslim edildi ve İngilizler onu şeytanın hizmetkarı olarak yargılayıp yaktılar. Daha sonra azize ilan edilmiştir. 

1435'te Burgonya taraf değiştirerek Charles'ın davasına katıldı ve bu İngiltere'nin Fransa'yı yönetme umudunu sona erdirmeye yetti. Yirmi yıl sonra, 1453'te Bordeaux yakınlarındaki Castillon Savaşı'nda Fransa, İngiliz okçularına gülle atmak ve onları alt etmek için barut kullandı. İngiltere sonunda Fransa'dan sürüldü ve sadece Calais limanı üzerindeki egemenliği kaldı. Bir asırlık çatışma başarısızlıkla sonuçlanmıştı. İngiliz tarihi Castillon'u unutup sadece Agincourt'u hatırlama eğilimindedir. 


Büyük Bölünmeye bir son 


Yeni papa Martin'in 1420'de Roma'ya döndüğünde karşılaştığı görev neredeyse imkânsızdı. Şehir terk edilmiş durumdaydı. Nüfusu sadece 25.000'di ve sokaklarda kurtlar dolaşıyordu. Sarayları artık erken Rönesans'ın sanatçılarıyla dolup taşan Kuzey İtalya'nın gelişen ticaret şehirleriyle tezat oluşturuyordu. Floransa, Medici aiesinin birbirini izleyen mensuplarının idaresinde altın çağını yaşıyordu. Aynı şekilde Milano'nun Sforzaları ve Venedik'in doçları da 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hevesli hamilerdi. Roma'ya vardığında Martin rekabet için elinden geleni yaptı. Yeni sarayları ve kiliseleri süslemeleri için Pisanello, Gentile da Fabriano ve Masaccio'yu çağırdı. 

1431'de Basel'de papalığın otoritesini tartışmak üzere yeni bir konsil toplandı, ancak Martin artık ölmüştü ve çok az kişi katıldı. Halefi IV. Eugenius (1431-47) konsili tamamen göz ardı ederek 1438'de Ferrara'da yeni bir konsil topladı ve daha sonra Floransa'ya taşındı. Bu konsilde Konstantinopolis'le yaşanan Büyük Bölünme'ye olası bir son verilmesi ve diğer reform konuları görüşülecekti. 
Bazı delegeler Basel'den taşınmayı reddettiğinden, artık iki konsil ve bir kez daha iki papa vardı. 

Tüm bunlar, aralarında doğu imparatoru ve Konstantinopolis Patriği'nin de bulunduğu Bizans liderlerinin Ferrara'ya gelerek bölünmeye son verilmesi ve daha da acil olarak Osmanlı Türklerine karşı yardım talebinde bulunmalarıyla değişti. Bizanslılar, birçoğu- nun eve dönmeye niyeti olmadığı belli olan 700 kadar hizmetkâr getirdiler. Gut hastası imparator bir sandalyede taşınmak zorunda kaldı, maiyetindekiler uzun cüppeleri ve büyük sakallarıyla toplantıyı büyüledi. Müzakereler yavaş ilerledi. Başlangıçta önceliğe ve işlemlerin Latince mi yoksa Grekçe mi olması gerektiğine dair tartışmalar yaşandı. Delegeler daha sonra 1054 teki ilk bölünmeyi lanetleyen fWogwe tartışmasına -İsa'nın Tanrı ile aynı düzlemde mi yoksa bir şekilde ikincil mi olduğu tartışmasına- daldılar. Bu noktada Konstantinopolis Patriği yere yığıldı ve öldü. 

Sonunda, neredeyse tamamen Roma'nın şartlarına göre bir Birlik Kararnamesi kabul edildi ve Eugenius 1443'te görünüşte birleşmiş bir Hıristiyan âleminin muzafer başı olarak Roma'ya dönebildi. Bunu perçinlemek adına Basel Konsili aforoz edildi. Bizans delegeleri Konstantinopolis'e döndüklerinde hain ilan edildiler ama şehrin ta İtalya'daki olaylara ayıracak pek vakti yoktu. Kapılarında Bulgarlar ve Osmanlılar varken, tek arzuladığı ufukta görünen batu gemileriydi. 1443'te Türklere karşı koymak üzere, Macar general John Hunyadi önderliğinde, masraflarını büyük ölçüde kendisi karşılayan bir Macar ve Balkan ordusu kuruldu. Ancak Hunyadi Tunada başarılı bir şekilde ilerlemesine rağmen, ordusunun birliği kısa 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sürede dağıldı ve Varna Savaşı'nda Osmanlılar tarafından yenilgiye uğratıldı. Roma verdiği sözü yerine getirdiğini düşünüyordu. 

Dört yıl içinde Eugenius öldü ve yerine V. Nicolaus (1447-55) geçti. Entelektüel açıdan çok yönlüydü ve kısa hükümdarlığı sırasında Roma'nın ve papalığın saygınlığını yeniden tesis etmeye çalışarak kendisine ilk Rönesans piskoposu unvanını kazandırdı. Şehrin surları, şu anda Trevi çeşmesi olan yere su sağlayan ana su kemeri yeniden inşa edildi. Nicolaus, Aziz Petrus'un Leon Battista Alberti tarafından klasik tarzda yeniden inşa edilmesini planladı. Doğudan gelen bilginleri ağırladı ve “tüm filozofları, tarihçileri, şairleri, kozmografları ve teologları” ile tanışacağı söylendi. Vatikan, İskenderiyeden bu yana en büyük klasik kütüphaneyi, “bilginlerin ortak rahatlığı için, hem Latince hem de Grekçe tüm kitaplardan oluşan bir kütüphaneyi” topladı. 

1450, 100.000 hacıyı Roma'ya çeken hoşgörü vaatleriyle bir jübile yılı olarak kabul edildi. İki yıl sonra Almanya'nın Habsburg kralı, Avusturya, Macaristan ve Burgonya'nın evlilik yoluyla hükümdarı olan II. Frederick, Kutsal Roma İmparatoru olarak Romada taç giyme geleneğini yeniden canlandırdı. Avusturya'dan 2.000 refakatçiyle birlikte devlet töreniyle geldi. Ayrıca Portekiz kralının kızı Eleanor ile evlendi. Harika bir güzelliğe sahip olan Eleanor, Fransa veliahdının evlenme teklifini geri çevirmişti çünkü bu onu sadece bir kraliçe yapacaktı ve o imparatoriçe olmak istiyordu. 
Kutsal Roma İmparatorluğu kısa bir süre için hem kutsal hem Romalı hem de imparatorluk görünümündeydi. Habsburglar Roma'ya olan bu sadakati üç buçuk asır boyunca sürdüreceklerdi. 


Konstantinopolisin düşüşü 


Şenlik kısa sürdü. Roma Hıristiyanlığın yeniden birleşmesini kutlarken, Konstantinopolis'in ölümü yaklaşıyordu. 1453'te yirmi bir yaşındaki Osmanlı Sultanı 11. Mehmed (1451-81) gemilerini karadan Boğaz'a çekip Bizans savunmasının bir kısmını aşarak şehri kuşattı. Kuşatma araçları yerlerine yerleştirildi ve bir zamanlar aşılmaz olan surlara saldırı başlatıldı. Mehmed surların karşısına artık 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savunmasız oldukları tek silahı, yani topları yerleştirdi. Bu topların arasında bir kilometre öteye atış yapabilen yirmi altı metrelik bir canavar da bulunuyordu. Elçiler İmparator XI. Konstantin'e şehri teslim etmesi için yalvardılar, zira Romalıların kurtarılacağına dair bir işaret yoktu ve Mehmed yağma olmayacağı ve güvenli bir şekilde ilerleyecekleri sözünü vermişti. Açıklanamaz bir şekilde Konstantin reddetti. Mehmed'in ordusu 29 Mayıs'ta gece yarısı şehre girdi ve şehri üç gün boyunca tecavüz ve yağmaya maruz bıraktı. Mehmed tahtını Ayasofya'nın büyük kubbesinin altına kurdu ve burayı bugün hala korunan camiye dönüştürdü. 

Roma İmparatorluğu'nun bin yıl boyunca aslından daha uzun ömürlü olan bir uzantısı ani bir sonla karşılaştı. Bekçiliğini yaptığı Roma ve Helenistik gelenek bundan böyle sürgünde, Kuzey Afrika şehirlerinde yaşayacak ya da Rönesans Romasında yeniden doğacaktı. Atina 1458'de, Yunanistan'ın geri kalanı ise 1460'ta Mehmed'in eline geçti. Ege uzun zamandır Avrupa'nın kalbi olmaktan çıkmıştı ama artık bir Osmanlı gölü haline gelmişti. Bizans'ın en tutkulu savunucusu Steven Runciman ölüm ilanını şöyle bitiriyordu: “Bir uygarlık geri dönülmez bir şekilde yok edildi. Öğrenimde ve sanatta görkemli bir miras bırakmıştı; tüm ülkeleri barbarlıktan kurtarmış ve diğerlerine incelik kazandırmıştı... Yunan'ın hızlı parlaklığı, ilgisi ve estetizmi, Roma'nın gururlu istikrarı ve idari yetkinliği, Dogu'dan gelen Hıristiyan'ın aşkın yoğunluğu, akışkan ve hassas bir kütle halinde birbirine kaynaşmışken, şimdi uykuya dalmıştı.” 

Bizans'ın laneti bir zamanlar gücü, Avrupa'nın en uç noktasında- ki konumuydu. Artık batı ile doğu arasındaki ticari ve kültürel antrepo konumundan yararlanamıyordu. İtalyan tüccarlar, özellikle Dördüncü Haçlı Seferi'nden beri bu ticareti domine etmeye başlamıştı. 
Bizans'ın modern methiyecisi Bettany Hughes bile Konstantin'in büyük şehrinin her zaman “hem bizim hem de başkalarının” olduğunu kabul eder... “(şehir) Doğu'nun Batı'yla buluştuğu yer değil, Doğu ve Batı'nın birbirine sert ve özlemle baktığı yerdir”. Eski rakibinin çöküş haberi Romalı sarsmıştı. Hıristiyan âlemi tam da barıştığı anda bir gerileme yaşamıştı. Tanıdık rakip ortadan kaybolmuş, Roma'nın atalarından kalma ruhunun bir parçası yok olmuştu. 
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Tabii herkes ağlamadı. Hıristiyan mülteciler kütüphaneleri ve diğer hazineleriyle birlikte Konstantinopolis'ten kaçarken, onları batıya götüren gemiler, muzaffer Mehmed'le ticaret konuşmaya hevesli Cenevizli ve Venedikli tüccarlarla doğuya döndü. Cenevizlilerin Mehmed'le yaptığı bir anlaşmanın tarihi yağmadan sadece iki gün sonrasına aitti. Kuzey İtalya şehirleri artık büyük bir ihtişam dönemine girmişti. Mantua, Mantegna'nın (1431-1506) dehasının çiçeklenmesine tanık olurken, Venedik'in ihtişamı Giovanni Bellini (1430-1516) ve Vittore Carpaccio (1465-1520) tarafından kutlandı; Carpaccio, Brueghel ailesinin daha sonra Hollanda'da yapacağı gibi, zamanının renkli topluluğunu çağrıştıran bir canlılık ve mizahla bunu yaptı. 

Papa Nicolaus, Mehmed'e karşı yeni bir haçlı seferi için heyecan uyandırmaya çalıştıysa da, hiç kimse buna yanaşmadı. Bizans'ın düşüşü Roma'nın Hıristiyan âleminin ruhani başkenti olma statüsünü teyit etti. Eugenius ve Nicolaus yönetimindeki papalık, Konstanz ve Basel'deki uzlaşmacılara karşı önceliğini yeniden ortaya koymuştu. 
Kilise reformu serpilmişti ama duraksamasına imkân tanınmıştı. IV. 
Sixtus (1471-84) yeni bir ligde yer alan bir papaydı. Adam kayırmada seleflerini geride bıraktı -genç “yeğenlerini” kardinal olarak atadı- ve savurganlıkta onlara denkti. Yüksek Rönesans Roma ya ciddiyetle geldi. Sixtus Orta Çağ sokaklarını caddelere dönüştürdü. Vatikan kütüphanesinin boyutunu üç katına çıkardı. Kendi adını taşıyan Sistine Şapeli Botticelli, Ghirlandaio, Perugino ve Floransa Medicilerinin ödünç verdiği diğer sanatçılar tarafından dekore edildi. Neron'un Domus Aurea'sının kalıntılarının 1480 yılı dolaylarında keşfedilmesi, klasik duvar resimlerine hayranlık duymak için uzun süredir gizli olan odalarına indirilen sanatçılar için bir sansasyon oldu. 


Rusya ve Üçüncü Roma 


Bizans'ın çöküşü güneydoğu Avrupa ovalarına Osmanlıların yayılmasına yol açtı ve bölgede yeni bir güç dengesi yarattı. Polonya-Litvanya Krallığı, 1386 yılında Avrupa'nın son pagan ülkesi Litvanya'nın Katolikliği kabul etmesiyle birleşmişti. Ancak 1410'daki 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destansı Tannenberg (ya da Grunwald) Savaşı'na kadar Prusyalı T6- ton şövalyelerinin saldırgan tutumu durdurulamadı. Baltık ticareti hızla genişlemiş ve Polonya-Litvanya kısa bir süre içinde Baltık'tan Karadeniz'e kadar uzanan Avrupa'nın yüzölçümü bakımından en büyük devleti haline gelmişti. Bunun ötesinde, sanki Avrupa sınırı- nın ötesindeymiş gibi, eski Rusya hala batıda Katolik Polonya-Litvanya, doğuda Tatarlar ve güneyde Osmanlılar arasında sıkışmış bir Ortodoks ülkesi olarak mücadele ediyordu. 

Büyük İvan'ın (1462-1505) hükümdarlığıyla birlikte Moskova nihayer Rus tarihçilerin “Rus toprakları ittifakı” olarak adlandırdığı yapıyı bir araya getirmeyi başardı. Novgorod 1478'de İvan tarafından Moskova'nın boyunduruğu altına sokuldu. Ardından Vladimirin Doğu Hıristiyan âleminin efendisi olma ve Moskova'nın Konstantinopolis'in düşüşüyle boş kalan “yeni Roma” olma hayalini yeniden canlandırdı. İvan 1472'de son Bizans imparatorunun yeğeni Zoi Palaiologina ile evlendi ve bu evlilik onu, şehrini her açıdan eski Konstantinopolis gibi yapmaya teşvik etti. Kremlin'i yeniden inşa etmeleri ve topraklarının dört bir yanına kiliseler dikmeleri için yabancı mimarları davet etti. İki başlı imparatorluk kartalını amblemi olarak benimsedi. Çar unvanı bile Sezar'ın bozulmuş haliydi. 

1476'da İvan, Tatar hanlarına haraç ödemeyi bıraktı. Dört yıl sonra “Ugra Nehri'ndeki büyük duruşta” bir Tatar ordusu İvan'ın toplanan kuvvetlerine bakıp geri dönmeye karar verdiği sırada İvan Tatarlara karşı koymaya niyetlenmişti. Tatar ordusu bir daha geri dönmedi. Hıristiyan âleminin doğu kalelerinden Konstantinopolis düşmüş ama Moskova ayakta kalmıştı. Ticaret büyük Rus nehirleri boyunca, kuzeyde Baltık'ın Hansa limanlarına ve güneyde Karadeniz'e akmaya devam etti. Ancak Rusya, Almanca konuşulan topraklarda yükselen dini reform güçleri bir yana, Rönesans'la bile flört etmedi. Tataristan hanları Rusya üzerinde bir iz bırakmıştı. Bu kadar geniş ve birbirinden bu kadar farklı bir imparatorluğun tartışmasız tek bir lider ve güçlü bir merkezi otorite tarafından yönetilmesi gerektiği Rus liderliğinin standart bir düsturu haline geldi. Bu, daha sonraki çarların yıkıma kadar test edeceği bir düsturdu. 
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Rönesans ve Reform 
1450-1525 


Yeni bilim 


Rönesans ve Reform, birer dönem olduğu kadar aynı zamanda birer süreçti de. Biri esasen estetik ve entelektüeldi, etkisi başlangıçta zenginlik ve öğrenim merkezleriyle sınırlıydı. Kısa vadede Avrupa'nın güç anlatısı üzerinde çok az etkisi olmuştur. Diğeri ise teolojik ve kilise ile ilgiliydi ve etkisi kısa sürede politik bir hal almıştır. Birlikte, Orta Çağ'dan ve Avrupalıların dünyaya bakışlarının kilisenin vesayeti altında öncelikle inançları tarafından koşullandırıldığı bir binyıldan çıkışı işaret eden iki kapı gibi durmaktadırlar. 
Gördüğümüz üzere, İtalyan Rönesansı Petrarca'nın “geçmişin saf ışıltısına doğru geri dönerek” canlandı. Şairler, ressamlar ve heykeltiraşlar on dördüncü yüzyıldan beri Yunanistan ve Roma'nın metinlerinden ve eserlerinden ilham alıyorlardı. Bilginler klasiklerin hümanizmini yeniden ele alarak, doğaüstünden ziyade bireylerin düşünce ve eylemlerinden doğan bir ahlak kavramını yeniden canlandırdılar. 
Buna, Aristoteles'ten ödünç alınan ve Augustinus tarafından benimsenen, bireyin özgür iradesine duyulan ilgi de eklendi. Kuzey Avrupa'da Hollandalı bilgin Erasmus (1469-1536), inancını daha iyi anlamak için İncil'in sözlerini metinsel analize tabi tuttu. İngiliz Sir Thomas More (1478-1535) modern Avrupa devletlerini hicvetmiş ve kısmen Platon'a dayanan komünizm öncesi bir Ütopya ülkesi tasvir etmiştir. 
Zihnin bu açılımı bilimsel bir devrimi tetiklemiş, ilk olarak Aristoteles, Batlamyus ve Pisagor gibi kadim matematik, astronomi 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ve coğrafyanın yeniden keşfedilmesini sağlamıştır. Orta Çağ mappa mundisi Dünya'yı düz ve metaforik ejderhalarla çevrili olarak tasvir etmişti. Çoğu bilim adamı artık onun küre şeklini kabul etse de, harita yapımcıları Kudüs'ü bilinen dünyanın merkezine yerleştirirken, gezegeni hala evrenin merkezine yerleştiriyorlardı. 1543 yılında bir Polonyalı, Nicolaus Copernicus (1473-1543), kilisenin dehşeti ve inançsızlığı karşısında Dünya'nın Güneş'in etrafında döndüğünü açıkladı. Kilise bu hareketlere düşmanca yaklaşmasa da, bilgi üzerindeki hakimiyetini kaybettiğini gördü. 1455 yılında iletişimde bir devrim gerçekleşmişti. Mainz'da Johannes Gutenberg (1400-1468 civarı) adlı bir Alman, bir çerçeve içinde tutulan hareketli metal harf dizilerini kullanarak bir İncil üretti ve bunu bastı. Yazarlar artık görüşlerini, özellikle de inanç konularındaki görüşlerini, pahalı el yazmalarını es geçerek sınırların ötesine, saraylara, üniversitelere ve kiliselere daha kolay yayabiliyorlardı. 

Denizciliğin pratik dünyasında, üç köşe yelken okyanusa giden gemilerin rüzgâra doğru yol almasını sağladı. Vikingler için uzun gemiler neyse, keşif çağı için de bu oydu. Açık denizlerde yeni bir özgürlük ve dış dünya kavramının genişlemesini sağladı. Avrupa'nın Doğu'ya dair farkındalığı, Venedikli Marco Polo'nun (1254-1324) hikâyelerine ve geri dönen tüccar ve denizcilerin anlattıklarına bağlı olarak bölük pörçüktü. Avrupalılar, doğudaki diğer uygarlıkların insanlığa egzotik ipek ve baharatlardan daha fazla katkıda bulunabileceğinin giderek daha fazla bilincine vardılar. Bu insanların kültürleri incelenmeyi hak ediyordu. Bristol'deki St Mary Redcliffe'in on dördüncü yüzyıldan kalma verandasının özenli tasarımı İran'daki İsfahan'dan izler taşımaktadır. 

Rönesans'ın etkisi aşamalı görülürken, Reform'un etkisi ani olmuştur. Wycliffe ve Hus'un öğretileri yaygınlık kazandıkça, destekçileri teologların ötesine geçerek, çevrelerindeki dünya hakkında ne kadar emin olabileceklerini sormaya başladılar. İngiltere, Fransa, Alçak Ülkeler ve Almanya'daki öğrenim merkezlerinde yeni bir akıl yürütme disiplini yerleşti. Bireyler tartıştıkça, gruplar, hizipler ve partiler oluşturdular ve Avrupa'nın zamansız hanedan 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mücadelelerinde bir başka devir ciddi bir şekilde başladığında istis- 


mar edilecek bölünmeler yarattılar. 


İsabella, Ferdinand ve Kolomb 


1420'lerde Portekiz Prensi “Denizci” Henry, Hindistan'a giden ve Arabistan'ı geçmenin risk ve maliyetlerinden kaçınan bir ticaret yolu bulma hevesiyle gemilerini Afrika kıyı şeridine göndermeye başladı. 
Henry'nin kendisi hiç seyahat etmedi ve ülkesinin güney ucundaki Sagres'de adeta bir münzevi gibi yaşadı. Orada haritalarını inceliyor ve her yıl yeni toprakların hikâyelerini getiren kaptanlarının dönüşünü bekliyordu. 1450'lere gelindiğinde Henry Azor Adaları, Madeira, Kanarya Adaları, Gine ve Senegal'e filolar gönderiyordu. 
1456'da, büyük miktarda altın için Pazar olan Yeşil Burun Adalarna ulaşıldı. Birdenbire Avrupa'nın Atlantik'teki batı sınırı geçirgen görünmeye başladı. Daniel Boorstin'e göre Henry'nin girişimi gerçek bir Rönesansttı, “zihnin bir macerası, birinin hayal gücünün hamlesiydi... Öncü kaşif düşünen yalnız bir adamdı.” 

İspanya'da artık sadece Gırnata hâlâ Müslümanların elindeydi. 
Kurtuba 1236 yılında Kastilya tarafından fethedilmişti, ancak Gırnata bir ticaret merkezi ve dini hoşgörüsüzlükten kaçan mülteciler için bir sığınak olarak varlığını sürdürüyordu. 1469'da Kastilyalı İsabella'nın (1451-1504 yılları arasında yaşadı) Aragon tahtının varisi Ferdinand (1452-1516 yılları arasında yaşadı) ile evlenmesiyle Kastilya, komşusu Aragon'a bağlandı. Her ikisi de henüz ergenlik çağındaydı, ancak kısa sürede önce kendi ülkelerinin hükümdarı, 1479'dan itibaren her ikisinin de ortak hükümdarları oldular. Birlikte yeni bir devlet ve Kutsal Roma İmparatorluğu'nu zirveye taşıyacak bir hanedanlık kurdular. 

Ferdinand gayretli bir asker ve yöneticiydi, İsabella ise güçlü ve fanatik bir dindardı. Diğer tüm inanç ve mezhepleri İspanyadan yasaklamaya kararlıydı. 1478'de Dominiken günah çıkarma papazı Torguemada, eskiden Mağribi olan Endülüs'teki Yahudilerin 


din değiştirmelerinin yeterince titiz olmadığı konusunda İsabella'yı 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ve İsabella da Papa Sixtus'u bu din değiştirmelerle ilgili bir “soruşturma” başlatmaya ikna etti. Sonuç olarak1483'ten 1498'e kadar Torguemada tarafından yönetilen İspanyol Engizisyonu doğdu. John Julius Norwich, “dünyanın en güzel binalarından birinin (Sistine Şapeli) yaratıcısının aynı zamanda en iğrenç kurumlarından birinin de ilham kaynağı olması” ironisi üzerine fikir yürütür. 

İspanya'da önce Yahudilere, sonra da Müslümanlara yönelik bir din değiştirme, sınır dışı etme ya da idam kampanyası başlatıldı. Din değiştirdiği söylenenlere dair şüpheli uygulamalarına dair kanıtlar toplanıyor, işkenceler yapılıyor ve kazığa bağlanıp yakılıyordu. Bu, Papa'nın hoşgörüye yönelik vurgusuna rağmen, Roma'nın Engizisyon'a karşı duyduğu cazibeyi gösteriyordu. Bunlar Torguemada tarafından göz ardı edildi. Ardından 1492'de sözde ikili monarşinin mucizevi. yılı geldi. Ferdinand on yıllık bir seferin ardından Gırnata'yı ele geçirdi ve son emir Elhamra sarayının anahtarlarını teslim etti. 

Ferdinand, Mağribilere hareket ve din özgürlüğü teklif etti ve anında sözünden döndü. 1492'deki Elhamra Kararnamesi, İspanya'nın geri kalanında olduğu gibi Gırnata'da da Katolik olmayan herkesin din değiştirmesini ya da sınır dışı edilmesini talep ediyordu. Yaklaşık 40.000 Yahudi din değiştirdi ve 100.000'den fazlası sürgüne gitti, bunların çoğu başlangıçta Portekiz'e kaçtı. Gırnata'nın, yaklaşık 5.000 İslami kitap barındıran büyük kütüphanesi, alevler içinde kaldı. Engizisyon'un elinde 2.000 Yahudi'nin öldüğü- ne inanılmaktadır. 

Yeni cesaretlenen İspanya artık kendisini Portekiz ile açık bir rekabet içinde buldu. 1488'de Portekizli bir deniz kaptanı, Bartolomeu Dias, Ümit Burnu'nu dolaşmış ve Doğu'ya giden yeni bir deniz yolu bulunma olasılığını fark etmişti. Portekiz ticaret merkezleri bu kıyı boyunca yayıldı. On yıl içinde bir başka Portekizli, Vasco da Gama, Hindistan'a ulaştı ve Avrupa'nın Doğu ile ticareti üzerindeki Arap tekeli kırıldı. 

İspanya rekabet etmeye karar verdi. 1492'de Isabella ve Ferdinand, Cenevizli bir amiral olan Kristof Kolomb'un Atlantik'in batısına yelken açarak Portekiz'e alternatif bir Doğu rotası bulma 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projesini destekleyerek Gırnata'nın düşüşünü kutladılar. Kolomb'un ikinci yüzyılda Batlamyus'un Dünya'nın çevresini (gerçek uzunlugunun dörtte üçü olarak) hesaplamasına dayanması, Avrupa biliminin bin yıl içinde ne kadar az ilerlediğinin bir ölçüsüydü. Üç ay içinde Çin'e ulaşacağını varsayıyordu. Yanına Çinli bir tercüman bile almıştı. Kolomb'un mürettebatı Çin'in gerçekte ne kadar uzak olduğunu bilseydi, asla yelken açmazlardı. 

Kolomb'un Karayipler'den dönüşü kısmen ticari, kısmen milliyetçi, kısmen de misyoner bir keşif çılgınlığına yol açtı. 1494 gibi erken bir tarihte Portekiz ve İspanya hükümdarları, papanın arabuluculuğunda Tordesillas Antlaşması'nı kabul ederek aralarındaki çatışmayı önlediler. Bu antlaşma “Yeni Dünya'yı Cape Verde'nin 1.800 kilometre batısındaki bir boylam çizgisinin her iki tarafına bölüyordu; çizginin batısındaki topraklar İspanya'ya, doğusundakiler, yani Afrika ise Portekiz'e aitti. Bu çizginin daha sonra Portekiz Brezilya'sı haline gelen ve günümüzde de Portekizce konuşulan Güney Amerika kıyılarını kestiği tespit edilmiştir. 


Mediciler, Savonarola ve Borgia Papalığı 


1492 yılı aynı zamanda Floransalı banker ve Rönesans büyüklerin- 
den “Muhteşem” Lorenzo de Medici'nin ölümüne tanıklık etti. 
Tüm Avrupa'nın ve hatta Osmanlı sultanlarının tefecisiydi. Gelişmekte olan kapitalist ekonominin kalesi ve Yüksek Rönesans'ın ustaları Sandro Botticelli (1445-1510), Domenico Ghirlandaio (1449-94), Michelangelo (1475-1564) ve Leonardo da Vinci'nin (1452-1519) hamisiydi. Bunlar arasında Leonardo, kendi kendini eğitmiş ve kendi kendini yetiştirmiş, Rönesans'ın en mükemmel ürünüydü. Her şeyden önce, doğanın ve insanlığın işleyişine karşı doyma bilmez bir merakı vardı. Lorenzo için mükemmel bir örnekti; sadece bir asilzade değil, aynı zamanda bir sanatçı, şair, bibliyofil ve sivil liderdi. Lorenzo'nun servetinin büyük bir kısmı sanat ve hayır işlerine harcanıyordu, çünkü Lorenzo “paranın iyi harcanmasının devletine büyük onur verdiğini düşünüyor”du. Medicilerin kaçınamadığı eski bir gelenek, yetersiz bir varisin başa gelmesiydi. 
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Lorenzo'nun ölümünden iki yıl sonra, Medici ailesi Girolamo Savonarola adlı bir rahibin önderlik ettiği bir ayaklanmayla Floransadan kovuldu. Cehennem ateşini ve günahkarların lanetlenmesini vaaz ediyor, papalık kilisesini her türlü yolsuzlukla suçlayarak Hus'u geride bırakıyordu. 1494'ten 1498'e kadar Floransayı bir “halk cumhuriyeti” olarak yönetti. Papalık “Süleyman'ın tahtında oturan bir fahişeydi”. Savonarola, yüzlerce Rönesans hazinesini alevlere teslim ederek “boş şeylerin atıldığı bir şenlik ateşi” yaktı. Bakire, (Meryem) diyordu “bir fahişe gibi giyinmiş görünüyor”. Dört yıl sonra, Savonarola yı karşılayan aynı kalabalık onu devirdi ve bir sapkın diye yaftalayarak diri diri yakıldı. ji 

Papalık artık Medicileri aziz gibi gösteren bir ailenin, Borgiaların elindeydi. İkinci Borgia papası VI. Alexander, 1492'de sekiz çocuğun (üç kadından) babası olarak göreve geldi. Çocuklarının beşini kardinal yaptı. Aziz Petrus'un önünde bir boğa güreşiyle kutlama yapt. Oğullarından biri, Cesare, bir hovardalık ve serserilik efsanesi haline geldi. Amerikadan gelen denizcilerin Avrupa'ya geri getirdikleri frengi -zamanında da Amerika'ya bu hastalığı kendileri götürmüştü- yüzünden çirkinleşmiş olan Cesare her türlü yasanın dışındaydı. Kız kardeşi Lucrezia üç kez evlenmiş, iki kocası kıskanç erkek kardeşi tarafından öldürülmüştü. Venedik elçisi, “her gece dört ya da beş kişinin, piskoposların, papazların ve başkalarının suikasta kurban gittiğinin ortaya çıktığını” yazıyordu. Tüm Roma öldürülme korkusuyla titriyordu. Cesare gücünü ancak Alexander 1503'te öldüğünde kaybetti, İspanya'ya sürgüne gitti ve dört yıl sonra, henüz otuz bir yaşındayken burada öldü. 

Kuzey Avrupada Borgia Papalığının hikâyeleri İspanyol Engizisyonu'nunkilerle birleşerek pek saygı gösterilemeyecek bir kiliseye işaret ediyordu. Konstanz Konsili'nin reformizmi yok olmuştu. 
Kilisenin İsa adına diğer insanlara kötü muamelesi antik Roma'nın ya da en azından o zamanki laik otoritelerin sadizmini yansıtıyordu. Elizabeth dönemi İngilteresinden on yedinci yüzyıl İsviçresi- ne kadar Katoliklere işkence ederek ve yakarak misilleme yapan Protestanlar da hususi bir kutsallık iddia edemiyordu. Böylesi bir 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istikrarsızlığın ortasında, çağ kendi siyaset fılozofunu, çalkantılı zamanlarda güç elde etmenin zeki bir öğrencisi olan Niccolö Machiavelli'yi (1469-1527) yetiştirdi. Her ne kadar siyasi bir kinik olarak tasvir edilse de, gerçekte bunun tam tersiydi; ahlak sahibi bir prensin ancak güvenlik yoluyla işlerin gidişatı üzerinde nüfuz kazanabileceğini gören gözlemci bir gerçekçiydi. 


Hanedanların yükselişi: İspanya ve Avusturya 


İspanya'da, yaşlanan İsabella ve Ferdinand'ın başta veraset olmak üzere başka kaygıları da vardı. Batı Avrupa tarihinde bu mesele hiç bu kadar kritik olmamıştı. Kıta üç siyasi güç merkezine dönüşüyordu: Atlantik ötesine uzanan İspanya, tarihi sınırları içinde kuşaulmaktan korkan Fransa ve Almanya ile her zaman isteksiz olan İtalya'yı kucaklayan istikrarsız Kutsal Roma İmparatorluğu. İsabellanın tek oğlunun ölümünden sonra, hayatta kalan kızları çeşitli şekillerde evlenecekti: ikisi Portekiz kralıyla ve biri, Catherine, önce bir prensle sonra da İngiltere kralıyla. Bir diğeri, Deli Joanna, Kutsal Roma İmparatoru 1. Maximilian'ın (1493-1519) Habsburg hanedanından oğlu Yakışıklı Philippe ile evlenecekti. Bu evlilikler on sekizinci yüzyıla kadar Avrupa gücünün mimarisini oluşturacaktı. 

Aragonlu Catherine (1485-1536) güzel ve zekiydi. İngiliz kralı VII. Henry, İngiltere'deki hanedan Güller Savaşı'nda York hanedanından 111. Richard'a karşı zafer kazanan Tudor Lancaster hanedanının kralıydı. Gasp suçlamasına karşı hassas ve makam için yanıp tutuşan Henry, 1488'de oğlu Arthur'u üç yaşındaki Catherine ile nişanladı. Henry nihayet 1501'de on altı yaşındayken İngiltere'ye gönderildi. Evlendiler, ancak Arthur kısa bir süre sonra öldü, iddiaya göre evlilik tamamlanmamıştı. Catherine İngiltere'de kaldı ve 1509'da VIII. Henry olarak tahta geçen Arthur'un küçük kardeşi Henry ile evlendi. Evlilik başlangıçta mutluydu ve Catherine, Erasmus ve More'un arkadaşı olan sevecen ve neşeli bir eşti. En önemli başarısızlığı Henry'ye bir erkek çocuk doğuramamasıydı. 

Kız kardeşi Joanna'nın kaderi de daha az can sıkıcı değildi. Kayınpederi Maximilian, 1493'ten beri Avusturya ile Almanya'nın 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kralı ve Kutsal Roma İmparatoru'ydu. İtalya'nın büyük bir kısmının geçici hükümdarı ve Burgonyalı Mary ile evlenerek Burgonya ve Flanders'in de hükümdarı oldu. Bu mülke evlilik diplomasisindeki yeteneklerini de ekledi. Kızlarından biri üç yaşındayken Fransa veliahdıyla nişanlandı. Diğerleri Bohemya ve Macaristan hükümdarlarıyla evlendirildi. İtalyan yeğeninin Polonya Kralı 1. Sigismund ile evlenmesi Polonya'nın rönesansını hızlandırdı. Avrupa'daki hiçbir varisin Habsburg yüzüğüne karşı güvende olmadığı söyleniyordu. 
Maximilian'ın şöyle dediği anlatılır: “Bırak başkaları savaşsın, ama sen, ey mutlu Avusturya, evlen; çünkü Mars'ın başkalarına verdiği krallıkları Venüs sana veriyor.” 

Bu strateji hep başarılı olamadı. Fransa, Maximilian'ın Burgonya üzerindeki evlilik iddiasına şiddetle karşı çıktı. 1499'daki Svabya Savaşları da imparatorluğun İsviçre'nin Alp kantonları üzerindeki hakimiyetini kaybetmesine neden oldu. Daha sonra Milanolu bir Sforza ile evlenmesine rağmen, Maximilian İtalya'daki egemenliğini güvence altına alma konusunda seleflerinden daha başarılı olamadı. 
Yine de Joanna'nın İspanyol kardeşleri öldükçe, kendi mirası tüm İspanyayı ve denizaşırı imparatorluğunu kucaklayacak kadar büyüdü. 

Sonra felaket geldi çattı. Joanna'nın annesi Isabella 1504 yılında öldüğünde, babası Ferdinand kızını derhal deli ilan ettirdi. Söylentilere göre kız deli değildi ama Katoliklik harici bağlılıklar gösteriyordu. Hayatının geri kalanında Valladolid'de hapsedildi. Daha sonra 1506'da kocası Philippe de öldü ve geride iki oğul ve dört kız bıraktı. Böylece en büyük oğlu Charles, hem İspanyol imparatorluğunu hem de Habsburg imparatorluğunu hala hayatta olan Maximiliandan miras alacaktı. 

Ferdinand'ın 1516'da ölümü üzerine, on altı yaşındaki Karl İspanya tahtına geçti. Sadece Fransızca ve Flamanca konuştuğu için Madrid'de hüküm sürebilmesi için İspanyolca öğrenmesi gerektiği söylendi. Ölen babası aracılığıyla büyükbabası Maximilian'ın varisi olarak Almanya ve Avusturya taçlarını devralacaktı ama bir unvan daha söz konusuydu: Kutsal Roma İmparatoru. Bu da yedi elektörün kararına bağlıydı. Yaşlı Maximilian şimdi onların oylarıni garantilemek zorundaydı. Bu da, seçmenlere rüşvet vermek için 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muazzam meblağlar harcayan Fransa'nın yeni kralı 1. François'nın meydan okumasını savuşturmak anlamına geliyordu. Maximilian onu rüşvetle alt etmek zorundaydı. 

İmparatorluk siyaseti şeytani bir hal aldı. Elektörler arasında Alman bir aristokrat olan Brandenburglu Albrecht de vardı. 1518'de Maximilian'ın rüşvetine yeterince hevesli olan Albrecht, Papa X. 
Leo'dan bir kardinal şapkası satın alarak elektörlüğü elde etmişti. 
Leo'nun kilisesi, Aziz Petrus'un yeniden inşası ve Raphael'in Vatikan odalarını dekore etme masrafları nedeniyle iflasın eşiğine gelmişti. 
Leo, Maximilian'ın rüşvetini paylaşmak için Albrecht ile anlaştı. 
Augsburglu banker ve Medicilerin halefi olarak tüm zamanların en zengin adamlarından biri olan Jacob Fugger, gerektiğinde borç para vermeye hazırdı. Verilen borçların teminatı olarak Almanya'da papalık endüljanslarının satışına ilişkin sözleşmeler kabul edildi. 

Maximilian başarılı oldu ve 1519'da Karl'ın mirası güvendeyken öldü. Genç adam on dokuz yaşında V. Karl (Şarlken, 1519-56) olarak imparatorluk tahtına oturdu. Birleşik imparatorluğu, Polonya sınırından orta ve batı Avrupa'ya (Fransa hariç), İspanya'ya ve Yeni Dünyaya kadar çeşitli şekillerde uzanan eşi benzeri görülmemiş bir imparatorluktu. Kuzeyde Baltık Denizi, güneyde ise Akdeniz ile sınırlıydı. Tüm bunlar zayıf ve çelimsiz bir gencin mutlak iktidarı altında gerçekleşti. 


Martin Luther ve Worms Meclisi 


Fugger'a borçlarını geri ödemek için endüljans pazarlaması kontrolsüz bir hal aldı. Leo, bunların sadece günahkârlar tarafından değil, günahkârlara hediye olarak da satın alınabileceğini de şart koştu. 
Ölmüş akrabalar adına da satın alınabiliyordu ve o anda böyle bir satın alma işlemi yapılmadığı için Araf'ra acı çektikleri iddia ediliyordu. Endüljans “gelecekleri”, henüz işlenmemiş günahlar için yaşayanlar tarafından sigorta olarak bile satın alınabilirdi. Günahkârları öbür dünyada bekleyen kaderin sahneleri Hollandalı ressam Hieronymus Bosch tarafından korkunç bir şekilde resmedilmiştir. 
Günahların bağışlanması endüstriyel ölçekte bir satış haline geldi. 
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Tüm bunlar, açık konuşan bir Alman rahip ve bir maden sahibinin oğlu olan Martin Luther için çok fazlaydı. Roma'yı ziyaret etti ve gördükleri karşısında şok oldu. Almanya'ya döndüğünde, diğer pek çokları gibi kurumsal kilisenin mevcut durumu ve inancıyla ilişkisi üzerine düşünmeye başladı. Özellikle endüljanslara karşı savaş açtı ve “para kutuda çınladığı anda ruh Araf'tan uçarmış” gibi ibadet edenlerden para alınmasına karşı çıktı. 1517'de Luther “tartışılmak üzere” doksan beş tez hazırladı; bunları Wittenberg'deki bir kilisenin kapısına iliştirip iliştirmediği bugün artık şüphelidir. 

Lurher, Wycliffe ve Hus'un ruhuna hitap ederek, imanın insan ile Tanrı arasında kişisel bir ilişki olduğunu ileri sürdü. Bu ilişki Katolik rahiplerin şefaatini ya da gizemci dogmaları gerektirmediği gibi, yoksulların birikimlerini vermeleri için korkutulmalarını da gerektirmiyordu. Kurtuluş satın alınabilir bir ödül değil, Tanrı'nın sevgi armaganıydı. Luther son derece düşünceli bir adamdı ama aynı zamanda atılgan ve kurnazdı, kesinlikle hoşgörülü bir uzlaşmacı değildi. Papalığı “Babil ve Sodom'dan daha yozlaşmış” ilan etti. Yahudilerden nefret ediyordu ve daha sonra kendisini diğer reformcularla, özellikle de ilk kahramanı Erasmus'la çatışma içinde buldu. Erasmus kiliseyi içeri- den reforma tabi tutmaya kararlı olsa da Luther bunu kabul etmedi. 
Erasmus Luther için, “Ben bir yumurta bıraktım. Luther yumurtadan oldukça farklı türde bir kuş çıkardı.” Luther sözlerini Erasmus'u “engerek yılanı, yalancı, Şeytan'ın ağzı ve uzvu” diye adlandırarak bitirdi. 

Birçok Alman yönetici Luther'in duruşunda siyasi avantajlar görebiliyordu. Kilisenin topraktan gelen serveti aristokratlar, tüccarlar ve halk tarafından nefretle karşılanıyordu ve el konulmaya açıktı. Kilise karşılık verdi. 1521'de Worms'da V. Karl'ın başkanlığında, Luther'in de hazır bulunduğu bir meclis toplandı. Karl, “özel yargılarıyla yoldan çıkan tek bir keşişin, bin yıldan fazla bir süredir tüm Hıristiyanlar tarafından benimsenen inanca karşı çıktığını” ilan etti. 'Küstahça, şimdiye kadar tüm Hıristiyanların hata yaptığı sonucuna varıyor.” Karl ona karşı çıkmak için bedenini ve ruhunu ortaya koyacağını söyledi. 

Luther buna ünlü muhalefet bildirisiyle yanıt verdi: Her stehe ich. Ich kann nicht anders, işte burada duruyorum, elimden başka 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bir şey gelmez. İmparatorluktan aldığı güvenlik garantisine rağmen, Hus'un 1415'teki akıbetini hatırladı ve kaçmanın, Saksonya Elektörünün yanına, Wartburg'a sığınmanın en iyisi olduğuna karar verdi. Sanatçılar Lucas Cranach ve Albrecht Dürer'in yardımıyla kiliseye meydan okuyan resimli makaleler yayınlamaya başladı. Reform bir yayıncılık imparatorluğu doğurdu. 

Luther'den daha sessiz bir ilahiyatçı Almanca konuşan dünyayı Roma'ya karşı birleştirebilir ya da en azından hoşgörü ve reforma yönlendirebilirdi. Luther siyasi açıdan muhafazakâr biriydi. Alman köylüleri 1525'te toprak ağalarına karşı ayaklandığında, onların basurılmasını destekledi ve herkesin “hırsız, katil köylü ordularını... 
bıçaklamasını, vurmasını ve öldürmesini” ilan etti. Diğer Reformculara, Anabaptistlere, Ulrich Zwingli'nin Zürih Protestanlarına ve Calvin'in Cenevre'deki muhaliflerine karşı kampanya yürüttü. Copernicus'un dünyanın güneşin etrafında döndüğü teziyle “sonradan görme bir astroloğun... bu aptalın” işi olarak alay etti. 

Almanya artık Luther'in Reformu'nun lehinde ve aleyhinde olmak üzere kabaca kuzey ve güney olarak ikiye bölünmüştü. 1525'te Luther'in davasına ilk katılanlar Prusya'nın Töton şövalyeleriydi. Kuzey Hollanda, Kuzey Almanya ve Prusya da aynı şeyi yaptı. 
Karl'ın Habsburg toprakları, Avusturya, Macaristan ve Flandre ile birlikte Roma'ya sadık kaldı. Kutsal Roma İmparatorluğu böylece bölünmüş oldu ve Habsburgların Katolikliğe olan bağlılığı üç yüzyıldan fazla bir süre böyle kalmasını sağlayacaktı. 

V. Karl ilk başta göründüğünden daha sağlam bir figür olduğunu kanıtladı. Karizmatik değildi ama temkinli biriydi, keskin bir vicdanı ve kurnaz bir kafası vardı. Ancak imparatorluğu, Avrupa'nın en kalabalık ülkesi olan ve o sırada Kutsal Roma İmparatorluğu için Karl'a yenilen gösterişli 1. François (1515-47) tarafından yönetilen Fransa'yı çevreliyor ve gölgede bırakıyordu. Aynı dönemde İngiltere tahtında, karısı Catherine Karl'ın teyzesi olan genç VIlI. Henry (1509-47) oturuyordu. Bu üç prens, Karl, François ve Henry, Orta çağ Avrupasının üzerindeki perdeyi indireceklerdi. Bunu, Luther'in sözleri Gutenbergin baskı makinelerinde arka planda işlerken yaptılar. 
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Prenslerin Savaşları 
1525-1560 


İngiltere Kralı VİLİ. Henry 


Orta Çağ Avrupa'sının hükümdarları meşruiyetlerini silah zoruyla elde ediyorlardı. Zayıf bir mirasçıya daha güçlü bir mirasçı meydan okuyabilir ya da ortada hiç mirasçı bırakmayabilirdi. Tebaaları için önemli olan tek bir şey vardı, güvenlik; bunu sağlayabilecek herhangi bir yöneticiyi destekleyeceklerdi. Coğrafyanın güvenliğe yardımcı olduğu ülkelerden biri de İngiltere'ydi. Shakespeare'in Gauntlu John karakterinin belirttiği üzere, İngiltere “gümüş bir denizin içindeydi / Bu deniz ona bir duvar görevi görüyordu / Ya da bir evi savunan bir hendek gibiydi”. İstilacı ordular İngiltere'nin iç düzenine ya da ekonomisine zarar vermedi. İç savaşları kısa sürmüş ve 1461'de Towton'daki Gül Savaşları katliamı (28.000 kişinin öldüğü bildirilmektedir) dışında kayıpları nispeten az olmuştur. İngiltere'nin savaşları çoğunlukla denizaşırı ülkelerde yapılıyordu. Bu nedenle yıllık hasat ve yün tanrıları tarafından canlandırılan ticaretün yürütülmesini engelleyecek çok az şey vardı. 

Henry 1509 yılında on yedi yaşındayken İngiliz tahtına oturmuştu. Zeki ve enerjik biriydi, babası VII. Henry'nin bıraktığı dolu bir hazineden, kardinalliğe ve şansölyeliğe hızla yükselen Thomas Wolsey gibi yetenekli bir danışmandan yararlanıyordu. Saltanatının ilk on yılında Henry, kendisi eğlenirken hükümet işlerini Wolsey'ye devretti. Wolsey Avrupa sahnesinde hırslı bir diplomattı. Fransa'yla inişli çıkışlı bir savaş yürüttükten sonra, 1520'de Henry ile bir yıl 


148 


PRENSLERİN SAVAŞLARI 


önce Kutsal Roma İmparatorluğu'nu V. Karl'a kaptırmanın acısını hala yaşayan 1. François arasında görkemli bir buluşma ayarladı. 

Fransız hükümdarı o günlere göre oldukça uzun boyluydu, 1,80'in üzerindeydi. Alışılmadık derecede uzun bir burnu vardı ve le grand nez (büyük burun) olarak adlandırılıyordu. Dışa dönüktü, avlanmaya, mızrak dövüşüne, kadınlara ve gösterişli kıyafetlere düşkündü. Kakım pelerinleri altın ve balıkçıl tüyleriyle süslüydü. Henry'nin aksine ne bilgili ne de zeki biriydi. Kibri onu 10.000 hizmetçiyle ülkeyi dolaşmaya ve karısının önünde metresiyle zina yapmaya itti. Leonardo da Vinci'yi gelişmekte olan sarayına çekti ve Fontainebleau'da Avrupa'nın en gösterişli Rönesans sarayını inşa ettirdi. 

Wolsey'nin Henry ile buluşma yeri, İngiltere'nin Fransa'daki son dayanak noktası olan Calais'nin dışıydı. Altın Kumaş Tarlası aşırı savurganlık içeren bir etkinlikti. Henry kampını inşa etmek için 6.000 işçiye ek olarak 5.000 kişilik bir maiyet getirmişti. Her şey iyi gitmedi. Henry, François'e bir mızrak dövüşü için meydan okudu ve bunun yerini, Henry'nin öfkesine rağmen kaybettiği bir güreş maçı aldı. Ziyafet ve eğlence muazzamdı, rekabetçi bir kibir egzersizi, koşulsuz ihtişam. 

Henry, François'le iyi geçiniyordu ama zamanla, iki kez daha sessiz bir ortamda görüştüğü gösterişsiz V. Karl'a daha çok bağlanmaya başladı. Henry, Roma'ya yaranmak için 1521'de Katolik kilisesini ve onun Yedi Sakramentini Lutherciliğe karşı dikkatli bir şekilde savunan bir kitap kaleme aldı. İngiliz tacına papalık tarafından verilen /Zej defensor (inancın savunucusu) unvanını kazandırdı. Bu, İngiltere ile Papalık Makamı arasındaki anlaşmanın son işaretiydi ve halen FD şeklinde İngiliz paralarını süslemektedir. 


Fransa Kralı François; İspanya Kralı Karl 


François ve Karl arasında böyle bir uzlaşma yoktu. Fransız kralı, seleflerinin İtalya'da Kutsal Roma İmparatorluğu karşısında uğradığı yenilgilerin intikamını almayı kendi görevi olarak görüyordu. 
Fransa'daki savaşlar 111. Edward için neyse, İtalya'daki savaşlar da 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François için oydu. Bunlar yüceltme, intikam ve şövalyece zafer gösterileriydi. Çoğunlukla Alman ve İspanyol piyadelerine karşı Fransız süvarilerinin katıldığı ve Fransızların neredeyse her zaman kaybettiği savaşlar birbirini izledi. Kuzey İtalya'nın talihsiz vatandaşları bir yıldan diğerine efendilerinin kim olduğunu pek bilemiyorlardı. 

Karl'ın ağır ve el toplarının ateş gücünün Fransızlara karşı Agincourtta İngiltere'nin uzun yayları kadar etkili olduğu 1525 Pavia Savaşı'nda doruk noktasına ulaşıldı. François'in atının altından vurulması ve esir düşmesi felakete yol açtı. Bir yıl boyunca esir tutulan François, Napoli, Milano ve Burgonya üzerindeki tüm hak iddialarından feragat etmeye zorlandı; bu aşağılayıcı anlaşmadan kısa süre sonra vazgeçti. Zafer Karl'a pek az huzur getirdi. François ona karşı acımasızca entrikalar çeviriyor, Karl'ın düşmanı olan her Alman prensi, sorunlu papa ve hatta Osmanlı İmparatorluğu ile müttefik oluyordu. 

Bu imparatorluğun genç sultanı, yirmi altı yaşındaki Kanuni Sultan Süleyman (1520-66), Avrupa'nın on altıncı yüzyıl prensleri arasında dördüncü sırada yer almayı hak ediyor. Hıristiyanlığın dostu olmamasına rağmen, birçok açıdan bir Rönesans prensiydi. 
Osmanlı eğitiminde, hukukunda ve yönetiminde reformlar yaptı; ünlü özdeyişi “bir kralın en büyük hazinesi bilge bir vezirdir” idi. 
Sarayı medenileşti ve başkenti Konstantinopolis, Bizans'ın atasına layık bir halef oldu. Başka bir deyişle, haçlı seferlerinin sona ermesi ve Konstantinopolis'in düşmesinden bu yana, Avrupa sahnesinin bir köşesinde, genişleme ve fethetme hırsını açıkça ortaya koyan bir oyuncuydu. Avrupa'nın güçleri, daha batıya gitmediği sürece onun varlığını kabul etmeye hazır görünüyordu. Haçlıların fetih ve din değiştirtme hevesi geride kalmıştı. Konstantinopolis daha sonra Rusya'nın yükselmesine karşı önemli bir siper olarak görüldü. 

Süleyman hırslarının böyle bir sınırı olmadığını gösterdi. 1521 
yılında Tuna nehri üzerindeki Sırp şehri Belgrad'ı kuşattı ve ele geçirdi. Bir yıl sonra Küçük Asya'da donanması için yeni bir liman inşa etti ve beş aylık bir kuşatmanın ardından Aziz Jeanne Şövalyelerinin Rodos kalesini ele geçirdi. Şövalyeler, İspanya'ya yıllık tek 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bir “Malta şahini” kirası ödemek koşuluyla Malta'ya yeniden yerleştiler. Karın kuzeni, Polonyalı Jagiellon hanedanından 11. Louis (1516-26) bir Habsburg ile evliydi ve henüz yirmi yaşındayken imparatorluğun doğu kanadını savunmak için yetersiz kuvvetlerle baş başa kaldı. 1526'da modern top ve tüfeklerle donatılmış olan Süleyman'ın ordusu, Mohaç Savaşı'nda Louis'nin kılıç kullanan birlikleriyle karşılaştı, onları yok ederek Louis'yi öldürdü ve Macar soylularını ortadan kaldırdı. 

Fırsatı değerlendiren François, Süleyman'ı Karl'ın başkenti Viyana ya doğru ilerlemeye devam etmesi için cesaretlendirdi. Dindar bir Katolik için bu Hıristiyanlığa muhteşem bir ihanetti, Françoisin düşmanları tarafından “dinsiz ittifak” olarak adlandırılmıştır. 
1526'da Süleyman Buda'yı almak için ilerlemiş ve Macaristan'ın büyük bölümünü işgal ederek Kutsal Roma İmparatorluğu'nun başkentine yaklaşmıştı. Süleyman burada, sanki bundan sonra ne yapacağını bilmiyormuş gibi durakladı. 

Aynı yıl Karl, Portekiz kralının kızı Isabella'ya aşık oldu. Dügünde imparator o kadar kendinden geçmişti ki, kutlama amaçlı boğa güreşinde bir matadorun önüne çıktı ve boğayı bizzat öldürdü. 
Bu mutluluk bir yıl sonra Karl'ın ordusunun İtalya'da o zamanlar papanın müttefiki olan François'le savaşırken işlediği bir vahşetle buharlaştı. Askerleri arasında Roma'ya saldıran ve ortalığı kasıp kavuran Alman paralı askerler de vardı. Tahrip edilmedik sokak bırakılmadı; binlerce kişi öldürüldü ve cesetleri Tiber nehrine atıldı. 
Raphael'in duvar halıları Vatikan duvarlarından söküldü ve Sistine Şapeli duvar yazılarıyla kaplandı. Şehir nüfusunun dörtte üçü kaçtı ve geride sadece 10.000 kişi kaldı. 

Karl adına kutsal şehre salınan dehşet, hayatının geri kalanında Karl'ın vicdanını sızlatmaya devam etti. Luther fıtraten olarak alaycıydı. “Mesih öyle bir şekilde hüküm sürüyor ki, papa için Luther'e zulmeden imparator, Luther için papayı yok etmek zorunda kalıyor” dedi. Luther çok geçmeden başka bir müttefik daha kazandı. Papa Clemens 1528'de Orvieto'da Karl'ın ordusunun esiri olarak çürürken, İngiliz Wolsey'den VII. Henry'nin Karl'ın halası 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Aragonlu Catherine'i boşaması için izin isteyen dilekçeler aldı. Bir erkek çocuğa ihtiyacı vardı ve Anne Boleyn'e aşık olmuştu. İngiliz hükümdarı bir Katolik'ti ama papanın bir lütfuna ihtiyacı vardı. 
Clemens, kendisini esir alan kişinin halasına böylesine açık bir hakarette bulunmaya cesaret edemedi ve talebi reddederek İngiltere'de anayasal bir krize yol açtı. 

Karl başka yerlerden daha iyi haberler aldı. Süleyman'ın Macaristan'daki ordusu evinden uzaktaydı ve iletişim hatları zayıftı. Uzun zamandır beklenen Viyana'ya ilerleyiş 1529 baharında başladığında, Süleyman kendisini Avusturya'nın karşı saldırısına ve nihayetinde geri püskürtülmesine karşı savunmasız buldu. Şehir düşmedi ve Viyana kuşatmasının başarısızlığı Osmanlı'nın Avrupa'ya ilerleyişini durma noktasına getirdi. Aynı zamanda, Karl'ın imparatorluğu Yeni Dünya'ya doğru büyük ölçüde genişliyordu. Cort&s, modern Meksika'daki Aztek imparatorluğunu fethederek İspanya'nın varlığını Avrupa kıtasına taşımada belirleyici adımı attı. İspanyol gücü 


buradan yayıldı. 


Augsburg Meclisi ve Karşı Reform 


Karl için Almanya her daim bir meydan okumaydı. Lutherciliğin imparatorluğunun birliğine zarar vermesini önlemek için çaresiz kalan Karl, 1530'da Augsburg'da Lutherci kuzey ile Katolik güney arasında bir uzlaşma aramak için bir meclis topladı. Lutherciler ona, Luther'in kendisi ve yardımcısı Philip Melanchthon tarafından hazırlanan ve Augsburg İtirafı olarak adlandırılan bir inanç bildirgesi sundular. Bu bildirge amansızdı. Roma kilisesinin Hıristiyan inancındaki merkeziliğini reddediyor ve “Tanrı'yla barışmak için tamamen İsa Mesih'e güveniyoruz” diyordu. Kilise ve rahipleri yollarını Roma'dan değil, yalnızca İncil'den almalıdır. 

Teoloji nadiren uzlaşmayı kabul eder ve Karl bu kadar sert bir itirafı kabul edemezdi. Augsburg, 1531 yılında Karl ve Kutsal Roma İmparatorluğu tarafından kendilerine karşı girişilebilecek herhangi bir askeri eyleme karşı savunma amaçlı bir ittifak olan Protestan 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devletlerin Schmalkaldic Birliği'nin kurulmasına yol açtı. Bu birliğe Saksonya, Hessen, Frankfurt, Augsburg ve Pomeranya dahildi. Brandenburg daha sonra katıldı. Luthercilik, Barbarossa ve Il. Frederick tarafından Alman devletlerinin anayasal özerkliğine büyük ölçüde dayanan siyasi bir renk kazanıyordu. Augsburg İtirafı kısa sürede Prusya, İsveç, Danimarka, Hollanda ve İsviçre'nin büyük bölümünü kapsadı. Fransa'ya gelince, Francis, Karl'ı utandırabilecek herhangi bir ittifaka zımni destek vermekten her zaman mutluluk duymuştur. 
İngiltere Augsburg'a katılmadı ama buna pek ihtiyacı da yoktu. 
Papanın kendisine boşanma izni vermeyi reddetmesine öfkelenen Henry, 1534 tarihli Üstünlük Yasası ile kendisini İngiliz kilisesinin başı olarak papanın yerine koydu. Kilisenin geniş manastır ve diğer mülklerine el koyarak ya kendine sakladı ya da İngiltere'nin yükselen rüccar sınıfına dağıttı. Bu, Norman fethinden bu yana İngiltere'nin en büyük yeniden servet dağıtımıydı. Henry Schmalkaldic Birliği'ne katılmadı. Onunki tam anlamıyla bir İngiliz Reformu olacaktı. 
İsviçre'de Protestanlık daha köktenci bir hal aldı. Zürih 1520'lerde Zwingli'nin etkisi altına girmişti, ancak 1536'da John Calvin adında Picardyli bir Fransız bilgin Cenevre'ye geldi. Doktrini çok katıydı ve kurtuluşa erenlerin daha ana rahmindeyken Tanrı tarafından önceden belirlendiğini savunuyordu. Çilecilik bir zorunluluktu ve çoğu eğlence, müzik ve iyi yaşam yasaklanmıştı. 
Voltaire, Calvin'in manastırların kapılarını açtığını, ancak bunun sadece “tüm toplumu bir manastıra dönüştürmek için” olduğunu söyledi. Calvin hoşgörüsüzdü, hatta Katoliklerin idam edilmesini savunuyordu. Huguenot bayrağı altında Fransız Protestanlığının ve İskoçya ile İngilterenin büyük bölümünde püriten uyumsuzluğun ilham kaynağı oldu. Cenevre, başta Fransa'dan Huguenotlar ve İskoçya'dan John Knox'un takipçileri olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanından sürgün edilen Protestanlar için bir sığınak haline geldi. 
Katolik kilisesi bu meydan okumayı görmezden gelemezdi. Roma, Karl'ın birlikleri tarafından yağmalanmasının ardından toparlanmaya başlamıştı. Papa 11. Paulus (1534-49) cesur bir reformcu ve Michelangelo'nun hamisiydi; eski foruma bakan Capitoline 


153 


KISA AVRUPA TARİHİ 


tepesindeki antik Campidoglio meydanını yeniden inşa ettirdi ve daha sonra Aziz Petrus için yeni bir kubbe tasarladı. Augsburg'dan altı yıl sonra, 1536'da Paulus, Hus ve Luther'e yakışır bir dille kilise sulistimallerini kataloglayan bir rapor hazırlattı. Rapor Protestan Reformu'nun yayılmasından doğrudan kiliseyi ve kilise meclisini sorumlu tutuyordu. Ancak kilise bu özeleştiriye reformla değil, daha fazla misyonerlik gayretiyle karşılık verdi. Paulus 1'540 yılında Basklı bir keşiş olan Ignatius Loyola'yı, İspanya merkezli yeni bir manastır tarikatı olan İsa Cemiyeti'nin, diğer adıyla Cizvitler'in başı olarak kutsadı. 

Cizvitler, Protestanlığa karşı mücadelede kilisenin seçkin gücü olacaktı. Bu “İspanyol rahipler” Avrupa'nın başkentlerine yayılmıştı ve papadan başkasına sadakatleri yoktu. Gençlerin beyinlerini yıkamaya, seminerler düzenlemeye ve üniversite fakültelerinin kontrolünü ele geçirmeye odaklandılar. Cizvitler basit bir mesaj verdiler: Roma'ya itaat edin. Özellikle Avusturya ve Polonya'yı ele geçirdikleri Orta Avrupa'da başarılı oldular, ancak Hussit Bohemya direniş gösterdi. Polonya, Avrupa'nın en sadık Katolik devletlerinden biri olarak kalacaktı. 


Trent Konsili 


1545 yılında Papa Paulus, Reformu doğrudan ele almak ve on beş 
yıl önce Augsburg'da meydana gelen hasarı onarmaya çalışmak için kuzey İtalya'daki Trentte bir konsil toplama çağrısı yaptı. Bir kilise konsili daha, doktrinel uzlaşma ya da reformu düşünmeye cesaret edemedi. Dördüncü Laterano fermanı, Luther'in Augsburg İtirafi'nı doğrudan reddederek yeniden onaylandı. Hayatının sonuna gelmiş olan Luther'e hiç yüz verilmedi. Trent Konsili bugüne kadar Katolik doktrininin temeli olmaya devam etmiştir. Uzlaşmazlığa uzlaşmazlıkla karşılık vererek, Avrupa'nın şiddet dolu tarihinde şimdiye kadarki en korkunç çatışma olmasını neredeyse kesinleştirdi. 
Paulus'un önderliğindeki Karşı-Reform kiliseyi yeniden canlandırdı. Dini doktrini Maniyerist sanat ve Barok mimari alanlarına 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taşıdı. Sanatsal çıplaklıktan ve “cinsel arzunun” uyandırılmasından üzüntü duyuyor, genellikle Meryem Ana'nın huzurunda acı ve ıstırabın tasvir edilmesini teşvik ediyordu. Titian, Tintoretto, Annibale Carracci ve El Greco gibi sanatçılar bu çağrıya cevap verdi. Tintoreto'nun Venedik'teki Scuola di San Rocco serisinde olduğu gibi, devasa tuvaller hareket ve duygularla dolup taştı. 

V. Karl Trent için bir din propagandisti oldu. Lutherci tebaasıyla yüzleşmek için Almanya'ya gitti. Tebaa Kutsal Roma İmparatorluğu altında özerkliklerini savunduğunda, inancın bu tür inceliklerden üstün olduğunu buyurdu. 1547'de bir İspanyol ordusuyla geri döndü ve Mühlberg Savaşı'nda Schmalkaldic Birliği'yle karşı karşıya geldi. 
Birlik geçici olarak çökertildi ama Protestanlık çökertilemedi. Karl, imparatorluk selefleri tarafından kuzey halklarına verilen özyönetim garantilerini açıkça çiğnemişti. Protestanlara göre Karl imparatorluğu aklın ve ruhun tiranlığı olarak yeni baştan tanımlıyordu. 


Augsburg Barışı ve Karlın ölümü 


Tartışmalar, Augsburg'a geri dönen yorgun Karl'ın küçük kardeşi Ferdinand'ı Alman Protestanlarla nihai bir uzlaşma araması için bırakuğı 1555 yılına kadar devam etti. Ferdinand gerçekten de bir ilerleme, hatta fiili bir teslimiyet sağladı. Gelecekte bir devletin dini aidiyetine cwiz4s regio, eiws religio (bir ülkeyi kim yönetiyorsa inancını da o belirler) ilkesine göre karar verileceği konusunda anlaşmaya varıldı. Bu, Roma Katolikliğinin imparatorluk içinde ya da dışında, Kuzey Almanya'daki ve komşu eyaletlerdeki Luthercilere dayatılamayacağı anlamına geliyordu. Hatta bireylere ve şehirlere yöneticilerinin dinine karşı çıkma ruhsatı bile verilmişti. Bu ferman Ferdinand'ın özel Protestan sempatisini yansıtıyordu ve Karl'ın hapisteki annesi Deli Joanna'nın görüşlerini yansıttığına inanılıyordu. 
Bu olağanüstü bir hoşgörü ve akıl sağlığı anıydı. 

Kardeşinin böyle bir taviz vermesi hasta Karl'ı dehşete düşürdü. 1556 yılında, henüz elli beş yaşında olmasına rağmen gut hastalığına yakalanmıştı. Flaman başkenti Brüksel'e gitti ve sarayında 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düzenlenen bir toplantı öncesinde İspanya tahtını yirmi sekiz yaşındaki oğlu TI. Felipe'ye (1556-98) devretti. Tüm rivayetler umutsuz bir sahneden söz etmektedir. Babası tarafından 1554 yılında İngilterenin Katolik hükümdarı 1. Mary ile evlendirilen Felipe pek etkileyici görünmüyordu. Zayıf boyu, çirkin “Habsburg” dudağı ve çıkık çenesi, konuşurken (ki bu çok nadirdi) yere bakma alışkanlığıyla birleşmişti. Karl tahttan çekilme konuşmasını bitirdi ve ağlayarak sandalyesinde geriye doğru çöktü. Felipe ne Fransızca ne de Flamanca konuşabiliyordu ve kendisi adına konuşmasını sürdürmesi için yerine bir piskopos bırakmadan önce İspanyolca birkaç duyulmaz kelime mırıldandı. O, Avrupa'nın kaderi olacaktı. 

Karl Extremadura'da bir manastıra çekildi ve maiyeti 762'den 150'ye düştü. İki yıl sonra, 1558'de öldü ve Felipe babasının anıt mezarı ve anıtı olarak Madrid'in dışındaki devasa Escorial sarayını yaptırmaya başladı. Bu saray, birbirini izleyen İspanyol hükümdarları için psikolojik bir hapishane haline geldi. Karl saltanatına sevimsiz bir hükümdar olarak başlamıştı, ancak kendi ülkesi İspanyayı barış içinde tutarken, miras kalan imparatorluğuna yönelik Fransız ve Osmanlı akınlarını da kontrol altında tuttu. Kendisine “Avrupa'yı birleştirme” şansı verilen bir avuç hükümdardan biriydi. 
İronik olan şuydu ki, kardeşi Ferdinand Augsburg Barışı'nı sağlamlaştıracak kadar uzun yaşasaydı, böyle bir hedefe ulaşabilirdi. 

Veraset konusuna gelince, Karl da Diocletianus gibi bu kadar geniş toprakların tek bir kişinin yönetme gücünün ötesinde oldugunu anlamıştı. Belki de oğlu Felipe'nin eksikliklerinin farkında olarak, mirasını ikiye böldü. Almanya, Avusturya ve nihayetinde Kutsal Roma İmparatoru unvanını kardeşi Ferdinand'a (1558-64) verdi. İspanya, Hollanda ve Yeni Dünya Felipe'nin oldu. Bundan böyle İspanya'nın Avrupa tarihindeki kısa süreli dinamik rolü azaldı ve yavaş yavaş Orta Avrupa'nın dramasından koptu. İspanya'nın geleceği Felipe'nin görkemli taş kalesine gömüldü. 

Prensler çağı sona ermek üzereydi. Karl'ın rakibi Fransız François 1547'de ondan önce ölmüştü. François'in halefi 11. Henry (1547- 
59) bir mızrak dövüşü kazasında öldü ve Henry'nin kurnaz dul eşi 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Catherine de” Medici'nin naip olarak hizmet etmesini gerektiren üç genç kral onu takip etti. Benzer bir durum VII. Henry'in aynı yıl ölümünden sonra İngiltere'de de yaşandı. Ateşli Protestan oğlu VI. 
Edward (1547-53), tahtta sadece altı yıl kaldıktan sonra on beş yaşında öldü. Kısa bir süre İspanya Kralı Felipe'nin eşi olan kız kardeşi ve halefi Mary (1553-8), ülkesini Protestanların alenen yakılmasını da içeren bir İngiliz Karşı-Reformu'na sürükledi. Bu vahşete kocası bile itiraz etti. 

Mary 1558 yılında, kayınpederi V. Karl'tan sadece iki ay sonra öldü. Kocası Felipe tahtta hak iddia etmesine ve daha sonra Protestan kız kardeşi Elizabeth'e elini uzatmasına rağmen reddedildi. 
Mary'nin yerine Elizabeth (1558-1603) geçtiğinde, Reform hareketsiz de olsa sempatik bir destekçi kazanırken, İngiltere de nadir görülen karizma ve zekaya sahip bir hükümdar kazandı. 


11 


avara 


Din Savaşları 
1560-1660 


Aziz Bartalmay Günü katliamı 


Üç prens sahneden ayrılırken, Avrupa'daki çatışmaları çözümsüz bıraktılar. Habsburglar, Fransız Valois Hanedanı ile anlaşmazlık içinde kaldı. İspanya Kralı Felipe, İngiltere Kraliçesi Elizabeth ile anlaşmazlık içindeydi. Protestan Kuzey Avrupa, Katolik Roma ile anlaşmazlık içindeydi. 1555'teki Augsburg Barışı'nda varılan önemli uzlaşmalar, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun üst düzey şahsiyetlerinin bu uzlaşmalara saygı göstermesine bağlıydı. Bu gayet kırılgan bir itimattı. 
1559 yılında yeni bir dönemin ilk kanı Felipe tarafından Valladolid'de bir 2x40-da-fe ile döküldü. Otuz bir Protestan ana meydanda diri diri yakıldı. İngiltere Kraliçesi Elizabeth tarafından talip olarak reddedilen Felipe giderek daha da yalnızlaştı. Sürekli hareket halinde olan babasının aksine, Felipe geniş imparatorluğunu esas olarak Escorial'deki dairesinden yönetiyordu. Sapkınlığa karşı takıntılıydı. 
Engizisyon, İspanya Hollanda'sından olmasa da İspanya'dan İslam ve Yahudiliğin kökünü kazımıştı. Amerika kıtasında İspanyol egemenliği artık Meksika'dan güneye Peru ve Şili'ye, kuzeye Florida'ya kadar uzanıyordu. Roma Katolik Kilisesi, kimi zaman da olsa, yerel halka insancıl davranılması için bir güç haline gelmişti. İspanyol imparatorluğunun tamamında yerli Amerikalıların köleleştirilmesinin yasaklanması, Afrikalı kölelerin Amerika'ya ithal edilmesini teşvik etti. 
Fransada Catherine de Medici kraliçe olarak uzun süre kocasının metresi Diane de Poitiers'in gölgesinde yaşamak zorunda 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kalmıştı. Kocasının 1559'da ölümü üzerine, genç haleflerinin naibi olarak Fransa'yı otuz yıl boyunca etkin bir şekilde yönetti. Gerçek bir Medici olarak kayınpederi François'in Rönesans geleneğini sürdürdü. Paris'teki Tuileries sarayını inşa etti, büyük bir sanat koleksiyonu topladı ve modern bale formundaki dansları tasarlayıp üretmesiyle tanındı. Falcı Nostradamus'un etkisi altında kalarak okültizme hayranlık duymuştur. 

Catherine'in en çetin sorunu, başta Huguenotlar olmak üzere koyu Katolik, ülkenin en az yüzde onuna yayılmış olan Kalvinizmdi. 
Görevi, aristokrasinin bazı kesimlerinde yerleşik olan Huguenotlar ile Fransa tahtında hak iddia eden Katolik Guise Hanedanı arasında arabuluculuk yapmaktı. 1561-2de Huguenotlara ibadet özgürlüğü verme girişimleri Paris'te Katolik ayaklanmalarına yol açmış, bu ayaklanmalara Rouen, Lyon ve Orl&ans'taki Huguenot ayaklanmaları karşılık vermiştir. 1563'te Catherine, bir uzlaşmadan çok bir duraklama olduğunu kanıtlayan uzlaşmacı bir Amboise Fermanı elde etti. 

İspanya Kralı Felipe'nin Flandre'de Protestanlığı bastırmaya başlamasıyla gerginlik yeniden urmandı. Her Hollanda vatandaşının Trent Konsili'ne bağlı kalmasını gerektiren Engizisyon'un uygulamaya konması bardağı taşıran son damla oldu. İspanyol kraliyetinin önemli bir gelir kaynağı olan Hollanda ayaklandı ve 1567'de Felipe, Engizisyon'u uygulamak üzere Dük Alva'yı gönderdi. Alva, Brüksel'in ana meydanında ölen birkaç Hollandalı isyancıyı ölüme mahkum etti. Hollandalı lider, Orangelı “Sessiz” William (1533- 84), Felipe'nin babası V. Karl'ın gözdesiydi, hatta tahttan çekilme konuşması sırasında onun kolunu tutmuştu. Alva'nın ağır eli William'ı bir isyan liderine dönüştürdü ve Hollanda'nın İspanya'ya karşı seksen yıl sürecek bağımsızlık savaşını başlattı. 

Felipe'nin kuşatılmış krallığı, Roma'ya olan sadakati nedeniyle kısa bir süreliğine Akdeniz'de yenilenen Osmanlı ilerleyişiyle yüzleşmeye yönlendirildi. eski Bizans imparatorluğunun büyük bir kısmını fethetmiş olan Süleyman 1566'da ölmüştü. Osmanlıların 1570'te Kıbrıs'ı ele geçirmesi, papayı onlara karşı koymak için bir Kutsal İttifak oluşturmaya yöneltti. Felipe'nin yirmi altı yaşındaki 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üvey kardeşi Avusturyalı Don John'un komutasındaki gemilere esas olarak Barselona, Ceneviz ve Venedik'ten katkı sağlandı. 

John 1571'de Korint açıklarındaki İnebahtı'da Osmanlı donanmasıyla karşı karşıya geldi ve bu, kürekli savaş gemileri arasındaki son meydan savaşıydı. Beş yüz kadar gemi dar sulara sıkışmış, kısa sürede birbirlerine kenetlenmiş ve güverteleri sürekli kanla kaplı bir savaş alanı oluşturmuştu. Hıristiyanların zaferi ezici oldu ve Avrupada çok kutlandı. Osmanlıları Doğu Akdeniz'e hapsetmesine rağmen stratejik önemi sınırlıydı. 

Felipe'nin Hollanda'daki seferi artık kötüden daha kötüye gitmişti. Fransada Catherine, kızı Elizabeth ile Felipe'nin oğlu Don Carlos -Verdi'nin aynı adı taşıyan operası vardır- arasında uzlaştırıcı bir evlilik yapmak istemişti, ancak siyaset onun 1559'da İngiliz Mary'nin dul eşi Felipe ile evlenmesini gerektirdi. Catherine artık Fransa'nın dini iç savaşlarına karışmıştı. Elizabeth'in evliliğini dengelemek istercesine, Huguenot lideri ve tahtta hak iddia eden Navarrelı Henry'ye bir başka kızı Margarer'i teklif etti. Ancak 1572'de, Paris'teki düğün şenlikleri sırasında, önde gelen bir Huguenot olan Amiral Coligny bir suikast girişiminde yaralandı. Bunu izleyen kaos ortamında Huguenot misillemelerinden korkan Catherine paniğe kapıldı ve Guise fraksiyonuna Huguenot liderlerine suikast düzenlemesi için pervasızca izin verdi. 

Emir 24 Ağustos 1572de Aziz Bartalmay Günü'nde yerine getirildi ve tam anlamıyla bir katliama dönüştü. Kimse kaç kişinin öldüğünü bilmiyor, ancak rakam çeşitli hesaplara göre 3.000 
ila 10.000 arasındadır. Protestan Avrupa dehşete düşerken, Katolik Avrupa bir zaferi selamladı. Felipe bunu “Tanrı'ya büyük bir hizmet, şan ve şeref ve tüm Hıristiyan âlemine evrensel bir fayda” ve “şu anda bana gelebilecek en iyi ve en neşeli haber” olarak ilan etti. 
Papa, Catherine'e altın bir gül gönderdi ve bir ilahi (Te Deum) söylenmesini emretti. Ayrıca Vasari'yi, İnebahtı'daki zaferle aynı öneme sahip olan katliamı kutlamak üzere bir dizi fresk yapması için görev- 


lendirdi. Avrupa'nın dini bölünmesi derinleşti. 
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Birçok Huguenot, artık İspanya'ya karşı açık bir isyan halinde olan kuzey Hollanda'nın güvenliğine ve İngiltere'ye kaçtı. Elizabeth sığınma teklif etti ama askeri yardımı reddetti. Gerçekten de 1972'deki katliamdan hemen önce Elizabeth, İspanya'ya karşı Catherine ile Blois Antlaşması'nı kabul etmişti. Devlet destekli korsanlık anlamına gelen bu olayda, İspanyol kalyonlarını avlamaları için “özel” deniz kaptanlarını serbest bıraktı ve Elizabeth onların kazançlarından kişisel bir pay aldı. 

Hollanda'da, Orangelı William'ın isyanı güç kazandı. Felipe 1576'da kardeşi John'u isyanı ölçüp tartması üzere gönderdi ve o da “Orange Prensi'nin tüm insanların aklını başından aldığını” bildirdi. “Onu seviyorlar, ondan korkuyorlar ve onu efendileri olarak görmek istiyorlar”. Felipe'nin teslim olmaktan başka seçeneği yokru. William, ayrılıkçı bir Hollanda cumhuriyetinin fiili hükümdarı tadiholder) seçildi. İspanya'nın elinde sadece güneydeki Katolik Flandre (modern Belçika'nın bir parçası) kalmıştı. 1581 yılında Protestan Hollanda Birleşik Eyaletleri resmi bağımsızlıklarını ilan etti. 


İspanyol Armadası 


Hollanda topraklarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan, ancak Catherine'in Huguenotları cezalandırmasıyla moral bulan Felipe, sapkınlığa karşı başlattığı haçlı seferini yeni ve görkemli bir düzeye çıkardı. 1. Mary'nin dul eşi olarak hâlâ İngiltere tahtında hak iddia ediyordu. Elizabeth'in Katolik kuzeni İskoç Kraliçesi Mary de tahtta hak iddia ediyordu. Fransız eğitimli ve Guise bir annenin kızı olan Mary, kısa bir süre Fransa kralı olan 11. François ile de evliydi (155 9- 60). İskoçya'da kendisine karşı düzenlenen komplolardan kaçarken, İngiltere'de Elizabeth'e karşı söylentilere göre Katolik komplolarının odağı haline geldi. 1587'de Fotheringay Kalesi'nde idam edilmesi Katolik Avrupa'yı öfkelendirdi ve Felipe'ye Elizabeth'e karşı uzun süredir planladığı saldırı için bir gerekçe (casıs belli) verdi. 

Felipe'ye göre böyle bir sefer babasının anısını onurlandıracak, papanın onayını kazanacak ve Protestanlığa karşı bir darbe indirecekd. Plan, İngilizleri dinlerinden döndürmek için askerler ve rahiplerle 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yüklü 130 gemilik yavaş hareket eden bir Armada yı içeriyordu. Lizbondan Calais'ye yelken açacak ve burada Parma Dükü'nün Flandre ordusunu toplayıp İngiltere'ye geçecekti. Parma Elizabeth'i yenecek, İngiliz Katoliklerin ayaklanmasıyla birleşecek ve İngiliz tahtına bir İspanyol kızını oturtacaktı. Bu hiç de mantıksız bir girişim değildi. 
İngiltere'nin birlikleri Parma'nınkilerle boy ölçüşemezdi. 

1588'de Armada yelken açtığı andan itibaren felaketle karşılaştı. 
Flaman kıyılarındaki Gravelines'de demirli iken İngiliz ateş gemileri tarafından saldırıya uğradı. Ardından ters rüzgârlar onu Kuzey Denizi'ne, İskoçya ve İrlanda'nın kuzey kıyılarına sürükledi. İngiliz donanması tarafından çok az gemi batırıldı, ancak asıl filonun sadece yarısı İspanya'ya geri döndü. Yaklaşık 5.000 İspanyol öldü. 

Armada'nın başarısızlığı Elizabeth'in itibarını büyük ölçüde artırdı. Sir Francis Walsingham yönetiminde bir istihbarat servisinin kurulmasının da yardımıyla, kişisel ve ulusal güvenlik ile dini hoşgörü arasında bir denge kurmayı başardı. Hepsinden önemlisi, yurtiçinden ve yurtdışından gelen ricalara rağmen, Avrupa'nın devam eden savaşlarına katılımını sınırlamak için mücadele etti, ancak bu onun favorileri olan Leicester Kontu ve Essex Kontu'nu Hollanda, Fransa ve İrlanda'ya bir dizi talihsiz seferde şımartmasını engellemedi. Aynı zamanda İngiltere, Robert Smythson'un mimarisi ve William Byrd ile Thomas Tallis'in müziğiyle onurlandırılan Avrupa'nın kültürel Rönesans'ına doğru ilerledi. Elizabeth dönemine mensup bir İngiliz tüm sınırları aşmayı ve kıtayı kuşatmayı başardı. William Shakespeare'in yaratıcı kapsamı -Yunanistandan Roma'ya, Paris'ten Venedik'e, İskoçya'dan Kıbrıs'a- ortaya çıkan bir hümanizmde Avrupa deneyiminin ortaklığını kucakladı. 

Armada'nın başarısızlığı Felipe'yi küçük düşürdü ve Papa V. Sixtus'un İngilizlerin din değiştirmesi için vaat edilen büyük yardımı ödemeyi reddetmesiyle daha da kötüleşti. Danışmanları kararlıydı. 
Bu fiyaskoyu Felipe'nin hâlâ İspanya'da bulunan Katolik olmayanlara karşı hoşgörülü davranmasına bağladılar. Yine de İspanyol halkı inançlarında rahat ve krallarına sadık görünüyordu. Son derece ba- 


rışçıl bir ülkeydi. 
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Paris bir ayine değer 


İspanya'nın Katolik rakibi Fransa'da böyle bir halk uyumu yaşanmadı. Kral MI. Henry 1589'da bir suikasta kurban gitti ve annesi Catherine de Medici öldü. Guise komünü tarafından yönetilen Cizvit etkisindeki Katolik Birliği Paris'i yönetiyordu ancak tahtın Bourbon halefi Navarrelı Henry tarafından yönetilen Huguenotlarla devam eden bir iç savaş içindeydi. Bu savaş 1590'da Ivry Savaşı'nda Henrynin nihai zaferiyle sonuçlandı. Artık resmen Fransa kralı olmasına rağmen, Katolik olmayı kabul etmediği sürece Paris'e girmesine izin verilmedi. Yoğun müzakerelerden sonra Henry sonunda bunu yaptı. Paris'e girerken Montmartre tepesinden dışarı baktığı ve “Paris bir ayine değer” dediği söylenir; bu, tarihin kendisine çok yakışan ancak doğru olduğu bilinmeyen sözlerinden biridir. 

IW. Henry (1589-1610) bilge, ılımlı ve zaman zaman esprili, alışılmadık bir Fransız hükümdarıydı. Catherine'in çok eleştirilen saltanatı için “Daha kötüsünü yapmadığına şaşırıyorum” demişti. 
1598'de Fransa'nın Almanya'nın Augsburg Barışı versiyonu olan ve Protestanlara hem kamu görevlerinde hem de yasalar önünde dini özgürlük ve hoşgörü tanıyan Nantes Fermanı'nı müzakere etti. Ferman, Fransa'nın dini bölünmesini aşmak için pek bir şey sunmayan bir uzlaşmaydı ve 1610'da Henry'nin Katolik bir fanatik tarafından öldürülmesiyle sonuçlandı. Popüler bir figür olmuştu. Paris'te şimdi heykeliyle süslenen Pont Neuf'u inşa ettirdi. Bourbon Hanedanı'nın ilk hükümdarı olarak Devrim'den sonra Fransız kralcılarının kahramanı oldu ve hala düzenli olarak anketlerde Fransa'nın en sevilen hükümdarı olarak gösteriliyor. 

Fransa, Katolikler ve Protestanlar arasında barış içinde bir arada yaşamayı güvence altına almak için mücadele ederken, Augsburg Barışı Kutsal Roma İmparatorluğu'na yarım yüzyıllık göreceli bir sükünet getirmişti. Bohemya Kralı ve Kutsal Roma İmparatoru 1. 
Rudolph (1576-1612), başkenti Prag'ı, Rönesans nezaketinin ve zevkinin vücut bulduğu Jan Hus'un evi haline getirdi. Maniyerist sanat koleksiyonu, özellikle de Arcimboldo tarafından çizilen meyve 


163 


KISA AVRUPA TARİHİ 


ve sebze aranjmanı olarak kendisinin bir portresi ünlüdür. Hiç evlenmemiş, bilime ve okültizme hayranlık duyan, içine kapanık bir 
adamdı. Rudolph, kardeşi Arşidük Matthias'ın baskısı altında 1609 
yılında Bohemya Protestanlarına resmi dini özgürlük tanıyan Majesteleri Mektubunu (Letter of Majesty) imzaladı. Rudolph bir Katolik olduğu için, bu Augsburg anlaşmalarının bile ötesine geçti. 


Otuz Yıl Savaşları 


On yedinci yüzyılın başında Kuzey Avrupa'da ortaya çıkan bu hoşgörü umut verici olmakla birlikte güven telkin etmiyordu. 1617'de Augsburg aniden dağıldı. Bohemya tacı, 1619'da Kutsal Roma İmparatoru olan Cizvit eğitimli Habsburg Il. Ferdinand'a (1617-37) geçti. Hiçbir taç transferi Avrupa barışı için bundan daha büyük bir felaket olamazdı. Ferdinand, kuzeni İspanyol Felipe'nin misyonerlik gayretini paylaşıyordu. Ancak Felipe inancını kendi vatandaşlarınınkiyle paylaşırken, Ferdinand'ın Bohemyası ezici bir çoğunlukla Protestan'dı ve kısa süre önce Rudolph tarafından bu şekilde kalma özgürlükleri onaylanmıştı. 

Ferdinand'ın Bohemya'nın Protestan valilerini Katoliklerle degiştirmek istediği haberi 1618'de Prag'a ulaştığında, anında isyana yol açtı. Ferdinand'ın elçileri Prag Kalesi'nin üst penceresine sürüklendi ve yaklaşık 20 metreden aşağıya attılar. Olağanüstü bir şekilde hayatta kalmaları Katolik meleklerin kanatlarına ve hendekteki gübre derinliğine bağlandı. Bohemyalılar derhal Ferdinand'ın yerine küçük bir Rhineland eyaletinin Palatine Elektörü olan V. Frederick'i atadılar. Frederick, İngiltere Kralı L James'in kızı Elizabeth Stuart ile evli bir Kalvinistti. “Avrupa'nın mücevheri” olarak adlandırılan Elizabeth, Protestan hürmetinin kalıcı bir nesnesi olacaktı. 

Ferdinand şimdi Avrupa'nın dört bir yanından Katolik hükümdarları ve paralı askerleri Protestanlara karşı bir inanç savaşı yürütmek üzere çağırdı. İspanya, Polonya ve Papalık, Avrupa içi bir haçlı gücü olan Katolik Birliği'nde ona katıldı. Frederick'in yanında Hol- 


landalı Protestanlar, İskandinavlar, Fransızlar (sinsice) ve İngilizler 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(gönülsüzce) yer aldı. Bunu takip eden Otuz Yıl Savaşı, Augsburg Barışı'nı ve önceki yüzyıllarda Kutsal Roma İmparatorluğu üyelerinin işlerine karışılmaması ve hoşgörüyle ilgili diğer tüm fermanları feshetti. Bir kişinin inancının ulusların kaderini ne kadar belirleyebileceğini gösterdi. 

Savaşın kendine özgü trajedisi, Almanya'nın esas gücünü -Avrupadaki hanedan savaşlarından uzak durması- bir zayıflığa dönüştürmesiydi. Avrupa'nın çoğu ülkesinde en azından Katolikler ve Protestanlar arasında arabuluculuk yapacak meşru sayılan bir hükümdar vardı. 
Almanya'da ise böyle bir idareci yoktu. Habsburglar uzun zamandır farklı prensliklerin özerkliğini garanti altına almıştı. Şimdi ise özerkliğin düşmanıydılar. Alman'ı Alman'a kırdırdılar. Bu felaket demekti. 

Savaşın ilk muharebesi olan 1620'deki Beyaz Dağ Muharebesi Prag ın dışında gerçekleşti ve Bohemyalılar ağır bir yenilgiye uğradı. 
Frederick kaçtı ve Elizabeth'le birlikte Lahey'de mülteci oldular; bir yıllık saltanatlarının kısalığı nedeniyle “kış kralı ve kraliçesi” olarak biliniyorlardı. Ferdinand uzlaşmak yerine zaferine acımasızca tepki verdi. Yirmi yedi Bohemyalı lider Prag'ın Eski Şehir Meydanı'nda idam edildi. Bohemya'nın Katolik olmayan tüm soylularının topraklarına el konuldu ve çoğu batıya, Almanya'ya kaçan tüm Proestanlar tahliye edildi. On yıl içinde Hus Reformu'ndan nesil üç milyondan 800.000'e düştü. Bu dini temizlik o kadar eksiksizdi ki, Prag ın Eski Şehir Meydanı'nı Hus'un bir heykeli süslese de Bohemya bugün de büyük ölçüde Katoliktir. 

Ferdinand çok geçmeden, Bohemya'nın ötesine, Almanya'ya kaçan çoğunluğu İspanyol paralı askerlerden oluşan ordusunun maaşlarını ödeyemeyeceğini anladı. Savaş eşkıyalığa dönüştü ve askerler Orta Çağ sefahati içinde topraktan geçinmeye başladı. Yavaş yavaş tüm Avrupa çatışmanın içine çekildi. Fransa kralı XIII. Louis ve danışmanı Kardinal Richelieu, Protestan bile olsa Habsburg'un herhangi bir düşmanının yanında yer alma konusunda Fransız politikasını izlediler. Hevesli bir Protestan olan ancak masraftan kaçınan bir Parlamento'ya sahip İngiltere Kralı 1. James ise küçük bir asker müfrezesi gönderdi. 
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Protestan davasının daha önemli müttefikleri Danimarka ve İsveç'ti ve İsveç'in asker kralı Gustavus Adolphus (1611-32) bunların başında geliyordu. Gustavus yenilikçi bir saha komutanı olarak ün kazanmıştı. Piyadelerini, hafıf copçularını ve süvarilerini savaş alanında sürekli olarak yeniden konumlandırıyor ve iyi ikmal edilmelerini sağlıyordu. Bu, İspanyolların hantal topları ve yirmi sıradan oluşan mızraklı asker blokları olan, manevra yapması zor #ercioslarındna farklıydı. İsveçliler 1631'de Breitenfeld Savaşı'nda zafer kazandılar ama Gustavus'un bir yıl sonra savaşırken ölmesi, çatışmanın erken sona ermesi umutlarını suya düşüren bir felaket oldu. 

On dokuz yıl süren savaşın ardından 1637'de Ferdinand öldü, ancak o zamana kadar savaş kendi ivmesini kazanmıştı. İspanya Kralı IV. Felipe'nin (1621-65) savaşı V. Karl'ın İspanyol ve Avusturya Habsburg imparatorluklarını yeniden birleştirmek için kullanacağından endişe eden Louis ve Richelieu, Fransa'nın Madrid'e savaş açtığını resmen ilan etti. Artık sadece Katolik Protestan'a karşı değil, Katolik Bourbon da Katolik Habsburg'a karşıydı. İlk başlarda Fransızların durumu kötüydü ve İspanyol kuvvetleri Paris'in dış mahallelerine kadar ulaştı. Buna karşılık Fransızlar İspanya'nın Flandre bölgesini tehdit etti ve kuzeydeki İsveçlilere takviye gönderdi. Protestanlar tarafından Avusturya'ya doğudan saldırmaya davet edilen Osmanlılar da bu savaşa dahil oldu. Avrupa kargaşa içindeydi. 

Almanyada mücadele artık hanedanlar ve dinler arasında değildi. Bu savaş insanların hayatta kalmak için verdikleri ilkel bir mücadeleydi. Disiplinsiz birlikler prenslikleri parçalıyor ve daha önce hiç olmayan çatışmalar yaratıyordu. Savaş tarihçilerinden Veronica Wedgwood, savaşın pek bir anlamı olmadığını yazıyordu: “Neredeyse tüm İsavaşçılar) fetih arzusu ya da inanç tutkusundan ziyade korkuyla hareket ediyordu. Barış istiyorlardı.” Sonunda, 1643'te, karizmatik bir Fransız general, yirmi üç yaşındaki Duc d'Enghien, Ardennes'deki Rocroi'de bir Flaman ordusuna karşı sahaya çıktı ve burada #ercioları katlederek İspanyol katılımını sona erdirdi. İspanya Kralı Philip artık Ferdinand'ı desteklemenin kendisine Flandre ve gelirlerine mal olabileceğini anlamıştı. Rocroi savaşın son meydan muharebesiydi. 
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Beş yıl daha, asker grupları lidersiz, aç ve çaresiz bir şekilde Orta Avrupa'da dolaştı. Alman ticareti ve üretimi çöktü. Ekim ve hasat durdu. Almanca konuşan yirmi milyon insanın üçte biri ila yarısı öldü. Elbe'deki Magdeburg kentinin 1620'de 20.000, 1649'da ise 
450 nüfusu vardı. Heidelberg Üniversitesi'nin Orta Çağ kütüphanesi Vatikan'a götürüldü. İsveçli bir general Bohemya'dan eve dönerken şöyle yazıyordu: “Krallığı bu kadar zayıf, harap ve bozulmuş bulmayı beklemiyordum, çünkü Prag ile Viyana arasında her şey yerle bir edilmiş ve topraklarda neredeyse hiç canlı görünmüyor.” Savaş, Avrupanın yirminci yüzyıldan önceki en kanlı savaşı olarak kabul edili. Wedgwood'a göre bu savaş “nedenleri bakımından karışık, gidişa bakımından dolambaçlı, sonucu bakımından beyhude, Avrupa tarihinde anlamsız çatışmaların en göze çarpan örneği” idi. 


Wesiphalia Barışı 


Tarafları temsil eden toplam 109 diplomat 1643 yılında Rocroi'nin ardından Westphalia'nın iki komşu kenti Osnabrück ve Münster'de ayrı ayrı kamp kurarak bir araya geldi. Elçiler taraflar arasında gidip gelerek tek bir anlaşmaya değil, kolektif bir barışa dönüşmek üzere tasarlanmış bir dizi yerel anlaşmaya vardılar. Anlaşma süreci beş yıl sürdü ve nihayet 1648'de imzalandı. Bu, özünde Augsburg'a, siyasette ve inançta ulusal kendi kaderini tayin ilkesine, c:4iz45 regio, ejzs religio, “her ülkenin inancı kendine” ilkesine bir geri dönüştü. 

Augsburg'da olduğu gibi, Lutherciler ve Kalvinistler Avrupa'nın bazı bölgelerini Katoliklerle paylaşmayı kabul ettiler. E| konulan mülklerin tamamı ya da çoğu iade edilecekti. Avusturya'nın ve artık yoksul olan Bohemya'nın Katolik statüsü tanındı. İspanya, kuzey Hollanda'daki kayıp vilayetlerine resmen bağımsızlık verdi ve Yahudilere orada güvenli bir sığınak sağlandı. 

Westphalia, Alman devletlerinin özerkliğini yeniden tesis etmiş ve bir kez daha Kutsal Roma İmparatorluğu'nun bu devletler üzerindeki otoritesini reddetmiştir. Ulus devlet kavramının babası olduğu için sık sık övgü alsa da, uluslararasılığı, devletlerin özerkliğini 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ve antlaşmaların yasal kutsallığını yeniden savunması açısından daha önemliydi. Bu açıdan kalıcı bir başarı olduğu söylenemez. Yine de katılımcılar başarılarını Gerard ter Borch'un Münster belediye binasına doluşmuş halde resmettiği ve şu anda Londra'daki National Gallery'de bulunan büyük portresinde kutladılar. Avrupa ülkelerinden sadece İngiltere katılmadı. 

Barış, kendini tüketene kadar savaşmış bir Avrupa gerçeğini kabul etti. Fransa, Alsas ve Ren havzasında Almanya'nın derinliklerinde toprak kazanarak iyi iş çıkardı. Bu, antlaşmanın hükümleri arasında en akılsızcasıydı ve bölgenin Almanca konuşan nüfusu arasında kalıcı bir şikâyet yarattı. Kuzeyde İsveç bölgesel bir güç olarak ortaya çıktı ve bir dizi kuzey Alman bölgesini kazandı. Almanya, elli kadar “serbest şehir”, altmış kilise prensliği ve iki yüz elli (bazılarına göre bin) özerk şehir ve eyaletten oluşan bir çöl olarak harap bir halde kaldı. Toparlanmaları bir yüzyıl sürdü. 

Protestan Prusya, “Büyük Elektör” Friedrich Wilhelm'in (1640- 
88) Hohenzollern ailesi altında yeniden ortaya çıkan en hızlı ülke oldu. Hohenzollern ailesinin toprakları Kutsal Roma İmparatorlugu'nun dışındaydı ve kavramsal olarak Polonya'nın vasalıydı. Ancak savaş sırasında, dükü uzun süredir Kutsal Roma İmparatorluğu elektörü olan Brandenburg ile birleşmişti. Başkent Berlin savaşta nüfusunun yarısını kaybettiğinden, Friedrich Wilhelm kapılarını tüm inançlardan mültecilere açarak göçün kuvvetlendirici ekonomik gücüne imkân tanıdı (tıpkı 1945 ve 2015'te tekrar yapacağı gibi). 

İspanya, Kutsal Roma İmparatorluğu'ndan sonsuza dek kopmuş, paramparça bir ülke olarak kalmıştı. 1640'larda Katalonya ve Portekiz'de, Felipe'nin savaştaki rolünü finanse etme taleplerini protesto eden isyanlar çıkmıştı. Katolik Flandre bile risk altındaydı, çünkü İspanya'nın antika donanması Hollanda'nın büyüyen deniz gücüyle boy ölçüşemezdi. Savaşın vekil kışkırtıcısı olan papalık da daha az sarsılmış değildi. Papa X. Innocentius Westphalia'da temsil edilmedi ve bunu “hükümsüz, geçersiz, haksız, adaletsiz, lanetlenebilir, kınanabilir, manasız ve anlamdan yoksun” olarak kınadı. Bu: tür papalık fermanlarının artık bir hükmü kalmamıştı. Innocentius, 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Roma'nın enfes Piazza Navona'sını yaratıp, barok mimarinin dehası yaratıp 

Borromini'yi himaye ederek teselli buldu. Velâzguez'in yaptığı sert 

portresi ailesinin Roma'daki Palazzo Doria Pamphilj'inde asılıdır. 


İngilterede iç savaş 


Otuz Yıl Savaşları sona yaklaşırken, normalde sakin olan İngiltere'de daha küçük çaplı bir çatışma patlak verdi. Konu ibadet özgürlüğü olmasa da, Katolik ve Protestan nefreti çok da derinlerde değildi. 
Bohemyalı Elizabeth'in babası 1. James (1603-25) bir Protestandı ve Kral James İncili tercüme heyetinin gururlu bir mensubuydu. Tüm Katolikler şüpheli olarak görülmeye devam etti -1605'teki Barut Komplosu göz önüne alındığında bu tabii ki pek şaşırtıcı değildi- ancak 1620'de Amerika'ya göç eden Mayflower yolcuları gibi aşırı Püritenler de bu şüpheden paylarını alıyordu. Avrupa'da neredeyse tek başına kalan İngiltere, kendini orta yol arayışına adamıştı. 

James Protestan olabilirdi, ancak kralların ilahi hakkının ve Parlamento'yu geçersiz kılma yetkisi olarak yorumladığı “Tanrı'nın yetkisinin” savunucusuydu. James'in 1625'teki ölümünün ardından James'in halefi I. Charles'ın (1625-49) koyu Katolik Fransız Henrietta Maria ile evlenmesiyle sorunlar başladı. Bu durum Stuart Hanedanı'nın Protestanlığa bağlılık konusunda güvenilmez olduğuna dair yaygın korkuları doğruladı. 1628 yılında Charles'a verilen bir Haklar Bildirgesi parlamentonun üstünlüğünü yineledi. Parlamentonun ayrıcalıkları olan gelirleri ve daimi ordusunu reddetti. Bildirgenin yazarı Baş Yargıç Sir Edward Coke, “Magna Carta öyle emsalsiz bir şeydir ki üzerinde hiçbir egemenlik olamaz” dedi. Charles'ın cevabı ise “krallar yaptıklarının hesabını vermek zorunda değildir, sadece Tanrı'ya hesap verirler” oldu. Bu, istikrarlı bir hükümet için temel oluşturmuyordu. 

1629'da Charles Parlamentoyu feshetti ve “tiranlık” olarak adlandırılan bir dönem olan on bir yıl boyunca yeni bir Parlamento toplamayı reddetti. Masraflarını karşılamak için parlamento dışı bir vergi olan “donanma vergisi” koymaya çalıştı, ancak bunun tahsil 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edilemeyeceği görüldü. Ardından 1637'de Charles'ın muhafazakâr başpiskoposu William Laud, Kalvinist İskoçya'ya Katolik dua kitabı olarak görülen bir kitabı dayattı. Brechin Piskoposu bu kitabı kürsüsünde iki dolu tabanca ile okumak zorunda kaldı. Ayaklanmalar başladı. İskoçya'da binlerce kişi reform inancını savunan bir “ahit” imzaladı. 

İngiltere, Avrupa'nın çoğunda iki yüzyıl sürecek bir devrimi yirmi yıla sıkıştırmaya başladı. 1640'ta seçilen Parlamento ezici bir çoğunlukla krala karşıydı. Toprak sahiplerini ve sivil liderleri, tüccarları ve profesyonelleri, özetle Henry'nin Reformu ve Elizabeth'in barışı altında yaratılan ve zenginleşen yeni orta sınıfı kucaklayan bu Parlamento, daha önce görülmemiş bir yapıya sahipti. Haklar Bildirgesini Büyük Kınama'ya dönüştürdüler ve kilise ve devlet üzerinde tam parlamento egemenliği talep ettiler. Zayıf Charles bunu kabul edebilirdi ama Katolik karısı onun amansız danışmanıydı. 

1642 yılında Kral ve Parlamento savaşa girdi. Almanya'da olduğu gibi ulus derinden bölünmüştü. Kralcılar ve parlamenterler, Katolik ve Protestan için olmasa bile en azından yüksek kilise ve Kalvinistler için vekalet ediyorlardı. Parlamento güçleri kısa süre içinde haşin Oliver Cromwell'in komutasında birleşti. O dönemde orduların çoğu, aristokratların oğulları tarafından yönetilen yerel askerlerden oluşan kaba birliklerdi. Cromwell'in Yeni Model Ordusu, büyük ölçüde Kalvinist Doğu Anglia'dan toplanmış, profesyonel bir güç olarak silah altına alınmış ve maaşa bağlanmıştı. Kral, 1644'te Marston Moor'da ve bir yıl sonra Naseby'de doruğa ulaşan bir dizi yenilgiye uğradı. Kralcı ordu dağıldı ve kral daha sonra İskoçlar tarafından yakalanarak Parlamento'ya teslim edildi. 

1647 yılında Westphalia sona ererken, Cromwell'in askerleri 
Putney'deki bir kilisede bir araya geldi. İktidar mevkilerinde bulunan Avrupalı erkekler ilk kez siyasetin temellerini bugün hala tanınabilir bir şekilde tartıştılar. Genel oy hakkı, zorunlu askerliğe son verilmesi ve özel mülkiyetin statüsünü tartıştılar. Radikal Albay Thomas Rainsborough, “İngiltere'deki en fakir kişinin de en büyük kişi gibi yaşayacak bir hayatı olduğunu... bir hükümet altında 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yaşayacak her insanın önce kendi rızasıyla kendisini bu hükümetin altına sokması gerektiğini” ileri sürdü. 

Cromwell monarşinin devam etmesini savundu ve hatta Charles'a isyanı sona erdirmesi için yumuşatıcı şartlar bile önerdi. Ancak esaret altındaki kral savaşa geri dönmeyi planladı ve bunun sonucunda vatana ihanetten yargılandı. 1649 yılında idamına karar verildi veidam soğuk bir ocak gününün öğleden sonrasında Whitehall'daki Ziyafer Evi'nin dışında gerçekleşti. Kral sonuna kadar “bir tebaa ve bir hükümdarın farklı şeyler olduğunu” ilan edip durdu. Kralın başı gövdesinden ayrıldığında kalabalıktan bir inilti yükseldi. Zaferden devrimci bir haz ya da kandan zevk alma yoktu. Bir çizgi aşılmıştı ve bu gelecek yıllar boyunca ulusun vicdanında yer edecekti. 

Cromwell yönetiminde İngiltere hiçbir zaman demokratik yönetim için istikrarlı bir temel arayışına girmedi. Kralı desteklemek üzere taraf değiştirdikleri için İskoçlara saldırdı ve hoşgörülü bir Protestanlık iddialarına meydan okuyarak Katolik İrlanda'ya acımasızca davrandı. İlk kez Britanya Adalarındaki ulusları tek bir merkezi meclis altında topladı, piskoposları lağvetti ve sonunda Parlamentonun kendisini feshetti. Kör John Milton'ın desteğini alan Cromwell, “cumhurlarını” (commonwealeh) sağduyu ve adaletle yönetmeye çalıştı. Yahudileri üç yüzyıllık sürgünden sonra İngiltere'ye dönmeye davet etti ve Londra Şehri adına Hollandalılarla bir ticaret savaşı yürüttü. İngiliz Devrimi'nin tüm demokratik iddialarına rağmen, sonucu beş yıllık bir diktatörlük, “acımasız bir dindarlık” rejimi oldu. Cromwell 1658'deki ölümünden önce kraliyet kalıtımına sığındı ve oğlu Richard'ı halefi olarak atadı. 

İki yıl sonra, ordunun Generali Monck Parlamento'ya danıştı ve geçerli ulus fikrini değiştirmeye davet etti. Parlamento da bunu yaptı ve ölen kralın oğlu 11. Charles'ı (1660-85) sürgünden dönmeye davet etti. Monarşi onun hediyesiydi. İngiltere Kilisesi, hakları ve mülkiyeti ile yeniden kuruldu. İbadet özgürlüğü ve parlamenter egemenlik bir bakıma sağlamlaştırılmıştı. Bir Avrupa ulusu devrim vadisinden geçmiş, krallık, otokrasi ve cumhur topluluğunu tatmış ve hepsini reddetmişti. İngiltere'nin “anayasal monarşisi” en azından nüve halinde liberal bir devletti. 
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Avusturyalı Anne ve Fronde 


İngiltere'deki gibi bir devlet Fransa'da tartışılan en son şeydi. Louis ve Richelieu ölmüştü ve Paris, Louis'nin ayrı yaşadığı karısı ve bu dönemde Fransa'yı yöneten kozmopolit kadınlar silsilesinin üçüncüsü olan Avusturyalı Anne tarafından yönetiliyordu. Anne, Catherine de Medici ve Marie de Medici'nin ardından, XIII. Louis'nin annesi ve naibi olmuştur. Anne on yedi yıl boyunca oğlu XIV. Louis'nin naipliğini yapmıştır. 1560'lardan itibaren yüzyılın büyük bir bölümünde Fransa bir kadın tarafından yönetildi. 

Anne, Richelieu'nün gözü pek çırağı Kardinal Mazarin'le işbirliği içinde ve muhtemelen birlikte yönetiyordu. Hem Richelieu hem de Mazarin Fransız siyasetinin acımasız sanatının ustalarıydı. 
Yetenekli, korku salan ve pragmatiktiler. Otuz Yıl Savaşları'nın sona ermesiyle birlikte Anne, Fronde olarak bilinen aristokrat bir grubun Fransa'nın savaştaki payını ödemek için alınan vergilere karşı isyanıyla karşı karşıya kaldı. Anlaşmazlık Bourbon Hanedanı'nı bir darbeyle tehdit etti, ancak sonunda 1653'te bastırıldı. Paris'in İngiltere'nin iç savaşına cevabı olarak adlandırılsa da, ayaklanma Fransa'ya o dönemde hem İngiltere hem de Hollanda'da kazanılan siyasi reformların hiçbirini bırakmadı. 

1661 yılında Mazarin öldü ve yirmi iki yaşındaki XIV. Louis 
iktidarı Anne'den devraldı. Annesinin nasıl yönettiğini yakından izlemiş ve bir hükümdarın gücünü asla başkalarına devretmemesi gerektiği gibi çok önemli bir ders aldığını düşündüğü kurnaz bir genç adamdı. Otokrasi ne diyorsa o yapılacaktı. Daha sonraları Louis'nin “Tetat, cest moi” (devlet benim) dediği iddia edilir. Le Ko; So/ej/in (Güneş Kral'ın) altın küresi ufukta yükseldi. Tüm Avrupa'nın gözlerini kamaştıracaktı. 


12 


Otokrasinin Zirvesi 
1660-1715 


Güneş Kral doğuyor 


XIV. Louis (1643-1715) çağına hükmetmiştir. Kendisine “/e Die donn&” (Tanrı'nın bahşettiği) lakabı takıldı ve bir ömür boyu Yaratıcısını aşmaya çalıştı. Karşısında Otuz Yıl Savaşları'ndan bitkin düşmüş ve Westphalia ile sözüm ona pasifize edilmiş bir kıta vardı. Bu, Katolikliğin Avrupa'nın inanç sistemi üzerindeki egemenlik iddiasını sona erdirmişti. Aynı zamanda Rönesans ve Reform'un enerjileri doğal dünya ve insanlık durumu hakkındaki tartışmaları tazelemişti. Her yerde yerleşik varsayımlara meydan okunuyordu. Rönesans'a eşlik eden bilimsel devrim yeni bir güç kazandı. Galileo'nun hem kilise tarafından mahkum edildiği hem de öldüğü yıl olan 1642'de Isaac Newton doğdu. Onunla birlikte modern fizik doğdu. 

Louis Fransa'da yeni bir Avrupa diye bir şey tanımıyordu. Bir Roma imparatoru gibi, kaderinin “büyük, asil ve keyifli monarşi meşguliyeti” olduğuna inanıyordu. Kısa boylu, çabuk öfkelenen bir adam olarak korku, ihtişam ve kurnazlıkla yönetti. Hiçbir muhalefete izin vermiyor ve hiçbir yetkiyi devretmiyordu. Devlet katipleri belgeleri sadece onun adına imzalayabilirdi. Her sabah ona şahsen rapor vermek zorundaydılar ve o yaşadığı müddetçe de öyle yaptılar. 
Güneş Kral, Avrupa'nın en kalabalık ulusunun yirmi milyon insanını yüceltti ve ona bir iflas ve devrim mirası bıraktı. 

Louis'nin komuta merkezi, 1682'de taşındığı Versailles'daki kraliyetav köşkünün yerine Paris'in dışında inşa edilen yeni bir saraydı. 
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Başkentin etkilerinden ve uzlaşmalarından uzak olması amaçlanmıştı. Felipe'nin acımasız Escorial'inin aksine Versailles bir şenlik ve gösteriş hapishanesiydi. İngiltere'de Elizabeth baronlarını taşra mülklerini korumak ve geliştirmek için saraydan uzaklaştırdı. Louis, arkasından entrikalar çeviren yeni bir Fronde istemiyordu. Bin Fransız soylusu Versailles'ın 350 dairesinde sanki ömür boyu hapsedilmişti. Noailles ailesi o kadar büyüktü ki, &xe de Noailles olarak bilinen koca bir koridorda yaşıyordu. Burada saray mensupları her gün hükümdara yaltaklanıyor, hükümdar da onlara zorunlu misafirperverlik ve eğlence ile karşılık veriyordu. Altın bir çuvalın içindeki fareler gibi, küçük kan davalarına, alaylara ve köleliğe düştüler. 

Louis Protestanlıktan nefret ediyordu ama Katolik papaya da saygı göstermiyordu. O, devletin bütünüydü. Piskoposlar onun hizmetkârlarıydı. Dış politikada, Orta Çağ'dan beri Fransa'yı lanetleyen hanedan ve toprak anlaşmazlıklarına kafayı takmıştı. Westphalia öncesi çağa geri dönmüştü. “Bir hükümdarın uğraşları arasında en değerli ve en hoş olanı yüceltmektir” diye yazmışu. Bunu pervasızca ve çok az başarıyla sürdürdü. Versailles'a harcanmayan gelirinin çoğu 250.000 askerden oluşan daimi bir orduya gitti. Başka hiçbir Avrupa ülkesinde bu kadar çok asker yoktu. 

Kral, maliyesini, ayrıntılar için hararetli bakışları ve bürokrasi sevgisi olan Jean-Baptiste Colbert adlı bir genel müfettişin emrine verdi. Bir çağdaşı ondan muhasebecinin “kuzey yıldızının soğuk sabirliğine” sahip diye bahsetmiştir. Ancak Colbert bile hükümdarının savurganlığıyla başa çıkamadı. Sonuç, ihtişam perdesinin ardında sürdürülemez bir ulusal ekonomi oldu. Tek mesele şuydu: bu ekonomi Louis'den daha uzun süre dayanabilecek miydi? 


Fransa-Hollanda Savaşı 


Kral, Hollanda'da hem İspanyollara hem de Hollandalılara karşı erken bir zafer kazanmak istiyordu. Bu amaçla İngiltere Kralı 1I. 
Charles ile 1670'te Dover'da imzalanan gizli bir antlaşmaya başvurdu. Charles, Parlamento'yu, tıpkı babası gibi, pinti bulmaya başlamıştı ve Louis büyük bir ödeneği ve Hollanda'nın Fransa ile 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İngiltere arasında paylaştırılmasını gündeme getirdi. Charles bunun karşılığında Hollanda'ya yapılacak bir saldırı için altmış gemi ve Roma'ya geri getirilecek bir İngiliz kilisesi sözü verdi. Bu vaatler saçmaydı. Charles, Louis'nin savurganlığını taklit etmeye o kadar hevesliydi ki onun piyonu haline geldi ve gizli anlaşma sadece dostluk sözü veren sahte bir anlaşmayla örtbas edildi. 

Louis 1672'de görünüşte ticaret amaçlı olsa da gerçekte toprak ce geçirmek için Hollanda'ya savaş ilan etti. Charles söz verdiği gemileri gönderdi, ancak bu Parlamento'da öyle bir muhalefete neden oldu ki, iki yıl sonra Louis ile yaptığı anlaşmadan vazgeçmek zorunda kaldı. Hollandalılar da aynı derecede direnç gösterdiler. Fransızlar işgal ettiğinde, Hollandalılar barajlarını açtılar ve Fransızların yolu üzerindeki toprakları sular altında bıraktılar. Yeni vali, başka bir TI. 
William, ünlü stratejisinin. “son hendeğe kadar” savaşmak olduğunu söyledi. Fransız istilası durakladı ve sonunda geri püskürtüldü. 
1678-9 Nijmegen Antlaşmaları uyarınca Louis sadece ılımlı toprak kazanımları elde etti. Ancak savaş, o zamanlar Avrupa'nın en zengini sayılan Hollanda ekonomisini harap etti. Hollanda resminde Rembrandı, Hals, ter Borch ve Vermeer'in yer aldığı altın çağ sona erdi. 

1683 yılında Avusturya, bu kez Viyana kapılarına dayanan 
bir başka Osmanlı akınıyla dikkati dağıldı. Viyana Savaşı'nın doruk noktasında, birleşik Avusturya ve Polonya-Litvanya kuvvetleri Türkleri kesin bir yenilgiye uğrattı. Savaş, 18.000 Polonyalı atlısının Türk kuvvetlerinin üzerine hücum ettiği, tarihteki en büyük süvari hücumunu içeriyordu. Louis'nin Fransası, Katolik Avrupa'nın bütünlüğüne yönelik bu yeniden başlayan tehdit karşısında Avusturya ya hiçbir yardımda bulunmadı. Avrupa bir kez daha işbirliği yapmaya yanaşmadı. 

Louis artık evine döndü ve saplantılı saldırganlığını, IV. Henıynin Nantes Fermanı tarafından korunduğu varsayılan Huguenot nüfusuna yöneltti. Onun görüşü, tek bir ulusun tek bir dine, yani kralının dinine sahip olması gerektiği yönündeydi. 1685 yılında Nantes Fermanı'nı iptal etti ve Huguenotlara Katolikliğe geçmelerini ya da ülkeyi terk etmelerini emretti. Bunun etkisi travmatik oldu. 
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Sürgüne ilişkin tahminler büyük farklılıklar gösterse de 250.000 ila 900.000 Huguenot evlerini terk ederek İngiltere, Hollanda ve Prusya'ya kaçtı. Bu göç sonucunda yeni gelişmekte olan Avrupa kapitalizminin nimeti olan yetenekli zanaatkârlar, tüccarlar ve finansörler- den oluşan bir ağ Kuzey Avrupa'yı kutsadılar. 


Orangelı William'ın yükselişi 


Nantes Fermanı'nın iptali, İngiltere'yi Frankotfilinin kalan izlerin- den arındırdı ve onun yerine Hollandalı olan her şeyden zevk almaya başladılar. Londra'daki Fransız büyükelçisi Louis'yi, Fransa'nın İngiltere'deki tek dostunun Stuart kraliyet ailesi olduğu konusunda uyardı. O da o kadar birleşmemişti. Orangelı William, dönemin kralı 11. James'in Protestan kızı ve tahtının varisi Prenses Mary ile evliydi. Fransa-Hollanda Savaşı'nın kahramanı olan William'ın Mary'nin kocası olarak tahta geçmesi, İngiltere'de Protestan tacının merakla beklenen garantörü oldu. Bu umut, Haziran 1688'de İL. James'in yeni eşi Modenalı Mary'nin bir erkek çocuk dünyaya getirmesiyle kayboldu ve Katolik olduğu varsayılan biri tahtın ilk sırasına yerleşti. William ve Mary yerlerinden edilmişti ve bir başka Stuarı krizi kapıda bekliyordu. 

Parlamento, kraliyet Katolikliğine geri dönüşe müsamaha göstermeyecekti. 1660'taki Restorasyon'un acele alınan kararları iyi sonuçlanmamıştı. Üçüncüsüne ihtiyaç vardı. İnisiyatif Hollanda'da William tarafından alındı. Yeni prensin doğumundan birkaç hafta sonra, İngiltere'deki temsilcisi Hans Bentinck: aracılığıyla, yedi asilzadeden James'in tahtını işgal etmesini ve gasp etmesini isteyen bir mektup aldı. İngiliz siyaseti, parlamenter egemenlik yanlıları ile Stuart monarşisi yanlıları arasında İç Savaş'a kadar uzanan çizgide bölünüyordu. Parlamenter egemenlik yanlılarına Whigler, Stuart monarşisi yanlılarına Toryler deniyordu ki bunlar İskoç çobanlar ile İrlandalı kanun kaçakları için kullanılan kaba terimlerdi. Whigler, William'ın gaspının arkasında güçlü bir şekilde dururken, birçok Tory, Stuart sempatizanıydı. 
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Bir asır önceki İspanyol Armadası'nın üç kat büyüklüğünde, 
463 gemi ve 40.000 kişiden oluşan bir Hollanda istila filosu, Kasım 
1688'de Hollanda'dan yola çıktı ve bir top bataryasının karşılama borusu çaldığı Dover açıklarına vardı. William karaya çıkmadı ama temkinli bir şekilde batıya, Devondaki Brixham'a yöneldi. Hollandalılar oradan ülkeyi geçerek Londra'ya ulaştılar ve kralın genç komutanı John Churchill komutasındaki ordusu ihanet ederek işgalcilere katıldı. James Thames Nehri'nden aşağıya kaçtı ve İngiltere'nin Büyük Mührü'nü suya attı ki hala mührün burada olduğuna inanılir. Fransa'ya kaçmasına ve Louis'nin misafirperverliğine izin verildi. 
Willlam Londra'yı işgal etti ve İngiltere kısa sürede Doğu Hindistan Şirketi çayı, çiniler, lale vazoları ve kırmızı tuğlalı duvarlarla doldu. 

William'ın istilası Norman adaşınınki kadar küstahçaydı, ancak bu kez çok az kişi itiraz etti. Kadınların veraset şartlarını hiçe saydı ve eşi Mary (1689- 94) ile eşit şartlarda tacı kendisi için talep etti, böylece II. William (1689-1702) oldu. Parlamento bunu kabul etti, ancak karşılığında geçen yüzyıl boyunca Stuart hükümdarlarına sınırlı bir başarı ile uygulanan anayasal kısıtlamalarda ısrar etti. 
Bunlar 1689'da Tolerans Yasası ve Haklar Bildirisi ile doruğa ulaştı. 
Katoliklere ya da Üniteryenler gibi aşırı Püritenlere (en azından kamuya açık olarak) ibadet özgürlüğü tanınsa da, kamu görevlerinden dışlandılar. Parlamento devlet gelirlerinin, ordunun ve dış politikanın kontrolünü elinde tutacaktı. 

Pazarlık, “bu Protestan krallığın bir papaz prens tarafından yönetilmesinin güvenlik ve refahına aykırı olduğunun tecrübeyle sa- bir olduğunu” da ekliyordu. 1701'deki bir Uzlaşma Yasası, Stuart Hanedanı'nın elli beş Katolik torununu atlayarak verasetin Almanya'daki Protestan Hannover Hanedanı'na kaldığını resmen ilan etti. 
Mary ya da kız kardeşi Anne'in çocuğu olmadığı sürece, İngilterenin egemenliği böylece Fransız, Galli, İskoç ve Hollandalı bir hanedanın ardından Alman bir hanedana geçecekti. William'ın gaspı “Şanlı Devrim” olarak temizlendi ve Cromwell'in isyanından bu yana geçen çalkantılı yarım yüzyıla damgasını vurdu. Hafif temsili bir Parlamento, monarşik bir anayasanın kalbine yaklaşmıştı. 
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Dokuz Yıl Savaşları 


Huzursuz Louis artık Avrupa'nın neredeyse tüm büyük uluslarıyla anlaşmazlık içindeydi. Fransa-Hollanda Savaşı'ndan sonra, kendisine karşı İspanya'nın Hollanda, İngiltere ve Kutsal Roma İmparatorluğu ile ihtimal dahilinde olmayan bir koalisyon içinde olduğu bir savunma birliği oluşturuldu. Bu, Louis'nin ordularının Hollanda'dan Ren havzasına, Savoy ve Katalonya'ya doğru ilerlemesiyle 1688'de başlayan Dokuz Yıl Savaşı adlı başka bir savaşla sonuçlandı. Ayrıca Kanada, Batı Hint Adaları ve Hindistan'da da faaliyet göstererek tarihçilerin çatışmayı “birinci dünya savaşı” olarak adlandırmasına neden oldular. Fransa'nın ordusu etkileyiciydi, ancak kapsayıcı bir stratejisi olmayan Louis, şehirleri ve bölgeleri parça parça tahrip etmek ve üniversite şehri Heidelberg'i ateşe vermek zorunda kaldı. 

William sözde Louis'ye karşı ittifakın başındaydı ama kıtada hizmet için İngiliz birlikleri arayan Parlamento buna karşı çıktı. 
Ancak 1690'da Louis, Katoliklerin isyan bayrağı altında toplanacağını umarak sürgündeki 11. James komutasında İrlanda'ya bir ordu gönderdiğinde fikrini değiştirdi. William, Dublin'in kuzeyindeki Boyne Savaşı'nda James'i yenerek “Kral Billy”yi ve turuncu rengin daha sonraki İrlanda iç savaşlarını süslemesini -ya da lanetlemesini- sağladı. 

1697'ye gelindiğinde Avrupa'nın Louis'nin inişli çıkışlı maceralarından duyduğu bıkkınlık her tarafı sarmış, Ryswick Antlaşması ona daha önceki kazanımlarının çoğuna mal olmuştu. Ren'in doğusundan çekilmek, Lorraine'i kaybetmek ve Lüksemburg ile Barselona'yı İspanyol tacına iade etmek zorunda kaldı. Ayrıca düşmanı William'ı İngiltere kralı olarak tanımak zorunda kaldı. Papa XII. 
İnnocentius, Protestan devletlere Katoliklerin ibadet özgürlüğüne izin vermeleri için bir ricada bulundu. Otuz Yıl Savaşları'nın anıları pek çok kişinin zihninde hâlâ tazeliğini korurken, pek azı bu ricayı 


yerine getirmeye meyilliydi. 
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İspanya Veraset Savaşı 


Louis için Ryswick bir gerilemeydi, ancak hanedan ufkunda daha büyük bir çekişme belirdi. Yıllar süren evlilikler, Fransız Bourbon ve Avusturyalı Habsburg kanının Avrupa'daki kraliyet hanelerinin çoğunda aktığı anlamına geliyordu. 1. Maximilian'ın Avrupa'nın bitmek bilmeyen çatışmalarına ailesel bir uzlaşma getirmeyi amaçlayan evlilik diplomasisi, tam tersine, bir taç boşaldığında birbiriyle rekabet eden iddialar matrisine yol açtı. İki tarafında da birinci ya da ikinci dereceden kuzenlerin bulunmadığı bir savaş neredeyse hiç yaşanmadı. Louis, “Eğer savaşmak zorunda kalırsam, torunlarım yerine düşmanlarımla savaşmayı tercih ederim” demişti. Ancak bunlanayırt etmek kolay değildi. 

Kısa süre sonra, İspanya'nın geçersiz kralı 11. Charles'ın, nesiller boyu süren saplantılı Habsburg akraba evliliğinin kurbanı olması söz konusuydu. Otuz dört İspanyol Habsburg çocuğunun yarısı on yaşına gelmeden ölmüştü. Charles zihinsel olarak rahatsızdı, iktidarsızdı ve konuşmasını tutarsız hale getiren genişlemiş bir dili vardı. 
Escorial'de hapsedildi ve gizli bir kardinalin kontrolü altında yaşadı. 
1697'de ölüme yaklaşırken, imparatorluğu üç Habsburglu küçük tarafından tartışmaya açıldı. Bunlar, mevcut Kutsal Roma İmparatoru |. Leopold'un oğlu on iki yaşındaki Karl, XIV. Louis'nin on dört yaşındaki torunu olan Anjou Dükü ve uzlaşmacı bir aday olarak beş yaşındaki Habsburglu Bavyeralı Joseph Ferdinand'dı. 

Taraflar başlangıçta Bavyeralı çocuk üzerinde anlaşmaya vardılar çünkü Bavyera Fransa'nın eski bir müttefikiydi ve dolayısıyla bir Avusturya-İspanya Habsburg imparatorluğunun ortaya çıkıp Paris'i tehdit etmesi daha az olasıydı. Anlaşma, Batı Avrupa'da üç yönlü bir güç dengesini sürdürdü. Ancak bir yıl sonra çocuk öldü ve anlaşma sona erdi. Ortaya yeni bir uzlaşma adayı çıkmadı ve tüm tarafların çılgınca çabalarına rağmen taraflar silah gücüne başvurdu. 

İmparator Leopold, İspanya'yı oğlu için kazanmaya ve böylece V. 
Karl'ın birleşik Habsburg imparatorluğunu yeniden kurmaya kararlıydı. Louis, tehlikeli bir kuşatma olarak gördüğü bu duruma şiddetle karşı çıkıyordu. Kasım 1700'de İspanya Kralı Karl öldü ve vasiyeti 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tahtını Louis'nin Anjou Dükü'ne bıraktı. Sevinçten havalara uçan Louis böylece Ardenler'den Cebelitarık Boğazı'na ve Amerika'ya kadar uzanan bir Fransız imparatorluğu hayal edebiliyordu. Torununu İspanya'nın V. Felipe'si olarak tanıdı ve kendi Fransız tahtının varisi olarak kabul etti. “Bundan böyle Pireneler yok” diye ilan etti. 

Bu, Avusturyalı Leopold'un müttefikleri için çok fazlaydı. Mart 1701'de Avusturyalılar, Hollandalılar ve İngilizler, Leopold'un ihtiraslarının Fransızlarınkinden daha az görkemli olmasına rağmen, Louis'ye karşı bir ittifak oluşturmak için Lahey'de bir araya geldi. 
İngiltere'de HI. William müzakereleri komutanı ve eski müttefiki, artık Marlborough Kontu (daha sonra Dükü) olan John Churchill'e devretti. Churchill müttefik ordularının başına getirildi ve “İmparator ve Genel Devletlerle (Hollanda| birlikte, Avrupa'nın Özgürlüklerinin, İngiltere'nin Mülkiyetinin ve Barışının Korunması ve Fransa'nın Fahiş Gücünün azaltılması için” müttefiklerin Kutsal Roma İmparatorunu oğlu adına İspanya tahtı üzerindeki iddiasında desteklemeleri talimatını verdi. 

İspanya Veraset Savaşı daha önceki savaşların bir tekrarıydı. 
Louis, Flanders'in bilindik başlangıç çizgisine geri döndü. Ona karşı müttefikler bölünmüşlük yüzünden zor durumdaydı. Avusturya'nın sürekli ve öncelikli kaygısı Osmanlılarla olan doğu sınırıydı, İngiltere'nin Marlborough'su ise Parlamento'daki müdahale karşıtı Muhafazakârların desteğinden yoksundu ve bazıları hâlâ 11. James'in Fransız hamisine karşı Jakobit sempatisi besliyordu. 

Louis altmışlı yaşlarındaydı ve Versailles'da yalnızdı. Colbert öldügünden, sözde ilahi kararlarına meydan okuyacak bilge danışmanlardan yoksundu. Fransa ve Avusturya'nın müttefikleri arasındaki savaş 1702'de resmen ilan edildi ve Louis'nin ordusu Ren Nehri üzerinden Avusturya'ya doğru ilerlemeye başladı. Fransızlar, yukarı Tuna'daki Bavyeralı müttefiklerine katılmayı ve Leopold'un Viyanasına ortak bir Fransız-Bavyera saldırısı yapmayı umuyordu. Bu, Avrupa'nın en büyük gücünün başkentine karşı küstahça bir saldırıydı. 

1704 sefer mevsimi, Marlborough'nun yaklaşık 20.000 İngiliz 
askerinden oluşan küçük bir orduyla Ren Nehri'ne varmasıyla açıldı. 
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Daha büyük bir müttefik ordusuna katıldı ve beş hafta içinde 400 
kilometrelik ünlü bir zorunlu yürüyüş düzenledi. Zenta Savaşı'nda Macaristan'da Osmanlılara karşı galip gelen diğer müttefik komuran Savoy Prensi Eugene ile bir randevu ayarladı. Ordusu 52.000'e ulaşan Marlborough ve Eugene, Bavyera'daki Blenheim köyünde Fransızlarla karşılaşarak ezici bir zafer kazandılar ve Fransızları geri çekilmeye zorladılar. Marlborough savaş ateşiyle kendinden geçmiş bir İngiltere'ye döndü. Kraliçe Anne onu dük yaptı ve genellikle kraliyet mensupları ve piskoposlar için verilen bir hakla, bir “saray” ile ödüllendirdi. Bu konut Woodstock'taki kraliyet arazisi üzerinde Vanbrugh tarafından barok tarzda tasarlanmıştır. Blenheim Sarayı olarak günümüze kadar ayakta kalmıştır. 

Louis yenilgiyi kabul etmedi ve savaş, birbirini izleyen yazlar boyunca çoğunlukla Alçak Ülkeler'de bir dizi muharebeye dönüştü. Marlborough 1706'da Ramillies'de açık bir zafer kazandı. Bunu 1708'de Oudenaarde ve Lille'deki diğer Fransız yenilgileri izledi. 
Louis artık Hollandadan sürülmüştü ve Savoyardlar ve Avusturyalılar onu kuzey İtalya'dan çıkarmaya zorladılar. Ancak İngiltere savaştan yoruldu ve 1707'de Kraliçe Anne'in tutkusu olan İskoçya ile yeni bir “Büyük Britanya” içinde resmi birleşmeyi gerçekleştirdi. 
Bundan böyle İngilizler çoğunlukla “Britanyalı” olarak anılır oldu. 


Utrecht Antlaşması 


Barışın önündeki başlıca engel Louis'nin İspanya tahtından vazgeçmeyi reddetmesiydi ve düşmanlıklar Yüz Yıl Savaşları'nın amansız karakterine büründü. 1709'da Belçika sınırındaki Malplaguet'de yapılan bir meydan muharebesinde, toplam gücü 190.000 olan iki ordu kanlı ama kararsız bir sona ulaşana kadar birbirleriyle savaştı. 
Marlborough Fransızları geri çekilmeye zorlamış ve bunu bir zafer olarak kabul etmiş olsa da, müttefiklerin 25.000 ölü ve yaralıdan ibaret kaybı Fransızların iki katıydı. Bir Fransız general Louis'e şöyle dedi: “Eğer Tanrı majestelerinin düşmanlarına böyle bir zafer daha verirse, mahvolurlar.” Louis sadece şöyle feryat edebildi: “Tanrı onun için yaptıklarımı unuttu mu?” 
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Louis 1710'dan itibaren barış için can atıyordu ve müttefikler anlaşamıyordu. Denizci devletler Fransa'nın Hollanda'dan çıkarılmasından memnundu, ki bu artık başarılmıştı. Leopold ise İspanya tahtından başka bir şey istemiyordu. İngiltere'de yapılan seçimlerde savaş karşıtı Toryler, kısmen Malplaguet'de dökülen kana duyulan öfkenin de etkisiyle, çoğunluğu kazandı. Muhafazakâr Oxford Kontu ile Fransızlar arasındaki müzakereler 1713 Utrecht Antlaşması ile sonuçlanana kadar tartışma devam etti. 

Savaş tüm tarafların ordularının tükenmesiyle sona erdi. Antlaşmaya göre, yeni Kutsal Roma İmparatoru Avusturyalı VI. Karl , İspanya tahtı üzerindeki iddiasını kaybetti, bu da Louis ve adayı V. 
Felipe için bir zaferdi. Öte yandan Louis, Fransa'nın Ren Nehri'nden bir kez daha çekilmesiyle birlikte Fransa tahtının İspanya tahundan resmen ayrılmasını kabul etmek zorunda kaldı. Avusturya, İspanya'nın İtalya'daki eski toprakları ve İspanyol Hollanda'ı (kabaca batı Belçika ve Lüksemburg) ile telafi edildi. 

Ütrecht'in başlıca başarısı, eski düşmanlar olan Bourbon Fransa'sı ve Habsburg Avusturya'sı arasındaki güç dengesini yeniden kurmak oldu. Marlborough ve Oxford'un sonuçtaki rollerine rağmen, Britanya'nın tehlikede olan bir kıta toprağı yoktu. Britanya'nın ilgisi Cebelitarık, Minorka ve Newfoundland'ın yanı sıra İspanyol kolonileriyle, son derece kârlı hale gelmiş olan Afrikalı köle ticaretinde otuz yıllık bir tekel elde ettiği denizaşırı topraklardaydı. Yeniden çizilen her sınırla, egemenlikteki ya da evlilik ittifakındaki her yeni değişimle, Avrupa'nın kaleydoskopu daha da karmaşıklaştı. Westphalia gibi Utrecht de bir barış anlaşmasından çok, başka bir savaş için sorun biriktirme anlaşmasıydı. 


Britanyada Hanover şafağı 


Utrecht, yeni Büyük Britanya'da görünüşte sorunsuz bir iktidar degişimine denk geldi. Stuart Kraliçesi Anne'in ölüm döşeğinde olduğu 1714 yılında, bir grup Muhafazakâr, Il. James'in Yaşlı Talip olarak bilinen oğlu aracılığıyla Stuart verasetini yeniden tesis etmek için Pariste gönülsüz bir girişimde bulundu. Ancak yasa açıktı ve 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Parlamento bunu onayladı. İngiliz tahtının varisi elli dört yaşındaki Alman Hannoverli George'du. Taç giyme töreni için geldiğinde çok az İngilizce konuşuyordu. Karısını sadakatsizlik cezası olarak bir kaleye hapsetmiş ve yanında Fil ve Kalafat olarak bilinen şişman ve zayıf iki metres getirmişti. Her biriyle dönüşümlü olarak geceleri kâğıt oynardı. En büyük hobileri askeri faaliyetler ve avcılıktı. Türklerle Tuna'da savaşmıştı. Yeni ulusuna başlıca hediyesi besteci Handel'di. 
Zamanla daha önemli bir nimet ortaya çıktı. George hükümet ya da siyasetle pek ilgilenmiyordu. Tebaasının kendilerine denileni yaptığı Hannover'i tercih ettiğini söylüyordu. Kabine toplantılarına Fransızca başkanlık etmeyi denedi ama kısa süre sonra vazgeçti ve toplantıları 1715'ten itibaren Hazine Birinci Lordu olan Whig Sir Robert Walpole'a bıraktı. Bu güler yüzlü Norfolklu toprak sahibi, “başbakan” unvanını alan ilk İngiliz oldu. Böylece İngiliz monarşik otoritesi devrim yoluyla değil ama ilgisizlik nedeniyle çürüdü. Düzgün bir şekilde hesap verebilir demokrasinin anahtarı olan parti hükümeti, bir güç boşluğundan doğdu. Artık 1714'ten 1760'a kadar neredeyse kesintisiz süren ve başlangıçta Walpole'un hakim olduğu uzun bir “Whig üstünlüğü” başlamıştı. Britanyalıların on yedinci yüzyılda uğruna savaştığı özgürlükler, yeni bildirgeler, haklar ve anayasal tüzüklerle değil, gelenek ve uygulamalarla sağlamlaştırıldı. 
1715 yılında, George'un taç giymesinden bir yıl sonra, XIV. 
Louis ölmek üzereydi. Yetmiş altı yaşındaydı ve ülkesine yaşattığı sefaletten dolayı acı çekiyordu, şaşkın torunu ve varisi beş yaşındaki XV. Louis'ye şu tavsiyede bulundu: “Her şeyden önce komşularınla barış içinde kal. Ben savaşı çok sevdim. Bu konuda ya da aşırı harcama konusunda beni takip etme.” Pişmanlık için çok geç kalınmıştı. 
Kralın cenaze töreninde piskopos, “Mes fröres, Dieu seul est grand” “Kardeşlerim, sadece Tanrı büyüktür” gibi sivri bir bayağı laf etti. 


İsveçli Karl 


Ütrecht batı Avrupa'nın sınırlarını yarım yüzyıl boyunca sabitledi, ancak doğu Avrupa böyle bir istikrara sahip değildi. Baltık ve Estonyadan Polonya'ya, Balkanlar'a, Macaristan'a ve Ukrayna'ya kadar 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uzanan devletler, kabileler üzerine krallığın kaba bir şekilde dayatılmasıyla belirlenmişti. Doğularında Rusya, güneylerinde Türkler vardı. Kuzeyde ise İsveç, Otuz Yıl Savaşları'nın kahramanı Gustavus Adolphus'un kızı Kraliçe Christina'nın (1632-54) eksantrik ve göz kamaştırıcı saltanatına tanık olmuştu. Lezbiyen bir entelektüel, sanat ve bilim destekçisi olan Christina, Stockholm'ü kuzeyin Protestan Atina'sı haline getirdi. Ardından, 1654 yılında, yirmi sekiz yaşındayken, evlenmeyi reddetmesi üzerine saray mensuplarıyla girdiği bir tartışmanın ardından aniden tahttan çekildi. Erkek kılığına girerek Roma'ya gitti ve burada bir Katolik olarak gösterişli bir kişisel saray kurdu. Papanın onu “krallığı olmayan bir kraliçe, inancı olmayan bir Katolik ve utanması olmayan bir kadın” olarak nitelendiren ithamıyla ünü daha da arttı. 

Christina'nın saltanatını, felakete yol açan hükümdarlar kadar meteorik hükümdarlar da takip etti. X. Karl (1654-60) patavatsız ve muhakeme yeteneğinden yoksun biriydi ama savaş konusunda bir dehaya sahipti. Danimarka, Polonya ve Estonya'yı ele geçirerek tüm komşu güçlerin düşmanlığını kazandı. Hırsları torunu XII. Karl (1697-1718) tarafından doruğa çıkarıldı. 1700 yılında Estonya'daki Narva Savaşı'nda kendisinden dört kat daha büyük bir Rus ordusuyla karşılaştı ve orduyu tamamen ezdi. Sadece 660 İsveçli kaybına karşılık 10.000 Rus öldürdü. Avrupa, kuzeyinde yeni bir gücün ortaya çıkışına tanık oldu. 

Karl, Rusya çarını devirmeye kararlıydı ve askerileşmiş bir yerel seçkin sınıf olan Kazakların isyanından medet umuyordu ama bu gerçekleşmedi. Artık, ülkesinin büyüklüğüne denk bir karizma ve yeteneğe sahip ender Rus liderlerinden biri olan Büyük Petro (1689-1725) ile karşı karşıyaydı. Karl 1707'de Petro'nun kendisine 
Polonya üzerinde egemenlik verme teklifini reddetti, ancak 1708 
kışına gelindiğinde ordusu hafızalardaki en kötü hava koşullarında ciddi kayıplar veriyordu. Ertesi yaz İsveç ordusu eski büyüklüğünün yarısına inerek Ukrayna'daki Rus kalesi Poltava'ya ulaştı ve Petro orduyu imha etti. Karl canını kurtarmak için Türkiye'ye kaçtı. Bir İsveç imparatorluğu olabilecekken, şimdi Rusya ve Prusya arasında 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bölünmüştü. Petro, Baltık'ın stratejik öneminin farkına vararak İs- 

ye |. e ) : 5 
veç in yenilgisinin “St. Petersburg un temellerine son taşı koyduğunu” ilan etti. 


Büyül Petro 


İsveç çökerken, Rusya yükseldi. Petro, hala Orta Çağ'da olan bir ülkeyi miras almıştı. Ülke, Çar tarafından bölgesel baronlar ya da boyarlar aracılığıyla yönetiliyordu ve bu baronların emrindeki Kazaklar toprağın büyük bir kısmına sahip olup çiftçilik yapıyordu. 
Onların altında yaklaşık yirmi milyon serften oluşan bir nüfus vardı. Eğitim neredeyse hiç yoktu ve kadınlar münzevi yaşıyordu. Çar, parlamentosu ya da sivil hakları olmayan bir otokrat olarak hüküm sürüyordu. Erkekler uzun sakal bırakıyor ve geleneksel olarak topuklara kadar inen paltolar giyiyorlardı. 

Petro, onuncu ve on birinci yüzyıllardaki Vladimir ve on aluncı yüzyıldaki İvan gibi, ülkesini Avrupa'nın ana akımı olarak gördüğü yere getirmeye hevesliydi. İsveç savaşından önce, 1697'de Amsterdam, Dresden, Viyana, Londra ve Oxford'a bir yıl sürecek gizli bir “büyük elçilik” için yola çıkmıştı. Askeri stratejiden şehir planlamasına ve sanat tarihine kadar her şeyi inceledi. Dönüşünde Konstantin'i taklit ederek St. Petersburg'da yeni bir başkent planladı. İsviçreli ve Fransız mimarlar tarafından klasik tarzda tasarlanmış, Rus köylülerin ve İsveçli savaş esirlerinin emeği ve söylentilere göre 
cesetleri üzerine inşa edilmiştir. St. Petersburg resmi olarak 1703 
yılında kuruldu ve beyaz sarayları, yaldızlı kiliseleri, meydanları ve kanalları onu Avrupa'nın en güzel şehirlerinden biri haline getirdi. 
Bugün de öyle olmaya devam ediyor. 

Petro modern bir kamu hizmeti, reformdan geçirilmiş bir Ortodoks kilisesi, bir okul sistemi ve bir Rus donanması kurdu. Boyarlar konseyini (Juma) kaldırdı ve yerine on iki kişilik bir senato ve devlete hizmete dayalı yeni bir aristokrasi getirdi. Petro Rus alfabesinden sekiz harfi kaldırdı ve erkeklere tıraş olmalarını ve batı tarzı daha kısa ceketler giymelerini emretti. Tüm bunlara rağmen Petro 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özünde Rus olarak kaldı. Küstah, yükseklerde yaşayan, ısrarla sarhoş olan ve muhalefete ya da karşıtlığa tahammül edemeyen biriydi, bozkırın Güneş Kralı'ydı. Ülkesini Batı'nın yeniliklerine adapte edebilirdi ama siyasi reforma karşı bağışıklığı vardı. Avrupa'nın yükselen entelektüel aydınlanmasına Rusya'nın kapısını açtı ama asla o kapıdan içeri adım atmadı. 

Dış politikada Petro'nun Rusyası ile Walpole'un İngiltere'si arasında bir tür simetri vardı. Her ikisi de kıtanın coğrafi uçlarında yer alıyordu ve her ikisi de kıtadaki çatışmalara biraz mesafeli yaklaşıyordu. Ancak benzerlik burada sona eriyordu. Britanya'nın bakış açısı denizci, küresel ve ticariydi. Sanki denizdeki her gemiye hükmediyormuş gibi davranıyordu. Rusya'nın hırsları ise karaya dayalıydı ve bakışlarının yarısı Asya'nın geniş topraklarına ve Doğu'nun zenginliklerine yönelikti. Küresel bir emperyalizme dönüşecek olan bu iki sütun arasında yeni bir Avrupa yatıyordu. 


186 


13 


Akıldan İsyana, 
1715-1789 


Polonya ve Avusturya veraset savaşları 


Avrupa'nın birçok büyük antlaşması gibi -genellikle umut verici bir şekilde “barış” olarak adlandırılan- Utrecht de başlangıçta göreceli bir sükünet dönemi başlattı. İngiltere Hanover rehavetine ve “Walpole'un barışı” olarak adlandırılan duruma evrildi. Çocuk kral XV. Louis yönetimindeki Fransa, Walpole ile aynı saplantıyı paylaşan ve iş adamlarının görevinin savaştan uzak durmak olduğunu düşünen zeki bir diplomat olan danışmanı Kardinal Fleury'nin (1726-43) himayesine girdi. Walpoleun “Uyuyan köpekleri rahat bırakın” vecizesini tasdik etti. 

Yirmi yıl boyunca Avrupa'nın köpekleri çoğunlukla uyudu. Sınırlar açıldı ve seyahat gelişti. Zengin kuzeyliler büyük turlar ile güneye, Fransa ve İtalya'ya seyahat ettiler. Yeni Avrupa barok zevkini özümsediler ve evlerine tablolar ve başka hazinelerle dolu gemiler gönderdiler. İngiltere'de Lord Burlington'ın İtalyan zevki bir yüzyıl boyunca Kral George dönemi modasına egemen oldu. Özellikle İtalyan ve Alman kültürünün üstünlüğü, Avrupa medeniyetinin bir ulus devletin teşvikine ihtiyacı olmadığını, hatta bunun yokluğundan fayda sağlayabileceğini gösteriyordu. Bach 1749'da Si minör Missasını tamamlarken, Würzburg prens-piskoposları, İtalyan Giovanni Battista Tiepolo'nun freskleriyle eşsiz xesidenzlerini inşa ediyorlardı. 

Ütrecht barışı 1733'te bir başka “veraset hastalığı” sebebiyle bozuldu. Polonya tahtına kimin oturacağı meselesi Fransa, İspanya, 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Avusturya ve Rusya'nın Avrupa'nın büyük bölümünde birbirleriyle savaşmasına neden oldu. İspanya'daki veraset kavgasının ufak çaplı bir tekrarıydı bu; Bourbonlar ile Habsburgları karşı karşıya getirdi ve bu kez kazanan Habsburglar oldu. İngiltere'nin Walpole'u yine kesin bir şekilde uzak durdu. George'un eşi Kraliçe Caroline'e 1734'te övünerek şunları söyledi: “Madam, bu yıl Avrupada elli bin adam öldürüldü ve bir tanesi bile İngiliz değil.” 

Polonya'nın tahtı konusunda anlaşmaya varılır varılmaz Avusturya'nın taht konusunda da benzer bir çatışma yaşandı. Bu neredeyse içinden çıkılmaz bir durumdu. Kutsal Roma İmparatoru ve İspanya tacının başarısız hak sahibi Avusturyalı Vİ. Karl, erkek bir varisten yoksundu ve kızı Maria Theresa'nın onun yerine geçmesini umuyordu. Bu durum Alman Salik yasalarına aykırı olduğundan, Karl yasaları bir kenara bırakarak bir “Pragmatik Yaptırım” önerdi. 
Çeşitli elektörlerin ve müttefiklerinin onayını kazandı, ta ki 1740 
yılında ölene ve yaptırım yürürlüğe girene kadar. Avusturya, Macaristan, Bohemya, Silezya, Hırvatistan ve Kuzey İtalya'nın büyük bir kısmı artık yirmi üç yaşında çelimsiz bir kadın tarafından yönetilecekti. Aynı derecede genç bir Habsburg erkeğine hiç itiraz etmemiş olsalar da, eski korkular ve yeni fırsatlar tekrar su yüzüne çıkt. 

Prusya, Otuz Yıl Savaşları'ndan Almanya'dan ayrı ve Elbe Nehrinin doğusunda uzanan üç parçalı bir krallık olarak ortaya çıkmıştı. Bunlar, Töton şövalyelerinin Polonya'daki eski birliğine dayanan Doğu Prusya, Alman eyaleti Pomeranya -ya da Batı Prusya- ve başkenti Berlin'de bulunan Brandenburg dükalığıydı. Doğu Prusya, Junker soyluluğu altında hala serfliği sürdürüyor ve kurucu atalarının Demir Haç'ını taşıyordu. Sofistike Almanlar için Prusyalılar, özerk Almanya'nın asillerden oluşan yamalı bohçasına yabancı bir tarihe ve savaş geleneğine sahip, kabul edilemez bir kabileydi. 

Otuz Yıl Savaşları'nın Büyük Elektörü'nün torunu olan Hohenzollern Brandenburglu Frederick William (1713-40) 1713'te Prusya'nın önce elektörü sonra da kralı olmuştu. Klasik Töton kumaşından, sert bir Kalvinist ve titiz bir bürokratı. Kamu hizmetü el kitabı otuz beş bölümden oluşuyordu ve ordusu Avrupa'nın 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en iyi talim yapan ve en iyi donanıma sahip ordusuydu. Ama aynı zamanda Frederick adındaki efemine oğluna karşı tutumu dehşet vericiydi. Çocuk her sabah bir top sesiyle uyandırılıyor ve kendisine askeri komuta talimi yapması için bir alay çocuk veriliyordu. Babasını dehşete düşürecek şekilde Frederick'in homoseksüel olduğu ortaya çıktı ve iddiaya göre kral onu en yakın arkadaşının kafasının kesilmesini izlemeye zorlayarak bu durumu düzeltmeye çalıştı. 

Çocuk, daha sonra “Büyük” II. Frederick (1740-86) olmak için bu tür çilelerden kurtuldu. Kendisine Berlin'in dışındaki Poısdam'da Versailles tarzında bir saray yaptırdı ve buraya Sanssowci, yani Kaygısız adını verdi. Berlin'de yeni bir Sanat Akademisi kurdu ve dilinin “barbar Almanca” yerine Fransızca olmasını emretti. Frederick müzik çalıyor ve şiir yazıyor, “bir maymunun sevimliliğine ve kötü niyetliliğine” sahip olduğunu söylediği Fransız filozof Voltaire (1694-1778) ile mektuplaşıyordu. Voltaire ona hayranlık duyuyor ve gururunu okşuyordu, ta ki Frederick babasının savaş bağımlılığını miras alıp da araları bozulana kadar. 

Frederick otoriter ve militarist biri olduğunu kanıtladı. Halkını “büyük lordun çiftliğinde sağda solda gezmekten başka bir işlevi olmayan bir geyik sürüsü” olarak görüyordu. Voltaire'e “insanlığın dörtte üçünün en saçma fanatizme kölelik etmek için yaratıldığını” söylemiştir. Prusya bütçesinin yüzde sekseninden fazlasını tüketene kadar ordusunun büyüklüğünü iki katına çıkardı. Junker geleneği üzerine inşa edilmiş, kanton bazında askere alınan askerlerle kalıtsal bir subay sınıfı oluşturdu. Frederick, “birlikte savaşan dostlar ve akrabalar birbirlerini kolay kolay yüzüstü bırakmazlar” demiştir. Kısa süre sonra Fransızlar şöyle diyecekti: “Prusya ordusu olan bir ulus değil, ulusu olan bir ordudur.” 

Sonuç olarak, 1740 yılında Maria Theresa babasının kendisine miras bıraktığı Habsburg İmparatorluğu'nun başına geçtiğinde, Frederick hiçbir gerekçe göstermeden Avusturya'nın Silezya bölgesini işgal etmeye karar verdi. Tıpkı XIV. Louis gibi, büyük ya da küçük her devlet için “genişleme ilkesi yaşamın temel yasasıdır” diyordu. Bu Avrupa tarihinin çoğunun kökeninde yatan bir siyasi 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Darvinizmdi. Silezya'nın alınması Prusya'nın büyüklüğünü en az dörtte bir oranında artırdı ve Avusturya'yı vergi gelirlerinin dörtte birinden mahrum bıraktı. Bunu izleyen savaş, Avusturya ve Hollanda birlikleri ile İngiliz yardımlarını, Avusturya'nın doğal düşmanı olan Fransa'nın müttefiki Prusya ile karşı karşıya getirdi. Savaş 1748'de Maria Iheresanın Avusturya imparatorluğunu, Frederick'in de Silezya'yı elinde tutmasıyla sonuçlandı. 

Maria Theresa kırk yıl boyunca Avusturya'yı yönetecek, kocası Francis Stephen ise Kutsal Roma İmparatoru olacak ve Maria Theresa ise onun imparatoriçesi olacaktı. Aralarında Fransa'nın talihsiz Marie Antoinette'inin de bulunduğu on altı çocukla mutlu bir evlilik geçirdiler. Schönbrunn'daki göz kamaştırıcı sarayıyla Maria Theresa'nın Viyanası, Frederick'in Berlini kadar Fransız zevkinin doğudaki bir dışavurumuydu. On sekizinci yüzyıl Avrupasının birçok trajedisinden biri, yeni bir kıta oluşturabilecek devletlerin bu iki hükümdarının kendilerini amansız bir çatışma içinde bulmalarıydı. 
Frederick, Maria Theresa'yı “imkânsız” bulurken, onun için “şu kö- 


tü adam”dı. 


Aydınlanma 


XIV. Louis 1715'te öldüğünde Paris, Avrupa'nın tartışmasız kültür başkenti haline gelmişti. Bu tarihten Fransız Devrimi'nin patlak vermesine kadar Paris sadece bir sanat ve moda merkezi olarak degil, aynı zamanda kabaca Louis'nin ölümünden Fransız Devrimi'ne kadar geçen on sekizinci yüzyılı kapsayan ve Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan döneme de ev sahipliği yapmıştır. Kökleri Fransız filozof Rene Descartes (1596-1650) ve İngiliz liberalizminin babası John Locke'un (1632-1704) akılcılığına dayanıyordu ve Rönesans hareketini fikirler dünyasında baskın güç olarak dinden uzaklaştırarak devam ettiriyordu. Londra'daki Royal Society ile ilişkili bilimsel devrimden ve Robert Boyle'un kimya ve Isaac Newton'un fizik alanındaki çalışmalarından ilham aldı. İnancı, İskoçyalı David Hume'un (1711-76) ampirik araştırma ve şüpheci bir zihin 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metodolojisinden yararlanarak doğal ve felsefi dünya hakkında bir meraktan ibaretti. 

Aydınlanma 1751 yılında Denis Diderot ve Jean le Rond d'Alembertin editörlüğünü yaptığı Eneyclopedie'nin Paris'te yayınlanmaya başlamasıyla doruk noktasına ulaştı. Diderot bu kitabı sadece “insanların düşünme biçimini” değiştirmeye adamıştı. Ansiklopedistder, Luther ve diğerlerinin yaptığı gibi sadece Katolik kilisesine karşı çıkmıyorlardı. Felsefe, bilim, ekonomi ve siyaseti kucaklayan tüm geleneksel bilgiye karşı çıkıyorlardı. Katkıda bulunanlar arasında Voltaire, Rousseau ve Montesguicu de vardı. Ansiklopedinin ilk yirmi sekiz cildi, Platon'un Akademisi'nden bu yana Avrupa'nın en etkileyici entelektüel girişimiydi. Sanki Rönesans ve Reform tarafından zayıflatılan Avrupa zihninin etrafına uzun zamandır dikilmiş duvar nihayet yıkılmıştı. 

Aydınlanma aynı zamanda kurumsal bir meydan okumayı da beraberinde getirmiştir. Voltaire, Prusyalı Frederick'e Fransa'daki Katolik kilisesinin “dünyaya bulaşmış en gülünç, saçma ve kana susamış” yapı olduğunu yazdı. Cizvitler Excyelopfdie'nin Roma tarafından yasaklanmasını sağlamayı başardılar ve katkıda bulunanlardan bazıları hapse girdi. Ancak Paris'teki ruh hali bunun ters etki yarattığını gösterdi. Cizvitlerin bastırılması için, ayrıcalıklarına ve güçlerine duyulan yaygın kızgınlıktan beslenen bir kampanya başatıldı. Bu kampanya başarılı oldu. Cizvitler 1759'da Portekiz'den, ardından Fransa'dan, Avusturya'dan ve hatta İspanya'dan kovuldu. 
Sonunda, 1773'te Papa tüm tarikatı ortadan kaldırmaktan başka seçeneği olmadığına karar verdi. Tarikat kilise içinde bile sevilmez hale gelmişti. Roma'daki kardinaller Cizvitlerin karargâhını bastılar, sanat koleksiyonunu alıp götürdüler ve mahzenlerini kuruttular. 
Tarikatın liderleri, arkadaşlarının kalmamasından daha kötü bir suç işlemedikleri için Castel Sant Angelo'da hapsedildi. Tarikat 1814 yılında yeniden kuruldu. 

Fransız ansiklopedistlerin Britanya'yı geride bıraktığı alanlardan biri de siyasi düşünceydi. Diderot, İngiltere'de “filozofların kamu işlerine yükseldiğini ve krallarla birlikte gömüldüğünü, Fransa'da 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ise haklarında tutuklama emri çıkarıldığını” söylemiştir. Voltaire 1726'da Fransa'dan kovulduğunda, Locke'un rıza, hoşgörü, ifade özgürlüğü ve eğitim konularındaki görüşlerini incelemek üzere üç yıllığına Londra'ya geldi. İngiltere'nin “kralların gücünü onlara direnerek kontrol etmeyi başardığını” söyledi. Voltaire'i, İngiltere'nin kuvvetler ayrılığına hayran olan Montesguieu takip etti. “İngiltere dünyanın en özgür ülkesidir,” diyordu, “çünkü hükümdar... kimseye akla gelebilecek herhangi bir zarar veremez.” Alexander Pope ve Jonathan Swifv'in hicivleri gibi Samuel Johnson ve Edward Gibbon'ın mizahı ve geniş görüşlülüğü de övgüyle karşılandı. Britanya'da iktidarı eleştirenler devrimci olmadan da acımasız olabiliyordu. 

Bu özgürlükler ihraç edilebilir miydi? Fransız filozofların birçoğu için düşünce özgürlüğü siyasi özgürleşmeden ayrılabilirdi. Zihin özgür olduğu sürece, oy pusulasına kimin ihtiyacı vardı? Voltaire yaramaz biri olabilir ve zaman zaman fikirleri yüzünden sürgüne gönderilebilirdi, ancak XV. Louis'nin metresi ve Prusya Kralı Frederick'in mektup arkadaşı Madame de Pompadour'un gözdesiydi. Bu, siyasi özgürlüğün ussal ve elit bir tasavvuruydu ancak Fransa'da kısa süre sonra kaosa dönüşecekti. 

Voltaire'in mektuplaştığı kimselerden bir diğeri de “Büyük” Petro'nun halefi ve büyüyen imparatorluğun modernleştiricisi olan Rus Katerina'ydı (1762-96). Asıl adı Sophia olan Katerina, geleceğin çarı İl. Petro'nun on dört yaşındaki eşi olarak 1743 yılında Almanya'dan Rusya'ya gelmişti. Bir tanık onu “soğuk, hesapçı ve ciddi bir mizaca” sahip olarak tanımlasa da, beklenti korkunç olmalıydı. Hemen Ortodoksluğa geçti, “Ruslar tarafından sevilmek için Rus olmak” istiyordu. Ardından 1762'de kocasına karşı, sevgilisi diye anılan Grigory Potemkin'in de yardımıyla bir darbe düzenledi. 
Bir çağdaşına göre kocasının gizemli ölümü, “Tanrı'nın Katerina'ya taht yolunu hazırlamaktaki ilahi niyetinin” bir kanıtıydı. Dört yüzden fazla kişi yardakçılıkları dolayısıyla ödüllendirildi. 

Katerina, Büyük Petro'nun reformcu adımlarını takip etmeye kararlıydı. Kendisini Aydınlanma geleneği içinde görerek ülkesinin ve hükümetinin verimliliği hakkında raporlar hazırlattı. Yargıda ve 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eğitimde reformlar yaptı ve St. Petersburg'u güzelleştirmeye devam etti. Ancak Petro gibi o da içerisinde faaliyet gösterdiği kültürün farkındaydı. Katerina, “hükümdarın mutlak olduğunu... otokrasinin amacının insanları doğal özgürlüklerinden mahrum etmek değil, azami iyiye ulaşmak için eylemlerine rehberlik etmek oldugunu” söylemiştir. Efendilerine itaatsizlik eden serfler ve köylüler “tutuklanacak ve cezalandırılacaktır”. Yasa dışı taleplere kırbaçla ve Sibirya'da kürek cezasıyla karşılık verilmelidir. 

Rusya, partneri ve ateşleri dinince de dostu ve müttefiki olan Potemkin aracılığıyla Katerina tarafından yönetiliyordu. Frederick gibi oda Aydınlanma ile meşgul oldu, ama bu nihayetinde entelektüel bir oyalanma, bir Fransız modasıydı. Voltaire ve Montesguieu'nün İngiliz siyasi fikirlerine duydukları hayranlık, bu fikirlerin pratik sonuçlarından, gerçek bir halk özgürlüğünden kaynaklanıyordu. Bunlar toplumu değiştiren fikirlerdi. Frederick'in Prusyassı ve Katerina'nın Rusyası için bu tür fikirlerin hiçbir cazibesi yoktu. 


Yedi Yıl Savaşları 


1750'lere gelindiğinde Avrupa kendi istikrarı için çok fazla egoyla dolup taşıyordu. Avusturya Veraset Savaşı'ndan sekiz yıl sonra, 1756'da Prusyalı Frederick, Silezya'ya eklemek için bu kez komşu Saksonya topraklarına sebepsiz bir işgal daha gerçekleştirdi. Bu durum en güçlü iki komşusu olan Avusturya ve Rusya'yı karşı karşıya getirdi. İncil'deki köpeğin kendi kusmuğuna geri dönmesi gibi, kıtasal güçler de yine savaş için sıraya girdi. Verasetten ziyade toprak sorunu olan Fransa, bu kez Rusya, Avusturya ve İspanya ile ittifak kurarak yeni ortaya çıkan Prusya'nın karşısına dikildi. İngiltere'nin yeni lideri William Pitt (1756-61 ve 1766-8), ordusuna devlet desteği ödemekle yetinse de Prusya'nın yanında yer aldı. 
Walpole'unki gibi onun amacı da fırsatçılıktı; denizaşırı topraklar kazanmak için bir Avrupa savaşını kullanmak istiyordu. Daha sonra stratejisinin “Kanada'yı Elbe kıyılarında kazanmak” olduğunu söyleyerek övünecekti. 
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Frederick silahları yetersiz, sayıca az ve sık sık yenilgiye uğrasa da Saksonya'da tutunmaya kararlı bir şekilde ordusunu sahada tutmaya devam etti. 1757'de Rossbach Savaşı'nda Avusturya ve Fransaya karşı kayda değer bir zafer kazandı, ancak bu başarılara rağmen kaynakları tükenmişti. Prusya'nın ekonomisi harap olmuş, neredeyse Otuz Yıl Savaşları koşullarına geri dönmüştü. Nüfusunun üçte birinin açlıktan öldüğü tahmin ediliyordu. Frederick altından kalkamayacağı bir iş soyunmuştu ama ülkesine Avrupa sahnesinde bir oyuncu olarak damgasını vurmuştu. 

Pitt, özellikle 1759'da Minden'de büyük bir zafere yol açan Hanover'i korumak için kıtaya birlikler gönderdi, ancak odak noktası Fransa'nın kolonilerinin fethi ve donanmasının yenilgiye uğraulmasıydı. 1758'de Amerika'da Fransızlar, İngiltere'nin New England kolonilerini arkadan tehdit ettikleri Ohio vadisinden çıkarıldı. Bir yıl sonra General Wolfe, Fransız kalesi Ouebec'i ele geçirerek Kuzey Amerika'da Fransızlara karşı önemli bir zafer kazandı (Fransızların bu mağlubiyetinden Kanada'da kullanılan Fransızca zarar görmemiştir). Trafalgar'daki Nelson gibi, Wolfe da savaşın sıcağında düşerek ebedi bir zafer kazandı. Dudaklarında Gray'in Bir Köy Mezarlığında Ağıt (Elegy Wiitten in a Country Churchyard) ile öldü. 

Hindistanda Robert Clive, özel Doğu Hindistan Şirketi aracılığıyla ve yerel yöneticilerle (“prenslik devletleriyle”) kurduğu taktiksel ittifaklar sayesinde Fransızlara karşı benzer bir başarı elde etti. Gelişmekte olan İngiliz imparatorluğunun mucizevi yılı olan 1759'da Bombay, Madras ve Kalküta İngilizlerin eline geçmişti. 
Amerika'dan sonra Hindistan, Avrupa'nın denizaşırı fetihlerinin en görkemlisiydi ve neredeyse iki yüzyıl boyunca İngiliz tacının mücevheri olarak kabul edildi. 

Bu kazanımlar 1763 Paris Antlaşmasında tanınmıştır. Avrupada savaşın berabere bittiği ilan edildi. Saksonya bağımsızlığını korudu ama Avusturya Silezya'yı geri aaamadı. Antlaşma denizaşırı ülkelerde daha önemliydi. Amerika kıtasındaki yeni topraklar Avrupalı güçler arasında paylaştırıldı. İspanya Küba'yı geri aldı ama Florida'yı İngiltere ye verdi. Fransa Mississippi'nin doğusundaki her şeyi kaybetti 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ama şeker zengini Martinik ve Guadeloupe'u geri aldı. İngiliz kolonileri ve ticaret merkezleri her yerde filizlendi ve sınır tanımayan donanmasının hizmetine girdi. Emperyalist Viktorya dönemi tarihçisi John Robert Seeley, Britanya'nın “dünyanın yarısını dalgınlıkla fethetmiş ve insanlarla doldurmuş” gibi göründüğünü belirtmiştir. 


Amerika'nın Bağımsızlık Savaşı 


Fazla gurur insanın gözünü kör eder. Neredeyse tesadüfen elde edilen bir imparatorluk kısa süre sonra aptallık yüzünden küçülecekti. 
1760 yılında İngiltere'nin uzun süredir tahtta olan ve çok az sevilen 
II. George'nunun yerine, oğlundan sonra torunu yirmi iki yaşındaki II. George (1760-1820) geçti. Zeki ve kültürlü bir genç adam olan George, İngilizliğini ortaya koymaya hevesliydi ama hemen bir Alman prensi gibi davranmaya başladı. Deneyimli Pitt'i görevden aldı ve eski hocası Bute Kontu'nun başbakan olarak başkanlık edeceği bir kabine atadı. Birlikte, rüşvet ve himaye yoluyla Parlamento'daki Tory desteği sürdürdüler. Kendilerini eleştirenlere göre George ve Bute neredeyse Stuartlara geri dönmüşlerdi. 

Genç kralın ilk ihtiyacı, ulusal borcu iki katına çıkaran ve devletin gelirinin yarısını faiz olarak tüketen Pittin denizaşırı genişlemesinin maliyetlerini karşılamaktı. 1765'te hükümet, İngiliz maliyesine yılda 1.400 sterlinlik cüzi bir bağışta bulunan Amerikan kolonilerine damga vergisi koydu. Kral, bunun karşılığında İngiltere'nin onları hem Fransızlara hem de yerli Amerikalılara karşı savunduğunu belirtti. Kolonicilerin Londradaki temsilcisi Benjamin Franklin itiraz edince, George vergiyi çay vergisiyle değiştirdi. 
1773'te bir grup kaçakçı Boston limanına çay döktü ve George kişisel bir hakaret olarak gördüğü bu olaya öfkelendi. 

Kral artık neredeyse düşünülemez olanı başarmıştı. Avrupa'nın en istikrarlı ve hayranlık uyandıran proto-demokrasisine karşı başarılı bir ayaklanma başlattı. Amerika'daki on üç İngiliz kolonisi zaten fili bir özerkliğe sahipti. Yerlilerle yapılan anlaşmaları görmezden geldiler ve borçlarını hafife aldılar. Güney kolonilerinin ekonomisi 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köleliğe dayanıyordu. Tek gerçek şikayetleri ticaret kısıtlamalarıydı, ancak bunlar Amerika'da olduğu kadar ana ülkede de ticareti korumayı amaçlıyordu. 

1773'ten itibaren, artık etkisiz Lord North yönetimindeki George'un Londra'daki hükümetinin her hareketi isyanı kışkırttı. Pek çok sömürgeci sadık kalırken, Pitt (artık muhalefette) ve Charles Fox ve Edmund Burke gibi diğerleri de dahil olmak üzere Parlamento'da muhaliflere güçlü bir destek vardı. George'un 1774 tarihli “zorlayıcı yasaları” Amerika'daki yerel meclisleri askıya aldı ve ticari yaptırımlar uyguladı. Bunlar, o yıl Philadelphia'da “ hakları beyannamesi” ve ticari yaptırımların sona erdirilmesi talebini içeren bir kongrenin toplanmasına yol açtı. Esasen vergiler ve ticaret üzerine olan bu anlaşmazlık Whitehall'da bir masa etrafında sonlandırılabilirdi. Hal böyle olunca, kararların Atlantik'in 6.500 kilometre ötesine geçmesi haftalar aldı. Uygulandıkları zaman ise genellikle yanlış kararlar oluyordu. 

1775'te çatışmalar patlak verdi. Kabine Massachusetts valisine isyancılara karşı sert davranmasını söyledi. Temmuz 1776'da öfkeli bir Amerikan kongresi Philadelphia'da yeniden toplandı ve bir Bagımsızlık Bildirgesi kaleme aldı. Bu bildiride İngiliz kralına “özgür bir halkın yöneticisi olmaya uygun olmadığı” sert bir dille ifade ediliyordu. Bildirinin yazarı Thomas Jefferson, Locke ve Aydınlanma'nın yüksek perdeden retoriğiyle, “apaçık gerçekler” ve “devredilemez haklar”dan söz ediyordu. Bunlar kısmi haklardı; kadınlara, “Kızılderililere” ya da kölelere uygulanamazdı. İsyancıların amaçları da daha sonraki savunucularının iddia ettiği kadar asil değildi. İsyancıların çoğu, İngilizlerin 1763'te Amerikan yerli kabilelerine kesin olarak tahsis ettiği batıdaki toprakları ele geçiren spekülatörlerdi. Bazıları da İngiltere'nin kölelik karşıtı baskısının artmasından endişe duyuyordu. Eylemlerinin, insanların eşitliği ve mutluluk arayışına ilişkin Aydınlanma metinleriyle süslendiğini görmekten çok memnundular. 

O zaman bile, isyancılara verilen iç ve dış destek olmasaydı ayaklanma bastırılabilirdi. Britanya'da Amerikalıları bastırmaya yönelik gerçek kararlılık neredeyse hiç yoktu. Burke, “Alman hödüklerinin ve vasallarının kiralık kılıcı... İngiliz etine ve kanına karşı” diyerek Hanoverli paralı askerlerini kullandığı için kralı eleştirdi. Fransa ve 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İspanya, Paris Anılaşması'nda Britanya'nın elde ettiği kazanımların acısını hala çıkarıyordu ve Britanya'nın herhangi bir utancına sebep olmaktan mutluluk duyuyorlardı. Büyük bir Fransız kuvvetinin 1778'de Amerikan kıyılarına ulaşması isyancılara yardım getirdi ve bu yardım 1781'de Virginiadaki Yorktown'da kazanılan zaferle doruğa ulaştı. Amerikalı komutan, eski bir İngiliz askeri olan George Washington'dı. “Eşit ve iyi bir hükümetin nimetlerini tadabilecek tek halk olmak istemiyoruz” dedi. Amerika örneğinin yayılacağını ve kısa süre içinde “tüm Avrupa'nın kargaşa, karmaşa ve tehlike işaretlerinden kurtulacağını” umuyordu. 

Britanya'nın yenilgisi Avrupanın büyük bölümünü sevindirirken George'u paramparça etti. Büyük ölçüde kendi eylemleri sonucunda çok değerli bir İngiliz mülkünü kaybetmişti. Yine de sömürgecilere verilen destek o kadar fazlaydı ki liberal görüş çok da şikayetçi değildi. Robertın oğlu Horace Walpole, “bir sonraki Augustus çağının Atlantik'in diğer yakasında doğacağını” öngörmüştü. 
1785'te Amerika'nın ilk büyükelçisi Londra'ya geldiğinde, George bile elçiyi “bağımsız bir güç olarak Birleşik Devletler'in dostluğunu” sunarak dostça karşıladı. 

Uzun süren tereddütlerden sonra kral 1783'te Pittin oğlu Genç Willam Piceten başbakanlık görevini devralmasını istedi. Henüz yirmi dört yaşındaydı ve dışa dönük bir Britanya'nın arketipik “yeni adamı”ydı. Kutsal kitabı Adam Smith'in U/sların Zenginliği (1776) adlı eseriydi ve Britanya'nın serbest piyasa ve düzenlenmiş ticaret politikalarına teorik bir çerçeve sunuyordu. Pitt, hükümetin soğukkanlılığını yeniden sağladı ve ülkesini Manş Denizi'nin ötesinde halihazırda patlamaya hazırlanan fırtınalardan geçirecekti. İngiltere Amerika'daki yenilgiden yara almış olabilirdi, ancak bu yenilgiyi sağlayan ulus, Fransa, bunun acısını çok ağır bir şekilde çekmek üzereydi. 


XVI. Lowis ve Fransa uçurumun eşiğinde 


Amerikan Bağımsızlık Savaşı, Aydınlanmanın eşitlik ve özgürlük ilkelerinin hayata geçirildiği ilk örnekti. Büyük bir Avrupa gücünün başarılı bir isyana karşı savunmasız olduğu gösterilmişti. Hem 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liberaller hem de devrimciler Atlantik'in ötesine bakıp devletleriyle itaat değil sözleşme temeline dayalı bir ilişki içinde olan bir Avrupa halkı görebiliyorlardı. Bu, Rousseau'nun çok okunan 1762 tarihli Toplum Sözleşmesi'nin pratikte hayata geçirilmesiydi. 

Amerikan devrimi görmezden gelinemezdi. Frederick ve Katerina gibi bazı Avrupalı yöneticiler, bildikleri tek yolla, yani muhalefeti daha da bastırarak tepki verdiler. Ancak Fransa kendisini daha ilerici, yeni düşüncenin kaynağı olarak görüyordu. İsyancılara yardım etmiş ve generalleri Lafayette onlara askeri liderlik yapmıştı. Paris bu nedenle tartışmalarla kaynıyordu. Fransız tahtına oturan XVI. 
Louis (1774-91) zayıf bir hükümdar olduğunu kanıtladı ama güçlü fikirli Avusturyalı eşi Marie Antoinette ile birlikte. Fransız siyasi kurumları değişimle başa çıkabilecek şekilde tasarlanmamıştı. Louis 1780'de kısmi reformlar yaparak sansürü serbestleştirdi, adli işkenceyi ve serfliği kaldırdı. Ama aynı zamanda Lafayette'in Amerika macerasının faturalarını da ödemek zorundaydı. 

Fransa 1780'lerde iflasa doğru sürükleniyordu. Louis'nin İsviçreli denetçisi Jacgues Necker, hesapları dengelemek için genel bir arazi vergisi talep etti. Ülke hasat yetersizliği ve kıtlıktan muzdaripti ve vergi anında ayaklanmalarla karşılandı. Sonuç olarak Louis geri adım attı ve bölgeler birbiri ardına anarşiye doğru kaymaya başladı. 
Soylular şatolarının güvenliğine baktılar. Subaylar askerlerinin sadakatinden şüphe ediyordu. İngiltere'den gelen ziyaretçiler yiyecek kıtlığı, aşırı yoksulluk ve yaklaşan ayaklanmadan söz ediyorlardı. 
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Fransız Devrimi 
1789-1804 


İsyan patlak veriyor 


Fransa, 1789 yılının başında, siyasetinin en tanınmış öğrencisi Alexis de Tocgueville'in deyimiyle şununla karşı karşıyaydı: “Kötü bir hükümet için en tehlikeli an... reform yapmaya başladığı andır.” Ardı arkası kesilmeyen ayaklanmalardan endişe duyan XVI. Louis, soylular, din adamları ve çoğu tüccar ve profesyonellerden oluşan 612 sıradan vatandaştan müteşekkil Üçüncü Meclis'ten oluşan üç uyuşuk meclisini (estate) çağırdı. Onları Versailles'a getirdi, ancak Üçüncü Meclis'in söylentilere göre radikalliği onu sinirlendirdi ve askerleri onu kabul etmedi. Üyeleri sarayın yakınındaki kapalı bir tenis kortuna çekildi ve burada kendilerini Ulusal Meclis ilan ettiler. Yeni bir Fransız anayasası yazılana kadar oturumlara devam edeceklerine dair yemin ettiler. 

Tenis Kortu Yemini 20 Haziran 1789'da devrimi olmamakla birlikte değişimi hızlandırdı. Ressam Jacgues-Louis David tarafından resmedilen bu sahnede, katılımcılar perdeli pencerelerden özgürlük rüzgârları eserken bağırıyor ve ellerini sallıyordu. Daha sonra kraldan maaş aldığı bilinen gözden düşmüş bir soylu olan Honor€ Mirabeau'nun önderliğinde yeni bir anayasa üzerinde çalışmaya başladılar. 
Paris sokaklarında ise hummalı bir atmosfer vardı. Temmuz ayında bir güruh silah elde etmek için şehrin eski Bastille kalesini bastı ve beklenen yüzlerce siyasi mahkumu değil ama şaşkın yedi mahkumu serbest bıraktı. Taktiksel önemi az olsa da Bastille'in düşüşü sembolikti. Monarşi, kalelerini bile kalabalığa karşı savunamadı. 
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Louis 17.000 kişilik bir orduyu Paris'e çağırdı, ancak kendisine ordunun ya da subayların itaatine güvenmemesi tavsiye edildi. 
Bu tavsiye Louis'nin sonunu hazırladı. Bir tanık, Antoine Rivarol, “ordunun firarı devrimin nedenlerinden biri değil, devrimin ta kendisidir” diye yazdı. Artık Paris'te bir komün kurulmuştu ve temmuz sonunda ülkenin dört bir yanındaki şehirlerde ayaklanmalar başlamıştı. Fransız soylularının çoğu hazinelerini toplayıp yurt dışına, çoğunlukla da İngiltere'ye kaçtı. Eski rejim çöküyordu. 

Ağustos ayında meclis, dilini Rousseau'nun 70p/4m Sözleşmesinden ve Amerika'nın Bağımsızlık Bildirgesi'nden alan İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'ni yayınladı. Bildirge, Amerikan bağımsızlık kahramanı Lafayette tarafından, Mirabeau ve o dönemde Amerika'nın Paris Büyükelçisi olan Thomas Jefferson ile birlikte çalışılarak hazırlanmıştır. Belgede özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıdan korunma dahil olmak üzere “devredilemez haklara” tekrar tekrar atıfta bulunulmuştur. Örgütlenme, ifade ve din özgürlüğü ile serbest ve açık yargılanma hakkını güvence altına almıştır. Günün düsturları özgürlük, eşitlik ve kardeşlikti (/5er4€, Egalit€, fraternit8. 
Takip eden aylarda bunların hiçbirine pek rastlanmayacaktı. 

Bildirge yeni devletin doğasını tanımlamaya devam ediyordu. 
“Her türlü egemenlik ilkesi esasen Ulusa aittir. Hiçbir organ, hiçbir birey açıkça kendisinden kaynaklanmayan bir otoriteyi kullanamaz.” Hükümet, pasif olarak gördüklerinin değil, “aktif vatandaşların” oylamaya katılmasını şart koştu; böylece kadınları, hizmetçileri ve vergi mükellefi olmayanları dışladı. Toplamda 11.000 civarında olan bir dizi kararname Fransız düzenini altüst etti. Soyluluk, unvanlar, ayrıcalıklar ve himaye kaldırıldı. Kilise devlete tabi kılındı ve din adamları devler memuru oldu. Protestanlara Katoliklerle eşit haklar verildi. Üretken toprakların yüzde onuna sahip olan kilisenin mallarına el konulup satılarak ulusal borç hafifletildi. Devlet atamaları liyakate göre yapılacaktı. 

Fransa'nın Eski Rejim dönemindeki idari bölgeleri altüst edildi ve ülke seksen üç kabaca eşit bölgeye (döpartements) ayrıldı. İllerin isimleri silinmiş ve yerine Var, Alpes-Maritimes ve Seine-et-Marne 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gibi dağlar, nehirler ve pusula noktaları gibi doğal özellikler getirilmiştir. Bu, Orwell'in 798/'ünde ve İngiltere'nin 1972 bölgesel yönetim reformunda taklit edilen, yerel kimliğin kasıtlı olarak ortadan kaldırılmasıydı. Üç renkli bayrak ulusal bayrak haline geldi. Yeni ölçümler, Kuzey Kutbu'ndan Ekvator'a olan mesafenin on milyon- da biri olarak tanımlanan metreye dayanacaktı. Bir Ulusal Jandarma ve bir Ulusal Muhafız oluşturuldu, ikincisi Lafayette tarafından yönetildi. “İnsancıl” giyotin, daha karmaşık infaz biçimlerinin yerini aldı. Mevcut tarihler kaldırıldı ve yeni “özgürlük” çağının ne zaman 
başlayacağı konusunda şiddetli bir tartışma yaşandı (sonunda 1792 
yılı olarak belirlendi). 


Devrim: Avrupa'nın tepkisi 


Bu olayların haberleri Avrupa'yı büyüledi. Fransa kıtanın en kalabalık, en gözde ve en önemli ülkesiydi. Fransa'da olanlar önemliydi. 
Bu nedenle muhafazakârlar şoke olurken, radikaller heyecanlandı, özellikle de Britanyada. Genç Wordsworth şöyle yazmıştı: “O şafakta hayatta olmak mutluluktu, / Ama genç olmak sanki Cennet'te olmak gibiydi.” Pitt, ender rastlanan bir yanlış değerlendirmeyle, Paris'ten gelen haberleri on beş yıllık barışın habercisi olarak karşıladı. Sadece sağduyulu Edmund Burke bir uyarıda bulundu. Daha 1790'da yayınlanan #ransadaki Devrim Üzerine Düşünceler adlı eserinde, devrimin “monarşiyi yıktığını ama özgürlüğü geri getirmediğini” belirtmiştir. Antik Roma tarihine bakarak, er ya da geç “bir halk generalinin anarşinin yerine askeri diktatörlük kuracağını” öngördü. 

Avrupa genelinde, Hollanda Cumhuriyeti, Avusturya Hollanda'sı ve Cenevre'de erkenden taklit ayaklanmalar yaşandı. Dublin'de, devrimcilerden askeri destek almak üzere Paris'e gelen Wolfe Tone tarafından bir bağımsızlık hareketi oluşturuldu. Polonya-Litvanya'da Kral Stanistaw Augustus seçimlere dayanan ve Burke tarafından bile “muhtemelen insanlığa bahşedilmiş en saf kamu yararı” olarak tanımlanan liberal bir anayasa getirdi. Paris'e döndüğünde Louis, Versailles'daki üssünü terk ederek Paris'teki Tuileries'e taşınmak 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zorunda kaldı ve burada adeta bir tutsak haline geldi. Sonraki birkaç ay boyunca Devrimi yatıştırdı. Fermanlarını imzaladı ve 1790 
yazında “Bastille Günü”nün yıldönümü kutlamalarına nazikçe kauldı. Daha sonra akılsızlık ederek, kurtarılması için Avusturya ya bir dilekçe gönderdi. 

Hükümdar ve meclis arasındaki ilişkiler hızla kötüleşti. Haziran 1791'de Louis kaçınılmaz olanı hissetti ve uşak kılığına girerek kaçmaya çalıştı. Tanındı, yakalandı ve görevleri askıya alınarak Parise geri gönderildi. Şimdi yeni bir anayasa imzalamak zorundaydı. 
Clovis ve Pepin'e kadar geriye giden tahtı sona erdiriyordu. İktidar, ilk kez Ekim 1791'de toplanan 745 milletvekilinden oluşan yeni bir Yasama Medlisi'nde olacaktı. Ilımlı Jironden partisinin kontrolü altında, birçok kişi bunun Devrimin sonu olduğunu ve Louis'nin İngiliz tarzı anayasal bir devlet başkanı olarak kalacağını umuyordu. 

Fransa, herhangi bir evrimsel reform geleneğinden ya da siyasi çatışmanın tartışma nezaketiyle yönlendirilebileceği geleneksel bir meclisten yoksundu. 1792 boyunca ılımlı Jirondenler, titiz ve fanatik Maximilien Robespierre liderliğindeki radikal Jakobenler tarafından oylandı. Meclisin üst kademelerinde oturan Jakobenler ve müttefikleri dağ sakinleri (Montagnardlar) diye anılırken aşağı kısımdaki ılımlılar La Plaine veya Le Marais, yani ova veya bataklık sakinleri diye anıldılar. Ordunun ve Lafayette'in Ulusal Muhafızlarının sadakati sarsıldı ve yaza gelindiğinde Paris, aristokratların giydiği dizlikli pantolonlar yerine uzun pantolon giydikleri için baldırı çıplaklar (s475-c4/0ttes) diye anılan çetelerinin insafına kalmıştı. 
Tuileries'e girdiler, krala nutuk attılar ve ona kırmızı Frig devrim şapkası giydirerek kendi şereflerine içki içirdiler. 

Avrupa genelinde monarşi artık ayaklanmıştı. Prusya ve Avusturya 1791'de Pillnitz Deklarasyonu'nu yayınlayarak “hükümdarların haklarına uygun olarak monarşik hükümetin yeniden kurulmasını” talep etmişlerdi. Louis'yi kurtarmak için Avusturya, Prusya ve Hollandalılardan oluşan ve her zaman olduğu gibi İngiliz parasıyla desteklenen bir koalisyon kurdular. Eylül 1792'de Brunswick Dükü komutasındaki bir Prusya ordusu, monarşiyi yeniden tesis etmek 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amacıyla Champagne üzerinden Paris'e doğru ilerleyerek Louis'nin yardımına geldi. 

1793'te meclis, Avrupa'nın ilk toplu asker alımını (/evde en masse) gerçekleştirip 300.000 kişilik üç ordu kurarak tepki gösterdi. 
Kuzey ordusu Valmy Savaşı'nda Brunswick'le karşı karşıya geldi ve alihlerinin bir eseri olarak kraliyet topçularının gazileriyle takviye edildiler. Birbiri ardına gelen top atışları Prusya saflarına çarparak onları kaçmaya zorladı ve Devrim için çarpıcı bir zafere kapı araladı. 
Avrupa'nın sözde en iyi eğitimli askerleri yenilmişti. Coşkulu bir Paris Meclisi, “halkın özgürlüğünü geri almak istediği her ülkeye müdahale edeceğini” ilan etti. Valmy tartışmasız bir şekilde Devrimi kurtarmış ve Avrupa'nın yerleşik rejimlerini dehşete düşürmüştü. 

İsyan çığlığı kıtanın dört bir yanında, Basel, Frankfurt, Brüksel ve Savoy'da yeniden yükseldi. Rus Katerina, Stanistaw Augustus'un Polonya-Litvanya'da gerçekleştirdiği ve Burke'ün hayranlık duyduğu “devrimci” reformlar karşısında şoke oldu. Eski sevgililerinden biri olmasına rağmen, Katerina Stanislaw'ın ülkesini işgal etti ve anayasasını bastırdı. Ardından komşu Avusturya ve Prusya'nın yöneticilerini, Polonya'nın üçlü bir paylaşımıyla eyleminin ganimetlerini paylaşmaya davet etti. Rusya Litvanya'yı, Avusturya Krakov'u ve Prusya Varşova'yı aldı. 1795 yılına gelindiğinde Polonya artık yoktu. Katerina'nın eylemi, Büyük Frederick'in Silezya'yı ele geçirmesiyle birlikte sebepsiz bir büyüme hamlesi olarak görüldü. Polonya, kendisinden daha güçlü ve vicdansız komşularına saygısızlık etmenin bedelini ilk ya da son kez ödemiyordu. 


Devrim: Terörden çöküşe 


Meclis, 1792 yılı boyunca dışarıdaki bir düşmana karşı birleşebileceğini ama sadece kendisine karşı bölünebileceğini gördü. Parçalandı. Paris komünü Georges Danton ve Camille Desmoulins yönetiminde bir “gizli komite” kurdu. Lafayette dışlandı ve hainleri yargılamak için bir mahkeme kuruldu. Meclisin yerini, kralın azedildiğini ve bir cumhuriyet kurulduğunu ilan eden daha radikal 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bir “Ulusal Konvansiyon” aldı. Ardından Robespierre, Danton ve radikal gazeteci Jean-Paul Marat'nın da desteklediği Louis'nin idamını tartıştı. Robespierre'e daha önce ölüm cezasını kaldırma kararı hatırlatıldığında, “Fransa'nın yaşayabilmesi için Louis ölmelidir” diye cevap verdi. Ocak 1793'te kral giyotine gitti, kalabalığa söylediği son sözler davul sesiyle bastırıldı. 

Devrim parçalanmaya başladı. Ulusal Konvansiyon'a bir “kamu güvenliği komitesi” eklendi. Geriye kalan Jironden ılımlıları bir güruh tarafından tutuklandı ve yirmi bir tanesi giyotine götürüldü. 
Robespierre'in yönetimindeki komite artık resmi olarak “Terörü başlatmıştı; bu ifade anarşinin daha sonradan kazandığı alamı ifade etmiyordu, özel bir politikanın adıydı. Robespierre şöyle diyordu: “Bir devrimde halk hükümetinin temelleri erdem ve terördür; erdemsiz terör felakettir; terörsüz erdem güçsüzdür. Devrim Hükümeti, özgürlüğün tiranlık üzerindeki despotizmidir.” Bu ifade çağlar boyunca diktatörlerin düşüncesi haline gelmiştir. 

Terör kısmen Paris'teki kaosu, kısmen de Vendee bölgesindeki karşı devrimi engellemeyi amaçlıyordu. Bu, acımasız bir vahşet ve 400.000'e varan ölümle bastırıldı. Başlarındaki general “çocukları atların toynakları altında ezdiklerini ve kadınları katlettiklerini, böylece bir daha haydut üretemeyeceklerini” söyleyerek övünüyordu: “Onları Özgürlük ekmeğiyle beslemek gerekeceğinden esir almıyoruz.” Paris'te, kamu güvenliği komitesinin toplantıları, ya sokagın dışında ya da Hötel de Ville'de kamp kurmuş, hoşlanmadıkları herkesi linç etmeye hazır bir güruhun gölgesi eşliğinde gerçekleşiyordu. Bir noktada bir hapishaneyi ve bir rahibeler manastırını “özgürlüğüne kavuşturdu, ancak bir şiddet cümbüşü içinde mahkumlar katledildi veya kadınlara tecavüzler gerçekleşti. Ekim 1793'te, kocasının idamından dokuz ay sonra, Marie Antoinette yargılandı ve giyotinle idam edildi. Bebek yaştaki oğlu, kısaca XVTI. Louis, emekçi bakıcı ailelerin yanına hastalıktan ölmeye gönderildi. 

1794'ün başında Devrim kendi kendini tüketiyordu. Danton ve arkadaşları “aşırı ılımlılık” nedeniyle idam edildi. Marat, Jironden sempatizanı Charlotte Corday tarafından banyosunda bir makale 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yazarken öldürülmüştü. David cesedi elinde kalemle resmetti ve bu resim devrimin simgesi haline geldi. Robespierre ise yavaş yavaş aklını yitiriyordu. Notre-Dame'ı bir “Akıl Tapınağı” ilan etti ve Tuileries bahçesinde cumhuriyeti yücelten bir festivalle kutlanan bir “Yüce Varlık kültü” başlattı. Robespierre elindeki meşaleyle Hıristiyanlığın ölümünü ilan etti ve binlerce kişinin çiçeklerle dans ettiği bir geçit törenine önderlik etti. Bu, Olimpiyatların açılış töreninin bir öncüsüydü. 

Üç hafta sonra Paris anarşi ile kuşatıldı. Çeteler sokaklarda birbirleriyle savaşarak dolaşıyordu. Toplantılar gözetimsizdi, üyeleri günlük infazlardan korkuyordu. Askerlerin itaat edecekleri kimse yoktu. Sonra Robespierre kongrede iki saat süren bir konuşma yaptı ve destekçileri bile onunla alay etti. Tutuklandı, kendini çenesinden vurdu ve acı içinde bağırarak giyotine gönderildi. Yüz arkadaşı da onunla birlikte öldü. 

Korku ve kanla çalkalanan Paris yorgunluktan çöktü. Konvansiyon üç yıl içinde 2.600 kurbanı giyotine göndermişti. Hapishaneler dolu ve sokaklar kanunsuzdu. 1794'ün sonunda aklı başında bir liderliğe duyulan özlem üstünlük kazanmaya başladı ve Ulusal Muhafızlar kontrolü ele geçirdi. Baldırı çıplakların liderleri tutuklandı. 
Mahkemeler ve kamu güvenliği komiteleri feshedildi. Hayatta kalan Jirondenler yeniden iktidara getirildi ve genel aflar ilan edildi. 
Bir yeni anayasa, İngiliz Parlamentosunu model alan ve beş üyeli bir kabine olan Direktuvar tarafından yönetilen iki kamaralı bir meclis oluşturdu. 

1795'te hem radikaller hem de kralcılar tarafından gerçekleştirilen başka ayaklanmalar bastırıldı. Bir noktada kralcılar, Beyaz Terör olarak adlandırılan olayda devrimcilerden intikam aldılar. O yılın ekim ayında Paris'te meydana gelen kralcı bir ayaklanma, Korsikalı yirmi beş yaşındaki ufak tefek bir subay olan Napol&on Bonaparte'ın komutasındaki küçük bir asker müfrezesi tarafından bozguna uğratıldı. Düşman saflarına top ateşi açarak onları “bir misket yağmuruyla” dağıttığını söyledi. Thomas Carlyle şu sonuca varmıştır: “Bir misket yağmuru... ve özellikle Fransız Devrimi dediğimiz şey 


205 


KISA AVRUPA TARİHİ 


uzaya uçar.” Subayın kendine güveni Direktuvar'ı o kadar etkiledi ki, Direktuvar onu iç ordunun başına atadı. 

Bonaparte bu meydan okumaya karşı hızla yükseldi. Devrimci güçlerin kontrolünü eline aldı ve kendisinden altı yaş büyük aristokrat metresi Josephine de Beauharnais ile evlendi. Direktuvar, Bonaparte'ın yanı sıra, sürgünden dönen eski bir piskopos olan Charles-Maurice Talleyrand'ı, kurnaz, enerjik ve olağanüstü ikna gücüne sahip bir figür olarak geri getirdi. Talleyrand Tenis Kortu Yemini'nde hazır bulunmuş ve İnsan Hakları Beyannamesi'nin hazırlanmasına yardımcı olmuştu. Yurtdışında yaşayarak ve hizmet ederek art arda gelen tasfiyelerden kaçınmıştı. Fransız tarihinde önemli bir figür olan Talleyrand kısa süre sonra Fransa'nın dışişleri bakanı oldu. 


Bonaparte'ın yükselişi 


Yeni, ılımlı Direktuvar artık güvenilirliğini tesis etmek zorundaydı. 
Pariste ve ülke genelinde düzeni yeniden sağlamalıydı. Hâlâ resmen savaş halinde olduğu iki güçle, Avusturya ve İngiltere ile başa çıkmak zorundaydı. Ve askeri komutanı Napoleon Bonaparte'ın alenen büyüyen hırslarıyla baş etmek zorundaydı. 1796'da “devrim ateşini taşımak üzere” sahneden uzaklaştırılan Napol&on, o sırada Avusturya'ya karşı isyanla kaynayan İtalya'ya gönderildi. Bir dizi savaşta, Napoldon'un saha ustalığı kendisine karşı gönderilen her orduyu yenilgiye uğrattı. Kuzey İtalya'yı fethederek dükalıkların yerine yeni cumhuriyetler kurdu ve Mayıs 1797'de Venedik'i işgal etti. 
Paris'e danışma zahmetine katlanmadan, Fransa'nın Lombardiya ve Flandre'yi almasına karşılık Venedik'i Avusturya'ya veren Campo Formio Antlaşması'nı müzakere etti. Fransız devletinin bir çalışanı bir gecede Avrupa haritasını yeniden çizmiş ve Fransa'yı İtalya'nın büyük bölümünün efendisi haline getirmişti ki bu, seleflerine meydan okuyan bir başarıydı. 

Bin yıllık kesintisiz bağımsızlığın ardından Venedik'in ele geçirilmesi sansasyonel bir olaydı. Bir zamanlar tüccarlarıyla Akdeniz'in hakimi olan bu şehir devleti, on sekizinci yüzyılda biyografi yazarı 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Jan Morris'in deyimiyle “hedonizmle kafayı bozmuş... bir yozlaşma paradigmasına” dönüşmüştü. Aristokrasisi kanal kenarındaki saraylarında yaldızlı bir yaşam sürerken, on altıncı yüzyılda Carpaccio tarafından tasvir edilen canlılıktan on sekizinci yüzyılda ressam Pietro Longhi tarafından tasvir edilen uğursuz ahlaksızlığa evrildi. Şehrin kötü şöhretinin simgesi olan Casanova 1798'de öldü. Napoleon geldiğinde şehirde 136 kumarhane ve 852 kuaför olduğu söyleniyordu. 

Napoleon acımasızdı ve kendisini “Venedik'in Attilası” ilan etti. 
Anayasa alaşağı edildi. Büyük mavna parçalandı. Binlerce sanat hazinesi yağmalandı ve Paris'teki Louvre Müzesi'ne gönderildi. Bunlar arasında Aziz Markos'un atları ve Veronese'nin başyapıtı, parçalara ayrılan ve bir daha asla geri verilmeyen Kanada Düğün de vardı. 
Napoleon Yahudi gettosundaki sokağa çıkma yasağına son verdi ve San Marco Meydanı'nın bir tarafını kral yardımcısı sarayına dönüştürdü. Onun “Venedik'i yağmalaması” hakkında söylenebilecek en iyi şey, şehri önemsiz hale getirerek muhtemelen yeniden inşa edilmekten kurtarmış olmasıdır. 

1797 kışında Napoleon yeni karısıyla birlikte Milano'nun dışındaki Monte Bello'da bir saraya yerleşti. Devrimin bir hizmetkârı olduğuna dair tüm iddialar ortadan kalkmıştı. Ne bir Jakoben ne de bir kralcı olarak değil, pragmatik bir benmerkezci olarak poz verdi. 1798'de İtalya seferinden elde ettiği ganimetleri Paris'e gönderdi: İtalya'daki kiliselerin, müzelerin ve sarayların ganimetleriyle dolu yirmi dokuz gemilik bir geçit töreni düzenledi. Bunlar arasında Apollo Belvedere ile Raphael ve Correggio'nun eserleri de vardı. 
Ayrıca çeşitli hayvanat bahçelerinden aslanlar, ayılar ve develer de bulunuyordu. 

İngiltere, hala bazı devrimci emelleri olan bir rejimin baş belası olmaya devam etti. Direktuvar ilk başta gözünü işgale dikmişti ve İrlanda'daki isyancılara yardım etmek için çeşitli seferler düzenlendi. Fransız birlikleri 1798'de County Mayo'ya çıkarma yaptı ancak kısa süre içinde etrafları çevrildi ve Wolfe Tone tutuklandı. Pitt hükümeti üzerindeki etkisi, 1801'de İrlanda'nın ayrı parlamentosuna son vermesi ve Büyük Britanya ile resmi bir birlik kurması için 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yeterli oldu. Fransız Devrimi'nin gözden kaçan bir sonucu da yeni bir “Birleşik Krallık” oldu. 

Paris odağını Akdeniz e çevirdi. Mısır da dahil olmak üzere klasik dünya uzun zamandır Devrim'in dayanağı olmuştu. Neoklasizm, David'in sanatına ve Paris'in yeni mimarisine can verdi. Napoldon için Akdeniz aynı zamanda Britanya'nın Hindistan'daki güç üssüne açılan bir kapıydı. Şüpheci Talleyrand'a “İngiltere'yi yok etmek için Mısır'ı ele geçirmek gerektiğini” söyledi. İngiltere'nin ticaretini boğacak ve imparatorluğunu yok edecekti. Ayrıca Nil'in harikalarını Fransız bilimine açacaktı. 

1798'de Napoleon Mısır'a yelken açtı ve burada bir Osmanlı ordusunu yenerek Kahire'yi ele geçirdi. Ancak Nil Savaşı'nda tüm filosunu Britanyalı Horatio Nelson'a karşı kaybetti ve böylece kendisini ve ordusunu evinden uzakta tecrit edilmiş halde buldu. Ertesi yılı Levant ve Suriye'de seferler düzenleyerek geçirdi, ancak Fransadaki kahramanlık şöhretinin yararına olsa da yek pare bir başarı elde edemedi. 


Birinci konsülden imparatora 


1799 yılına gelindiğinde yeni Fransa'nın geleceği giderek daha az 
netleşiyordu. Jakobenler ve kralcıların sürekli anlaşmazlık içinde olduğu Direktuvar istikrarsızdı. O yılın ağustos ayında, Mısır'da yurttan haber alamadan mahsur kalan Napol&on'a, İngiliz komutan Sidney Smith tarafından Paris'teki siyasi kargaşayı anlatan bir paket Fransız gazetesi gönderildi. Bütün gece oturup bunları okudu ve ertesi gün ordusunu terk ederek bir grup takipçisiyle birlikte Fransa'ya doğru yelken açtı. 

Ekim ayına gelindiğinde Napoleon Paris'teydi ve burada kendisine zaferle dönen muzaffer bir general muamelesi yapıldı. Müttefik olarak devrimci bir ideolog olan Abbe Sieyös'i seçti ve onun yardımıyla Direktuvar'a karşı bir darbe düzenledi. Kendisini “birinci konsül” (Sieyös'i ise ikinci konsül) olarak atadı ve hızlı bir ikinci darbe ile gücü üzerindeki her türlü zımni kontrol ortadan 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kaldırıldı. Sieyös'in düşüncesi anlaşılır bir şekilde, “Yaşıyorum” (ai vecu) şeklindeydi. 

1799'un sonunda Napoleon henüz otuz yaşına yeni basmışken yeni bir Fransa ve daha kişisel bir devrim yaratıyordu. Fransız orduları doğuya Hollanda'ya eski hedefleri olan Ren kıyılarına kadar ilerlemişti. Habsburg Avrupası geri çekiliyordu ve Almanya'nın özerk devletleri Napol&on'un merhametine kalmıştı. Almanya, Prusya ve Avusturya sayısız girişimlerine rağmen bir savunma koalisyonu oluşturamadılar. Bu durum Napol&on'un İtalya'daki Marengo Savaşı'nda Avusturya'yı yenmesini sağladı. Ardından 1802'de İngiltere ile Amiens Antlaşması'nı imzaladı ve bu da Napol&on'un İtalya'dan getirdiği hazinesini incelemek için Paris'e ani bir İngiliz turist akınına yol açtı. 

1804 yılında Napoldon Paris'te Şarlman'ın varisi olarak taç 
giydi. Papa da hazır bulunmasına rağmen, defne çelengini kendi başına koyan Napolcon oldu. “Papa'nın amaçları doğrultusunda,” dedi, “ben Şarlman'ım. Ondan davranışlarını benim isteklerime uydurmasını bekliyorum.” İlk paralarının üzerinde ironik bir slogan vardı: “ Röpubligue française- Napoleon empereur / Fransa Cumhuriyeti-İmparator Napol&on.” Beethoven üçüncü senfonisi Eroica'yı Napoleon'a ithaf etmişti ama taç giyme törenini duyunca öfkeden deliye döndü. “Şimdi insanın tüm haklarını ayaklar altına alacak, sadece hırsını tatmin edecek,” diye haykırdı. Notanın ilk sayfasını 


yırtu ve bir asistandan açılış notalarını kopyalamasını istedi. 
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Napolfon'un Avrupası 
1804-1815 


Avrupa'nın Ustası 


Fransız Devrimi sadece beş yıl sürdü ama Avrupa'yı temelinden sarstu. Burke'ün öngördüğü üzere, sırayla temsili hükümet, çete yönetimi, terör, çöküş ve nihai diktatörlüğe tanıklık etti. Herhangi bir devletin bu kadar hızlı bir şekilde kaosa evrilmesi sarsıcıydı. Doğuluların dediği gibi, bir haftalık anarşidense yüz yıllık tiranlık daha iyiydi. Ancak bundan çıkarılacak ders net değildi. Avusturya, Prusya ve Rusya'daki rejimler Paris'teki olayları herhangi bir şekil veya biçimde demokrasiye karşı bir uyarı olarak gördü. İngiltere'deki Whigler gibi diğerleri ise tam tersi bir görüşle, olayların reformun gerekliliğini kanıtladığını savundu. Herkesin hemfikir olduğu bir ironi vardı: Devrimin beşiği, Avrupa'nın en güçlü otokrasisine dönüşmüştü. 
Kendisini Şarlman'ın varisi olarak taçlandıran Napoleon, niyetleri konusunda hiçbir şüphe bırakmadı ve bu niyetler savaş alanıyla sınırlı değildi. İmparatorluk kisvesine bürünmüş, karizmatik, kararlı ve şaşırtıcı bir enerjiye sahipti. 1800 yılında, Fransa'nın yeni yasal çerçevesi olan Napoldon Kanunu'nu hazırlamak üzere, kimi zaman başkanlığını kendisinin yaptığı bir komisyon kurdu. Bu kanun, sadece Fransa'da değil, yeni imparatorluğunda da hükümet ve toplum için yasal bir şablon olarak 1804 yılında ilan edildi. 1789/90 devrim kararnamelerinden ödünç alınan kanun, çoğunlukla ilerici ve liberaldi. Kanun önünde eşitliği, dini hoşgörüyü, özel mülkiyet hakkını ve aile güvenliğini tekrarlıyordu. Evlilik ve boşanma dini 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değil medeni meseleler olacaktı. Fransa'nın kamusal alanı bundan böyle laik olacaktı. Napol&on, “Fransa topraklarına granit kütleler atmak istiyorum,” diye ilan etti. 

Cumhuriyetçi ulus devlet, Orta Çağ'ın sonlarından beri gelişmekteydi. Artık belirli bir anayasal varlık olarak resmileşen bu kavram, Napoldon'un en kalıcı mirası olacaktı. Fransada, Devrim'in kontrol takıntısını ve taşradaki çeşitliliğin bastırılmasını yüceltti. 
Devrim tarafından zaten yeniden düzenlenmiş olan yerel yönetimlerin yerini, merkezi olarak hesap verebilir bölge valileri aldı. Ulusal bir üniversite ile birlikte orta dereceli liselerden oluşan bir ağ kuruldu. Her öğretmene ne öğretmesi gerektiği söyleniyordu; bugün bile geçerli olan ve İngiltere'de önce alay konusu olan, sonra da taklit 


edilen bir müdahalecilikti bu. 


Trafalgar ve Awsterlitz 


Londra'daki hükümet, Fransız yayılmacılığının Avrupa'da yeniden canlanmasını umursamıyordu. Napoleon ise bağımsız bir Britanya'yı Avrupa'daki armasında bir leke olarak görüyordu. Londra'ya ulaşuğında Britanyalıların nefret edilen Hanoverlilere karşı ayaklanıp kendisini karşılayacağına inanarak 1803'te adaları büyük bir güçle işgal etme hırsını yeniden canlandırdı. Karikatürist James Gillray tarafından cüce bir diktatör olarak tasvir edilmesi gibi Londra'nın Frankofobik basınının faaliyetleri onu hiçbir şekilde caydırmadı. 

200.000 askerden oluşan bir Fransız ordusu, 2.343 nakliye gemisinden oluşan bir donanmayla birlikte Boulogne'da usulüne uygun olarak toplandı. Ancak Fransız donanması onlara güvenli bir geçiş sağlayamadı. İngiliz gemileri Brest'te Fransa'nın kuzey filosunu ablukaya almıştı. Nelson komutasındaki bir başka filo da güneyde Toulon'u abluka altına alıyordu. Yine de Pitt tehdidi ciddiye aldı. 
İngiltere'nin doğu ve güney kıyıları boyunca aceleyle Martello kuleleri zinciri inşa edildi. İşgale karşı yerel milisler toplandı, ancak onların yada Orta Çağ tarzı kulelerinin Napoldon'un Grande Armeesine karşı ne yapabileceklerini görmek zordur. 
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1805 yazında Amiral Villeneuve komutasındaki Toulon filosu 
Nelson'un ablukasından kaçmayı ve Cebelitarık ile Atlantik'e ulaşmayı başardı. Planı, Batı Hint Adaları'ndaki Fransız gemileriyle birleşmek ve Napoldon'a Kanal'da yardım etmek için yelken açmaktı. 
Zayıf iletişim nedeniyle zor durumda kalan Villeneuve sonunda kendini Cadiz'de buldu; burada Nelson tarafından ablukaya alındı ve ilerlerken Trafalgar Burnu açıklarında saldırıya uğradı. Bunu izleyen savaşta Nelson yirmi yedi gemisini, karşısında konuşlanmış otuz üç Fransız ve İspanyol gemisine dik açıyla yöneltilmiş iki hatta konuşlandırdı. Fransızların düzeni felaketti. Nelson kendi gemilerinden birini bile kaybetmeden yirmi iki düşman gemisini yok etti. 
Nelson'ın zafer anında bir keskin nişancının kurşunuyla ölmesi zafere dokunaklı bir hava kattı. 

Napoleon "Trafalgar sırasında işgal planından çoktan vazgeçmiştü ama Britanya artık Fransadan gelecek tehditlere karşı güvendeydi. Esir alınan Villeneuve'ün Nelson'ın Londra'daki cenaze törenine katılmasına izin verildi ve daha sonra savaş ve galibi onuruna yeni bir meydan ve sütun yapıldı. Pitt, İngiltere'nin “çabalarıyla kendini kurtardığını ve Avrupa'nın da onu örnek olarak kurtulacağına inandığını” söyledi. Bunun anlamı, İngiltere'nin Napolton'a karşı üzerine düşeni yapmış olduğuydu. 

Fransız karşıtı koalisyondaki diğerleri için Trafalgar küçük bir teselliydi. Napoleon ordusunu Boulogne'dan çoktan çıkarmış ve Trafalgar'dan bir gün önce güney Almanya'daki Ulm Savaşı'nda bir Avusturya ordusunu bozguna uğratmıştı. Viyanayı işgal etmeye devam etti ve Kutsal Roma İmparatorluğu'nun daha önce hiçbir düşman kuvvetinin eline geçmemiş olan başkentini fethetti. Aralık 1805'te Austerlitz'de bir Rus-Avusturya birleşik kuvvetine karşı daha da büyük bir zafer kazandı. Arkasında 26.000 ölü ve Rusların yurtlarına kaçtığı korkunç bir katliam bıraktı. Napol&on'un Ulm ve Austerlirzdeki saha becerisi yirminci yüzyıla kadar (eski moda) askeri akademilerde öğretildi. 

Ulm, Austerlitz ve Almanya'nın ele geçirilmesi Kutsal Roma İmparatorluğu'nun fiilen öldüğü anlamına geliyordu. Napoldon 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Talleyrand'a “artık imparatorluğun varlığını tanımadığını” söyledi. 
İmparatorluk “uzun zamandır herkes tarafından tecavüze uğrayan yaşlı bir fahişeydi?. Napol&on, Almanya'nın kendi otoritesi altında gevşek bir Ren Konfederasyonu oluşturarak otuz altı devlete (Prusya hariç) ayrılmasını emretti. Eyaletler Avusturya (ve Kutsal Roma) imparatoru İl. François'ya (1792-1806) kibarca özürler göndererek mücbir sebepleri ileri sürdüler. Başka seçenekleri yoktu. Napoleon'un yaklaşık on beş milyon insanı kucaklayan konfederasyon için niyeti, esas olarak devam eden savaşları için kendisine para ve insan gücü sağlamaktı. 

Geriye kalan Kutsal Roma İmparatorluğu artık gerçekten de acınası bir manzara sunuyordu. İmparatorluk Almanya ve Kuzey İtalyadan koparılmıştı. Avusturya, Bohemya, Macaristan'ın bir kısmı ve Venedik'e kadar küçülmüştü. François, danışmanları tarafından Napoldon'un unvanı ele geçirmemesi için acilen “dağıtılması” konursunda ikna edildi. Memurlar belgeler hazırladı, vasal devletler feodal bağlardan kurtuldu, muhasebeciler emekli maaşları ve mülk tapuları konusunda endişelendi. Taç mücevherlerine ne olacağı konusunda tarıuşmalar yaşandı. Ardından, 6 Ağustos 1806'da, tören kıyafetleri içerisinde bir müjdeci Viyana'nın Cizvit kilisesine gitti, kuleye tırmandı ve gümüş bir trompetle vatandaşları çağırdı. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun artık olmadığını ilan etti. Kalabalık ağladı. 

İmparatorluk bin yıl sürmüş ve en azından Alman halkına sekiz yüzyıl boyunca (çoğunlukla) barış, refah ve kültürel ihtişam getirmişti. Tüm güçsüzlüğüne rağmen, Roma'dan bu yana tüm Avrupa birliklerinden daha uzun ömürlü olmuştu. Biyografi yazarı Peter Wilson'ın yazdığı üzere, zayıflığı onun gücüydü. Mensupları için “daha geniş imparatorluk yapısı yerel ayrıcalıklarını ve özerkliklerini garanti altına alıyordu. Aidiyet duyguları hane, cemaat, topluluk, bölge ve imparatorluğa kadar çok katmanlıydı. Avrupa'nın en büyük mimar, sanatçı ve bestecilerinden bazılarını yetiştirmiş olması başarısının bir ölçütüydü. Shakespeare'e rakip olarak görülen tek Avrupalı yazar Goethe (1749-1832), küçük Weimar'da mütevazı bir saray memuruydu. Bu çok renkli ceket artık Napol&on'a geçmişti. 
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Onun yeni konfederasyonu, bir gün sadece Kutsal Roma İmparatorluğu'nun değil, aynı zamanda kendi Fransa'sının da yerini alacak olan yeni bir Alman devletinin temelini attı. 


Prusya ve Rusya 


Napol&on için şimdi sıra neresiydi? Talleyrand sonradan, efendisi- nin zihninde “az önce ne olduğunun ve bundan sonra ne yapmayı düşündüğünün” farkında olmanın ötesinde herhangi bir strateji, herhangi bir hedef tespit edemediğini söyledi. Ekim 1806'da Napol&on'un ordusunun gücünü hissetme sırası Prusyadaydı. Kralı TI. 
Frederick William (1797-1840), Austerlitz'de ittifaka destek vermeyi reddetmiş ve böylece ittifakın çöküşüne katkıda bulunmuştu. Bunu telafi etmek için şimdi ordusunu müttefiksiz olarak Jena Savaşı'nda Napol&on'la yüzleşmeye gönderdi ve burada küçük düşürücü bir yenilgiye uğradı. Napoleon'un birlikleri doğuya doğru ilerledi ve zaferle Berlin'e girdi. 

Önünde Rusya vardı. Şubat 1807'de Napoldon Berlin'den doğuya yürüdü ve Eylau ve Friedland'da iki kanlı savaşta bir Rus ordusuyla karşılaşıp yendi. Çar 1. Aleksandr (1801-25) Tilsit Antlaşması'nda barış istemek zorunda kaldı. Bu müzakereler sırasında Napol&on'un Fransa ve Rusya'nın Avrupa'yı doğu ve batı olarak aralarında bölüşmesi fikri üzerine kafa yorduğu söylenir. Birlikte Türkleri Balkanlar'dan çıkarabileceklerini, Konstantinopolis'i Moskova'ya teslim edebileceklerini ve Asya üzerinden İngiliz Hindistanına yürüyebileceklerini hayal ediyordu. Eski adaşını taklit etmesi için yapılan bu cazip davete rağmen Aleksandr ikna olmadı. 
Napol&on'un bırakın paylaşmayı, sözünde durma konusunda bile iyi olmadığını biliyordu. 

Bunun yerine Napoldon, Prusya'nın yüzölçümünü ve sekiz milyondan fazla olan nüfusunu yarıdan fazla azaltarak onu cezalandırdı. Katerina'nın 1795'teki paylaşımında kaybedilen toprakları Polonya'ya geri verdi. Ayrıca, Rusya'ya karşı tampon statülerini sağlamlaştırmak isteyen Polonyalı aristokratlar tarafından kendisine 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katılmaya teşvik edilen Polonyalı metresi Marie Walewska'ya da yardım etti. Napoldon daha sonra ticaretini baltalamaya çalışarak İngiltere takıntısına geri döndü. 1806'da İngiliz mallarını kıta pazarlarından dışlamayı amaçlayan Avrupa gümrük kontrollerinden oluşan bir “kıta sistemi” kurmuştu. Yirminci yüzyıl Avrupa Birli- i'nin ilginç bir habercisi olarak, “Avrupa ulusları arasında yeterince aynılık yok” dedi. “Ulusları birbirleriyle uyum içinde yaşamaya zorlayacak yeterli otoriteye sahip” tek bir baskın güç olmalıydı ki, bu güç elbette Fransa olmalıydı. 

Napoldon'un ablukası tam bir fiyaskoydu. İngiliz gemileri Baluk da dahil olmak üzere kuzey Avrupa'nın ticaret yollarına hakimdi. Kürk ve ketenden donyağı ve demire kadar Rusya'nın neredeyse tüm ihracatı, St. Petersburg limanlarını dolduran İngiliz gemileriyle yola çıkıyordu. Rusya'nın bu ticareti kesmesi mümkün değildi. Ayrıca 1807'de İngiltere'nin proaktif dışişleri bakanı George Canning, Kopenhag limanındaki Danimarka filosunun çoğunu ele geçirip imha ederek Napoldon'un bunları abluka için kullanmasını engelledi. Aynı yıl İngiliz Parlamentosu, ülkenin Atlantik köle ticaretini resmen kaldıran bir yasayı kabul etti. Bu ticaret teoride Fransız Devrimi'nde kaldırılmıştı, ancak Fransa'nın Karayip imparatorluğundaki yerel çıkarları yatıştırmak için Napoldon tarafından kısmen eski haline getirilmişti. 


Yarımada Savaşı 


Kopenhag'a yanıt olarak Napoleon, İngiltere'nin tek sağlam kıtasal müttefiki Portekiz'i cezalandırmaya ve İngiliz gemilerinin Lizbon'u kullanmasını engellemeye karar verdi. 1807'de İspanya'ya bir ordu göndererek, hükümdarı IV. Karl'a Portekiz'e yapılacak bir saldırıya katılmasını emretti. Sonuç bütün taraflar için felaket oldu. İspanya, Avrupa'nın devrimci ayaklanmalarından kaçınmış muhafazakâr bir ülkeydi. Madrid'de İnsan Hakları'nı savunan barikatlar yoktu. Ülke Karl, kraliçesi, sevgilisi Manuel de Godoy ve Godoy'un karısı ve metresinden oluşan tuhaf bir aile tarafından yönetiliyordu. Fransa 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ya da başka ülkeler için güvenilmez müttefiklerdi ama Napolton'a sorun çıkarmadılar. Napoleon onları rahat bırakabilirdi. 

Fransız işgali İspanyol sadakatini böldü. Karl'ın tahttan çekilmesine ve yerine muhtemelen gayrimeşru ve kesinlikle beceriksiz olan ve Francisco Goya tarafından korkunç bir şekilde tasvir edilen oğlu Ferdinand'ın geçmesine neden oldu. Napol&on sabrını kaybetti ve 1808'de, bir dizi ilham verici kan davası ve darbenin ardından, İspanyol kraliyet ailesini sürgüne göndererek yerine kardeşi Joseph Bonaparte'ı getirdi. Portekiz kraliyet ailesi Brezilya'ya kaçtı. 

Alışılmadık bir şekilde Britanya aşırı tepki gösterdi. 1808'de Sir John Moore'un bir ordunun başında yaptığı müdahalenin başarısız olmasının ardından İngiltere, Portekiz'e Hint savaşlarının kahramanı Arthur Wellesley komutasında bir ordu gönderdi. Fransız ve İspanyollara karşı ortak bir Portekiz ve İngiliz kuvvetine liderlik etti. Sonuçta ortaya çıkan Yarımada Savaşı, Napol&on dönemindeki çatışmaların en yorucusu olacak, orta İspanya'nın tozlu ovalarında beş yıl süren ve her iki tarafın da ağır kayıplar verdiği bir sefer olacaktı. Savaşın en yenilikçi özelliği, gerillalar (gxerri//eros) olarak bilinen İspanyol düzensiz birliklerinin Wellington'un tarafında gayri resmi çatışmalarda kullanılmasıydı. Bu savaşın en büyük yararı, Napoleon'un doğudaki yeni macerası için her şeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde kaynaklarını kurutmak olmuştur. 


Moskova ve oyun sonu 


Napoleon şeytanlarla boğuşuyordu, en azından kendi şeytanlarıyla. On yılı aşkın bir süreyi Avrupadaki ulusları sözde “özgürleştürmekle” geçirmişti. Almanca konuşulan topraklar için özgürlük vergilendirme, zorunlu askerlik ve devlet müdahalesinden başka bir şey ifade etmiyordu. Napoldon savaşlar kazanabilir ve rejimleri yıkabilirdi ama bırakın sadakat aşılamayı, yönetmeyi bile beceremiyordu. İmparatorluğu bir devrimden, Maximilian'ın “evlilik yoluyla fetih” parodisi olan bir aile şirketine dönüşmüştü. 
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Bonapartelar Fransa, İspanya, Hollanda, Westphalia, İtalya, Toskana ve Napoli'de taç giydiler. Görkem (/4 g/oire) Fransa için değil imparator için geçerliydi. 

Avrupa'nın mağlup hükümetleri yavaş yavaş güçlerini yeniden topladılar. Avusturya, aristokrat diplomat Klemens von Metternicvle zeki ve kurnaz bir dışişleri bakanı buldu. İktidara, Avusturyanın 1809'da Wagram Savaşı'nda Napolon'a karşı pervasızca tekrar sahaya inmesini ve acımasızca ezilmesini engelleyemeyecek kadar geç geldi. Metternich'in yapabildiği en iyi şey, imparatorun on dokuz yaşındaki kızı Marie Louise'i Napoleon'un yeni eşi olarak göndermek oldu; Josephine çocuk doğurmadığı için ondan boşanmıştı. Kız bu ihtimal karşısında dehşete düşmüş olsa da, Napoldon'a bağlandı ve ona bir oğul doğurdu. 

İmparatorun megalomanisi artık her şeyi tüketiyordu. 1810'da ordusunu Prusya'ya taşıdı ve gözlerini doğuya dikti. Rusya, Napoldon'un İngiliz ticaretini abluka altına alma girişimini açıkça ihlal ediyordu ve şimdi Aleksandr ona Prusya'yı barış içinde bırakmasını ve Polonya'daki entrikalarına son vermesini söyledi. Diplomatik manevralar yoğunlaştı ve Avusturyalı Metternich, Napol&on', geri çekilmesi halinde, Rusya'nın Avrupa'ya ilerlemesine karşı bir Fransa-Avusturya ittifakı teklif etti. Napoldon'un, Avrupa üzerindeki hakimiyetini korumak için “milyonların kanına gireceği” cevabını verdiği söylenir. Avusturya, Metternich'in “silahlı tarafsızlık” olarak adlandırdığı bir politikaya geri döndü. 

1812 baharında Napol&on, yarısından azı Fransız ve çoğu Almanyadan askere alınmış yaklaşık 650.000 kişilik bir ordu topladı. 
Rusya'yı İngiltere ile ticareti durdurmaya zorlamanın ötesinde pek bir gerekçesi olmayan Napoleon, Rusya sınırını geçerek tarihin en büyük yürüyüşlerinden birine başladı. Başkent St. Petersburg'dan uzak durarak Rusya'nın kalbine ve kendisinden önce Moskova'ya doğru çekilmekte olan Aleksandr'ın ordusuna ulaşmaya çalıştı. 
Ağustos ayında Moskova'dan 370 kilometre uzaklıktaki Smolensk'e ulaştı ve generalleri yaklaşan Rus kışını göz önünde bulundurarak durması için ona baskı yaptı. 
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Napoldon artık yanılsama belirtileri gösteriyordu ve Rusları doğuya doğru takip etmekte ısrar etti. Kat edilen her kilometreyle birlikte, uzun Fransız ikmal zinciri zayıfladı ve askerler giderek çoraklaşan arazide yiyecek arayarak yaşamak zorunda kaldılar. Sonunda Rus general Kutuzov, Moskovadan 100 kilometre uzakta, Borodino'da durdu. Savaş başladı. Sonuç, yaklaşık 45.000 Rus ve 30.000 Fransız'ın korkunç bir şekilde katledilmesiydi ama sonuçsuz kaldı. Napoleon bu savaşı “tüm savaşlarımın en korkuncu... Fransızlar zafere layık, Ruslar ise yenilmez” olarak tanımladı. 

Kutuzov Moskova'nın tamamını, neredeyse 250.000 vatandaşını tahliye etti. “Napoldon önünü alamayacağımız bir seldir,” diyordu, “ama Moskova onu emip kurutacak bir süngerdir.” Napoleon şehre girdiğinde onu bomboş ve büyük bir kısmı alevler içinde buldu; binaların dörtte üçü yıkılmıştı. Rusların teslim olduğuna dair hiçbir haber yoktu ve bir ay sonra, ekim ayının sonunda Fransızlar da geri çekildiler ve uzun, dondurucu eve dönüş yolunda yanlarında içi boş bir zafer götürdüler. 

Tolstoy'un Savaş ve Barış'ta anlattığı Moskova seferi, Avrupa'nın bitmek bilmeyen savaşlarının anlamsızlığını ve kibrini gözler önüne serer. Binlerce kişinin ölümü anlamına gelse bile, savaşacak birini ve bir yeri bulmanın kültürel DNA'larının derinliklerindeki bir dürtünün kalıntısı olduğu elitlerin militarist kültürünü anlatır. Napoldon'un Moskova'dan geri çekilişinin böyle bir romantizmi yoktu. 
Düşmanları Rusya'nın en eski dostları General Mesafe ve General Kış'u. Grande Armce aç kaldı ve dondu. Aralık ayında Doğu Prusya'ya ulaştığında, başlangıçtaki 650.000 askerin ancak 40.000'i savaşabilecek durumdaydı. Yaklaşık 60.000'i yürüyen yaralıydı ve neredeyse tüm atlarını kaybetmişlerdi. Sonuç bir Rus zaferi değildi, ancak Rusya için hayatta kalmak her zaman zafer anlamına geliyordu. Böylece Çaykovski 1812'yi çanlar ve toplar eşliğinde coşkulu bir uvertürle kutlayabildi. 

Napol&on Rus topraklarından ayrılır ayrılmaz, ayaklanma söylentilerini bastırmak ve yeni birlikler toplamak için Paris'e koştu ve bunu olağanüstü bir kolaylıkla yaptı. O zamana kadar İspanya 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stratejisinin kargaşa içinde olduğu açıktı. Artık Wellington Markisi olan Wellesley, 1812'de Madrid'i kurtarmıştı ve kısa süre sonra Napoldon'un mareşali Jean-Baptiste Jourdan'ı Vitoria Savaşı'nda yenerek Fransızları Pireneler üzerinden geri püskürtecekti. 

Napoldon'a göre hem Rusya hem de İspanya, imparatorluğun aşırıya kaçmasından kaynaklanan önlenebilir felaketlerdi. En ısrarlı eleştirmeni olan Prusyalı stratejist Carl von Clausewitz, Jena ve Borodino'da ona karşı savaştı ve önde gelen bir savaş teorisyeni oldu. 
Savaşın “ilkel şiddetini, nefretini ve düşmanlığını”, “siyasi ilişkilerin başka araçlarla devamı” olarak hareket etmek gibi ciddi bir amaçla sentezlemeye çalıştı. Hepsinden önemlisi, savaşın asla kendi içinde bir amaç haline gelmemesi gerektiği konusunda uyardı. 

Napoleon için savaş tam da bu hale gelmişti. Savaş politikayı takip etmiyor politika savaştan önce geliyordu. Başarı başarısızlığa dönüşürken, imparatorun geri çekilebileceği bir stratejisi yoktu. Metternich'in Rusya'ya karşı imparatorluğunu kurtarabilecek bir ittifak teklifini reddetmişti. Rus ve Prusya orduları şimdi Avrupa'nın dört bir yanında onun kuvvetlerini takip ediyordu. On yıl boyunca ona karşı oluşup yeniden şekillenen koalisyonlar şimdi tutarlılık buluyordu. Rusya, İsveç, Prusya ve Avusturya 1813 ilkbahar ve yazı boyunca bir “altıncı koalisyon” üzerinde anlaştılar ve İngiltere her zamanki gibi paranın yanı sıra önemli miktarda insan gücü de sundu. 

Zirve noktası, 16-19 Ekim tarihlerinde Leipzigin dışında, Prusyalı General Blücher komutasındaki yarım milyondan fazla askerin katıldığı ve yirminci yüzyıldan önce Avrupadaki en büyük savaş olarak kabul edilen bir “uluslar savaşı” oldu. İngiltere'nin aruk hasta olan 111. George'u hariç, koalisyonun taçlı liderlerinin çoğu bizzat katıldı. Napol&on, Bavyera da dahil olmak üzere Alman müttefiklerinin çoğunun firar etmesinden muzdaripti ve sonunda köşeye sıkıştırıldı. Neredeyse tüm ordusunu kaybetti. Yerel köylülerin alanı cesetlerden temizlemesinin bir yıl sürdüğü söylenir. Fransa anavatanına geri çekildi. 

Nisan 1814'te Rus ve Prusya orduları Paris kapılarına dayanmış, bunun üzerine Napol&on'un mareşalleri ona savaşın bittiğini 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söylemişti. Napoleon'un hizmetinden 1807'de öfkeli bir şekilde ayrılan Talleyrand, imparatorun tahttan çekilmesini talep etmesi için senatoya tavsiyede bulunarak hakimiyete geri döndü. İtalya'nın bau kıyısındaki Elba adasına sürgüne gitmeliydi. Senato kabul etti. 
Bourbon XVII. Louis Fransız tahtına oturdu, Talleyrand baş danışmanıydı. 

Yorulmak bilmeyen Talleyrand, sanki mağlup bir ulusun yalvarıcısı değil de aniden Avrupa'nın arabulucusu olmuş gibi davrandı. 
Aleksandrı Paris'teki evinde kalmaya davet etti ve İngiltere Dışişleri Bakanı Castlereagh ile görüşmeler yaptı. Herkese Napoldon'u degil Fransa'yı ve Fransız halkını temsil ettiğine dair güvence verdi. 
Fransız Devrimi sona ermiş sayılmalıydı. Napoldon un mareşali: Ney daha sonra vatana ihanetten idam edilecek ve 60.000 Napoleon memuru görevlerinden uzaklaştırılacaktı. Mayıs 1814'te savaşan taraflar bir araya gelerek Bourbon restorasyonunu tanıyan ve Fransa'yı devrim öncesi sınırlarına geri döndüren Paris Antlaşmasını kabul ettiler. Ayrıca Viyana'da daha kapsamlı bir çözüm için yeniden bir 


araya gelmeyi de kabul ettiler. Bu, Avrupa tarihindeki en büyük güç birliği olacaktı. 
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Viyana ve Reformun Başarısızlığı 
1815-1840 


Son: Napoleon ve Waterloo 


Eylül 1814'te Viyana şehri geçit törenindeydi. Avrupa'nın liderler topluluğu rahat bir nefes almak için bir araya gelmişti. Napol&on gitmiş ve Fransa yenilmişti. İmparatorlar, krallar ve prensler askeri ve siyasi danışmanlardan oluşan maiyetleriyle gelmişlerdi. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun terk edilmiş sofrasından kırıntılar kapma umuduyla otellere ve kiralık şehir evlerine doluşmuş 200 Alman prensi ve yancıları da oradaydı. Bunlara şehirlerin, kiliselerin, bankaların, şirketlerin, hatta yayıncıların temsilcileri de eklenmişti. Delegelere saray mensupları, eşleri ve evlenme çağındaki kızları eşlik ediyordu. 

Napoleon tarafından aşağılanan Viyana, ilgi odağı olmaktan çok memnundu. Bir tahmine göre nüfus 200.000'den 300.000'e yükselmiş, sokaklar göçmen hizmetçiler, kilerciler, aşçılar, terziler, “fahişeler ve şekerlemeciler” ile dolup taşmıştı. Kış, heyecan verici ritimleriyle yeni valsin enerjisiyle eğlenceye teslim edildi. Beethoven kasım ayında, Wellington'un Vitoriadaki zaferi şerefine heyecan verici Savaş Senfonisi'nin (şimdi nadiren icra ediliyor) konserini sahnelemek üzere çağrıldı. Leipzig yenilgisinden utanmayan ve Talleyrand tarafından yönetilen Fransızlar, Avrupa'nın en iyi peynirini belirlemek için bir yarışma düzenlediler. İngiltere Stilton ve İsviçre Gruyâre peynirlerini sundu. Altmış başvuru arasından Fransa'nın Brie de Meaux peyniri peynirlerin kralı (/e roi des f70- mages) ilan edildi. 
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Resmi işlemlere deneyimli devlet adamları Talleyrand, Metternich ve Castlereagh başkanlık etti. Diğerlerinin isteklerine karşın Castlereagh, herhangi bir anlaşmayı göz ardı etmek için gerekçesi olmasın diye Fransa'nın hazır bulunmasında ısrar etti. Daha önceki Paris Antlaşması, Fransa'nın doğu sınırı boyunca bir tampon bölge oluşturmak üzere eski Lotharinya'nın sınırlarını yeniden düzenlemek gibi geleneksel bir ritüeli zaten yerine getirmişti. Viyana bunu teyit etti ama aynı zamanda Avrupa'yı Napoldon'un belasından kurtarmaya ve restore etmeye çalıştı. Çözülmesi gereken iki taraflı talepler ve bunlara karşı talepler vardı. Tazminat, iade, ticaret ve borç meseleleri vardı. Fransa'nın sömürge imparatorluğu küçültülmeli ve yeniden paylaştırılmalıydı. Viyana, çekirdek halindeki bir Birleşmiş Milletler toplantısıydı. 

Mart 1815'te Viyana, Napoldon'un Elbadan kaçıp Fransa'nın güneyindeki Cannes yakınlarında karaya çıktığını duyduğunda sarsılmıştı. Ardından yeni bir ordunun başında Paris'e yürümüştü. 
XVII. Louis Paris'ten kaçmış ve Napoleon eski tahtına geri dönmüştü. Viyana delegeleri onu kanun kaçağı ilan etti ve işlerini tamamlamak için mücadele etmeden önce yedinci bir Fransız karşıtı koalisyonu toplamak üzere ara verdi. 

Napol&on'la yüzleşme görevi İngiltere'nin yeni Wellington Dükü'ne verilmişti. Castlereagh'ın yerine İngiliz delegasyonunun başına geçmişti ve bir asır önceki Marlborough gibi, İngiltere'nin yeni bir Avrupa düzeni arayışındaki samimiyetinin bir göstergesi olarak görülüyordu. Belçika'daki 118.000 kişilik müttefik gücüne ek olarak üçte biri İrlandalı olan 25.000 kişilik mütevazı bir İngiliz ordusu kurdu. Napoldon, Blücher komutasındaki Prusyalılar tarafından takviye edilmeden önce Wellington'la yüzleşmek için “kuzey ordusunu” Brüksel'e doğru sürdü. 

Napoleon'un ilerleyişi müttefikleri hazırlıksız, Wellington'u ise şüphe içinde bırakmıştı. Ouatre Bras'da 16 Haziran'da yapılan ön çatışmalardan sonra, Waterloo köyünün dışında savaşa ciddi bir şekilde katılındı. İngiliz piyade birlikleri Fransız süvarilerinin gücü karşısında tereddüt etse de, nihayetinde yerlerini korudular. Sonuç, 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günün ilerleyen saatlerinde Blücher'in Prusyalıları Fransız kanadına gelene kadar sonuçsuz kaldı. Napol&on'un imparatorluk muhafızları bozularak kaçtı ve Fransızlar bozguna uğradı. Prusyalıların rolü daha sonra çok tartışıldı, ancak Wellington ve von Clausewitz arasındaki fikir alışverişleri Prusyalıların gelişinin kritik olduğu konusunda hemfikirdi. Wellington'un da itiraf ettiği gibi, bu “hayatınız- da görebileceğiniz en kıl payı farkla kazanılan zaferdi”. Napoldon'un arabası Prusyalılar tarafından ele geçirildiğinde, Prusya tacına dahil edilen mücevherlerle dolu bulundu. 

Waterloo o gün için belirleyiciydi, ancak Napol&on kazansaydı Leipzig'de olduğu gibi kesinlikle daha büyük bir koalisyon gücüyle yüzleşmek zorunda kalacaktı. Durum böyle olunca, İngilizler ve Prusyalılar peşindeyken Paris'e geri sürüldü. Bu sefer mareşalleri ona kesin bir dille her şeyin bittiğini söylediler. Haziran 1815'te tahttan feragat ederek Paris'ten kıyıya kaçtı ve İngiltere Kralı 111. George'a bir mektup yazarak “düşmanlarımın en güçlü, en sürekli ve en cömert olanından... yasaların koruması” için yalvardı. Bir İngiliz taşra beyefendisi olarak sığınmacı olma hayalleri kurduğu söylenir. 
Mektup asla teslim edilmedi. Amerika'ya kaçmayı da düşünmesine rağmen Napol&on İngilizler tarafından yakalanarak Fransızlar ya da Prusyalılar tarafından idam edilmekten kurtuldu. HMS Bellerophon'a bindirildi ve HMS Northumberland tarafından Güney Atlantik'teki uzak İngiliz kolonisi St. Helena'ya nakledildi. Katibine “Ben yeni Prometheus'um” dedi, “akbabalar tarafından kemirilmek üzere kayaya zincirlendim... On yıl geçmeden tüm Avrupa Kazak ya da cumhuriyetçi olacak.” Altı yıl sonra öldü, katilinin mide kanseri olduğundan şüpheleniliyordu. 


Viyana: Uzlaşma 


Viyana Kongresi, geçtiğimiz çeyrek yüzyılda Otuz Yıl Savaşları'ndan bu yana görülmemiş bir katliama sahne olan Avrupa'da bir çözüm arayışıyla görevini tamamlamıştı. Fransız Devrimi'nin başlangıcın- dan Napoldon'un ayrılışına kadar geçen yirmi beş yıl içinde kıta 


223 


KISA AVRUPA TARİHİ 


genelinde tahminen beş milyon insan ölmüştü ki bu rakam Birinci Dünya Savaşı'nda ölenlerden daha fazlaydı. Sadece Fransa'nın bir buçuk milyon kayıp verdiği düşünülmektedir. İngiltere hariç tüm Avrupa'nın ekonomileri körelmiş ve gelişmekte olan sanayi devrimi askıya alınmıştı. 

Viyana'da bulunan rejimler savaştan önceki (an£ebellem) statükosunu arzuluyordu. İçgüdüleri onlara Westphalia ve Utrecht ilkelerine geri dönmelerini, Avrupa'yı devrim travmasından kurtarmalarını, aslında Napoleon hiç olmamış gibi davranmalarını söylüyordu. 
Metternich'in özel takıntısı, Avrupada bir güç dengesinin sağlanması ve bu amaçla Napol&on'un imparatorluğunun parçalanmasıydı. Yeni Hollanda, İspanya, Avusturya ve Fransadan sonra dördüncü “derebeyi” olan Belçika'yı güneyine kattı. Savoy Piyemonte ve Sardinya ile birleştirilerek Fransa'nın güneydoğu sınırında bir tampon devlet oluşturuldu. Polonya ve Saksonya, Napol&on'la kısa süreli Hörtleri- nin acısını, bir kısmı Rusya'ya, bir kısmı Prusya ya olmak üzere parçalanarak çekmiş ve geriye sadece bağımsız parçalar kalmıştır. 

Prusya, Napol&on'un aşağılamalarının intikamını almak istedi ve bundan en çok yararlanan ülke oldu. Saksonya'nın büyük bir kısmının yanı sıra, maden zengini Ruhr da dahil olmak üzere Rheinland'a kadar Kuzey Almanya'nın büyük bir kısmı kendisine verildi. Sonuç olarak “doğu-Elbe” Prusya'sı artık doğuda Polonya'dan batıda Fransa sınırına kadar uzanıyordu. Avusturya Salzburgu, Tirol'ü ve kuzey İtalya'daki eski topraklarını kazandı. Artık Avusturya egemenliği altında olan Venedik, Aziz Markos'un çalınan bronz atlarını geri aldı. 

Delegeler Kutsal Roma İmparatorluğu'nun çöküşünü kabul etmekten başka seçenekleri olmadığını düşündüler. Napol&on'un otuz altı eyaletten oluşan Alman konfederasyonu otuz dokuz eyalet olarak yeniden şekillendirildi ve Viyanadan Frankfurttaki Bundestag'da büyük ölçüde törensel toplantılara başkanlık etmesi istendi. 
Yeni oluşum, Prusya ve Avusturya'nın yanı sıra “üçüncü Almanya' olarak adlandırıldı. Bu üçüncü Almanya'nın kimliği çok tartışıldı. 
Kutsal Roma İmparatorluğu bin yıl boyunca burayı gözetmişti. Yerel egemenliğin böyle bir vasiyetinden rahatsız olmak için pek bir 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neden görünmüyordu, hele de kuzeyde iddialı ve kavgacı bir Prusyanın varlığı söz konusuyken. 

Yine de Bundestag'ın konuşması yeterli olacak mıydı? Alman bilinci Napol&on'un fetihleriyle canlanmıştı. Alman üniversiteleri, subay kulüpleri ve Hamburg, Frankfurt ve Heidelberg'in zanaat loncaları Avrupa'nın en üst masasında yer almak istiyordu. Ulusu olmayan bir halk olmak çağdışı görünüyordu, nitekim halkı olmayan bir ulus da öyleydi. Simon Winder'ın da belirttiği üzere, bu yeni Almanya bir araya getirilirken, Cenevre'deki Mary Shelley, Frankensteinın canavarının “huzursuz, yarı canlı bir hareketle” yaşam belirtilerine karıştığını hayal ediyordu. 

Britanyalı Castlereagh'ın kabineden aldığı kesin talimat, kıta sathında sıkı bir pazarlığa karışmaması yönündeydi. Viyana, Hollandalılardan alınan Cape Town da dahil olmak üzere İngiltere'nin savaş zamanı sömürge kazanımlarını onayladı. İngiltere'nin Avrupadaki geleceğine gelince, Utrecht'ten sonra işi bitmişti ve askerleri geri çekilecekti. Whig Lord John Russell, “denizci bir ulusu askeri bir ulusa... güçlü bir adayı... küçük bir kıta devletine” dönüştürme riski taşıdığı için orduya daha fazla harcama yapılmasına karşı çık- u. Ordu 600.000'den 100.000'e indirildi; askerlerin çoğu koloniler içindi. Wellington'a Waterloo generalleri için Hyde Park Corner'daki evinde yıllık bir ziyafet düzenlemek kaldı. Londra'da 1817'de açılan yeni bir köprüye savaşın adı verildi. Fransızlar daha sonra başka şeylerin yanı sıra Austerlitz Garı ile de misilleme yaptılar. 


Viyana sonrası: Avrupa Uyumu 


Viyana'nın sonuçlarından biri de Castlereagh'ın uluslararası anlaşmazlıkları savaş alanına varmadan çözmek için sürekli bir kongre, bir “uluslar uyumu” kavramı oldu. İngiltere, Rusya, Prusya, Avusturya ve Fransa ile birlikte bu amaçla düzenli toplantılar yapmayı kabul etti. Uyumun amacı “İngiltere'yi içeride, Fransa'yı aşağıda ve Rusya'yı dışarıda tutmak” olarak adlandırıldı. Görünüşe göre sürekli Avrupa savaşlarının yaşandığı günler sona ermeliydi. 
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Napol&on'un başlıca yeniliği olan modern devlet aygıtını savaş disiplinlerine uygulaması pek fazla dikkat çekmemiştir. Bu öyle bir aygıttı ki, bir kez yerleştirildikten sonra yerinden edilmeye muazzam bir direnç gösteriyordu. Sorulması gereken soru, bu gücün nasıl dizginleneceği ve vatandaşlarına karşı nasıl hesap verebilir hale getirileceği olmalıydı ama Viyana bunu sormadı. Bunun yerine kıtanın egemen otokrasilerini gelecekteki isyanlara karşı nasıl koruyacağını tartıştı. Prusya, Avusturya, Polonya ve Fransa'daki hükümdarlar ulusal meclislerle uğraşmış ve çoğunlukla sonuçtan pişmanlık duymuşlardı. Castlereagh burada bir radikaldi ve halkın duygularının sonsuza kadar bastırılamayacağı konusunda uyarıda bulunuyordu. Kendi ülkesinde katı bir muhafazakâr olabilirdi ama Rusya'nın Aleksandr'ı ya da Avusturya'nın Metternich'i ile kıyaslandığında gözyaşı döken bir liberaldi. 

Viyana'nın sonuçlarından biri, on yedinci yüzyılda im paratorlukların büyümesinden bu yana Avrupa'nın denizaşırı faaliyetlerindeki en iğrenç leke olan Atlantik köle ticaretinin kademeli ama kesin bir şekilde sona ermesiydi. Kölelik Avrupa'da çoktan sona ermiş ya da en azından serfliğe dönüşmüştü. On sekizinci yüzyılda İspanyollar, Portekizliler, Hollandalılar, Fransızlar ve İngilizlerin hepsi büyük tüccarlar olarak Amerikada plantasyonların açılmasını kolaylaştırmıştı. Lizbon, Cadiz, Nantes, Bristol ve Liverpool gibi şehirler büyük ölçüde zenginleşti. Gemileri Batı Afrika'ya mamul mallar taşıyor, Afrikalı tüccarlardan köleleri topluyor, onları Amerika'ya taşıyor, sonra da Avrupa'ya şeker, rom ve pamuk getiriyordu. 

“Orta geçiş” olarak adlandırılan korkunç süreç, Avrupa topraklarına ayak basan binlerce köleye karşılık on milyonlarcasının Avrupa'ya gelmediği anlamına geliyordu. Bu durum, 1787 yılında bir grup İngiliz Ouaker ve William Wilberforce tarafından kurulan köle ticaretine karşı kampanya yürütenlerin davalarını duyurmalarını zorlaştırdı. 1807'de kendi ticaretine son veren Britanya, 1818'de İspanya, Portekiz ve Hollanda ile bir dizi ticareti yasaklama anlaşması imzaladı ve bu anlaşmalar eski tüccarlara tazminat ödenmesiyle desteklendi. Kraliyet Donanması, başlangıçta gelişigüzel de olsa 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bunları uygulamakla görevlendirildi. Bu, bırakın Kuzey Amerika'yı, Avrupa'nın sömürgelerinde bile köleliğin sona erdiği anlamına gelmiyordu ama ticaretin sona ermesi bir ilk adımdı. 


Şişedeki cin: Mütereddit 1820'ler 


Viyana, Fransız Devrimi'ni ortadan kaldırmış olabilirdi ama bunun gerçekleşmiş olduğunu ya da yeni bir düzen için umutlar uyandırdığını görmezden gelemezdi. Yıllar geçtikçe genç Almanlar, İtalyanlar, Belçikalılar ve Polonyalılar Leipzig, Waterloo ve Viyana'dan ne kazanıldığını sordular. Almanya hala otuz dokuz devletti, İtalya hala dokuz devletti ve yabancılar tarafından yönetiliyordu. Yunanistan ve Balkanlar'ın büyük bölümü Türk yönetimi altında kalmaya devam ediyordu. Viyana Avrupa'yı sağlığına kavuşturmuştu ama kendisinden önce gelen hastalığı iyileştirememişti. Castlereagh'ın dediği gibi bu hastalık, Avrupa'nın çoğunda iktidara rıza gösterilmesini sağlayacak herhangi bir mekanizmanın olmamasıydı. 

XVII. Louis Fransız monarşisini ve asaletini restore etse de, Devrimi tamamen tersine çevirmedi. Fransa laik kalmaya devam eti. Napoleon Yasası, bir meclis, bir Ulusal Muhafız ve bölge valileri ile yerleşik hale geldi. Kraliyet yanlıları sürekli olarak Eski Rejime geri dönülmesi için bastırırken, karşılarında değişim için bastıran yeni radikaller vardı. Louis ikisinin arasında bir çizgide yürümeye çalıştı. Aristokrasiyi Devrim'in bürokratik devletçiliğiyle birleştirerek Fransa'nın devrim öncesi geçmişinin ruhunu yeniden yakalamaya çalıştı. Bunun istikrarlı bir evlilik olması pek mümkün değildi. 

1820'de İspanyol radikaller Madrid'de meclis (cortes) aracılığıyla iktidarı ele geçirmiş ve VTI. Ferdinand'ın mutlak monarşisini sadece bir kuklaya indirgemişti. Bunu, 1823'te Fransa Ferdinand'ı tam otokrasisine geri döndürmek için bir ordu gönderene kadar, hafıf devrimci yönetimin “Liberal Trienali” izledi. İspanya'ya yürüdüler, Viyana ruhunu alenen ihlal ettiler ama Ferdinand'ı tahtına geri döndürdüler. Ortaya çıkan şiddet Goya'nın korkunç Kara Resimler serisinde anlattığı gibi dehşet vericiydi. 
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İspanya'daki çalkantılar Güney Amerika'da sismik bir etki yarattu. İspanya'nın sömürgeleri, Kuzey Amerika'nın Bağımsızlık Savaşı'nı taklit etmek için kendi ülkelerindeki iç savaş fırsatını değerlendirdi. Bu konuda şaşırtıcı derecede başarılı oldular. Simön Bolivar'ın karizmatik liderliğinde 1821'den itibaren on yıl içinde İspanya'nın sömürge ordularını bir kenara iterek Venezüella, Kolombiya, Peru ve Bolivya'yı kurdular. Arjantin, Uruguay, Şili ve Meksika gibi diğer Latin Amerika devletleri de aynı dönemde İspanya'dan bağımsızlıklarını elde ettiler. 1822'de Brezilya Portekizden bağımsızlığını kazandı. 

Viyana Kongresi'ndeki güçleri dehşete düşüren Britanyalı Canning, münhasır ticaret için hevesli Londra çıkarlarının baskısı altında her bir bağımsız Güney Amerika devletini sırayla tanıdı. 
Tanınma, hem Fransa'nın İspanya'nın yeniden fethini destekleme olasılığını hem de Canning'in rolünü tehdit edici olarak gören Amerikan başkanı James Monroe'yu (1817-25) da endişelendirdi. 
1823'te Rusya'nın California ve Peru'yu, Fransa'nın Meksika'yı ve İngiltere'nin Küba'yı almasının yaratacağı dehşeti hayal etti. Bunun “barışımız ve güvenliğimiz için tehlikeli olacağını” söyledi. Böylece Monroe doktrini doğdu: Amerika'nın kuzeyi ve güneyi, eski Avru- 
.palı ebeveynleri için gidilmesi yasak bölge olmalıydı. Buralar artık Birleşik Devletler'in “etki alanı” idi. 


1830 ve devrimci başarısızlık yılı 


Fransız Devrimi kıta genelinde artçı sarsıntılara yol açmış, ancak Avrupa'nın kurulu düzenine ciddi bir zarar vermemişti. On dokuzuncu yüzyıl ilerledikçe devrimci dürtü yeniden su yüzüne çıkmaya başladı. İlk işaretler şaşırtıcı bir bölgeden, uzun süredir uykuda olan Yunanistan'dan geldi. Eski Bizans'ın bu yetimi 1821'de Osmanlı Türklerine karşı geniş çaplı bir isyan başlattı. Bu mücadele, kahraman Lord Byron'ın önderliğinde tüm Avrupadaki romantikleri heyecanlandırdı. Şairin 1824'te Yunanlar için savaşırken ölmesi, Helenik olan her şeye karşı bir çılgınlık dönemine denk geldi. Fransız Devrimi tarafından teşvik edilen klasik mimari, batı dünyasındaki 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devlet binalarında, kır evlerinde, kiliselerde ve üniversitelerde tekrarlandı. O dönemde inşa halinde olan Amerika'nın Washington kenti, bugün olduğu gibi neoklasik bir şehir haline geldi. 

1824'te Fransa'nın Louis'si ölmüş ve onunla birlikte reform yolunda yavaş yavaş ilerlemeye başlamıştı. Halefi X. Charles (1824- 
30) gençliğinde Marie Antoinette'in dans partneri ve Versailles sarayındaki sevgilisi olan reaksiyoner bir müsrifti. Ancien Regime'e geri dönmek istedi ve Orta Çağ hükümdarlarının taç giydiği Reims'de gerçekten görkemli bir törenle taç giydi. Yunanistan onun için bir fer fırsatıydı. Charles 1827'de İngiltere ve Rusya'ya katılarak, Rusya'nın zayıflayan Osmanlı İmparatorluğu'na göz diktiği Yunanistan'daki isyancılara yardım için gemiler gönderdi. Bir İngiliz-Rus filosu, 1571'de İnebahtı'ya sahne olan sularda, Mora Yarımadası açıklarındaki Navarin'de Türkler ve Mısırlılarla çarpıştı. İnebahtı kürekli gemilerin son büyük savaşı olduğu gibi, Navarin de sadece yelkenlilerin katıldığı son savaştı. Türkler üstün Avrupa topçuluğu karşısında ezildi ve 1830'a gelindiğinde Güney Yunanistan mütevazı da olsa bağımsız bir devlet haline gelmişti. Avrupa milliyetçiliği küçük ama sembolik bir zafer kazanmıştı. 

Aynı yıl Paris'te Charles, bir dizi meclis yenilgisine meclisi fesheden, basın özgürlüğünü sona erdiren ve imtiyazı kısıtlayan kararnamelerle tepki gösterdi. Çeteler eski uğrak yerleri olan sokaklara geri döndüler ama Charles bundan etkilenmedi. Artık yaşlanmış olan Talleyrand'a, “İngiltere kralı gibi saltanat sürmektense odun kesmeyi tercih ederim... Taht ile darağacı arasında orta bir yol göremiyorum” dedi. Talleyrand ağırbaşlı bir şekilde, “Majesteleri posta arabasını unutuyor,” diye cevap verdi. Birkaç gün içinde Charles korkuya kapıldı ve İngiltere'ye kaçtı; burada sadece özel bir vatandaş, Ponthieu Kontu” olarak yerleşmesine izin verildi. 

Fransız Devrimi'nin bu minyatür tekrarında taht, kralın kuzeni, burjuva” Orldanslı Louis Philippe'e (1830-48) geçti. Hötel de Ville'in balkonundan, yaşlı Lafayette ile kol kola girerek sevinçli bir kalabalığı selamladı. Cana yakın Louis Philippe, istikrarlı bir 


eki yarattığını kanıtladı. Sağın ve solun öfkeli liderleri arasında 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bir yol çizdi, Fransa'nın kalıtsal üst meclisini kaldırdı ve Fransa'ya on sekiz yıllık bir barış getirdi. Delacroix'nın devrimci Özgürlük simgesi, ceset denizinin üzerinde üç renkli bir bayrak taşıyan üstsüz bir genç kız, genellikle sanıldığı gibi 1789'a değil, 1830 darbesine atıfta bulunuyordu. 

1830 yılı boyunca Avrupa'nın başkentleri Paris barikatlarının 
çığlıklarıyla yankılandı. Brüksel'de Fransızca konuşan Katolikler arasında, Hollanda, Flandre ve Valonya'nın Viyana'daki uyumsuz birliğini protesto eden ayaklanmalar parlak verdi. Hollandaca konuşmaları ve Protestanlar için eşit statüyü kabul etmeleri emredilmişti. Avrupa Uyumu harekete geçti. İngiltere'nin yeni dışişleri bakanı Lord Palmerston, Belçika'yı Hollanda'dan ayırmak ve tarafsızlığını garanti altına almak için Talleyrand ile işbirliği yaptı. 
1831'de ayrı bir Belçika nihayet hayata geçirildi. 

Daha sonra İtalya bayrağı devraldı. Napoldon ona birliğin ve cumhuriyetçiliğin tadını tattırmıştı ama Viyana onu Avusturya derebeyliğine geri döndürmüştü. İtalya'nın birleşmesine yönelik hareketler çoğaldı, ancak bunlar büyük ölçüde İtalya'nın dört bir yanında şubeleri olan gizli devrimci kulüpler olan Carbonari ile sınırlıydı. Askeri güçleri çok azdı ve kuzey eyaletlerinde Avusturya'ya karşı yürüttükleri ayaklanma kısa ömürlü oldu. 

Yine 1830'da bir grup Polonyalı subay ve toprak sahibi Rusya'ya karşı bir kez daha isyan etti. Yeni çar 1. Nikola (1825-55), selefi pragmatik Aleksandr'dan çok farklıydı. Biyografi yazarına göre, “otokrasinin kişileşmiş haliydi: son derece görkemli, kararlı ve güçlü, taş gibi sert ve kader gibi acımasızdı”. İsyancılara, Polonya'ya Viyana tarafından tanınan özerkliği zorla sona erdirerek ve kendisini Polonya kralı olarak taçlandırarak tepki gösterdi. Varşova harap oldu ve Frederic Chopin tarafından sefalet içinde eğlendirilmek üzere Paris'e bir orta sınıf göçü yaşandı. “Acı çekiyorum ve umutsuzluğumu piyanonun başında döküyorum)” diye inledi. Polonya'nın hastalığı Palmerston'un deyimiyle “muzaffer yanlışın üzücü mirası” idi. 
Böylece 1830'daki devrimci yükseliş sona erdi. Viyana'nın mimarisi 


bozulmadan kaldı. 
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Tam bir İngiliz devrimi: 1832 


Yunanistan dışında 1830 olaylarının en büyük etkisi, ironik bir şekilde, devrimden en az etkilenen ülkede, Fransa'da oldu. Britanya ekonomik başarının siyasi yansımasını yaşıyordu. Sanayi devrimi toplumsal coğrafyasını kıtada henüz bilinmeyen bir ölçüde değiştirmişti. 
1801 yılında İngiliz nüfusu dokuz milyondu. 1841'de bu sayı on altı 
milyon, artı sekiz milyon İrlandalı olmuştu. Kırsal kesimin nüfusu galıyor ve şehirler hızla büyüyordu. Londra dışındaki en büyük şehirler aruk York, Bristol ve Norwich değil, Manchester, Birmingham ve Leeds'ti. Sosyal yapılar değişiyor ve yeni liderler ortaya çıkıyordu. 
Britanya'nın belirleyici kurumları, kır malikanesi ve kiliseden ziyade fabrika, değirmen ve yeni gelişen demiryolu haline geliyordu. 

İngiliz siyaseti bu değişimi yansıtmıyordu. Parlamento, halkran olmayan Hanoverlı hükümdarı kontrol altında tutabilirdi, ancak halka karşı pek sorumlu değildi. Kalıtsal ve episkopal Lordlar Kamarası reformları veto ediyordu. Yerel yönetim aristokratik bir yapıdaydı. İngiltere Kilisesi can çekişiyordu. Parlamento, Fransa ve İspanyadakinden çok daha az sayıda, çoğunlukla kırsal kontluklarda ve eski ilçelerde yaşayan çeyrek milyon seçmeni temsil ediyordu. Endüstriyel yaşamın merkezlerinin çoğuna hiç oy hakkı tanınmamışı. 

İngiliz anayasasını uzun süre koruyan ve geliştiren şey, siyaset kurumunun hakim liberal ahlakıydı. Walpole, baba ve oğul Pittler, Liverpool Lordu, Castlereagh ve Canning gibi olağanüstü yeteneklere sahip ülke liderlerini ortaya çıkarmıştır. Her biri muhafazakârlığı reform hoşgörüsüyle yumuşatmıştı. İngiliz halkı toplanma ve nispeten ifade özgürlüğüyle gurur duyabiliyordu. Jeremy Bentham'ın radikal felsefesine, Elizabeth Fry'ın hapishane reformlarına ve William Huskisson ile Richard Cobden'ın serbest ticaretine kulak verildi. 
Fransa'da olsa giyotinle idam edilecek olan Gillray ve Cruikshank gibi sert karikatüristlere hoşgörü gösteriliyordu. 

1819'da Manchester'daki St. Peters Field'da seçim reformu için düzenlenen barışçıl bir miting, paniğe kapılan yerel yargıcın emriyle askerler tarafından dağıtılınca dıştan bakıldığında sakin gözüken bu 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durum bir şok yaşattı. Gazete yazarları tarafından “Peterloo Katliamı” olarak adlandırılan olayda on bir kişi öldü ve yaklaşık 500 kişi yaralandı. Bir Fransız, “buna sadece İngiltere'de katliam derler” diye yazarak, Avrupa'nın çoğunda bu olayın fark edilmeyeceğini belirtti. 
Ancak kamuoyu ve siyasi görüş dehşete düşmüştü. Sinirli muhafazakârlar için bu olay İngiliz devriminin bir habercisiydi. Liberaller içinse acil bir reform çağrısıydı. 

1830'da, uzun süredir halk arasında neredeyse hiç çıkamayacak kadar obez olan IV. George öldü ve hükümdarın ölümü üzerine geleneksel olarak yapılan genel seçimleri Tory Wellington Dükü kıl payı kazandı. Reform çağrılarına, “hükümette herhangi bir görev- de bulunduğum sürece... bu tür önlemlere direnmeyi her zaman görevim olarak hissedeceğim” diyerek yanıt verdi. Reformun devrimin başlangıcı olduğunu söyledi. Bu sözler İngiltere'de neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir şey yaptı. Çeteleri sokaklara döktü. Wellington'a Demir Dük lakabı askeri becerisinden dolayı değil, gerici siyasi uzlaşmazlığından dolayı takılmıştı. 

Wellington kendini istifa etmek zorunda hissetti ve Lord Grey yönetimindeki Whigler iktidarı ele geçirdi. Grey, 1831'de yaklaşık altmış “çürümüş” (yani neredeyse boş) seçim bölgesini kaldıran ve 
168 millecvekilini görevden alan bir “büyük reform tasarısı” sundu. 
Oy kullananları iki kattan fazla artırarak 650.000'in üzerine çıkardı ve Westminster'a yeni şehirlerin temsilcilerini getirdi. Tasarı önce Avam Kamarasındaki Torylerin, ardından da ikinci bir seçimle reform yanlısı bir çoğunluğun sağlanmasının ardından Lordlar Kamarasının muhalefetiyle karşılaştı. Siyaset kargaşa içindeydi. Yeni kral IV. William'a (1830-37) reform yanlısı akranlar yaratması için yapılan baskılar sonunda onu ve Wellington'u kendilerine getirdi. 
Reform Yasası Haziran 1832'de oylanarak kabul edildi. Parlamento kendini kurtarmıştı. 

Pek “demokratik” olmasa da, 1832'de Britanya, siyasi reformun anayasal bir çerçevede ve sivil kargaşa olmadan gerçekleştirilebileceğini gösterdi. Devletin merkezi kurumları -kral, Parlamento ve liderleri- tartışmanın kontrolünü asla kaybetmedi. Wellington bile 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bu tartışmayı kendi açısından değerlendirdi. Kendisinden 1833'te yeni reforma tabi tutulan Avam Kamarası hakkında yorum yapması istendiğinde, “Hayatımda hiç bu kadar şaşırtıcı kötü şapka görmemiştim” diye cevap verdi. 

Yeni Whig Parlamentosu her yerdeki muhafazakârların korkularını haklı çıkardı. Çocuk işçiliğini yasakladı ve Charles Dickens tarafından sert bir şekilde hicvedilen bir biçimde de olsa bir yoksul yasasını getirdi. Mahalle papazlarının yerini belediye şirketleri aldı. 
Sendikalar yasallaştırıldı ve Tolpuddle Şehitleri gibi “birleştikleri” 
için Avustralya'ya sürülen sendikacılar ülkelerine geri getirildi. 1833 
yılında tüm kolonilerde köle ticaretini kaldıran bir yasa tasarısı kabul edildi ve Wilberforce bu tasarının kabul edildiğini öğrendikten birkaç gün sonra öldü. 1834 yılında, siyasi bir bahar temizliğinin sembolü gibi, Westminster Sarayı yandı ve yerine saray gibi yeni bir yapı inşa edildi. Bu, hem kilisede hem de devlette yeni bir post-klasik çağla ilişkilendirilen gotik bir tarzdaydı. 

Üç yıl sonra, on sekiz yaşındaki ağırbaşlı Prenses Victoria, kısa bir süre sonra kusursuz bir Alman koca olan Prens Albert ile evlenerek İngiliz tahtına oturdu. Yeni Victoria dönemi yetkilileri kendilerini beğenmiş olabilirdi ama boş durmuyorlardı. Hiçbir İngiliz askeri İspanyol liberalleri, Polonyalı asileri ya da İtalyan kurtarıcıları desteklemek için denize açılmadı. Grey, Melbourne ve Palmerston un Whig Parlamentoları çoğunlukla Walpole ve Pittlerin müdahalecilikten uzak duruşuna bağlı kaldı. Britanyalılar daha çok bir buçuk yüzyıl sonrasının Californialılarına benziyorlardı. Takınuları yeni teknolojileri ve yeni ufukları keşfermekti. Avrupa'nın geri kalanı devrimler yaparken, Britanya gemi, buhar makinesi ve kumaş üretiyordu. 1841 yılında Brunel'in yeni demiryolu Londra'dan Bristol'e kadar uzandı. Yurtdışında Britanya imparatorluğu, Roma barışına layık bir halef olarak ilan edilen yeni bir Pax Britannica altında dünyanın kara alanının çoğunu ve nüfusunun dörtte birini kapsayacak şekilde büyüdü. 
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İdeolojinin şafağı 


1830'daki reformist ayaklanmaların başarısızlığı devrimcileri hayal kırıklığına uğratmış olabilir ama ideologları harekete geçirdi. Geçmişteki savaşlar Westphalia (1648), Utrecht (1713) ve Viyana'nın (1815) reaksiyoner uzlaşmalarına yol açmıştı. Avrupa'nın tarihindeki bu yol ayrımları, haritasını neredeyse hiç değiştirmedi. Ancak Fransadaki devrim, siyasi tartışmaları elitlerden sıradan insanlara doğru genişletmişti. Toplumun her kesiminden Avrupalılar toplumların nasıl düzenlenmesi gerektiğini tartıştı. Kişisel özgürlük ve ulusal kimlik, servetin dağılımı ve sınıfın rolü üzerine kafa yordular. 
Gazeteler ve demiryolları vizyonları genişletti ve mesafeleri kısalttı. 
Aruk kurulu düzene yönelik tehditler saraylarda, kiliselerde ve şatolarda yatmıyordu. Sokak köşelerinde, kışlalarda, üniversitelerde ve tavernalarda gizleniyorlardı. 

Amerikan ve Fransız devrimlerinin teorisyenleri, özünde pratik bir ampirist olan Locke'tan ilham almışlardı. İngiltere'de Locke'un en önde gelen yorumcularından biri, hükümetin amacını esasen “en çok kimsenin en büyük mutluluğunu” güvence altına almak olan “mutluluk kalkülüsü” olarak gören Bentham'dı. On dokuzuncu yüzyılın ortalarına gelindiğinde başka sesler de duyulmaya başlamıştı. Rousseau hükümeti, devletin zincirleri ile eşit vatandaşların özgürlükleri arasında bir “sözleşme” olarak görmüştü. O da Saint-Simon, Comte ve Proudhon gibi Fransız sosyalizm ve anarşizm fılozoflarını etkilemiştir. 
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Bunların üzerinde tek bir adam yükseliyordu: G.WE Hegel. 
Hegel ortaya çıkmakta olan Alman bilincine bir çerçeve kazandırdı. Tarihi, “rasyonel devlet”te sentezlenen, çatışan güçlerin bir “diyalektiği” olarak gördü. Böyle bir devler Hegel'e göre “yeryüzünde yürüyen Tanrı” idi. Önemli olan devletin refahıydı: bunun aksine, bireysel özgürlük çok az önemliydi. Bu, on yedinci yüzyıl İngiliz filozofu Thomas Hobbes'un (1588-1679) monarşik ulusu, kaba doğa koşullarına karşı toplumun iyi huylu ifadesiydi. Hegel'in devletinin habercisi, küresel bir Protestanlık imparatorluğuna liderlik eden yeni bir Prusya'ydı. Viyana'ya karşı sabırsızlanan ve kimlik özlemi çeken genç Almanlar için Hegel bir tanrıydı. 1829'da, Karl Marx'ın 1836'da öğrenci olarak geldiği Berlin Üniversitesi'nin rektörü oldu. 

Avrupa tarihinde çok az dönem 1840'lar kadar Hegel'in diyalektiğine uygun olabilir. Endüstriyel genişleme ve sermaye birikimi milyonlarca insanı taşradan şehirlere çekiyordu. Burada geçimlerini sağlamak için toprağa güvenemiyorlar, iş ve yiyecek bulmak için pazarlara bel bağlamak zorunda kalıyorlardı. Ancak şehirdeki bir apartman dairesi, bir köylünün barakasından daha sağlıklı olduğunu gösteriyordu. Karınlar doyuyor, ortalama yaşam süresi üç kuşakta yüzde 
90 artıyor ve nüfus yükseliyordu. 1800 ve 1850 yılları arasında Fransanın nüfusu yirmi yedi milyondan otuz alu milyona, Almanya'nın yirmi üç milyondan otuz üç milyona, İngiltere'nin on altı milyondan yirmi yedi milyona ve Rusya'nın kırk milyondan altmış sekiz milyona yükseldi. Kapitalizm vaatlerini yerine getiriyor gibi görünüyordu. 

Bu büyüme gerilimler yarattı. Kent proletaryası daha görünür, daha gürültülü ve örgütlenmesi kırsal kesimdekinden daha kolaydı. 
Sanayileşmenin erken vaadi, öfkeli ve birleşmekte özgür bir “işçi sınıfı” bırakıyordu. Marx, 1844'te, eğitimini tamamlayıp Avrupa'nın etrafında geliştiğini gözlemlerken, Alman arkadaşı Friedrich Engels ile bir ortaklık kurdu ve bir süre Manchester'da kaldı. Burada, hızla gelişen fabrikalardaki işçilerin yaşam koşulları karşısında şok oldu. 
Pazar yeri yoksulları doyurabilirdi ama insanlığın güçlenme ve insanca yaşama talebini karşılayamaz görünüyordu. Marx ve Engels'e göre kapitalizm toplumsal istikrarsızlığın ve nihai çöküşün habercisiydi. 
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1840'ların ortalarında Avrupa'nın tarım ekonomisi, patates hastalığı ve yaygın mahsul kıtlığıyla sarsıldı. Bu durum yeni şehirlere giden kaynakları tıkadı ve kentsel kıtlık tehdidini doğurdu. Bu, Marx'ın analizi için ders kitabı niteliğinde bir durumdu. Hegel'in fikirlerini aldı ve pratikte uyguladı. Londra'nın Highgate mezarlıgındaki mezarında yazılı olan inancı şuydu: “Filozoflar şimdiye kadar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumladılar, oysa aslolan dünyayı değiştirmektir.” 1848'de ve Engels Londra'da Almanca da olsa bir manifesto yayınladılar ve manifesto “Avrupada bir heyula dolaşıyor - komünizm heyulası” diye başlıyordu. Manifesto şu heyecan verici sözlerle nihayete eriyordu : “Dünyanın bütün işçileri birleşin. Zincirlerinizden başka kaybedecek bir şeyiniz yok.” Manifesto yayınlanmasının ardından çeyrek yüzyıl boyunca çok az etki yarattı. 
Daha sonraysa Avrupa'yı parçalayacaktı. 


Devrimler yılı: 1848 


Avrupalılardan iki grup, ulus olma duygularının Viyana Kongresi tarafından göz ardı edildiğini hissetmişti: İtalyanlar ve Almanlar. İtalya'da, Avusturya yönetimine karşı Orta Çağ'a kadar uzanan uzun soluklu muhalefet hala çoğunlukla özel kulüpler ve ara sıra meydana gelen sokak ayaklanmalarıyla sınırlıydı. Çok seyahat eden bir İtalyan olan Giuseppe Mazzini, 1834 yılında Berne'de radikal İtalyanlar, Almanlar ve Polonyalılardan oluşan Genç Avrupa adlı bir grup kurdu. Mazzini'ye göre kıta çapında bir siyasi kurtuluş İtalyada başlayacak ve oradan Avrupa'ya yayılacaktı... yavaş yavaş ve karşı konulmaz bir şekilde toplumu geniş ve birleşik bir kitle haline getirmeye yönlendirecekti. Bu çağın ruhuydu. 

Ocak 1848'de Milano, Avusturya valisine karşı ayaklandı ve geçici bir rejim kurdu. Piyemonte ve Sardinya kralı Charles Albert.destek verdi ve Avusturya'ya savaş ilan etti. Roma'da yeni bir papa, IX. Pius (1846-78), Avusturya karşıtı kalabalıkları “Tanrı İtalya'yı korusun” nidalarıyla karşıladı. Roma'daki Yahudileri get- 


tolarından kurtardı. Bunun üzerine Sicilya, Bourbon Napoli'sinden 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bağımsızlığını ilan etti ve ender rastlanan bir Venedikli devrimci olan Daniele Manin, bu şehrin Avusturyalılardan bağımsızlığını ilan etti. Yavaş yavaş, 1830'da olduğu gibi, kıta genelinde ayaklanmalar meydana geldi. Şubat ayında sıra Fransa'ya geldi. Paris hükümeti reform toplantılarını ya da başka bir ifadeyle “ziyafetleri” (Ganguets) bastırmaya karar verdi, bu da o kadar şiddetli ayaklanmalara yol açtı ki, yaşlı Louis Philippe sarayına çekildi ve uysalca “Tahttan çekiliyorum” diye mırıldandı. Kendisi ve kraliçesi Bay ve Bayan Smith olarak Londra'ya kaçtı. Derhal İkinci Cumhuriyet ilan edildi ve seçimler yapıldı. 

Polonya, İsviçre, Norveç ve Portekiz'de de ayaklanmalar oldu. 
Avusturya, İtalya'dan daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bir Macar lider, Lajos Kossuth, hitabetin ateşiyle ülkesinin Avusturyadan bağımsızlığını ilan etti. Viyana zaten hükümetin yolsuzlukları yüzünden kargaşa içindeyken, yaşlanan Metternich istifa etti ve Louis Philippe'i takip ederek Belgravia'da kaldığı, Palmerston ve Disraeli tarafından ziyaret edildiği İngiltere'ye sürgüne gitti. Avusturya birkaç ay boyunca Macaristan'ın bağımsızlığına karşı çıkamadı ve Kossuth kıta çapında ün kazandı. 

İsyan ruhu sonunda Prusya'ya kadar uzandı. Berlin'de paniğe 
kapılan bir polis gücü -devrimin her daim habersiz müttefiki- 300 
isyancıyı öldürdü. Bu durum kral IV. Frederick William'ı (1840- 
61) öylesine dehşete düşürdü ki, halkından af diledi. Generalleri- nin dehşeti karşısında anayasal reform ve ifade, toplanma ve basın özgürlüğü sözü verdi. Daha da önemlisi, Almanya'nın birleşmesine yönelik radikal çağrılara destek sözü verdi. Frankfurttaki eski konfederasyon merkezinde toplanmak üzere tüm Alman halkı için bir parlamento (Rejchstag) ilan etti. 

Frederick William daha sonra Danimarka yönetimindeki Schleswig ve Holstein dükalıklarına karşı ayaklanan Almanca konuşan isyancıları destekledi. Konu, yani Danimarka ve Almanya'nın rakip iddiaları o kadar belirsizdi ki, Palmerston daha sonra bunu sadece üç kişinin anladığını söyledi: O zamana kadar ölmüş olan Britanya Prensi Albert, delirmiş bir profesör ve ne olduğunu unutmuş olan 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kendisi. “Schleswig-Holstein sorunu”, Avrupa'nın çağlar boyunca süregelen sınır anlaşmazlıklarının ve Avrupa liderlerinin böyle bir durumda silahlanmaya hazır olmalarının temsilcisiydi. 

Buna karşılık İngiltere bir kez daha devrimci bir hayal kırıklığı yaşadı. Eşit seçim bölgeleri, genel imtiyaz ve gizli oy için 1837'de kurulan Çartistleri desteklemek üzere Nisan 1848'de yağmur altında Kennington Common'da bir miting çağrısı yapıldı. Sadece 25.000 kişinin katıldığı mitinge düzeni sağlamak için gönderilen 10.000 polis memuru ve asker katıldı. Miting Westminster'a yürümeyi istediğinde, bir polis memuru yağmur nedeniyle iki atlı bir arabayla dilekçe gönderilmesini önerdi. Dilekçe gönderildi ve dikkate alınmadı. 


Düş kırıklığı ve karşı-devrim 


1830'da olduğu gibi, bu küçük isyanların hiçbir etkisi olmadı. 
Ateşlendiler ve yatıştılar. Avusturya'da Rus birlikleri ayrılıkçı Macaristan 1 işgal etti ve Viyana'ya geri verdi. Kossuth sürgüne gitti ve 1851'de Londra'da, hapishanede öğrendiği Shakespeare İngilizcesiyle coşkulu kalabalıklara hitap: etti. İtalyan isyanı bir Avusturya ordusu tarafından bastırıldı ve Piyemonte ve Sardinya Kralı Charles Albert umutsuzluğa kapılarak tahtını oğlu 11. Victor Emmanuel'e (1849-61) bıraktı. Papa Pius Kasım 1848'de Roma'dan kaçtı ve bir sonraki baharda Güney Amerika savaşlarının gazisi karizmatik Giuseppe Garibaldi'nin desteğiyle Mazzini'yi karşılayan bir cumhuriyet ilan edildi. Garibaldi kısa süre sonra Fransız birlikleri tarafından yenilgiye uğratıldı ve Tanca'ya kaçtı. Cumhuriyet birkaç ay içinde sona erdi ve papa geri döndü. Venedik Cumhuriyeti on sekiz ay sonra bir Avusturya ordusu tarafından yıkıldı. 

Aslına bakılırsa 1848 yılı sadece Fransada Louis Philippe'in devrilmesiyle bir rejimi değiştirdi. Bu, devrimcilerin umduğu bir değişiklik değildi. Radikallerin hakim olduğu bir hükümet altında da olsa kralcı bir meclis geri döndü. Meclisin lideri şair Alphonse de Lamartine, “çalışma hakkını” onurlandırmak için fabrikalar inşa edilmesini emretti. Bu, binlerce köylüyü var olmayan işler için 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Paris'e çekti. Ortaya çıkan kaos ortamında, Lamartine'in milis gücü Garde Mobile tarafından yaklaşık 13.000 isyancı ve asker ya öldürüldü ya yaralandı ya da kolonilere sürüldü. “Haziran Günleri” devrime karşı burjuva ihanetinin bir metaforu haline geldi. Besteci Hector Berlioz, Bastille sütunundaki Özgürlük heykelinin göğsün- de serseri bir kurşun deliği olduğunu belirtmiştir. 

Fransız cumhuriyetinin kendi vatandaşlarını öldürme sahnesi devrimci davayı yıkıma uğrattı. Aralık 1848'de Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı için seçimler yapıldı. Adaylardan biri, Napoldon'un tacının sürgündeki adayı, yeğeni Louis Bonaparte idi. Bir şarlatan ve hatta bir ahmak olarak görülen Bonaparte, Çartistlerin mitingi sırasında polis memuru olarak görev yapuğı Londra'da gizlice yaşıyordu. Tüm Bonaparteların Fransa'ya girişi yasaklanmıştı. Ancak Louis'nin Paris'te ortaya çıkması sansasyon yarattı. İsminin şöhreti ona beş milyondan fazla oy ve cumhurbaşkanlığı kazandırdı. 

Fransız radikaller daha önceki kralcıları takip ederek Londra'ya sürgüne gittiler; burada İngiltere'nin liberal siyaseti ve açık kapı sıgınma hakkı Avrupa'nın dört bir yanından her siyasi görüşten mülteciyi kendine çekiyordu. Diğer Avrupa hükümetleri İngiltere'yi devrimci yıkıcılığın besleyicisi olarak görürken, İngiltere ifade özgürlüğünün kalesi olmakla övünüyordu. 


Yeni Almanya ölü doğdu 


Almanyada 1848'de yaşanan olayların sonucu, Frederick William'ın Almanca konuşulan tüm topraklarda bir parlamento kurulmasını kabul etmesi oldu. Alman erkeklerinin yüzde seksen beşi seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. Çoğunluğunu avukatların, öğretmenlerin ve kamu görevlilerinin oluşturduğu 800 üyeli yeni Reichstag, mayıs ayında Frankfurttaki Paulskirche'de toplandı. “Profesörlerin parlamentosu” olarak kutlandı. Meclis salonunun üzerinde, uğursuz bir büyük kılıç ve çok küçük bir zeytin dalı tutan efsanevi Germania resmi yükseliyordu. Anayasası Viyana sonrası konfederasyonun otuz dokuz gru- bunu kapsayan yeni bir Alman “imparatorluğu” ilan edildi. Atlantik 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ötesine bakan parlamento, kendisini Amerikan tarzı özgürlüklere adadı. 1848'in tüm yaratımları arasında en umut dolu olanı buydu. 

Bu türden birçok proto-demokratik kurum gibi Frankfurtun da iktidar erkleriyle teması yoktu. Ne gelirleri ne orduları ne de hükümeti vardı. Ayrıca Avusturya'nın bir Alman konfederasyonunun “başkanı” olduğu Viyana Antlaşması'nın şartlarının da dışındaydı. 
Ayrıca pek çok Alman prensliğinin hala değer verdiği eski özerkliği de rencide ediyordu. Parlamento resmi olarak Prusya ve Avusturya'yı kapsarken, Avusturya'nın imparatorluk topraklarının yanı sıra Bavyera'yı da dışarıda bırakıyordu. Prusya ve Avusturya'nın mevcut hükümetlerinin durumu denklemin dışında bırakıldı. 

Parlamento ilk oturumunda Prusya Kralı Frederick William'ı anayasal hükümdar olmaya davet etti. William, hem Alman devletlerinin özerkliğine yapılan müdahaleden hem de Viyana ve Sı. 
Petersburg'un olası tepkisinden endişe duyarak reddetti. 1849'un başlarında Almanya genelinde parlamentoya yönelik şüphecilik artıyor ve üyeler parlamentoya katılmıyordu. Yaza gelindiğinde meclis yetersizdi ve çökmüştü. Engels parlamentoyu “sadece bir tartışma kulübü, saf zavallılardan oluşan bir yığın” olarak değerlendirdi. 

Frederick William bir konuda haklıydı. Rusya'nın reaksiyoner çarı Nikolay'ın, demokratik olması bir yana, liberal dahi olsa bir Alman devletinin gelişmesinde Avusturya'dan daha fazla çıkarı yoktu. Kasım 1850'de çar, Frederick William'a tuhaf bir şekilde “Olmütz'ün aşağılanması”nı dayattı. Alman girişiminin öldüğü ilan edildi. Yeni ve liberal bir Alman devleti ölü doğmuştu ve eski Alman konfederasyonu Avusturya başkanlığında yeniden kuruldu. Bu fiyaskoya rağmen Frankfurt ruhu ölmedi. Alman birliğine yönelik herhangi bir hamlenin büyük olasılıkla Prusya'nın sponsorluğunda olacağına dair açık bir mesaj verilmişti. 


Reaksiyon muzaffer oluyor 


1848 ayaklanmalarının her biri, kışkırtıcıları tarafından Avrupa 
tarihinde bir dönüm noktası olarak tasarlanmıştı, ancak Avrupa dönüşmeyi başaramadı. Rusya ve Avusturya otokrasileri, Alman 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liberalizmine ve İtalyan milliyetçiliğine karşı omuz omuza durmuştu. 
Yeni bir Bonaparte Fransada devrime dönüşü engellemişti. Brendan Simms'in işaret ettiği üzere, Marksizmin çok övündüğü enternasyonalizmine rağmen, “uluslararası olduğu kanıtlanan karşı-devrimdi... 
Liberaller ve işçiler birleşmemişti ama muhafazakârlar ve reaksiyonerler birleşmişti.” Muhafazakâr Viyana sözleşmesi yine geçerliydi. 

1851'de Fransada Bonaparte yasal olarak ikinci bir dönem için aday olamayınca, 1852'ye kadar İmparator 111. Napoldon olamasa da, o yıl kendisini cumhurbaşkanı yapmak için bir darbe düzenlendi. 

Napoleon'un iktidarı 1870'e kadar yirmi iki yıl sürecekti ki bu amcasının iktidarının iki katından daha uzun bir süreydi. İlk icraatı, şehir planlamacısı Baron Haussmann'ın yönetiminde Paris'in köklü bir şekilde yeniden inşasını başlatmak oldu. Haussmann “Paris'in karnını, isyan ve barikat mahallelerini yarıp atacağını” söyledi. Onların yerine “herhangi bir savaş alanı kadar stratejik düzene sahip” bir şehir yaratacaktı. Çoğunluğu yoksul binlerce vatandaş banliyölere sürüldü ve sonraki otuz yıl içinde Paris'in nüfusu iki kattan fazla arttı. Napoldon ve Haussmann bugün gördüğümüz Paris'in merkezini yarattı. 

İngiltere bir kez daha bu kargaşadan uzak durdu. Bir Fransız ziyaretçi Palmerston'a “Fransız olmasaydım İngiliz olmak isterdim,” diyerek gururunu okşadığında, devlet adamı soğukkanlılıkla şu cevabı verdi: “İngiliz olmasaydım İngiliz olmak isterdim.” 1851 yılında çar, Frederick William'ı küçük düşürürken ve 111. Napoleon darbesini gerçekleştirirken, Prens Albert Hyde Park'ta İngiltere'nin bilimsel ve ticari başarılarının sergilendiği bir Büyük Sergi açıyordu. 
Serginin içeriği dünyanın her köşesinden toplanmıştı. Dünyanın en büyüğü olan demir ve cam tonoz, İngiltere'nin gelişen demiryollarının terminal çatılarına uygulandı. İsteyenler Charles Dickens'ın Kasvetli Ev (1852-3) ve Zor Zamanlar (1854) kitaplarını okuyarak vicdanlarını rahatlatabilirlerdi. Henry Mayhew'in sergiyle aynı yıl yayınlanan London Labour and the London Poor (Londra'da Emek ve Londra Yoksulları) adlı kitabını okumak ise daha az kolaydı. Britanyadevrimin yarattığı çalkantılardan kaçınmış olabilir, ancak yine de zenginlik ve yoksulluğun uç noktalarını sergiliyordu. 
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Kırım Savaşı 


Prusya ya kafa tutup Avusturya'yı kurtaran Rus Çarı Nikola, şimdi sahnenin merkezine yerleşmişti. Rus imparatorluğu hızla genişliyordu. İranlılardan 1813'te Azerbaycan ve doğu Gürcistan'ı, 1828'de de doğu Ermenistan'ı almıştı. Osmanlı İmparatorluğu savunmasız görünüyordu. Yunanistan'ın çoğu artık bağımsızdı ve Sırbistan'a 1830'da İstanbul tarafından özerklik verilmişti. Eflak ve Boğdan'ın Tuna prenslikleri de bir dereceye kadar özerklik kazanmıştı. Türklerin Balkan Slavları üzerindeki hakimiyeti zayıflıyordu. 

Nikolay artık tek taraflı olarak kendisini Türkiyedeki Hıristiyanların egemen “koruyucusu” ve Kudüs'teki kutsal yerlere erişimlerinin garantörü ilan etti. 1853'te hiçbir provokasyon olmaksızın Eflak ve Boğdan'ı işgal etti ve Türkiye'nin Karadeniz filosunu batırdı. Bunun sonucunda ortaya çıkan savaş, Avrupa standartlarına göre bile şaşırtıcıdır. Savaşın nedeni, bazı Avrupalı güçlerin Rusyayı güneye doğru yayılmasına izin verilemeyecek kadar büyük, hırslı ve otokratik görmeleriydi. Osmanlı İmparatorluğu'nu artık bir tehdit olarak değil, Doğu Akdeniz'de faydalı bir tampon olarak görüyorlardı. 

Türkler Rusları püskürtmek için yardım istediğinde, Fransa ve İngiltere bunu sağladı. II. Napoldon kaslarını esnetmekten memnundu ve İngiltere de Rusya'yı kontrol altında tutmaya hevesliydi. 
Ruslar, Tuna prensliklerinden çekilmeyi kabul ederek hemen teslim oldular ki bu da savaşı sona erdirmeliydi. Ancak Paris ve Londra, Rusya'yı saldırganlığı nedeniyle cezalandırmaya karar vererek doğuda Kırım'da yeni bir cephe açtı. 

Kırım Savaşı (1853-6) birbirinden kopuk bir dizi muharebe ve kuşatmaya dönüştü. Bunlar arasında Balıklava ve Tennyson'ın askeri gafleti şiirsel bir şekilde kutlamasına ilham kaynağı olan Hafif Süvari Tugayı da vardı. Sonuç, aşağılayıcı bir Rus yenilgisiydi. 1856'da, bir başka Paris Antlaşması uyarınca, Rusya Karadeniz'i askerden arındırmaya zorlandı. Eflak ve Boğdan'a tam bağımsızlık verildi ve bu iki bölge Romanya oldu. Rus yöneticilerin uzun süredir devam 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eden Bizans'la boy ölçüşecek bir imparatorluk hayali bir kez daha suya düştü. Bunun yerine anılaşmada Türkiye'nin “Avrupa barışı için hayati önemde” olduğu teyit edildi. 

Sonucuna rağmen Kırım Savaşı Britanya'da o kadar sevimsiz bir halaldı ki başbakan Lord Aberdeen istifa etmek ve savaşın gidişatına ilişkin eleştirel bir soruşturmayı kabul etmek zorunda kaldı. Savaş, The Times'tan William Howard Russell'ın ilk yerinde savaş haberciliğine ve Florence Nightingale ile Üsküdar'daki sahra hastanesinin savaş koşullarına ilişkin tanıtımına konu oldu. Kırım, İngiltere'nin kırk yıl boyunca Avrupada gerçekleştirdiği ilk ve altmış yıl boyunca da son askeri müdahalesiydi. Çoğu hastalıktan ölen 250.000 kişinin hayatına mal oldu. Hükümetin bahanesi, Rusya'nın Britanya'nın Hindistan imparatorluğunu tehdit etmesinin engellenmesi gerektiğiydi. 
Rusyanın böyle bir niyeti olmadığına göre, bu bir aldatmacaydı. 

Kırım anlamsız bir savaş olmuş olabilir ama Avrupa'nın güç dengesini yeniden düzenlemiştir. Nikolay 1855'te Kırım'dan duyduğu utançla öldü ve yerine, serfliğin nihai olarak kaldırılmasını kabul eden nispeten liberal 11. Aleksandr (1855-81) geçti. Bu, sanki yenilgi Rusyayı Avrupa'nın kültürel topluluğuna katılmaya teşvik etmiş gibi, Rus yaratıcılığının patlamasıyla aynı zamana denk geldi. 
Tolstoy Kırım'da savaştı ve Rusya'nın enginliğini Avrupa'nın salonlarına taşıdı. Dostoyevski Rusya'nın ahlaki karmaşıklığını getirdi. 
Çaykovski, Mussorgski ve Borodin gibi Rus besteciler ve kısa bir süre sonra tiyatro yazarı Çehov, Avrupa'nın en yaratıcı ve popüler sanatçıları arasındaydı. Aleksandr'ın Moskovası ikinci bir Roma olmadı ama St. Petersburg (1712'den 1918'e kadar Rusya'nın başkenti) ikinci bir Paris oldu. 

Prusya ve Avusturya Kırımdan uzak durmuşlardı. Her ikisinin de Rusya'yı soğutmamak için nedenleri vardı. Yarım yüzyıl boyunca Avrupa'nın nispeten barış içinde olduğunu gözlemlemiş olan Avusturya'nın yaşlı Metternich'i İngiltere'den Viyana'ya döndü. Ölümünden kısa bir süre önce, 1859'da, Prusyadan Otto von Bismarck adında genç bir aristokrat tarafından tavsiye almak için ziyaret edildi. 
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İtalya ve Almanya 
1850-1900 


Yeniden doğan İtalya 


568'deki Lombard istilasının sona ermesinden bu yana İtalya tüm yeniden birleşme girişimlerine direnmişti. Kuzeyde Fransa, Avusturya ve güçlü Cenova, Milano ve Venedik şehirleri arasında savaş vardı. Papalık merkezde huzursuz bir egemenlik sürdürüyor, Napoli ve Sicilya ise Bizanslılar, Sarazenler, Normanlar, Kutsal Roma İmparatorluğu ve Fransa arasında el değiştiriyordu. Viyana Kongresi Savoy, Piyemonte ve Sardinya krallıklarını tanımış ve Fransa'ya karşı bir tampon olarak Cenova'yı vermişti. Bir Akdeniz tarihçisi olan Fernand Braudel, İtalya'yı “olayların benzer yankı ve etkilere sahip olduğu ve aslında bir anlamda hapsedildiği tarihsel bir varlıktan” başka bir şey olarak tanımlamıyordu. 

1852'de inisiyatifi ele alan küçük Piyemonte oldu. Viyana'dan beri Charles Albert ve oğlu Victor Emmanuel'in liberal monaışileri altında gelişmişti. Şimdi de zeki ve hırslı Kont Cavour'u başbakanı olarak kabul etmişti. İtalyan birliğinin aristokrat bir savunucusu olan Cavour, kişisel gazetesi // Azsorgimento'da bu davayı destekledi. Piyemonte, Kırım Savaşı'na 15.000 asker göndererek Paris Antlaşması'nda bir koltuk ve Fransa ile faydalı bir ittifak kazandı. Anılaşmadan iki yıl sonra, 1858'de, Cavour Napoleon'u gizlice ziyaret etti ve Avusturya ile gelecekteki herhangi bir savaşta askeri destek sözü aldı. 

Bir yıl sonra, 1859'da böyle bir savaş tasarlandı. Fransa, Magen- ta ve Solferino savaşlarında Avusturya'yı yenmek için Piyemonte'ye 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katıldı. Bunu, Avusturya'nın Venedik'i elinde tutabildiği ancak tüm kuzey İtalya'yı Piyemonte'ye kaptırdığı dolambaçlı müzakereler izledi. Cavour Savoy'u Fransa'ya bırakmak zorunda kaldı ancak yerel plebisitlerle onaylanan çekirdek halindeki bir İtalyan devletini kurmak için İtalya'da yeterince toprak elde etmişti. Piyemonte'nin Victor Emmanuel'i kral oldu. 

Olaylar artık hızla gelişiyordu. 1849'da kısa süreliğine Roma'nın savunucusu olan karizmatik Garibaldi, 1860'ta İtalyan birliği için Kızl Gömlekli düzensiz birlikleri yeniden canlandırmak üzere kendisine uyguladığı sürgünden çıktı. Napoli ve Sicilya yı Bourbon hükümdarlarından kurtarmak üzere güneye yürümek için Cavour'un desteğini istedi. Cavour'un hırsları hiçbir zaman o kadar ötelere gitmemişti. 
Kuzey İtalyanlar güneyi hâlâ neredeyse Afrika'nın bir parçası olarak görüyorlardı, tıpkı bazı Almanların Prusyalıları Asya'nın bir parçası olarak görmesi gibi. Ama o ve Victor Emmanuel, Garibaldi'ye verdikleri desteği inkâr edemezlerdi. Britanyalı Palmerston, Palermo'da konuşlu İngiliz deniz birliklerinden önemli bir yardım teklif etti. 

Kızıl Gömlekliler Sicilya'ya çıkarma yaptı ve Bourbonları önce adadan sonra da Napoli Krallığı'ndan sürdü. Bu harekât, açık bir Garibaldi taraftarı ve Times muhabiri olan Ferdinand Eber tarafından canlı bir şekilde aktarıldı. Garibaldi'ye uluslararası ün kazandırdı. Güney İtalya'yı liberal bir cumhuriyete dönüştürmeyi hayal ediyordu ama Ekim 1860'ta, Teano'da Victor Emmanuel ile yaptığı “köprüdeki toplantıda”, fethini İtalya'ya bağışladı. Cavour, Garibaldi'nin Roma üzerine yürümesini yasakladı. Papa, Cavour'un güvenilir ve hayati müttefikleri olan Fransız birlikleri tarafından korunuyordu ama bir yıl içinde Papalık Devletinin üçte ikisi yeni İtalya'ya katılmıştı. 

Garibaldi, Sardinya açıklarındaki Caprera adasında bahçesini işlemek için zaferle emekli oldu, daha sonra Avrupa'daki isyanlarda paralı asker olarak ortaya çıktı, ancak pek başarılı olamadı. 
İtalya'nın tam birliği, Avusturya (1866'da) ve Fransa'nın (1870'te) başka yerlerdeki daha kanlı mücadelelerle dikkatlerinin dağıldığı bir 


zamanı beklemek zorunda kaldı. Ama sonunda neredeyse birleşmiş 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bir İtalya ortaya çıktı, hem de sadece iki yıl içinde. Cavour ve Victor Emmanuelde ihtiyatlı ve liberal liderler, Garibaldi'de ise bir kıtanın hayal gücünü yakalayacak bir asker bulduğu için şanslıydı. İngiltere onun adını bir Bermondsey bisküvisine bile vermişti. Yeni İtalya'nın kendi ozanı da vardı: Giuseppe Verdi. Nabxcco'daki İbrani köleler korosu İtalyan milliyetçiliğinin marşı haline geldi. 


Otto von Bismarck 


Almanya'yı oluşturan topraklar yüzyıllar boyunca Fransa, Avusturya ve Rusya'yı itici bir mıknatıs gibi birbirinden uzak tutmuştu. Napoldon ve Viyana Kongresi iticiliği çekiciliğe dönüştürdü. Almanya artık bir sorun, bir “soru” haline gelmişti. Bir kültür ve bir halku ama hükümet bir yana, bir ulus bile değildi. Tanımlanmış sınırları da yoktu. Eski dükalıklar ve prensliklerden oluşan “gerçek Almanya” mıydı, yoksa muhtemelen Prusya, Saksonya ve Bavyera'yı kapsayan Büyük Almanya mı? Peki ya Avusturya ve onun küçülmüş imparatorluğu? Bunların hepsi Almanca konuşan halklardı; Ren, Elbe ve yukarı Tuna boylarındaki kabilelerin torunlarıydılar. Ama lidersizdiler. 

Frederick William'ın 1848 Frankfurt parlamentosunun çöküşüne tanıklık edenlerden birinin çözüm konusunda hiçbir şüphesi yoktu. Oto von Bismarck, Saksonyalı bir Junker toprak ağasının Lutherci oğluydu ve Prusya devletinin muhafazakâr yönetiminde hızla yükselen parlak bir öğrenciydi. Birçok dil konuşuyordu, enerjikti ve yüksek yaşam tarzına sahipti. Hiç kimsenin beş bin şişe şampanya ve yüz bin puro tüketmeden ölmemesi gerektiğini söylerdi. Askeri kıyafetler giymesine rağmen asla bir asker olmadı. Savaşçılık mesleğinin yerini diplomasiye bıraktığı bir çağda, amansız Prusya milliyetçiliğini kendi adını alacak kadar ahlaksız bir pragmatizmle birleştirdi: Realpolitik. Aralarında Talleyrand, Metternich ve Cavour'un da bulunduğu yüzyılın diplomatik kişilikleri üzerinde yükselecekti. 

1851 yılına gelindiğinde Bismarck, yeniden kurulan Alman 
devletler konfederasyonunda Prusya'yı temsil ediyordu. Ulus olma 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özlemi çeken genç Almanlara açıkça Prusya hegemonyasını vaaz ediyordu. Kralına gönderdiği bir memorandumda, Prusya liderligindeki bir Almanya'nın 1848'deki Alman radikalleriyle hiçbir sorunu olmaması gerektiğini söyledi. “Prusya'nın Almanya'daki konumunu liberalizmi değil, gücü belirleyecektir.” Prusya kendisini “devletin askeri ve mali kaynaklarını besleyen güçlü, kararlı ve bilge yöneticilere” dayandırmalıdır. Gerçek bir Hegelci olan Bismarck, bir vatandaşın “yalnızca kamu refahı ve Prusya'nın Avrupa siyaseinde izlemesi gereken yolla uyumlu özgürlük derecesinden” yararlanması gerektiğini savunuyordu. 

1862'de hala profesyonel bir diplomat olan Bismarck Londra'ya bir ziyarette bulundu ve Rus büyükelçisiyle birlikte akşam yemeğin- de Disraeli ve diğer konuklara hedeflerini ayrıntılı bir şekilde anlat- u. Hedeflerini Prusya meclisini yeni bir ordu için ödeme yapmaya zorlamak, Avusturya ile savaş için bir bahane bulmak, eski Alman konfederasyonunu dağıtmak ve yeni bir Almanya yı Prusya liderliği altında birleştirmek olarak sıralayarak onları şaşırttı. Disraeli Avusturya Büyükelçisini, “Bu adama dikkat edin; söylediklerinde ciddi,” diye uyardı. Aynı yılın ilerleyen günlerinde Bismarck, Prusya'nın yeni kralı 1. Wilhelm'in (1861-88) üzerinde hakimiyet kurarak Prusya'nın “başkan bakanı” oldu. Meclisine Viyana'nın Prusya'ya tatmin edici olmayan sınırlar bıraktığını, “zamanın büyük sorunla- nın konuşmalarla ve çoğunluk kararlarıyla -1848'deki hata- değil, demir ve kanla çözüleceğini” söyledi. Mesaj açıktı: Prusya Avrupa Uyumu'nun bittiğini söylediğinde, bitmişti. 


Bismarck ve Avusturya 


Bismarck'ın önündeki ilk engel, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun hayaleti olan ve kısa süre önce İtalya'da Cavour ve Fransa tarafından aşağılanan Avusturya'ydı. Bismarck, Alman devletlerinin Prusya'ya şüpheyle yaklaştığını ve Avusturya'nın hafıf dokunuşlu “başkanlığını” kendi demir pençesine tercih edeceklerini biliyordu. Ayrıca, Rusya'nın kendi planları için çok önemli olduğunu da biliyordu. 
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Olmützde Avusturya'nın müttefikiydi ama Kırım Savaşı sırasında Avusturya'nın tarafsızlığı nedeniyle bu ittifak bozulmuştu. Bismarck, 1863'te Polonya'nın Rusya'ya karşı başlattığı ve Avrupa'nın çogunun Polonya'nın yanında yer aldığı bir başka isyandan yararlanarak St. Petersburg'a destek teklif etti. Karşılığında Rusya, Prusya'nın Avusturya ile savaşa girmesi halinde tarafsız kalacaktı. 

Bismarck'ın her şeyi hazırdı. Fransa, Meksika'daki vekalet savaşıyla dikkatini dağıtmıştı. Londra'da Disraeli, İngiltere'nin “artık sadece bir Avrupa gücü olmadığını... Büyük bir deniz imparatorluğunun metropolü olduğunu, bir Avrupa gücünden çok bir Asya gücü olduğunu” kibirli bir şekilde ilan etmişti. Avusturya'nın huzursuz Macarları hala Avusturya'dan bağımsızlık talep ediyordu ve Bismarck bunu teşvik ediyordu. Temmuz 1866'da uydurma bir bahaneyle Prusya ordusunu, Prusya saldırganlığının “demir ve kanı” haline gelen general Helmuth von Moltke komutasında demiryoluyla Avusturya'nın Bohemya eyaletine gönderdi. 

Prusya, Sadova (ya da Königgrâtz) Savaşı'nda Avusturyalılara karşı sahaya çıktı ve onları tamamen mağlup'etti. Bunun üzerine Bismarck, Avusturya'nın Venedik'i İtalya'ya bırakmasında ve Macaristan'a yeni Habsburg “ikili monarşisi” Avusturya-Macaristan'da paralel bir statü verilmesinde ısrar etti. Budapeşte Viyana'ya eşit ilan edildi ve Tuna nehri üzerinde Westminster Sarayı ile Roma'daki St. 
Petrus arasında tuhaf bir haç gibi muhteşem bir parlamento inşa edildi. Macaristan'a kendi meclisi ve hükümetinin yanı sıra kendi ordusu da verildi. Avusturya'nın kalan imparatorluğundaki diğer halklara, yani Bohemyalılara, Çeklere, Slovaklara, Hırvatlara ve Slovenlere böyle bir onur verilmemesi dikkat çekiciydi. 

Birkaç ay içinde, yirmi iki kuzey Alman eyaletinin çoğu, yeni bir “Alman” anayasası ve erkeklere verilen genel oy kullanma hakkıyla seçilen Reichstag altnda Prusya liderliğindeki bir kuzey konfederasyonuna katılmaya teşvik edildi. Bu parlamentonun Prusya hükümeti ya da savunma bütçesi üzerinde hiçbir kontrolü yoktu. Kral Wilhelm bu reform karşısında bile şok olunca, Bismarck ona “genel oy hakkı sizi suların ulaşamayacağı bir kayanın üzerine koyar” dedi. 
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Bismarck'a göre, oy hakkı demokrasiye karşı bir sopaydı. Proleter bir imtiyaz radikal bir güç değil muhafazakâr bir fren, burjuva liberalizmine karşı otokrasi için bir siper olacaktır. Bismarck erken tarihli bir popülistti. 

Güney Alman eyaletleri bağımsız kaldı ama Berlin ile askeri anlaşmalar imzalamak zorunda bırakıldılar. Onlara reddedemeyecekleri seçenekler sunuldu: Bismarck daha sonra “Çamaşırlarımız her zaman en temizinden değildi” itirafında bulundu. Yine de dikkatli bir şekilde ilerledi. Avusturya'dan toprak talebinde bulunmadı ya da onu daha fazla aşağılamaya çalışmadı. Habsburgların, Prusya 'ya ait olacak olan yeni Almanya üzerindeki tüm iddialarını kaybetmiş olmaları yeterliydi. Bismarck “Almanya'nın George Washington'u” olarak alkışlandı. 

Sadece altı yıl içinde, 1860 ile 1866 yılları arasında, Avrupa'nın siyasi haritası değişmişti. Yeni ve güçlü bir Almanya ortaya çıkmıştı, tıpkı güçlü olmasa da ortaya çıkan yeni bir İtalya gibi. Bu ayaklanmalar ya da devrimlerle değil, iki muhafazakârın, Cavour ve Bismarck'ın yetenekleri sayesinde gerçekleşmişti. Aynı dönemde, Arlantik'in öte yakasında, Amerika Birleşik Devletleri acı bir iç savaşın (1861-5) yaralarını sarmaktaydı ve bu savaşın sonucunda ekonomik olarak baş döndürücü bir hızla ilerleyen yeni bir Amerikan federalizmi ortaya çıkmışu. Bu iki büyük federasyon, Alman eyaletlerinin birliği ve Amerikan eyaletlerinin birliği, aynı Kuzey Avrupa Protestan kökenlerinden doğmuş ve aynı on yılda yetişmişlerdi. Avrupa'nın hikâyesinde önümüzdeki yarım yüzyıla damgalarını vuracaklardı. 


Bismarck ve Fransa 


Napol&on'un aksine, Bismarck'ın hırsları stratejik ve sınırlıydı. Bir imparatorluk peşinde değildi, sadece Prusya'nın yeni Avrupadaki üstünlüğünü hedefliyordu. Resmi olarak Prusya devletinin bir hizmetkârı olsa da, Bismarck'ın itaatkâr bir hükümdara, iyi donanımlı bir orduya ve kışkırtılmamış bir saldırganlık kapasitesine sahip olduğu 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Avrupa'da çoktan kabul edilmişti. Rusya'yı müttefik edinmiş, Avusturyayı ezmiş ve Almanya'yı birleştirmişti. Sırada Fransa vardı. 

Bismarck'ın Fransa'yı neden fethe muhtaç olarak görmesi gerektiği açık değildi. Hâlâ Avrupa sahnesinde XIV. Louis'nin ülkesi olarak ve tahtında bir Bonaparte ile dolaşıyor olabilirdi ama kimseyi tehdit etmiyordu. Bismarck'a göre bu ülkenin başlıca suçu var olması ve 1866'da Avusturya gibi kendisi tarafından yenilgiye uğratılmamış olmasıydı. Bu yenilginin “birleşik bir Almanya'nın inşasın- dan önce gerçekleşmesi gerektiğini” usulünce ileri sürdü. 

1870-71 Fransa-Prusya Savaşı da Kırım Savaşı kadar anlamsızdı. Her iki tarafın da diğeriyle ciddi bir toprak ya da benzer bir anlaşmazlığı yoktu. Napoleon Fransa'nın erkekliği konusunda hassası ve hala amcasının ihtişamını hayal ediyordu. Ancak savaşın tek nedeni Bismarck'ın bunu açıkça istemesiydi ve Fransız yüksek komura kademesi kaybedeceğini hayal bile edemediği için savaşmaktan memnundu. Bahane, Madrid tahtı için bir Alman adayın uygunluğu üzerine bir anlaşmazlık olan İspanya Veraset Savaşı'nın bir parodisiydi. Fransa, Prusya kralının Fransa'nın bu konudaki tutumunu istisna tutmasından dolayı “gücendiğini” ilan etti. Gerçekte bu anlaşmazlık Bismarck tarafından bir provokasyon olarak tasarlanmıştı ve Paris'te de böyle muamele gördü. Her zamanki gibi iki Avrupalı elit, hayatları boyunca bunun için eğitildikleri için savaşa girdiler. 

1870 yazında her iki tarafın politikacıları da bu ateşin pençesine 
düşmüştü. Almanyada güney eyaletleri, amaçlandığı gibi, Bismarck'ın davasında toplandı ve kuzeye katıldı. Fransada düzensiz bir şekilde, Almanyada ise etkin bir şekilde ordular harekete geçirildi. 
Prusya birlikleri, dikkatlice yerleştirilmiş demiryollarının yardımıyla, Kral Wilhelm ve Bismarck'ın da katılımıyla birkaç gün içinde Fransa sınırındaydı. Fransız ordusunun toplanması haftalar sürdü ve ilk karşılaşmalarda felaket bir performans sergiledi. Kısa süre sonra Sedan Savaşı'nda von Moltke tarafından yenilgiye uğratıldı ve Napoldon esir alındı. Almanlar Paris üzerine karşı koymadan yürüdüler. 

Şehir Eylül 1870'ten Ocak 1871'e kadar dört ay boyunca kuşatma altında kaldı. Parisliler açlıktan ölüyor, sonunda kedi, köpek ve 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hayvanat bahçesindeki hayvanlarını yiyorlardı. Castor ve Pollux adlı iki filin öldürülmesi küçük çaplı bir sansasyon yarattı ve etleri Haussmann Bulvarı'nda yok sattı. İngiliz gazeteci Henry Labouchere tarafından “sert, kaba ve yağlı” olarak tanımlanmış ve İngiliz ailelere tavsiye edilmemiştir. Bir halk kahramanı olan L&on Gambetta, bir balonla kaçmayı ve bir ordu kurmayı başarmış, hatta bir Prusya kuvvetini küçük bir yenilgiye uğratmıştır. 

Paris sonunda teslim olduğunda, Prusya birlikleri sokaklardan geçerek Versailles'a doğru ilerledi. Louis'nin Aynalı Salonunda yeni bir Alman imparatorluğu ilan edildiğinde Fransız aşağılanması tamamlanmış oldu. Daha sonra yapılan bir Fransız seçimi, 1830 ve 
1848 devrimlerinin gazisi Adolphe Thiers'i Bismarck ile nihai bir 
anlaşmayı müzakere etmek üzere seçti. Bu, Prusya ordusunun ayrılmasını sağladı, ancak Alsace'ın çoğunun ve Lorraine'in bir kısmının Alman krallığına devredilmesi pahasına. Fransa, Bismarck tarafından alaycı bir şekilde tasarlanan bu kaybı unutmadı. Avrupa'nın “bir metres kaybedip bir efendi kazandığı” söyleniyordu. 

Thiers'in anlaşması Paris'te son derece sevimsiz karşılandı ve Mart 1871'deki bir ayaklanma Paris Komünü'nün kısa süreliğine kurulmasına yol açtı. Komünist “Enternasyonal” yerine marşı “La Marseilla- ise” olan 1792'ye bir geri dönüş yapıldı. Komün, iki ay sonra yeni cumhuriyetçi hükümetin güçleri tarafından, Fransa'nın isyancılarına karşı uyguladığı tipik bir vahşetle bastırıldı. Çatışmalar ve toplu infazlar sırasında 10.000 kadar insan öldü. Yazar Emile Zola, “uygar zamanlarda böylesine korkunç bir suç görmediğini” belirtmiştir. “Kederli şehirde hala duyulan idam mangalarının sesi, kabusu acımasızca uzatmaktadır.” Üçüncü Cumhuriyet ilan edildi ama Paris, aralarında Tissot, Pissarro ve Monet gibi sanatçıların da bulunduğu, Londra'nın dumanlı havasında Westminster Sarayı'nı zarif bir şekilde canlandıran, parası olan herkesin Londra'ya toplu göçüne sahne oldu. 

Geleneksel olarak saldırgan olmayan kırk kadar Alman devletiyle konfederasyon halinde olan on altı milyonluk Prusya, artık Rusyadan sonra Avrupa'nın en büyük ulusu olan kırk bir milyonluk bir Almanya'ydı. 1873'te Bismarck Rusya, Avusturya ve Almanya'dan oluşan Üç 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İmparator Birliği Dreikaiserbund ile yeni oluşumuna mührünü vurdu. Resmen Avrupa'da yeni bir güç dengesi ilan etti ve Almanya'nın “doyuma ulaşmış bir güç” olduğu konusunda herkese güvence verdi. 


Bismarck ve Berlin Kongresi 


Bismarck doymuş olsa da, 11. Aleksandr yönetimindeki Rus hükümeti için aynı şey geçerli değildi. 1875'te Balkanlar'da Osmanlı yönetimine karşı uzun süredir devam eden huzursuzluk Sırbistan, Bosna, Hersek ve Bulgaristan'da çatışmalara dönüştü. Bulgaristan'ın 1876'daki ayaklanması Türkler tarafından aşırı şiddet kullanılarak bastırıldı ve misilleme olarak yaklaşık 12.000 sivil katledildi. Avrupa kamuoyu, Müslüman Türklerin Hıristiyan Slavlara karşı soykırım olarak gördüğü bu olay karşısında şok oldu. Aleksandr'ın Kırım fiyaskosundan kurtulmak için davete ihtiyacı yoktu. Türk boyunduruğundan kurtulmak için bir Pan-Slav kurtuluş seferinin başına geçmeye karar verdi. Savaş 1877'de patlak verdi ve Ruslar kötü donanımlı Türk kuvvetlerini neredeyse bütün Balkanlar'dan sürdü. 
Ayastefanos Antlaşması uyarınca, Balkanlar'ın kuzeyinin tamamına yayılan ve çarın yeğeninin kral olduğu büyük bir yeni Bulgaristan üzerinde bir Rus himayesi kuruldu. “Avrupa'nın hasta adamı” olarak nitelendirilen Osmanlı İmparatorluğu'nun boynu büküldü ve Rusya bir kez daha Konstantinopolis'in kapılarına dayandı. 

Halkın Bulgarlara duyduğu sempatiye rağmen Avrupa, Kırım Savaşı sırasında olduğu gibi Rus yayılmacılığına karşı çıkmaya devam etti. Türkiye hala Rusya'ya karşı yararlı bir tampon görevi görüyordu. Diplomatik baskı -İngiltere İstanbul'un ele geçirilmesi halinde savaş bile ilan edebileceğini söyledi- Rusya'yı yeni bir Avrupa Kongresi'ni kabul etmeye ikna etti. Bu kongre Bismarck tarafından 
1878 yazında, Viyana Kongresi'nin batı için yaptığını doğu Avrupa 
için yapmak amacıyla Berlin'e çağrıldı. Bu onun zafer saati olacaktı. 

Bismarck Balkanları kişisel olarak önemsemiyor, bu toprakları “tek bir Pomeranyalı humbaracının kemiklerine değmez” olarak görüyordu. Rusya'yı önemsiyordu. Kongre Rusya'nın kanatlarını ciddi 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şekilde budadı. Yeni Bulgaristan'ı ikiye böldü, Türkiye'yi destekledi ve Balkanları, bağımsız bir Romanya, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ ile bileşen halkları arasında paylaştırdı. Türkiye Makedonya'yı elinde tuttu ama Bulgaristan'dan koptu. Bosna Avusturya-Macaristan'a geçti. Berlin Kongresi, danışma ya da kendi kaderini tayin etme gibi saçmalıklar içermeyen klasik bir Avrupa paylaşımıydı. Ancak kıtanın güç merkezinin nerede, yani yeni Almanya'da olduğunu kesin bir şekilde gösterdi. 

İngiltere'nin başbakanı Disraeli (1868, 1874-80) için Berlin, Avrupa diplomasisine dikkatli bir İngiliz parmağı sokan Castlereagh'a geri dönüştü. Stratejisi öncelikle Hindistan'a yönelikti. 1875'te Fransa'dan Süveyş Kanalı hisselerinin neredeyse yarısını alarak imparatorluk güvenliğini artırmıştı. Bir yıl sonra Kraliçe Victoria'yı Hindistan İmparatoriçesi unvanıyla sevindirdi. Hughenden'deki evinin bir odasını Berlin kongresinin müzesi haline getirdi (bugün halka açıktır). Türkiye'ye gelince, Disraeli Bulgaristan olayları sırasında Türklere karşı yumuşak davrandığı için Gladstone'un hışmına uğramıştı. Gladstone, Disraeli'nin politikasına “Güney Denizi adaların- da öfkesi kabarmayacak ve taşmayacak bir yamyam yoktur” diyerek sert çıkmıştı. Disraeli, Gladstone'un “tüm Bulgar dehşetlerinin belki de en büyüğü” olduğunu söyledi. Siyasi sövgülerde yeni bir şey yok. 

Rusya son derece mutsuzdu. Çar, Berlin'i “Prens Bismarck'ın önderliğinde Rusya'ya karşı bir Avrupa koalisyonu” olarak tanımladı. Rusya ile ittifak Bismarck'ın daha önceki diplomasisinin temelini oluşturduğundan, bu büyük adamın hissiyatını kaybettiğinin rahatsız edici bir işaretiydi. Bismarck yaşlandıkça paranoyaklaştı ve her yerde solcu komplolar görmeye başladı. Sadece İngiltere'ye güvendiğini söylüyor, ancak “bir seçmenin kaprisiyle” yöneticilerini görevden alan her ülkeden nefret ettiğini belirtiyordu. Sadece bitkin Avusturya Bismarck'ın gözüne girebilmişti. Berlin Anlaşması'nın mürekkebi henüz kurumamışken, 1879'da Avusturya-Macaristan ile gizli bir anlaşma imzalayarak, Rusya'nın bir saldırısı durumunda her iki tarafın da “imparatorluklarının tüm savaş gücüyle” birbirlerine yardım edeceğini taahhüt etti. Üç yıl sonra bu anlaşma 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İtalya'yı da kapsayacak şekilde genişletildi. Üçlü İttifak Kutsal Roma İmparatorluğu'nu yansıtıyordu. Rusya'yı da yabancılaştırdı. Oysa Bismarck bir keresinde şöyle demişti: “Tarihten öğrendiğimiz şey, kimsenin tarihten ders almadığıdır.” 

1880'lerde Avrupa, Britanya'nın bir asır önce yaşadığı endüstriyel büyüme ve toplumsal dönüşümün aynısını yaşıyordu. Amerika ve Avustralasyadaki otlakların açılmasıyla birlikte Avrupa'da maliyetler düşüyordu. Ucuz tahıl ve soğutulmuş et gıda pazarlarını doldurdu ama Avrupa'da tarımsal bir durgunluğa neden oldu. Yeni zenginler toprak sahipleri değil, imalatçılar ve dağıtımcılar, bankacılar ve tüccarlardı. Yeni birleşmiş Almanya'daki değişim çok çarpıcıydı. 
Kömür üretimi beş katına çıktı ve deniz ticareti otuz yıl içinde yedi kat arttı. Berlin hükümeti, özellikle yeni kimyasallar ve elektrik teknolojilerinde sanayi kartellerini destekledi ve bunları gümrük tarifeleriyle korudu. Endüstriyel eğitimi teşvik etti, üniversiteler kurdu ve banliyöleri planladı. 

Bismarck sosyalizmin cazibesine karşı uyanıktı. Avrupa'nın ilk refah devleti imasını, işsizliğe karşı bir koruma olmasa da hastalık, iş kazaları ve yaşlılığa karşı bir devlet sigortası planını uygulamaya koydu. Bu, sosyalizm ve diğer muhalefet biçimlerinin yayılmasına karşı ceza kanunları karşılığında bir takastı. Alman proletaryası korunacak, rahat ettirilecek ve itaatkâr kılınacaktı. Refah, modern devletin motifi olarak itaatle takas edildi. 


İmparatorluk çağının doruk noktası 


1878 Berlin Kongresi, sözde kendi ülkelerinde daha fazla macera 
peşinde koşmaktan alıkonan Avrupa hükümetlerinin haysiyetsiz bir “Afrika mücadelesine” girişmesine yol açmıştı. Liderler uzaktaki fetihlerle gurur duymaya çalışıyordu. Fransız hükümetleri Alsace-Lorraine'i geri alamayabilirdi ama Tunus'u fethedebilir ve Vietnam'a yerleşebilirlerdi. Belçikalılar mineral zengini Kongo havzasına ayak basıyor, Portekizliler Angola ve Mozambik'te, İtalyanlar ise kuzey ve doğu Afrika'da varlıklarını gösteriyorlardı. İngiltere hâlâ 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lider konumdaydı, ancak ulaştığı nokta kavrayışını aşmaya başlamıştı. Güney Afrika'da hem Zulular hem de Hollandalı Afrikalılar ona meydan okuyordu. Sudan'da General Gordon'un ordusu Mehdi tarafından katledilmişti. 

Bismarck bu yüceltmeden muaftı. Neredeyse denize kıyısı olmayan bir ülke olarak Almanya'nın kaygıları Britanya'nınkilerin tam tersiydi. “Ben sömürgelerin adamı değilim,” dedi. Ama o artık Avrupanın gayri resmi “başkanıydı”. Sözde Afrika haritasını belirlemek üzere 1885'te Berlin'de bir konferans daha düzenledi. Konferans İngiltere'nin “Kahire'den Cape'e kadar” ezici varlığını kabul etti ama İngiltere'yi Kongo havzasının dışında tutmaya kararlıydı. Bismarck burayı Belçika Kralı Leopold'un özel umarı olarak önerdi ve Leopold da burayı kendine özgü bir şekilde gasp ve vahşetle yönetti. Bismarck'ın sağduyusuna rağmen Almanya bile buna katıldı ve bugün Namibya, Tanzanya, Togo ve Kamerun'un bulunduğu toprakları kabul etti. 

Dünyanın başka yerlerinde sınırlar, sanki yerküre onların oyuncağıymış gibi Avrupalı hükümetler tarafından çiziliyordu. Uzak Doğu'da İngiltere ve Portekiz, Çin kıyılarındaki konumlarını güçlendirdiler. Hollandalılar Doğu Hint Adaları'na hakim oldular. 
Fransızlar Hindiçin'e doğru genişledi. Orta Asya kara kütlesinde Rusya'nın imparatorluğu Sibirya'nın uzak kıyılarına kadar ulaştı, ta ki yüzölçümünün ancak dörtte biri Uralların batısında kalana kadar. Rusya'nın güney sınırı İran ve Afganistan'a dokunurken, Rus Alaska'sı 1867'de Amerika'ya satılmıştı. Yeni çar 11. Nikolay (1894- 1917), Mançurya ve Kore'yi eklemeyi bile hayal ediyordu. 

1888'de Prusya Kralı 1. Wilhelm'in ve kısa bir süre sonra da oğlunun ölümü, tacı yirmi dokuz yaşındaki torunu II. Wilhelm'e (1888-1918) devretti. Yeni kral fiziksel olarak engelli, kibirli ve kötü huyluydu. Hemen, “Bu ülkede tek bir efendi vardır ve o da benim” dedi. Wilhelm, Bismarck'ı derhal görevden alarak Avrupa'yı şok etti ve Avrupa gemisinin kılavuz kaptanını düşürdüğünü tasvir eden karikatürler ortaya çıktı. Modern Avrupa'yı şekillendiren tüm devlet adamları arasında Bismarck en etkili olanıydı. Almanya onsuz da var olabilirdi ama bu şekilde ve bu zamanda değil. Koşullar ona yeni 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bir ulus yaratma fırsatı verdi ve o da bunu kullandı, ama bunu aşırı güç kullanarak yaptı. Stratejist John Lewis Gaddis'in yazdığı üzere, “savaşları kışkırtarak ülkeyi birleştirdi, ancak daha sonra kızgınlıkları dengeleyerek barışı sağladı”. 

Bismarck'ın diplomasisinin mirası, bu kızgınlıkların, onları kontrol etmek için hazır bulunmadığında istikrarsız olmasıydı. 
Avusturya ve İtalya ile yaptığı üçlü ittifak eski güvensizlikleri yeniden ortaya çıkardı. Üçyıl sonra, 1891'de, Fransa ve Rusya buna karşılık ikili bir ittifak kurmak zorunda hissettiler ve bu da paranoyak Wilhelm'de bir kuşatılma korkusu yarattı. Orta Avrupa devletleri kendi coğrafyalarının sürekli kurbanlarıydı. Bir kez daha standart duruma dönüyorlardı. 


On dokuzuncu yüzyılın sonu 


Viyana'dan bu yana geçen yüzyıl boyunca Avrupa'yı korkunç savaşlardan uzak tutan devlet adamları artık ortalarda değildi. Talleyrand ve Metternich çoktan gitmişti. Gladstone 1894'te başbakanlıktan istifa etti. 1895'te yapılan seçimleri Tory bir aristokrat olan Lord Salisbury kazandı. Salisbury'nin dış politikası gelenekseldi; İngiltere “tembel tembel akıntıya kapılıp giderken, ara sıra çarpışmayı önlemek için bir kayık kancası çıkararak” mümkün olduğunca az şey yapan “görkemli bir izolasyon” politikasıydı. Salisbury, diğer Avrupa devletlerinin içişlerine müdahale etme konusunda, “ulusların deneyimlerinin daha yeknesak bir şekilde kınadığı ve hükümetlerin daha tutarlı bir şekilde sürdürdüğü hiçbir uygulama yoktur” dedi. 
Bir müdahalede bulunmayacaktı. 

Bismarck'ın ayrılışına rağmen, yüzyıl sona ererken Avrupa'nın sükünetini bozacak hiçbir şey yokmuş gibi görünüyordu. Dünya nüfusunun yüzde yirmisinin hükümdarı olan Britanya Kraliçesi Victoria, kendisini düzenli olarak ziyaret eden Alman Wilhelm'in büyükannesiydi. Galler Prensi Fransa'da tatil yapmış ve Fransa'nın dilini akıcı bir şekilde konuşmuştur. Fransa ve İtalya'nın rivieralarında turizm 


patladı. 1871-1914 yılları haklı olarak &e//e &pogwe olarak adlandırıldı. 
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Bu iyimserliğin şerefine çar 1899'da Lahey'de bir barış konferansı düzenleyerek Avrupa'yı savaşı ortadan kaldırmasa bile en azından silahsızlanmayı teşvik etmeye ve üretim bandına girecek yeni ve korkunç silahları sınırlandırmaya davet etti. Esirlere ve savaşçı olmayanlara yönelik muameleye ilişkin 1864 tarihli Cenevre Sözleşmesini ileri götürdü. İşgal altındaki şehirlerin yıkılmasını ve yağmalanmasını yasakladı. Balonlardan bomba ve gaz atılmasını ve sivil nüfusa yönelik saldırıları yasakladı. Çatışan devletlerin davalarını götürebilecekleri bir arabuluculuk mahkemesi kurulmuştur. Metinde, “Anlaşmazlıkların çözüm yeri olarak savaş meydanı, yerini yavaş yavaş adaler mahkemelerine bırakıyor” deniyordu. Herkes hemfikir görünüyordu. 

Bu umut dolu arka plan karşısında, Avrupa'nın başkentleri, çogu kıtanın küresel üstünlüğünü yansıtan sergiler, müzeler ve diğer cazibe merkezleriyle dolup taştı. İmparatorluk rekabeti yerel bir ifade gerektiriyordu. İngiltere'nin Whitehall'daki Hindistan Ofisi bir Durbar sarayının etrafında inşa edildi ve Kraliçe Victoria'ya Osborne'daki evinde sarıklı Hintli hizmetçiler eşlik etti. Belçika'da Kongo'nun “yerli köyleri” inşa edildi ve gerçek yerliler madeni para için dalış yaptı. 1900 yılında Paris'te bir Grand Palais inşa edildi ve burada kırk ülkenin pavyonlarının yer aldığı bir Evrensel Sergi düzenlendi. Sergi “tüm insanlık için bir uyum ve barış sembolü” olarak ilan edildi. Elli milyon ziyaretçisi vardı. 

Yirminci yüzyıla girerken Avrupa, dünya nüfusunun yarısını egemenliği altında tutuyor ve dünya ticaretinin yüzde seksen beşini kontrol ediyordu. Londra'nın altı buçuk milyonluk nüfusu onu açık ara dünyanın en büyük şehri yapıyordu. Başka hiçbir kıta ya da halk grubu gezegen üzerinde böylesine bir hâkimiyet iddia etmemişti. Bu üstünlük, Avrupalıların üstün bir ırk olduğu, diğerlerini fethetme, yönetme ve Hıristiyanlığa döndürme hakkına ve belki de görevine sahip olduğu duygusunu doğurdu. Bu güç, evrimsel açıdan doruk noktasına ulaşmış ve uygarlık kelimesini kendi terimleriyle tanımlama eğiliminde olan bir Avrupa'yı temsil ediyordu. Bu Avrupa'nın güneşe çok yakın uçtuğu andı. 
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Güç denemeleri 


Yirminci yüzyılın başındaki anılar nostalji ile renklendirilmiştr. 
Pastırma yazları ve imparatorluk sonbaharları üzerinde dururlar. 
Cesur bir devlet adamının, akıllıca bir kararın ya da salt şansın yaklaşan trajediyi önleyebileceği anları sıralarlar. Geriye dönüp bakıldıında, bu dönem kendini beğenmişlik ve aşırı özgüven dönemiydi, ancak en belirgin özelliği liderlik eksikliğiydi. On dokuzuncu yüzyıl Avrupa'sı, her zaman iyi niyetli olmasalar da, cesur ve anlayışlı devlet adamlarının eylemleri üzerine inşa edilmişti. Yirminci yüzyılın başında bu tanımlamayı hak eden çok az kişi vardı. 

Bismarck'ın farklı ittifaklardan oluşan mirası Almanya ve Avusturya'yı Fransa ve Rusya arasında bırakmıştı. Hoşuna gitsin ya da gitmesin, Britanya bir tür dengeyi elinde tutuyordu. Geleneksel olarak Almanya'nın, şu anda ise Fransa'nın yanında yer alarak her iki tarafa da iyi davranıyordu. 1898'de İngiltere, Nil'in yukarısın- daki Fashoda'da bir Fransız yerleşimi ve Newfoundland açıklarında balıkçılık konusunda Fransa ile çatıştı. Müzakereler 1904 yılında Entente Cordiale olarak adlandırılan bir anlaşmayla sonuçlandı. 
Bu askeri bir ittifak değil, sömürgeci bir takastı. Ancak Fransa aruk Rusya'nın müttefiki olduğu için, Fransa ve İngiltere arasında iyi ilişkiye dair herhangi bir işaret Alman Kayzeri Wilhelm'i tedirgin ediyordu. Kayzer'in paranoyası Avrupa'da önümüzdeki on yıla dam- 


gasını vuracaktı. 
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Rusya da gergindi. Nikolay hızla sanayileşen bir ülkeyi yönetiyordu. Düşük bir temelden de olsa büyüme hızı Almanya'yı geride bırakıyor ve Amerika'ya yaklaşıyordu. Yine de rejim güvensizdi. 
Vladivostok'ta denizciler ayaklandı ve Moskova'da öğrenciler isyan etti. Rusya ve uydularındaki Yahudi karşıtı pogromlar Avrupa'yı ayağa kaldırmış, yüz binlerce Yahudi'yi Batı Avrupa, Amerika ve Güney Afrika'ya sürmüştü. Hull istasyonunun dışındaki bir bekleme kulübesi, sadece 1906 yılında kıtadan Liverpool'a ve oradan da Amerika'ya geçerken karantinaya alınan 75.000 mültecinin geçişini kaydetmektedir. 

Nikolay'ın imparatorluğunu doğuya doğru genişletme arzusu, 
1905 yılında Mançuryadaki Mukden Savaşı'nda Japonlar tarafından durduruldu. Aynı yıl Tsushima Savaşı'nda filosunu kaybetti. 
Bu önemli bir uyarıydı; bir Avrupa gücünün modern bir Asya gücü tarafından ilk kez ezilmesiydi. Darbe almış olan Nikolay konuşma, din ve toplanma özgürlüğü de dahil olmak üzere yarım yamalak iç reformlardan oluşan bir “manifesto” ile halkını yatıştırmaya çalıştı. 
Ancak Rusya 1780'lerdeki Fransa gibiydi. Reform için çok geç kalınmıştı ve emperyalizm de bunun merhemi değildi. 

Avrupa'nın liderleri kavgacı olmaya başlamıştı. Jingoizm yükseliyor, politikacılar ve basın zayıf devlet adamlarını askeri kabadayılığa teşvik ediyordu. Alman Genelkurmay Başkanı General Schlieffen, Fransa ve Rusya arasındaki ittifaka Kuzey Fransa'nın önleyici işgaliyle karşılık vermek için bir plan hazırladı. Bu, Rusya harekete geçmeden önce herhangi bir Fransız tehdidini ortadan kaldıracak ve Almanya'yı aynı anda iki cephede birden savaşmak zorunda bırakacaktı. 

Kayzer, Britanya'nınkine denk bir donanmaya sahip olmayı takınu haline getirerek bir anda silahlanma yarışına girdi. Kamuoyu Britanya'nın Liberal hükümetini dretnot savaş gemilerinden oluşan bir fıloyla karşılık vermeye zorladı. Churchill, “Amirallik altı gemi talep etti; ekonomistler dört gemi önerdi; ve sonunda sekiz gemide uzlaştık” diye kaydetti. Maliyetler arttıkça, Maliye Bakanı David Lloyd George gelir vergisini yüzde 3,7 temel orana ve yüzde 7,5 üst 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orana çıkararak Lordlar Kamarasında vetoya ve 1909 anayasal krizine yol açtı. Bu durum 1911 yılında İngiltere'nin nihayet kalıtsal üst 


kamarasının gücünü sınırlamasına yol açtı. 


Barışın çürümesi 


Mayıs 1907'de Amerikan başkanı Theodore Roosevelt (1901-9), Rusya'nın 1899 Lahey barış konferansını yeniden toplamaya karar verdi. Bu, Amerika'nın uzun süredir Avrupalı atalarının kavgaların- dan izole edilmiş dış politikasında bir değişim anlamına geliyordu. 
Başkan artık Avrupa'daki dengenin bozulması halinde “Amerika Birleşik Devletleri'nin güç dengesini yeniden tesis etmek için en azından geçici olarak devreye girmek zorunda kalacağını” ilan ediyordu. Amerika “büyük bir ulus haline gelmişti... ve böyle sorumlulukları olan bir halka yakışır şekilde davranmalıydı”. Bu sözler, dünyanın önde gelen ekonomisi olmasına rağmen Belçika'nın yarısı kadar bir orduya sahip olan Amerika'dan geliyordu. 

Roosevelt'in konferansı tam bir fiyaskoydu. Rus Dışişleri Bakanı silahsızlanmayı “Yahudilerin, sosyalistlerin ve histerik kadınların fikri” olarak değerlendirdi. Avusturyalılar bunun “monarşik düzen için gerekli bir fikir olan kahramanlık fikrine aykırı” olduğunu ilan etti. Barışın siyasi bir karşılığı yoktu. Britanya, Fransa'nın Rusya ile kurduğu ikili ittifaka resmen katılarak Üçlü İtilaf”ı oluşturan kader adımını attı. İmparatorluk haritasının düzeltilmesi olarak sunulsa da, bu adım açıkça Almanya'yı hedef alıyordu ve İngiliz dış politikasının temel bir kuralını çiğniyordu. Ülkeyi Avrupa'nın dürüst komisyoncusu olarak değil, güç dengesinin bir tarafında konumlandırdı. Palmerston, Disraeli ya da Salisbury'nin bunu onaylayacağına inanmak zordur. 

Bismarck bir keresinde, Avrupa'nın bir daha savaşa girmesi halinde bunun “Balkanlar'daki lanet olası bir aptallığın” sonucu olacağını öngörmüştü. O bölge şimdi gürültülü bir şekilde sahneye çıktı. Avusturya yönetimindeki Hırvatistan, Dalmaçya ve Bosna'daki Slav milliyetçileri bağımsızlık için bastırıyordu. Bu 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konuda, 1878'den beri Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsız bir ulus olan ve Bosna'da çok sayıda vatandaşı yaşayan Sırbistan tarafından teşvik ediliyorlardı. 1908'de Viyana, Bosna'nın bağımsızlık plebisitine Bosna'nın özerkliğini kaldırarak ve resmen Avusturya'ya ilhak ederek yanıt verdi. Bu durum Sırbistan'ı kızdırdı ve Sırbistan Rusya'ya başvurdu. Ancak bu ülke Slav müttefikini desteklemekte başarısız oldu çünkü Avusturya, Rusya'nın Bulgaristana yönelik benzer bir girişimini desteklemeyi kabul etmişti. 
Mesele neredeyse önemsizdi ama Rusya artık Slav davasına ihanet etmekle suçlanmaya karşı hassastı. 

Bu noktada, uzun süredir Avrupa'nın doğu kanadında uyuşuk bir varlık olan Osmanlı Türkiye'si daha önce görülmemiş bir şey yaşadı: bir isyan. 1908'de “Jön Türkler” olarak adlandırılan bir grup öğrenci ve genç subay Yunanistan'ın Selanik kentinde bir araya geldi ve sultanın liberal bir anayasa getirmesini talep ederek İstanbul'a yürüdü. Padişah bir anayasa önerdi ama hemen devrildi. 1912 yılında sultanın Avrupa imparatorluğunun eski ülkeleri bir araya gelerek Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Makedonya'dan oluşan bir Balkan Birliği kurdu. Ortak bir ordu Türk kuvvetlerini birbiri ardına yenilgiye uğrattı ve 1913 yılına gelindiğinde Türkiye'yi İstanbul dışında Avrupa topraklarından tamamen sürmüştü. Balkan halkları, dışarıdan yardım almadan, beş asırlık Osmanlı işgalini tersine çevirmişti. 

Bu başarıya ulaştıktan kısa bir süre sonra Sigmund Freud'un “küçük farklılıkların narsisizmi” dediği bir vaka olarak kendi aralarında anlaşmazlığa düştüler. Kendilerini sadece küçük kavgalarını sürdürmek için serbest bırakmışlardı. Bulgarlar, Yunanlar, Sırplar ve Romenler birbirleriyle şiddetli çatışmalara girdiler. Tüm arabuluculuk girişimleri başarısız oldu. Sırbistan sonunda Bulgaristan'ı ezdi ve baskın çıktı. Daha sonra kendisini daha önemli bir düşman olan Avusturya-Macaristan ile karşı karşıya getirdi. Böyle bir çatışmada Sırbistan'ın Rusyada, Avusturya'nın ise Almanya'da güçlü bir müt- 


tefiki vardı. 
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Savaş çılgınlığı 


Albert Camus “salgın hastalıklar ve savaşlar insanları eşit derecede şaşırtır” diye yazmıştı. Yine de 1914'e gelindiğinde tüm Avrupa savaşı bekliyor, dehşete düşüyor ve aynı ölçüde heyecanlanıyordu. 
Üniformalılar iktidar koridorlarında dolaşıyordu. Almanya başka bir şey düşünmüyordu. Berlin'deki İngiliz büyükelçisi ülkesinin “bir hafta içinde bir milyon adamla savaşa girmeye hazır büyük bir kamp gibi” olduğunu yazıyordu. Fransa da bir “ulusal uyanış” havasına kapılmıştı. Yüksek komuta kademesi Alman Alsace-Lorraine'e erken bir saldırı planlamaya başladı. 

Başlangıç silahı Bismarck'ın öngördüğü gibi Balkanlar'da patladı. Haziran 1914'te Avusturya tahtının düşünceli ve liberal görüşlü varisi Arşidük Franz Ferdinand, kısa süre önce ilhak edilen Bosna'nın başkenti Saraybosna'da bir suikasta kurban gitti. Katil, bir Sırp milliyetçisi olan Gavrilo Princip'ti. Büyük Savaş'ın öncesindeki pek çok trajediden en büyüğü, Viyana'nın savaş çığırtkanları arasında ılımlı bir ses olan Ferdinand'ın kaybı oldu. Avusturya Sırbistan'a savaş ilan etti. 

Bu çatışma barışçıl bir şekilde, daha cesur bir devlet adamlığı idaresinde çözülebilirdi. Mesele Balkanlar bağlamında Balkanlara dair bir suçtu. Kötü ihtimalle Avusturya ile Sırbistan arasında, en kötü ihtimalle de Avusturya/ Almanya ve Sırbistan/Rusya arasında bir meseleydi. Ancak Avusturya'nın deklarasyonundan sonraki üç gün içinde Avrupa ittifaklarının domino taşları devrilmeye başladı. 
Rusya harekete geçti, Almanya geri adım atılmasını istedi, Rusya reddetti. Almanya Rusya'ya savaş ilan etti ve bu da Rusya'nın Fransa ile ittifakını harekete geçirdi. 

Alman stratejisi acımasızdı. Schlieffen Planı, Almanya'nın batı ve doğu cephelerine yönelik eşzamanlı Fransız ve Rus saldırılarını önlemek zorundaydı ve derhal uygulamaya konuldu. Alman ordusu tarafsız Belçika üzerinden Fransa'ya doğru ilerledi ve burada Alman birlikleri sivil halka karşı İngiltere'de büyük yankı uyandıran bir vahşet uyguladı. Londra elini kolunu bağlayabilirdi, 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ancak İngiltere'nin tarafsızlığını garanti ettiği Belçika'nın işgali meseleyi karara bağladı. Kanal ve Kuzey Denizi'nin güvenliği de Britanya'nın deniz stratejisinin merkezinde yer alıyordu. Britanya Almanya'ya savaş ilan etti ve ordusunu Fransa'ya gönderdi. Britanya Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey, “Avrupa'nın her yerinde lambalar sönüyor; ömrümüz boyunca onları bir daha yanarken göremeyeceğiz,” diyordu. | 

Avrupadaki savaşlarda sıklıkla olduğu gibi, başlıca katılımcılar arasında uluslararası düzenin savunulmasından başka gerçek bir neden yoktu. Fransa, Avusturya, Almanya ve İngiltere'nin birbirlerinin toprakları üzerinde herhangi bir hak iddiası ya da çözülmesi gereken bir sorunu yoktu. Tarihçi A.J.P Taylor şöyle yazmıştı: “Hiçbir yerde savaşı kışkırtmak için bilinçli bir kararlılık yoktu. 
Devlet adamları yanlış hesap yaptılar (ve) kendi silahlarının tutsağı oldular. Güvenliği sağlamak ve barışı korumak için toplanan büyük ordular, ulusları kendi ağırlıklarıyla savaşa taşıdı.” Avrupa psikolojik ve kurumsal olarak barıştan aciz görünüyordu. Sanki Orta Çağ'dan bu yana hiçbir şey değişmemiş gibi, savaş daha asil bir seçenek gibi görünüyordu. Büyük Savaş'ın nedenleri tarihçiler arasında hala çok tartışılmaktadır. Bu tartışmalar, Christopher Clark'ın döneme dair kaleme aldığı ÜUyuwrgezerler adlı eserin başlığında özetlenmiştir. 

Avrupa'nın liderleri, vasat Wilhelm, güçten düşmüş Nikolay ve savaş lehinde ve aleyhinde bölünmüş bir Fransız hükümeti, milliyetçi duyguların kölesiydi. Halkları telkin edilmiş, vergilendirilmiş, hızlı ve görkemli bir zafer vaat edilmişti. Başbakanları ihtiyatıyla anılan Herbert Asguith olan İngilizler bile savaş ateşine tutulmuştu. Alman karşıtı duygular o kadar güçlüydü ki kraliyet ailesi sonunda Saxe-Coburg-Gotha olan soyadını Windsor olarak değiştirmek zorunda kaldı. Bu durum Kayzer'in, Shakespeare'in oyununun Saxe-Coburg-G ohanın Şen Kadınları olarak değiştirilmesi yönünde ender rastlanan bir şaka yapmasına yol açtı. Churchill karısına şöyle yazıyordu: “Her şey felakete ve çöküşe doğru gidiyor. İlgileniyorum, hazırım ve mutluyum. Böyle bir yapıya sahip olmak korkunç değil mi?” 
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Siperlerde savaş 


Çatışmaların ilk haftaları Bismarck'ın 1870'teki saldırısının bir tekrarına sahne oldu. Alman ordusu Fransa'ya doğru hızla ilerledi ve kısa süre içinde Marne kıyılarına ve Paris'e bir günlük yürüyüş mesafesine ulaştı. Fransız hükümeti, tren dolusu evrakla birlikte güneye, Bordeaux'ya kaçtı. Alman ilerleyişi, Fransız ve İngilizlerin ortak bir karşı saldırısıyla durduruldu ve kendine aşırı güvenen Almanlar yaklaşık yetmiş beş kilometre geri püskürtüldü. Eylül 1914'e gelindiğinde Fransa'nın kuzeydoğu sınırında Lorraine'den sahile kadar uzanan bir cephe istikrar kazanmıştı. Aynı zamanda Almanlar, doğudan gelen ve Tannenberg Savaşı ile sonuçlanan bir Rus istilasına karşı koymak için birliklerini başka yöne kaydırmak zorunda kaldı. 
Bu Ruslar için ezici bir yenilgi olsa da, büyük bir Alman ordusunun üç yıl boyunca doğu cephesinde sıkışıp kalmasına yol açtı ki bu tam da Schlieffen Planı'nın kaçınması gereken bir sonuçtu. 

Savaş ilerledikçe, hızlı bir sonuca ulaşmak için meydan muharebeleri yapmak üzere eğitilmiş olan ordular kelimenin tam anlamıyla yerleşik hale geldi. Dikenli tellerden ve Flanders ovasının kırık bentleri tarafından derin çamura indirgenmiş hendeklerden oluşan tarlalarda manevra yapamaz hale geldiler. Makineli tüfekler ve toplar savunmayı kolay, saldırıyı ise intihara meyilli hale getirmişti. 
Herhangi bir ilerleme korkunç kayıplara yol açıyordu. Siper savaşı kendine has bir ritme bürünmüştü. Kaybetmek zor, kazanmak ise daha da zordu. 

Savaş Avrupa ile sınırlı değildi. Yarım yüzyıllık emperyalizm, küresel bir çatışma için bir sahne sundu. Churchill'in donanma komutanı olarak girişimiyle çeyrek milyon İngiliz ve İmparatorluk askeri, Almanya'nın müttefiki Türkiye'ye karşı savaşmak üzere Orta Doğu'ya gönderildi. Türkiye'de 1915 baharında Gelibolu'da yapılan bir harekât, Alman liderliğindeki Türklerin elinden felaketle sonuçlandı. Avustralya ve Yeni Zelanda birlikleri arasında korkunç kayıplar yaşandı. Mezopotamya, Filistin ve Alman sömürgelerinde, 


özellikle de Doğu Afrika'da da savaş vardı. 
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Denizdeki savaşın stratejik önemi sınırlıydı, çünkü her iki taraf da filo büyüklüğündeki çatışmalarda pahalı tonajları riske atmak konusunda başlangıçta isteksizdi. Bununla birlikte, Mayıs 1916'da Kayzer'in savaş filosu sonunda limandan Kuzey Denizi'ne çıktı ve Jutland açıklarında ana İngiliz filosuyla karşı karşıya geldi. Yoğun sis altında yapılan bu savaş, Avrupa'nın sıralı gemiler arasındaki son büyük mücadelesi oldu. İngilizler daha ağır kayıplar verse de Alman donanması limana geri dönmek zorunda kaldı ve İtilaf devletleri ablukası devam etti. Almanya denizaltı savaşında daha iyi durumdaydı. Alman U-botları 1915 boyunca İngiltere'ye yiyecek ve diğer malzemeleri getiren konvoyları harap ederek ayda yüz gemiyi baurdı. Kraliyet Donanması, gemileri Alman ablukasından çıkarmak anlamına geldiği için bu konvoyları korumayı reddetti. 

Batı cephesindeki savaş 1916 yazında Verdun ve Somme'da yaşanan katliamla doruk noktasına ulaştı. İngiliz, Fransız ve Alman hükümetlerinin hepsi komutanlarını görevden aldı. Aralık ayında İngiliz hükümeti düştü ve yeni bir Liberal lider, enerjik David Lloyd George (1916-22) koalisyon başbakanı olarak görevi devraldı. 1917'nin şafağı belki de Otuz Yıl Savaşları'ndan bu yana Avrupa'nın gördüğü en kasvetli gündü. Cephede kaybedilen hayatların yıpratıcılığı acımasız ve verimsiz görünüyordu. Yine de ülke içindeki kamuoyunun savaşkanlığı devam ediyordu. Dönemin ruh hali daha sonra bir Londra müzikalinin ironik başlığı olan 04/ What a Lovely War'da (Ay, Ne Hoş Bir Savaş) yeniden ele alındı. 


Rusyada Devrim 


Hem batı hem de doğu cephelerinde ilerleme kaydedilmesi zor olsa da, 1916 yılına gelindiğinde iki milyon Rus ölmüş ve barış talebi artmıştı. Başkent Petrograd'da (adı Germen dilindeki St. Petersburgdan değiştirilmiştir) gıda isyanları, ayaklanmalar ve askeri firarlara sahne oldu. Nikolay düzeni sağlayamadı ve Mart 1917'de tahttan çekilerek yürütme gücünü geçici bir hükümete devretti. Bu hükümet savaşı sürdürmeye devam etti, ancak rakipleri devrimci Bolşeviklerin taleplerine karşı çıktı. 
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Almanya şimdi Avrupa'nın geleceği için sismik bir öneme sahip olduğunu kanıtlayacak usta bir hamle yaptı. Sürgündeki Bolşevik lider, karizmatik Lenin için İsviçre'den Petrograd'a gizli bir trenle güvenli bir geçiş ayarladı. Orada devrimin korlarını canlandırması ve doğudaki savaşa bir son vermesi bekleniyordu. İlk darbeyi atlattıktan sonra, geçici hükümeti Kasım 1917'de devrildi ve Lenin tarafından Kışlık Saray'dan çıkarıldı. Slogan “Barış, Toprak, Ekmek ve tüm iktidar Sovyetlere” idi. 

Önce barış geldi. Lenin hemen Almanya ile bir anlaşma arayışına girdi, ancak Alman askeri komutanlarının önerdiği şartlar o kadar aşağılayıcıydı ki kendi diplomatları bile şok oldu. Ruslara batıdaki Çarlık imparatorluğunun neredeyse tamamını teslim etmeleri söylendi. Lenin bile bunu yapmaya cesaret edemedi. Bu nedenle iki taraf ancak Mart 1918'de Brest-Litovsk Antlaşmasını imzaladı. Almanya Estonya, Litvanya ve Polonya'nın büyük bölümünü aldı. Ukrayna'ya kısa sürecek bir bağımsızlık verildi. Rusya, Riga ve Kiev'in yanı sıra nüfusunun üçte birini, sanayisinin yarısını ve neredeyse tüm kömür madenlerini kaybetti. 

Rusya acı çekebilirdi ama Kayzer'in açgözlülüğü felakete yol açtı. Brest-Litovsk görüşmelerindeki dört aylık gecikme, doğu ordusunu batı cephesine taşıma serbestisini erteledi. Bu gecikme ona savaşa mal oldu. 


Gelgitin dönüşü 


Tarafsız gemilere yönelik Alman denizalu saldırıları sonunda Amerikan kamuoyunu müdahaleye yöneltti. Zaten 1915'te RMS Lusitania gemisinin Almanlar tarafından torpillenmesi ve gemide bulunan 128 Amerikalının hayatını kaybetmesi de Amerikan kamuoyunu öfkelendirmişti. 1917 baharında, bir zamanlar isteksiz bir başkan olan Woodrow Wilson (1913-21) Almanya'ya savaş ilan etti ve Lloyd George'un öngörülü bir şekilde “Amerika'nın bir anda bir dünya gücü haline geldiğini” söylemesine yol açtı. Artık pratik bir soru vardı: Amerikan birlikleri batı cephesine ne kadar sürede ulaşabilirdi? İngiliz 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komutan General Haig günlüğüne, “Lütfen Tanrım, Arnerikalılar gelmeden zafer kazanalım” diye not düşmüştü. Tanrı bunu lütfermedi. 

Önemli bir değişiklik de Atlantik ikmal konvoylarına silahlı donanma refakatinin başlatılmasıydı. Bu durum denizdeki kayıpları aniden İtilaf kuvvetlerinin lehine, U-botların aleyhine çevirdi. 
1918 baharında tempo daha da hızlandı. Mart ayında Brest-Litovek, en azından Alman general Ludendorffun doğu cephesinden asker transfer etmesini sağladı. Yaklaşık üç milyonluk bir orduyu Flandre'deki çoğunlukla İngiliz hatlarına gönderdi ve bu hatlar gözü önünde geri püskürtüldü. Paris'e doğru yürüyüşüne devam edebilirdi. Toplar yüz kilometre öteden şehrin sokaklarını bombalıyordu. 
1918'in ilkbaharında bir an için Almanya her şeye rağmen kazanabilirmiş gibi göründü. 

Kötü yönetilen Alman ilerleyişi çok geç geldi ve bu kez gelen Amerikan birliklerinin yardımıyla Marne'daki şiddetli çatışmalarla tekrar durduruldu. Flanders cephesi boyunca İtilaf devleti orduları 400 İngiliz tankı ve yeni Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından takviye edildi. Almanlar, Amiens'de yapılan ortak bir karşı saldırı karşısında çöktü ve kısa süre sonra İtilaf birlikleri açık araziden Almanya'ya doğru akmaya başladı. 

Almanya daha fazla direnemezdi. Zayıf düşmüş topraklar gıda isyanları ve ayaklanmalarla sarsılıyordu ve yüksek komuta kademesi, düşmanları Alman topraklarına ulaşmadan önce bir ateşkes yapılması için yalvardı. Bu, “on birinci ayın on birinci gününün on birinci saatinde” yürürlüğe girdi. Kayzer tahttan çekildi ve Hollanda'ya kaçtı. 
Generalleri ortadan kayboldu ve İtilaf devletleriyle barış şartlarını kabul etmesi için geride sivil bir yönetim bıraktı. O zamana kadar on milyon asker ve ek olarak yedi milyon kadar sivil ölmüştü. 

Dehşetin tamamı da bununla sınırlı değildi. 1918'de Avrupa'ya doğal felaketlerin insan eliyle yaratılmış en korkunç felaketleri bile geride bırakabileceğini hatırlatan bir olay meydana geldi. Kayıtlara geçen en kötü grip salgını Polinezya'dan Kuzey Kutbu'na kadar tüm dünyayı kasıp kavurdu. Sadece Avrupa'da 2,5 milyondan fazla olmak üzere, dünya çapında yirmi ila elli milyon arasında ölü olduğu 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tahmin edilmektedir. Savaştan sağ çıkan genç askerler kışlalara ve sahra kamplarına tukıştırıldı ve binlercesi öldü. Kayzer, Lloyd George ve Woodrow Wilson hastalandı. Savaş zamanı sansürü başka yerlerdeki ölümlerin bildirilmesini yasakladığı için hastalığa İspanyol gribi adı verildi. Haberler sadece tarafsız İspanya'daki basından 


geliyordu. 


Versailles Antlaşması 


Ocak 1919'da muzaffer güçler Versailles Antlaşması'nı formüle etmek üzere Paris'te bir araya geldi. Bir İngiliz delege, Harold Nicol- son, “Avrupa'da yeni bir düzen kurmak... ebedi barışı hazırlamak” için çağrıldıklarını hatırlıyordu. “Üzerimizde ilahi bir misyonun halesi vardı.” Delegeler, Büyük Savaş'ın, H.G. Welis'in çeşitli şekillerde alıntılanan sözleriyle, “savaşı sona erdirecek savaş” olduğuna'dair neredeyse mistik bir inançla bir araya geldiler. Böyle bir şeyin tekrar yaşanabileceği düşünülemezdi. Barış kaçınılmazdı ve bu varsayım önümüzdeki yirmi yıl boyunca Avrupa diplomasisine hakim olacaktı. 

Delegeler daha sonra bu varsayımı daha az makul hale getirmeye başladılar. Almanlar, Wilson tarafından Ocak 1918'de ortaya konan on dört maddelik program üzerinde anlaşmaya varmayı umuyorlardı. Bunlar Avrupa devletleri arasında demokrasi, kendi kaderini tayin ve serbest ticaret ilkeleri çerçevesinde yeni bir ilişki kurulmasını öngörüyordu. Sınırlar yerel plebisitlerle belirlenecekti. 
Ayrıca barışı denetlemek üzere bir “genel birlik” yani uluslar birliği kurulacaktı. Öneriler iyi niyetli ve iyi hazırlanmıştı. 

Almanya'nın -ve Wilson'un- umutları Fransa tarafından kırıldı. 
Kavgacı eski bir gazeteci olan Georges Clemenceau yönetimindeki Fransızlar, “Bismarck'ın mirasının yok edilmesi gerektiği” konusunda kararlıydı. Almanya aşağılanmalıydı. Polonya'dan ilhak edilen topraklar ve Brest-Litovsk'ta Rusya tarafından kaybedilen tüm topraklar elinden alındı. Almanya'nın kısa ömürlü denizaşırı sömürge- 


leri galip güçler arasında paylaştırıldı. 
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Doğu Avrupa'nın haritası radikal bir şekilde yeniden çizildi. 
1914'te Almanya'dan daha büyük olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, yüzyıllardır isteksizce de olsa tek bir federasyonda birleşmiş olan bazı ulusal gruplara ayrıldı. Bu halklara Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya olarak belirsiz bir bağımsızlık verildi, ancak güvenlikleri konusunda hiçbir garanti verilmedi. 

Osmanlı İmparatorluğu lağvedildi ve dört yıl içinde Kemal Atatürk'ün laikleştirici egemenliği altına girecek olan yeni bir Türkiye devleti kuruldu. Levant ve Mezopotamya'daki Arap topraklarına, İtilaf devletlerini desteklemeleri halinde, belki de pervasızca, “Arabistanlı” T. E. Lawrence tarafından bağımsızlık sözü verilmişti. Bu söz tutulmadı ve Arap topraklarının çoğu İtilaf güçlerinin mandası altına girdi. 

Küçülmüş bir Rusya şimdi yeni bir kılıkla, Fransız Devrimi'nden bu yana Avrupa'nın en büyük ideolojik deneyi olarak ortaya çıktı. 
Lenin Temmuz 1918'de eski çarı, ailesini ve hizmetkarlarını öldürdü. 
Almanyada, Avrupa kapitalizminin çöküşüyle birlikte yaklaşan “iktdarın Alman proletaryasına devrini” memnuniyetle karşıladı. Bavyera'da kısa süreliğine bir sovyet kuruldu. Bu yeni Rusya karşısında Anglo-Amerikan endişesi yoğundu. İngiliz Churchill, “doğudan akan kızıl barbarlık seline karşı barışçıl, yasal, sabırlı bir güç ve erdem seli” olarak yeniden inşa edilmiş bir Almanya çağrısında bulundu. 

Versailles bütün bunlara kulaklarını tıkadı. Haziran 1919'da Louis'nin büyük sarayında, Bismarck'ın 1871'de aynı binada Fransayı aşağılamasının intikamını almak için seçilen yeni bir antlaşma imzalandı. Almanya artık silahsızlandırılacak ve tank ya da uçak kullanması yasaklanacaktı. Rhineland, Fransa'ya yönelik yeni bir tecavüzü önlemek için on yıl boyunca İtilaf devletleri birlikleri tarafından işgal edilecekti. Açlık ve yoksulluk içindeki Almanya'ya, günümüz parasıyla 430 milyar dolar olarak tahmin edilen şaşırtıcı bir tazminat faturası sunuldu. Wilhelm'in savaş filosu, komutanı tarafından batırıldığı Orkneys'teki Scapa Flow'a hapsedildi. Çoğunluğu yeni olan yetmiş dört gemi kaybedildi ve birçoğu o zamandan 


beri dalgıçlar için bir hazine haline geldi. 
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Versailles Viyana, Utrecht ve Westphalia'nın mirasçısıydı ama Doğu Avrupa haritasını yeniden çizerken hepsini geride bıraktı. Sınırları batıda sert olsa da doğuda yumuşaktı ve Almanya ile komürnist Rusya arasında süregelen gerilime karşı açıkça savunmasızdı. 
Ayrıca, antlaşmanın denetleyicisi Avrupa uluslarının bir “uyumu” değildi. Bu, mucidi ve garantörü Amerika'nın daha sonra katılmayı bile reddettiği yeni ve denenmemiş bir kurum olan Milletler Cemiyeti'ydi. Dolayısıyla Cemiyet, kararlarını uygulatacak en ufak bir 


araçtan yoksundu. 
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Versaillesın ardından 


Versailles Antlaşması Avrupa diplomasisinin en düşük noktasıydı. 
Almanyada kızgınlık ve diğerlerinin savaş suçunu paylaşmamasının acısını bıraktı. Sadece yorgunluk ve açlık Berlini sonunda teslim olmaya zorladı. Öte yandan Fransa, Almanya'nın yeterince cezalandırılmadığını düşünüyordu. İtalya, savaş sırasında İtilaf devletleri tarafına geçtiği ancak bundan umduğundan daha az kazanç elde ettiği için dehşete kapılmıştı. Bu dehşet, 1919'da karizmatik bir savaş gazisi olan Benito Mussolini'nin sosyalistlerden “Kara Gömlekliler” olarak ayrılmasına yol açtı. Britanya'da 1918 “haki” seçimleri, “Almanya'yı gıcırdayana kadar sıkıştırma” çağrılarıyla şiddetli bir Alman karşıtlığına sahne oldu. Bu, otuz yaşın üzerinde de olsa kadınların katılmasına izin verilen ilk oylamaydı. Diğer kuzey Avrupa ülkeleri de aynı zamanda kadınlara oy hakkı tanıyordu. Fransa ve Latin ülkeleri otuzlu ve kırklı yıllara kadar bu halkı vermedi. 
Versailles'a herkes aynı gözle bakmıyordu. Lloyd George anlaşmanın ciddiyetinden o kadar endişeliydi ki, “üç kat daha maliyetli şekilde yeniden savaşmak zorunda kalıp kalmayacağını...” merak ediyordu. İngiliz ekonomist John Maynard Keynes Paris'teki konferansa danışman olarak katıldı ve Barışın Ekonomik Sonuçları adlı bir söylevle tepki gösterdi. Ona göre, Almanya'yı felç etmek onu siyasi olarak savunmasız hale getirecekti. “Savaşın genel maliyetini Almanya'dan çıkarma kampanyası,” diyordu, “devlet adamlarımızın sorumlu olduğu en ciddi siyasi akılsızlık eylemlerinden biriydi.” 
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O zamandan beri Keynes'in ekonomik analizi sorgulanmaktadır, ancak Keynes siyasi olarak fazlasıyla haklı çıkmıştır. Versailles, Bismarck öncesi liberal Almanya'yı yeniden canlandırmaya çalışmalıydı, ancak bu liberalizmin ortaya çıkabileceği toprağı zehirledi. Bir kuşatma duygusunu besledi. Toparlanmayı zayıflattı ve ılımlılığın değerini düşürdü. Prusya aşırılığına bir meydan okuma yapıldı ve bu meydan okuma kısa sürede kabul edildi. 

Savaşın başka dolaylı sonuçları da oldu. Böylesine benzeri görülmemiş bir ölçekteki çatışma, kitlesel seferberlik, tüm ekonomik ve siyasi topluluğun ortak bir amaca adanmasını gerektirdi. Bu, devletin piyasaları kontrol etmesi, kaynakları tahsis etmesi ve emeği yönlendirmesi anlamına geliyordu. Devlet bürokrasisini daha önce hiç hayal edilmediği kadar genişletti. Barış bir orduyu terhis edebilirken, devletin ortadan kalkması için hiçbir teşvik sunmadı. Devletler savaş yaptıkça, savaşlar da devletleri yaratıyordu. 

Bu durum en çok İngiltere'de kendini gösterdi. Endüstri ilk kez “planlama” denen bir şeyle tanışmıştı. Yüzden fazla demiryolu şirkeü dört grup halinde rasyonelleştirildi. Bir ev inşa programı -”kahramanlara uygun evler”- başlatıldı. Avrupa'nın geri kalanı çoğunlukla apartman daireleri inşa ederken bu program banliyö kırsalına yayıldı. Lloyd George'un savaş öncesi'ulusal sigortasının genişletilmesiyle yeni başlayan bir refah devleti ortaya çıktı. Bazı durumlarda yüzde 40'a kadar yükselen emlak vergisi, toprak sahibi ailelerin cezai olarak gördükleri vergi seviyeleriyle karşı karşıya kalmaları anlamına geliyordu. Bazıları göç etti, diğerleri Amerikalı varislerle evlendi. Bir asırlık mücadelenin ardından İrlanda 1921 yılında nihayet bağımsızlığına kavuştu. Sadece kuzeydoğudaki çoğunluğu Protestan olan 


altı bölge Birleşik Krallık içinde kalacaktı. 


Barışa duyulan özlem 


Çoğu sol görüşlü olan Alman hükümetleri, artan anarşi ortamında gelip gittiler. Grevler ısrarla devam etti. Berlin'in Versailles'ı reddetme yönündeki ilk eğilimi, ordunun savaşa devam edemeyeceğini 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söylemesiyle karşılık buldu. Doğuda yeni bir tehdit ortaya çıkıyordu. Milletler Cemiyeti'nden dışlanan Sovyet Rusya, komünist bir ayaklanma beklentisiyle 1920'de Kızıl Ordu'yu sözde bağımsız Polonya'ya gönderdi. Bolşeviklerin Almanya sınırına kadar ilerleme ihtimali İtilaf devletlerini şoke etti ve sonuç Polonya'nın Rusya'ya karşı kazandığı nadirattan bir zafer oldu; Kızıl Ordu Varşova Savaşında yenilgiye uğratıldı. Çok az duyurulan bu muharebe, komünistlerin Orta Avrupa'ya doğru ilerleyişini en savunmasız olduğu anda durdurarak tarihsel açıdan çok önemliydi. 1921 Riga Antlaşması, Polonya ve Baltık ülkelerini Sovyet tehdidinden şimdilik kurtarırken, Rusya'yı Ukrayna ve Kafkasya'ya hakim kıldı. 

Almanya ilk tazminat ödemesini Ağustos 1921'de yaptı. Ardından bir sonraki ödemesi için döviz satın aldı ve markın değeri düştükçe daha fazla mark bastı. 1922'ye gelindiğinde mark serbest düşüşteydi ve matbaa daha fazla banknot basıyordu. Hiperenflasyon yaygınlaştı. 
I dolar 48 mark ediyordu ve bu 320 ve üzerine çıktı. Yılın ikinci yarısında Almanya'da hayat pahalılığı on beş kat arttı ve ülke savaş sonrası yetersiz beslenmeden aşırı yoksulluğa sürüklendi. Ertesi yıl markın dolar karşısındaki değeri dört trilyona düştü ve Berlin, giderek işe yaramaz hale gelen para biriminden kurtulmak için mağazaları, barları ve yeni caz kulüplerini dolduran müsriflere tanık oldu. 

Almanya'nın döviz alamadığı ve tazminat ödemelerinin durdugu 1923 yılının başında Fransa, ceza olarak fabrikalara ve kömür madenlerine el koymak üzere Ruhr'a 100.000 asker gönderdi. Bu hamle Almanya'yı ödeme gücünden ziyade ödeme eğilimini azalt- u. Fransızların bu yaptığına Londra, Washington ve başka yerlerde karşı çıkıldı ve Almanları sefalet ve kızgınlık içinde birleştirdi. Ruhr işçileri genel greve gitti. Fransa'nın ekonomik saldırganlığı bariz bir şekilde ters etki yarattı. 

Bir sonraki yaza gelindiğinde, yeni şansölye Gustav Stresemannın yönetiminde Almanya'ya bir ölçüde istikrar gelmişti. 
Stresemann 1923'te altın tahvillerinin fiyatına sabitlenmiş yeni bir Rentenmark yarattı ve matbaalar sustu. Ancak 1919'da taşındığı Weimar'daki hükümet otoriteyi tesis edemedi. Solda komünistler, 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sağda ise milliyetçiler ayaklandı ve çoğu zaman sokaklarda açıkça çatıştılar. Milliyetçiler arasında bir savaş gazisi ve Münih'te çalışan bir sanatçı olan Adolf Hitler de vardı. 8 Kasım 1923'te Münih'te bir birahanede düzenlenen gürültülü bir toplantıda bir sandalye- nin üzerine çıktı ve heyecan verici bir konuşma yaparak “nasyonal sosyalist” bir devrim çağrısında bulundu. Mussolini'nin bir önceki yıl Roma'ya yaptığı ve İtalyan hükümetinin düşmesine ve Duçe'nin iktidarı ele geçirmesine yol açan yürüyüşten ilham almıştı. 

Hitler Bavyera hükümetine benzer bir yürüyüş çağrısında bulundu, ancak o ve takipçileri ordu onları durdurmaksızın caddeden zar zor geçebildi. Hitler'in yoldaşlarından on altı kişi öldürüldü, bunların arasında yanında vurularak öldürülen bir arkadaşı da vardı. Birahane darbesi başarısız oldu ve Hitler beş yıl hapis yattı, ancak suç ortağı bir yargıç dokuz ay sonra onu serbest bıraktı. Hapishanede, Kavgam adlı manifestosunu bir mahküm arkadaşına, Rudolf Hess'e yazdırdı. 1924 yılının başında Alman enflasyonu zirve yapmıştı ve ülke neredeyse yönetilemez durumdaydı. 


Locarnonun ruhu 


İtilaf devletleri hükümetleri Keynes'in öngörülerinin gerçekleşmesinden giderek daha fazla endişe duymaya başlamıştı. Fransa'nın intükam politikası kışkırtıcıydı ve Almanya içinde sağ ve sol tehlikeli güçleri harekete geçirdi. Fransızlar Alman madenlerinden Fransız elektrik santrallerine kömür sevk etti ve Frankfurt Üniversitesi kampüsünü “korumaları” için Senegalli birlikler gönderdi. Komünistler Alman ve Avusturya seçimlerinde başarılı oldular, Rus ajanlarının her ikisinde de aktif olduğu iddia ediliyordu. Avrupa'nın çoğu için Münih'teki bir birahanede bulunan Hitler, Avrupa çapında bir haçlı seferine çıkan Lenin'in yanında önemsiz kalıyordu. 

Bu durum uzun sürmedi. Ocak 1924'te Lenin bir dizi geçirdiği felç sonrasında öldü. Beyni deha belirtilerinin araştırılması için ince ince kesildi ve mumyalanmış bedeni Kızıl Meydan'da sergilendi. Joseph Stalin iktidarı devralmak için hızla harekete geçti. 
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İmparatorluk ekonomisini komünist çizgide yeniden düzenlemeye yönelik ilk girişim olan beş yıllık planlar dizisi 1928'de başlayacaktı. 

İngiltere'de aynı dönemde, 1924 yılında Ramsay MacDonald başkanlığında ilk (azınlık) İşçi Partisi hükümeti kısa bir süreliğine göreve geldiğinde, tamamen daha ılımlı bir sosyalist devrim meydana geldi. Üyelerinin beş yıllık planları yoktu, daha ziyade Saray'a silindir şapka giyip giymeyecekleri ya da kalıtsal akranlar yaratıp yaratmayacakları konusunda endişeliydiler. Hükümet sadece on ay sürdü ve yerini Stanley Baldwin yönetimindeki Muhafazakârlar aldı. Baldwin'in yeni bir araç olan radyoyla desteklenen sloganı, Torylerin çağlar boyunca izlediği politikanın bir tekrarıydı: “Yurtiçinde ve yurtdışında maceralardan ve taahhütlerden kurtuluş.” Torylerin en aydınlanmış eseri, Büyük Savaş'ın yarattığı çalkantıların bir başka ürünüydü. 1926'da Britanya İmparatorluğu'nun eski sömürgeleri bir “milletler topluluğuna” dönüştürüldü. Bu daha beyazların oluşturduğu bir topluluktu. 

Versailles anlaşmasının artık sürdürülemez olduğu kabul ediliyordu ve Amerikalı bir politikacı olan Charles Dawes tarafından yeniden çizilmesi önerildi. Bu öneri, Fransız birliklerinin Ruhr'dan çekilmesini, tazminatların azaltılmasını ve kademelendirilmesini ve yeniden inşa için kredi verilmesini öngörüyordu. Sonuç Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Belçika'yı kapsayan 1925 Locarno Antlaşması oldu. Bu, Versailles sınırlarını tanıyan ve Almanya'yı Milletler Cemiyeti'ne kabul eden karşılıklı bir saldırmazlık anlaşmasıydı. 
Fransa kabul etti. Stalin'in Rusya'sı dışarıda kaldı. 

Locarno, savaşlar arasındaki diplomasinin zirve noktasıydı ve barışın kaçınılmazlığını yeniden ortaya koymaya yönelik umutsuz bir girişimdi. İngiliz Dışişleri Bakanlığı baş kabul salonuna Locarno'nun adını verdi ve katılanlar Nobel Barış Ödülleri aldı. Fransız Dışişleri Bakanı Aristide Briand, “Locarno'da 7ows avons parle europden. Cest une İlangue nouvelle”, “yeni bir dil olan Avrupa dilini konuştuk” demiştir. Üç yıl sonra, 1928'de Kellogg-Briand Paktı daha da ileri giderek “ulusal savunmayı” dışlayıp “savaşı ulusal politükanın bir aracı olarak yasakladı.” Bu, 1899 Lahey konferansının 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ürkütücü bir tekrarıydı ve elli devlet tarafından imzalandı. 1930'da Briand ekonomik işbirliği ile başlamak üzere bir “Avrupa Federal Birliği” bile önerdi. Çok parlak günlerdi. 

Kellogg-Briand, hukukun üstünlüğünü devletlerin kendi aralarındaki ilişkileri yönetme yetkisinin ötesine taşımaya yönelik samimi bir girişimdi. Westphaliadan Viyana'ya ve Versailles'a kadar, devletlerarası şiddetin yerini adli ve diplomatik bir sürecin almasına yönelik bu kavram, Avrupa'nın uluslar uyumundan kaçmıştı. Şimdi “Locarno ruhu”, ekonomik büyümenin yatıştırıcı gücüne olan inançla pekişmişti. Arabalar Avrupa'nın yollarını dolduruyor, sayıları her yıl ikiye katlanıyordu. Şehirlerde tüketim malları, kozmetik, ilaç ve taşıt fabrikaları filizleniyordu. Banliyö konutları, merkezi ısıtma ve elektrikli trenler aileleri şehirlerin kirliliğinden ve aşırı kalabalığından kurtarıyordu. İngiliz ev sahipliği 1910'da on hanede biriken 1930'larda üç hanede bire yükseldi. Başta biçerdöver olmak üzere çiftlik makineleşmesi tarımsal verimliliği artırdı. Caz müziği, gece kulüpleri ve lüks gemiler gibi doğum kontrol araçları da yaygınlaştı ve boşanmalar arttı. Parisli modacı Coco Chanel'in Edward döneminin abartılı volanlarını temiz, ince çizgilerle değiştirdiği bir 


moda devrimi yaşandı. 


Çöküş, durgunluk ve şüphe 


Bu iyimserlik 1929 yılındaki mali çöküşle sarsıldı. Bunun nedeni, New York borsasındaki spekülatif balonun patlaması ve bunun hızla Londra ve kıtadaki benzerlerine yayılmasıydı. Bu durum, ekonomi tarihçisi Robert Skidelsky'nin “savaşa gecikmiş tepki” olarak analiz ettiği şeyle daha da kötüleşti: “Her biri kendi gümrük tarifelerine ve yanlış ayarlanmış para birimlerine sahip yeni Avrupa ulusları ve artık Avrupa'nın son çare borç vereni olarak hizmet etmeyen bir İngiltere”. Bu krizle karşı karşıya kalan maliye bakanlıkları Keynes'in tavsiyelerine karşı çıktılar. Para birimlerini altına bağladılar, para arzını kısıtladılar ve harcamaları kıstılar. Kıta genelinde bankalar iflas etti. 1931'de Almanya, Doğu Avrupadaki yeni devletleri 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ve Avusturya'yı kapsayan bir gümrük birliği, yani daha büyük bir Alman ekonomik alanı önerdi. Fransa itiraz edince Rothschildlerin Viyana'daki bankası Credit-Anstalt çöktü ve Alman işsizliği üç milyondan beş milyona çıktı. 

İtilaf devletleri 1932'de Cenevre'de bir araya geldi ve Alman Şansölyesi Heinrich Brüning'in yardım talebiyle karşılaştı. Fransızlar yine itiraz etti ve Brüning istifa etmek zorunda kaldı. Bu kader anıydı. O kasım ayında Alman seçmenler sağa ve sola bölünmüş, hem komünistler hem de Naziler ulusal aşağılanmadan faydalanıyordu. Nazi gücü eski Prusya eyaletlerinde yoğunlaşırken, sol batıda 
ve Katolik güneyde daha güçlü olma eğilimindeydi. Hitler 1932 
yılının sonunda Reichstag'daki en büyük partinin lideri olarak ortaya çıktı ve yaşlanan cumhurbaşkanı Hindenburg dan başbakanlığı aldı. Bir ay sonra, muhtemelen Naziler tarafından çıkartılan ancak Nazilerin komünistleri suçlandığı bir yangın Reichstag binasını kül etti. Hitler Hindenburg'dan toplanma ve konuşma özgürlüğünü bastırmak için diktatörlük yetkileri içeren bir “elverişli yasa” talep etti ve aldı. Meslektaşı Hermann Goering “her komünistin kurşuna dizilmesi gerektiğini” ilan etti. 

Versailles tavukları artık tünemek için eve dönüyordu. Fransa, savaştan sonra Almanya'ya dayatılan şartları büyük ölçüde dikte ermiş ve ardından her ılımlı Alman liderin altını oymuştu. Ancak Müttefiklerin hepsi Alman faşizminin yükselişinin sorumluluğunu paylaşıyordu. Artık Almanya'nın değişen güç yapısına kayıtsız kalacak kadar Buhran'a dalmışlardı. Fransa'nın Almanya ya karşı tutumu intikam duygusuyla körleşmişse, diğer Müttefiklerinki de suçluluk duygusuyla körleşmişti. Her iki durumda da Hitler gücünü artırması için serbest bırakılmıştı. 

1933'ten itibaren yeni Alman Şansölyesi hızla harekete geçti. 
Programı komünistleri ortadan kaldırmak, “uluslararası Yahudiliği” bastırmak, tazminatlara son vermek ve ülkesinin askeri ve endüstriyel gücünü yeniden inşa etmekti. Üretim bir savaş temeli üzerine oturtuldu. 1934'te Kahverengi Gömlekliler SA bastırıldı -Hiderin 150'den fazla eski meslektaşı “uzun bıçaklar gecesinde” 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öldürüldü- ve yerine kanun dışı faaliyet gösteren paramiliter bir SS kuruldu. Siyah üniformaları da dahil olmak üzere Junker militarizmini taklit etti. İzciler Hitler Gençliği'ne dönüştü. Okullarda “ırk bilimi” öğretildi. Almanya için Versailles ölmüştü, antlaşmayı imzalayanlar “1918'in suçluları” olarak kınanıyordu. 

Hitler bu ilk aylarda saygınlık kazanmaya özen gösterdi. Yahudilere karşı yürüttüğü kampanyayı 1936 Berlin Olimpiyatları sırasında yavaşlattı ve bariz bir şovenizm sergiledi; oyunlar o zamandan beri kısmen bu özelliğini korumaktadır. O dönemde Almanya'ya gelen ziyaretçiler, tıpkı Mussolini'nin Faşistleri gibi Nazilerin canlılığından etkilenmişlerdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan Robert Vansittart, “bu gergin, yoğun insanlar bizi bir C ulusu gibi gösterecek” diye kaydetti. Avrupa'nın dört bir yanındaki gençler, geçmiş savaşların konuşulmasından bıkmış, değişim için can atıyorlardı. Metaforik olarak “trenleri zamanında çalıştırabilecek” kendinden emin, iyimser liderlere ısındılar. Bu ruh, Dai/y Mai/den Galler Prensi'ne kadar İngiliz toplumunun köşelerine bile bulaştı. H.A.L. Fisher 1935 yılında Avrupa tarihini bitirirken, genç kız Hitler'i “Wagner operası- nın vahşi kahramanı” olarak görebiliyordu. 

Müttefik hükümetler yavaş yavaş Almanya'daki olayları endişeyle izlemeye başladılar. Hitler, kendisinden önceki Kayzer gibi, kuşatma konusunda takıntılıydı. Birleşik bir Avrupa fikriyle oyalanıyordu ama yayılmacılığı esasen milliyetçiydi ve saf bir Alman /a/£: için Zebensraum (yaşam alanı) arayışındaydı. Bu alan, Versailles'dan bu yana milyonlarca Almanın, özellikle Polonya ve Çekoslovakya'da yabancı bir egemenlik altında yaşadığı doğuda yatıyordu. Bu bölgeler, Hitlerin Almanca konuşan Ari ırk olarak gördüğü bütünlüğü yeniden tesis etmek için açık bir davetti. Bismarck'ta olduğu gibi Hitler de bu noktada Alman ulusu için kritik bir coğrafya arayışına girdi. 

On yıl içinde Avrupa Locarno'nun güven dolu sabahını kaybetmişti ama Hitler hala Versailles'ın suçluluk duygusuyla kendisini engellemeye yönelik baskıları savuşturabiliyordu. 1935 İngiliz seçimlerinde hiçbir parti yeniden silahlanmayı önermedi, Baldwin böyle bir vaadin seçim intiharı olacağını belirtti. Britanya'nın 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stratejisi, geçmişte sık sık olduğu gibi, hava ve denizden oluşan bir hendeğin arkasında, bir hava kuvvetleri ve bir donanma tarafından savunulan Avrupa'dan ayrı durmaktı. Nazi propagandası, Britanya'nın Avrupa'ya karşı ilgisizliğini göstermek için “Manş Denizi'nde Sis-Kıtadan İrtibatı Kesildi” şeklinde efsanevi bir başlık uydurdu. 

1935'te Mussolini, İtalya'nın Somaliland ve Eritre'deki kolonileriyle bağlantı kurmak amacıyla Etiyopya'yı işgal ettiğinde Locarno nihayet paramparça oldu. Saldırı Hitler tarafından desteklendi ve Milletler Cemiyeti kurallarının açıkça ihlali cezasız kaldı. Yine de kamuoyu diplomasinin sorunları önleyeceğini düşünüyordu. İngi|- tere'de, 1935 yazında yapılan ve tarihin özel olarak organize edilmiş en büyük referandumu olan Barış Oylamasına on bir buçuk milyon seçmen, yani yetişkin nüfusun yüzde otuz sekizi katıldı. Katılımcılar çeşitli şekillerde ve ezici bir çoğunlukla barıştan, Milletler Cemiyet'nden ve silah üretimine son verilmesinden yanaydı. Bununla birlikte oylama, “eğer bir ulus diğerine saldırmakta ısrar ederse, diğer uluslar birleşerek onu durdurmaya zorlamalıdır... gerekirse askeri önlemlerle” ifadesini çoğunluk tarafından onayladı. 


Yatıştırma ve Münih'e iniş 


Mart 1936'da Hitler ilk açık saldırı eylemini gerçekleştirdi ve Rhineland'ı yeniden işgal etmek üzere birlikler gönderdi. Ne Fransa ne de İngiltere karşılık verdi. Eğer karşılık vermiş olsalardı, Hitler'in orduya geri çekilme emri verdiği artık bilinmektedir. Doğu sınırına yoğunlaşacaktı. Aynı zamanda Almanya, İtalya ile bir “mihver” oluşturdu. 
Hitler daha sonra Madrid'deki solcu hükümete karşı ayaklanan faşist General Franco'yu desteklemek için bombardıman uçakları gönderdi. İspanya iç savaşı üç yıl sürecek ve vahşet giderek artacaktı. Nisan 1937'de bombardıman uçakları Bask kasabası Guernica'ya saldırdı, pilotlar yerdeki sivilleri yaktı, makineli tüfekle taradı. Saldırı, Pablo Picasso'nun kübist bir tablosunda canlı bir şekilde kaydedilmiştir. 
Hitler ayrıca Uzak Doğu'da Sovyetler Birliği'ni çevrelemeyi amaçlayan Japonya ile dostane bir anlaşma için müzakerelerde bulundu. 
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Bu birlik şimdi kendi dehşetini yaşıyordu. Stalin'in ilk planları sanayi üretimini artırıyordu. Ancak bu planların uygulanma biçimi, özellikle de gıda üretiminin çökmesi, insanları açlığa, kendisini de saplantılı bir paranoyaya sürükledi. Özellikle Ukrayna'daki isyandan korktu ve 1932-3 yıllarında bu ülkede “Holodomor”, yani açlıktan öldürme olayını başlattı. Ölümlerin dört ila yedi milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir, çoğu kolektifleştirmenin sözde düşmanları olarak aç bırakılmış ya da öldürülmüştür. Kazakistan'da da benzer ölüm oranları vardı. Holokostun aksine, bu kıtlıklar on yıllar boyunca bildirilmedi ve bu nedenle Ukrayna Holodomor'unun Avrupa Parlamentosu tarafından insanlığa karşı bir suç olarak tanındığı 2008 yılına kadar kabul edilmedi. 

1936-7'ye gelindiğinde Büyük Temizlik Sovyet rejimini vahşileştirmişti. Bu dönemde Sovyetler Birliği'nde yaklaşık bir milyon kişinin hükümetleri tarafından idam edildiği ya da ölüm kamplarına gönderildiği tahmin edilmektedir. Fransız Devrimi'nden bu yana hiçbir rejim, memurlar, işadamları, entelektüeller, çiftçiler ve hatta Stalin'in meslektaşları da dahil olmak üzere bu kadar çok kişiyi öldürmemişti. Stalin'in rakibi Leon Troçki görevinden uzaklaştırılmış ve Stalin'in 1940'ta öldürttüğü Meksika'ya sürgüne gönderilmişti. 

Kılıçlar artık her tarafta sallanıyordu. 1938'de Hirler Almanyanın Avusturya ile birleşmesini talep etti. Avusturya hükümeti bunu reddedince Hitler işgal etti ve sevinç içindeki Viyanalı kalabalığa “Alman halkının bir daha asla parçalanmayacağını” söyledi. Ardından Versailles'ın kendi kaderini tayin etme ilkesine atıfta bulundu ve Çekoslovakya'nın Almanca konuşulan Sudetenland bölgesini talep etti. Eski müttefikler yine kararsızlık içindeydi. İngiliz basının- da “Almanya'nın arka bahçesi” olarak tanımlanan Sudetenland için hiçbir hükümet ciddi bir şekilde savaşa girmeyecekti. 

Eylül 1938'de İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain ve Fransız mevkidaşı, Çekler ve Hitler ile bir uzlaşma aramak üzere Münih'e girti. Aslında Versailles'ı yırtıp atıyordu. Hitler'den bir daha böyle bir saldırıda bulunmayacağına dair söz alması karşılığında Sudetenland'ı verdi ve Londra'ya dönerek “bir süreliğine barış” kazandığını 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ilan etti. Britanyalılar rahatlamaya yönelik bir histeri geliştirmişti. 
Chamberlain'in o dönemde ülkesindeki çoğunluk görüşünü temsil ettiği tartışılmazdı. İngiltere'nin kaybedeceği bir Avrupa savaşını, bir yayında “hakkında hiçbir şey bilmediğimiz insanlar arasında, uzak bir ülkede” diye tanımladığı bir çatışmayı önlemişti. 

Addantik'in öte yakasında, Amerika Versailles'ın ardından izolasyonizme geri dönmüştü. Avrupa adına bir savaşın sona ermesine yardım etmişti ve bunu bir kez daha yapma konusunda isteksizdi. 
Başkan Franklin Roosevelt (1933-45), Hitlerin Wilsoncu Avrupa çözümüne karşı oluşturduğu riskin farkındaydı ama Kongre tarafından kısıtlanmıştı. Münih haberini duyduğunda Roosevelt Chamberlain'e telgraf çekti: “Güzel iş.” Hitler, Avrupa'nın çekingenliğine Almanya ve Avusturya'daki Yahudi mülklerini tahrip eden Kristal/- nacht ile karşılık verdi. 

1938-9 kışı boyunca, Hitler'in art arda gelen bu yatıştırma eylemlerine verdiği tepki, İngiltere'nin yeniden silahlanma ihtiyacını fark etmesine yol açtı. Çılgınca barış isteyen bir kamuoyu artık savaşı düşünmek zorundaydı. Chamberlain, 1937'de göreve geldiğinde yeniden silahlanmayı desteklemesine rağmen, bir gecede kahraman- dan kötü adama dönüştü. Hitler onunla “şemsiyeli aptal yaşlı adam” diye alay etti. Fransızlar onun adını “Monsieur )'aime Berlin” olarak değiştirdi. Başına buyruk Churchill'e göre, “Avrupa'nın tüm dengesinin bozulduğu, tarihimizde korkunç bir dönüm noktasından geçtik. İngiltere ve Fransa, Hitler'in sözde düşmanı Moskova ile ittifak için nabız bile yokladı. 

Hitler daha sonra, Moskova ile çatışma durumunda ordularının Polonya topraklarından geçmesine izin veren bir anlaşma için Polonya'ya yaklaştı. Polonya, sorun çıkması durumunda Batı'nın yardımına güvenmeyi umarak bunu reddetti. Hitler beklemedi. 
Ağustos 1939'da Müttefik müzakereciler Stalin'le ittifakı tartışırken, Hitler'in temsilcisi Ribbentrop Rusya Dışişleri Bakanı Molotov'la bir saldırmazlık paktı imzalıyordu. Bu anlaşma, Katerina ve Büyük Frederick'in saldırganlığırıın bir yankısı olarak Polonya ve Baltık ülkelerini aralarında bölüşmeyi kabul eden gizli bir protokolü de 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içeriyordu. Faşist bir diktatörle nasıl anlaşabileceği sorulduğunda Molotov gazetecilere “faşizmin bir zevk meselesi olduğunu” söyledi. 
Bu her iki taraf için de saf bir oportünizmdi. 

1 Eylül 1939'da Hitler, ültimatom ya da müzakere olmaksızın, 
bir buçuk milyon askerden oluşan bir orduyu batı Polonya'ya sürerken, Moskova da aynı şeyi doğu Polonya'ya yaptı. Stalin meslektaşlarına Polonya devletini tasfiye etme niyetini açıkladı. Doğu ve batı cephelerinde yaklaşık 70.000 Polonyalı asker öldü. Bu sayının on katı esir alındı. Binlerce subay daha sonra kurşuna dizildi ve yüz binlerce sivil soğukkanlılıkla katledildi. Polonya önümüzdeki altı yıl boyunca korkunç acılar çekecekti. Bu saldırılar Versailles'ın öylesine açık bir ihlali ve Avrupa barışına öylesine düşmancaydı ki, İngiltere ve Fransa'nın başka seçeneği yoktu. Chamberlain'in 3 Eylül sabahı ulusa seslendiği gibi, “Almanya'nın yöneticisinin verdiği hiçbir söze güvenilemeyeceği ve hiçbir halkın ya da ülkenin kendini güvende hissedemeyeceği bu durum tahammül edilemez hale gelmişti”. Dolayısıyla İngiltere ve Fransa Almanya ile savaş halindeydi. Hitler henüz iki ülkeye de saldırganlık göstermediğinden, her ikisi de böyle bir çatışmanın Almanya'nın doğu sınırıyla sınırlı kalabileceğini ve Sovyet yayılmacılığını da kontrol altına alabileceğini umuyordu. 


282 


21 


İkinci Dünya Savaşı 
1939-1945 


Almanya'nın açılış hamleleri 


İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı, bir satranç oyunundaki açılış gibiydi; öngörülebilirdi. Birinci savaşta olduğu gibi, Almanya kendi coğrafyasından kaçmaya çalıştı. Doğuya, Oder ve Tuna'nın ötesindeki açık topraklara ve batıya, Ren Nehri'nin ötesine, eski Lotharinyanın sürekli tartışılan topraklarına doğru baktı. Hitler keskin bir tarih öğrencisiydi. Bismarck 1860'larda Avusturya ve Fransa'ya karşı manevra alanı açmak için Rusya ile ittifak kurarak arkasını dikkatlice kollamıştı. Bunu göze çarpan bir başarıyla yapmıştı. 
Kayzer Wilhelm 1914'te aynı şeyi yapamamış ve iki cephede birden savaşarak korkunç bir bedel ödemişti. 1939 yılına gelindiğinde Hitler Avusturya, Çekoslovakya ve Polonya'yı etkisiz hale getirmiş ve Molotov-Ribbentrop Paktı ile Sovyetler Birliği'ni kontrol altında tutmuştu. Bir gün Sovyetler Birliği ile hesaplaşmak zorunda kalacağını biliyordu ama şimdilik Fransa'nın denklemden çıkarılması gerekiyordu. Stratejik netlik Bismarckçıydı. 

Hitler siperlerde er olarak görev yapmıştı ve meşhur “bir tanesi hariç son savaş” sözüyle savaşan generallerin kabul görmüş bilgeliginden etkilenmemişti. Hareketli zırhın kritik değerini öğrenmişti. 
Bir ordu en hızlı tankının hızına göre hareket etmeli, diğer herkes de ona yetişmeliydi. Alman sanayisi bu konuda seferber oldu ve bir- 


kaç ay içinde yüzlerce tank, gemi ve uçak üretti. 
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1939-40 kışı boyunca Hitler durum değerlendirmesi yaptı. Zebensranm'una zaten sahipti ve İngiltere ile Fransa'ya barış teklifleri yapıldığına dair söylentiler vardı; İngiltere Dişişleri Bakanı Lord Halifax'ın bu tekliflere sempatiyle yaklaştığı bilinmektedir. Ancak İsveç'in Norveç sularından Almanya'ya demir ihracatını engellemeye yönelik bir Müttefik tehdidi, Nisan 1940'ta Danimarka ve Norveç'i işgal etmesine yol açtı. Bir Müttefik keşif gücü geri çekilmek zorunda kaldı ve Londra'daki bir Avam Kamarası tartışması Chamberlain'in istifasına ve yerine Churchill başkanlığındaki bir koalisyonun geçmesine yol açtı. Herkesin ya da neredeyse herkesin hemfikir olduğu bir konu vardı: Artık Hitler'le bir anlaşma yapılamaz ya da İngiltere yaklaşan Avrupa savaşından daha fazla uzak duramazdı. 
Yine de savaşın “sahte” olabileceği umuluyordu. 

Mayıs ayında Hitler, tanklarını Belçika'nın güneyindeki Ardenler ormanından geçirerek Fransa'nın sözde aşılmaz Maginot Hattı kalelerini aştı. Kendisini durdurmak için Kuzey Fransa'ya gönderilen bir İngiliz kuvvetini süpürerek Dunkirk'e geri sürdü. Bu aşamada İngiltere ile açık bir savaşa girmek istemeyen ve tanklarını dinlendirmek isteyen Hitler, askerlerinin en az tacizle evlerine dönmelerine izin verdi. Hatta Dunkirk tahliyesi Britanya'da bir tür zafer olarak tasvir edildi. Fransa'nın savunması umutsuzdu. Alman birlikleri hızla Paris'e ulaştı ve Hitler Champs-Elysces'den geçerken ve Eiffel Kulesi önünde poz verirken görüntülendi. 

Kuzey Fransa'nın tamamı kısa sürede Almanların eline geçerken, güneyi de Mareşal Petainin Alman yanlısı Vichy rejimi altına girdi. Birinci Dünya Savaşı'nın aksine, Fransa'nın İkinci Dünya Savaşı'na katılımı asgari düzeydeydi. Hitler'in Güney Avrupaya hakim olmak için İtalya ile kurduğu mihvere güvenmesi daha az başarılı oldu. Mussolini'nin İtalya'nın “imparatorluğunu” Balkanlar ve Afrika'ya doğru genişletme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Alman birlikleri Balkanları kendileri işgal etmek ve Yunanistan'a ilerlemek zorunda kaldı. İspanya'da Hitler'in Franco ile yaptığı müzakereler, Franco'nun İspanya'nın tarafsızlık sözünü teyit etmesine rağmen, Fransa'nın Afrika'daki topraklarına yönelik kabul edilemez talepleri nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı. 
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İngiltere'ye gelince, Hitler kıtasal bir çatışmadan kaçınacağı umuduyla geleneksel müfrezesine güveniyordu. Bununla birlikte, kurmaylarının, ihtiyaç duyulması halinde Britanya'nın güney kıyılarını işgal etmek üzere Denizaslanı Harekatı'nı hazırlamalarına izin verdi. Almanya, Britanya donanmasıyla kıyaslanabilecek bir deniz gücünden yoksun olduğu için Hitler, Denizaslanı'nın Britanya donanması ve hava kuvvetleri etkisiz hale getirilmeden gerçekleştirİmemesi konusunda kararlıydı. RAF'ı yok etme girişimi, 1940 
yazında Churchill'in Dunkirk'ten sonra moralleri düzeltmek için zekice kullandığı bir başarı olan “Britanya Savaşı”nı kazanmasıyla boşa çıkarıldı. Hitler, Almanya'nın Britanya'yı işgalinin uygulanabilirliğinden şüphe duymakla şüphesiz akıllılık etmişti. İngiliz donanması henüz yenilmemişti ve hava kuvvetleri Lufrwaffe'ye karşı etkili olduğunu göstermişti. Hitler Eylül 1940'ta Denizaslanı'nı iptal etti. 

İngiliz-Alman savaşı artık büyük maliyetli ama stratejik değeri şüpheli bir bombalama kıskacına dönüştü. Her iki tarafın hava komutanları da bombaların savaş üretimini zayıflatacağı ve halk ruhunu kıracağı, böylece hükümetlerin teslim olmak zorunda kalacağı konusunda ısrar ediyordu. Bu strateji düşman için geçerliydi ama “Yıldırım ruhu” ile güçlendiği varsayılan kendi tarafı için geçerli değildi. Bu, bombaların askeri/endüstriyel hedeflere mi, yoksa sivillere saldırmak Lahey sözleşmelerini ihlal etse de, maksimum terör etkisi için sivil alanlara mı yönelik olması gerektiği konusunda bir tartışmaya dönüştü. Askeri hedefler hassasiyet gerektirdiği ve yoğun bir şekilde savunulduğundan, hava kuvvetleri daha kolay hedefleri tercih ediyordu. Terör bombardımanının önde gelen savunucusu İngiliz Arthur “Bombacı” Harris, “teslimiyetin kaçınılmaz olduğu bir yıkım durumu” peşindeydi. Bu tez büyük bir yıkımla test edilecekti ve hava kuvvetlerinin “şok ve dehşet” taktiklerinde günümüze kadar varlığını sürdürdü. 


Yükselen Mihver 


Eylül 1940'ta Hitler, İtalya ve Japonya ile bir ittifak imzalayarak Amerika ile savaş durumunda Almanya'nın Japonya'yı destekleyeceğini 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kabul etti. Bu, Kayzer'in 1915'te Amerika'yı da kendisine karşı kışkırtarak yaptığı hatayı tekrarlama riski taşıyordu. Bu, Amerika'da büyük ölçüde popüler olan izolasyonizmi tehlikeye atıyordu, öyle ki Roosevelt Kasım 1940'ta yeniden seçilmek için şu vaatle mücadele etti: “Tekrar tekrar söylüyorum. Çocuklarınız hiçbir yabancı savaşa gönderilmeyecek.” Seçimi kazandıktan sonra Churchill'in yoğun baskısı altında tam tersini söyledi ve Amerika'nın “demokrasinin büyük cephaneliği olması gerektiği” bir “ikinci dünya savaşı” uyarısında bulundu. Roosevelt 1941 yılında İngiliz ve daha sonra Sovyet savaş çabalarına büyük bir yardım paketi olarak Ödünç Verme ve Kiralama Kanununu işleme soktu. Amerikan gemileri artık Amerika'nın doğu kıyılarına yakın yerlerde bile Alman U-botlarının hedefi haline gelmişti. U-botlar Churchill'i “gerçekten korkutan” tek şeydi. 

1940'ın sonunda Hitler kıta Avrupasını neredeyse tamamen fethetmişti. Hiçbir Alman ordusu yenilgiye uğramamıştı ve Alman askeri kayıpları azdı. Almanya'nın komşuları artık kendilerini Alman askeri komutanlarına borçlu hissediyordu. Askerlerine ve savaş makinelerine el konuluyor, Yahudileri, çingeneleri ve komünistleri toplanıp köleleştiriliyor ya da öldürülüyordu. Napoleon döneminde olduğu gibi, Avrupadaki yöneticilerin eylemlerini yine tek bir akıl ve tek bir saplantı belirliyordu. Sadece Stalin ve Churchill hala biraz manevra özgürlüğüne sahipti. 

Talleyrand, megaloman bir liderin bir sonraki hamlesinin genellikle sadece bir öncekinin açtığı fırsatlara göre belirlendiğini gözlemlemişti. Hitler şimdi hırslarını koşullara göre ayarlıyordu. 
Görünürde Amerika ile savaştan kaçınmaya hevesli olsa da, Hitler savaş olasılığına karşı kendini korumak zorundaydı. Şubat 1941'de General Rommel'in Afrika Birliğini, bir İngiliz ordusunun İtalyan kolonisini işgal etmesini önlemek için Libya'ya gönderdi. Ayrıca Amerika'dan gelebilecek bir saldırıyı engellemek ve İngiltere'ye malzeme ulaşmasını önlemek için Atlantik kıyılarına da hakim olması gerekiyordu. Rommel daha sonra Mısır üzerinden Orta Doğu'daki 


petrol sahalarına ilerleyecekti. 
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Aynı zamanda Hitler, kaderini belirleyecek olan kumarı, Sovyerler Birliği'ne ana kuvvet saldırısını başlatma zamanının geldiğine karar verdi. Amaç Batı Rusya'yı sömürgeleştirmek, Slav nüfusunu değiştirmek ya da köleleştirmek, Yahudileri öldürmek ve Kafkasya petrol yataklarını ele geçirmekti. Haziran 1941'de Hitler Molotov-Ribbentrop paktını terk etti ve yüksek komuta kademesine Barbarossa 
Operasyonu'nu başlatma emri verdi. Bu, dört istilacı ordunun 470 
kilometrelik bir cephe boyunca ilerlemesini ve piyade birliklerinin hareketli Panzer tümenleri tarafından öncelenmesini içeriyordu. Beş bin tank görevlendirildi. Bu kuvvetler Ukrayna'da Kiev'i ve Beyaz Rusyada Minsk'i hızla ele geçirdi ve Eylül 1941'de Leningrad'ı kuşattı. 
Kuşatma iki yıldan fazla sürecek ve bir milyon insan ölecekti. 

Almanlar 1941 kışının başında Moskova'dan sadece 60 kilomete uzaktaydı. Davranışları iğrençti. Tüm savaş kuralları hiçe sayılmıştı. Pasif sivillerin yüz binlercesi katledildi. Geniş bölgeler, mevcut nüfusun açlıktan öleceği ve daha sonra yerlerine Almanların yerleştirileceği bir “açlık planına” tabi tutuldu. Stalin, önleyici bir paranoya öfkesiyle, herhangi bir nedenle Almanlarla işbirliği yapabilecekleri düşüncesiyle yarım milyondan fazla Rus'u ve diğer azınlıkları öldürdü ya da Sibirya'daki gulaglara gönderdi. 

Doğuda bu savaş sürerken, Roosevelt ve Churchill Newfoundland açıklarında bir savaş gemisinde buluşuyor ve bir Atlantik Antlaşması formüle ediyorlardı. Woodrow Wilson'ın 1918'de dünya barışı için öne sürdüğü on dört maddeyi yineleyen bu antlaşma, “Nazi tranlığının nihai yıkımını” takiben ulusal kendi kaderini tayin hakkı ve özgürlüğü de içeriyordu. Amerika henüz savaşın tarafı değildi ve dile getirilmeyen pazarlık, Churchill'in Amerika'nın başka bir Avrupa savaşına dönmesi karşılığında İngiliz imparatorluğunu dagıtmayı kabul etmesiydi. Ocak 1942'ye gelindiğinde Atlantik Şart, Hitler'e karşı bir “birleşmiş milletler deklarasyonu” olarak yirmi altı Müttefik ülke tarafından imzalanmıştı. Ancak Nazi yenilgisinin hiçbir garantisi yoktu. Sadece Sovyetler ciddi bir şekilde savaşıyordu. 

Şart görüşmelerini kışkırtılmamış bir saldırganlık eylemi izledi. 


Aralık 1941'de 353 Japon uçağı Hawaii'deki Pearl Harbor'da bulunan 


287 


KISA AVRUPA TARİHİ 


Amerika'nın Pasifik fılosunu vurdu. Dört savaş gemisini batırdılar ve diğer on beş gemiyi tahrip ettiler ya da hasar verdiler ve 2.400 
Amerikalı denizciyi öldürdüler. Aynı zamanda Japonya, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik'teki Amerikan, İngiliz ve Hollanda sömürgelerine saldırıyor ve işgal ediyordu. Hong Kong, Filipinler, Malaya, Singapur ve Hollanda Doğu Hint Adaları'nı, Seylan ve Hindistan'a ilerleme niyetiyle işgal ettiler. İngiliz kuvvetleri onlara karşı çaresizdi. Avrupa'nın Asya imparatorlukları unutulmaya yüz tutmuştu. Savaş gerçek anlamda küreselleşmişti. Ama aynı zamanda bir dönüm noktasına da ulaşmıştı. Pearl Harbor'dan sonraki üç gün içinde Amerika Birleşik Devletleri hem Japonya hem de Almanya ile savaş halindeydi. 


Gelgitin dönüşü 


Ocak 1942'de üst düzey Nazi ve SS yetkilileri Berlin dışındaki Wannsee'de bir konferansta bir araya geldi. Konu, Avrupa'daki on milyon Yahudi için “nihai çözüm”, yani onları köle işçi olarak kullanmaktan tamamen yok etmeye geçişti. Yetkililer böyle bir plana Almanyada, özellikle de Nazileştirilmemiş Katolik eyaletlerde halkın tepki göstermesinden endişe duyuyordu. Bu nedenle imha kampları esas olarak doğudaki topraklara, özellikle de Polonya'ya yerleştirildi. Avrupa daha önce de imhalar görmüş olsa da (özellikle Yahudilere karşı), modern bir devletin sistematik olarak milyonlarca vatandaşını yok etmeyi planlaması daha önce görülmemiş bir şeydi. 
Avrupalı bir güç sadece bir katliam yapmakla kalmıyor, bunu endüstriyel ve sözde bilimsel bir temelde gerçekleştiriyordu ki bu da Holokost olarak adlandırılabilir. 

Yüzyılın en soğuk kışının yaşandığı 1941-2 kışında Alman askerleri Moskova'yı görebiliyordu. Alman mermilerinin üzerindeki yağ donmuş ve tankların hareket etmeden önce ısınması için saatler gerekmişti. Ordu kıyafetleri yetersizdi ve donma her yerde görülüyordu. Rusya'nın eski müttefiki General Kış, İsveçli XII. Karl ve Fransız Napoleon'a karşı olduğu gibi elini oynattı. Kitlesel bir Sovyet seferberliği başlatıldı ve bir milyon Rus, zaten dokuz milyonu 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aşmış olan bir orduya katıldı. Bu sayılar başarılı olduğunu kanıtladı. 
Sovyet komutanı General Jukov, Almanları Moskovadan geri püskürttü; Hitler ilk kez yenilgiyi tattı. 

Ertesi yaz Hitler, Stalin'in güney kanadına Stalingrad'a doğru büyük bir saldırıyla misilleme yaptı. İki buçuk milyon askerin kauldığı savaş Temmuz 1942'den bir sonraki şubat ayına kadar sürdü. 
Katılanların sayısı bakımından, muhtemelen Avrupa tarihinin en büyük savaşıydı. Almanlar Stalingrad'ın merkezine ulaştı. Aylarca süren sokak çatışmalarında Almanlar giderek dezavantajlı duruma düştü. 
Kışın bir Sovyet karşı saldırısı Almanları kuşattı ve ikmal imkânsız hale geldi. Fareler Panzer tanklarının yalıtım tellerini yiyerek yarısını hareketsiz hale getiriyordu. Şubat 1943'te Hitler'in açık emirlerine karşı çıkan Stalingrad'daki Alman komutanlar teslim oldu. 

Japonya'nın Uzak Doğu'daki üstünlüğü kısa sürdü. Amerikan donanması, Haziran 1942'de Midway Savaşı'nda ilerleyen Japon filosunu bozguna uğratarak İmparatorluk Filosu'nun dördü uçak gemisi olmak üzere yedi büyük gemisini batırdı ya da etkisiz hale getirdi. 
Aralık ayına gelindiğinde İngiliz ve Hint birlikleri Burma'yı geri almak için uzun ve acımasız bir mücadeleye başladı ve 1944'te bunu başardı. Müttefikler Japonya'ya yaklaştıkça, doğudaki savaş Avrupa daki savaştan daha uzun sürene kadar ilerleme daha yavaş oldu. 

Rommel'in Kuzey Afrika'daki ilerleyişi de durdurulmuştu. 
Ekim-Kasım 1942'de el-Alameyn Savaşı'nda bir İngiliz ordusu, Mısır'a ve Arabistan'ın petrol yataklarına yönelik Alman tehdidini savuşturdu. Alman ve İtalyan kuvvetleri Libya ve Tunus üzerinden geri püskürtüldü. Kasım ayında General Eisenhower komutasındaki Amerikan birlikleri Rommel'e batıdan saldırmak üzere geldi. 
Mayıs 1943'te Almanların Afrika'daki faaliyetleri sona erdi. Yüz elli bin Alman ve İtalyan esir alındı ve tüm teçhizatlarına el konuldu. 
Churchill el-Alameyn'in “sonun başlangıcı dahi olmadığını, ancak başlangıcın sonu” olduğunu söyledi. 

Savaşın gidişatı artık değişmişti. Hitler 1943 yazından itibaren saldırgan konumdan savunmacı konuma geçti. Sovyetler Birliği'nden ve Afrikadan geri çekiliyordu ve er ya da geç Müttefik kuvvetlerinin 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kıtaya çıkacağını biliyordu. Müttefikler arasında Avrupa'nın kuzeyden, Fransız kıyıları boyunca mı yoksa güneyden, güney Fransa veya İtalya üzerinden mi işgal edileceği konusunda yoğun bir tartışma yaşandı. İşgal rotası Ocak 1943'te Kazablanka'da Roosevelt ve Churchill arasında yapılan bir toplantıda kararlaştırıldı. 

İngiliz savaş çabaları artık büyük ölçüde deniz konvoy operasyonları ve Alman şehirlerinin gece bombalanmasıyla sınırlıydı. 
Almanya'nın Britanya'ya yönelik saldırıları neredeyse durmuştu, Lufowaffe'ye doğu cephesinde ihtiyaç vardı. RAF'ın “moral bozma” seferi, 1942 baharında tarihi Lübeck ve Rostock limanlarının tahrip edilmesiyle başlayarak Alman kültürünün sembollerini yıkmaya dönüşmüştü. Öfkelenen Hitler Exeter, Bath, Norwich ve Coventry de dâhil olmak üzere Britanya'nın katedral şehirlerine yönelik “Baedeker” saldırılarıyla misilleme yaptı. Britanya'nın antik Köln'ün büyük bir kısmını yok etmesinin ardından Almanya bu barbarlıktan vazgeçti. Britanya ise vazgeçmedi. 

Temmuz 1943'te Hitler, Moskova'nın güneyindeki Kursktta, Kuzey Afrika'dakileri gölgede bırakan bir tank savaşında Sovyetlerin kalbine son bir umutsuz saldırı emri verdi. Sovyetler Birliği ona karşı muazzam kaynaklara sahipti ve iki buçuk milyon asker ve 5.000 tanktan oluşan ordu, 780.000 Alman askeri ve 3.000 panzeri ezip geçti. Almanya'nın Rusya'yı fethetme girişimi sona ermişti. Atlantik'teki savaş da sona yaklaşmıştı. Denizaltı karşıtı savaşta İngiliz-Amerikan işbirliği ve Alman Enigma makine kodlarının kırılması U-bot operasyonlarını neredeyse intihara sürüklüyordu. 
Konvoy kayıpları 1943 yılı boyunca azaldı ve Avrupa'ya malzeme akmaya başladı. 

Hitler'in yenilgisi artık sadece bir zaman meselesi gibi görünüyordu ama bu zamanın gelmesi uzun zaman alacaktı. Temmuz 1943'te Amerikan ve İngiliz birlikleri Sicilya'ya çıkarma yaptı ve Palermo'yu hızla ele geçirdi. İki gün içinde Mussolini, Hitler'in savaşına çok az katkıda bulunduktan sonra İtalya'nın büyük konseyi tarafından görevden alındı ve hapsedildi. Almanlar tarafından kurtarıldı, ancak daha sonra partizanlar tarafından yakalandı, kurşuna 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dizildi ve bir inşaat alanına asıldı. İtalyan hükümeti resmi olarak teslim olmasına rağmen, İtalya Alman birliklerinin kararlı bir artçı direnişine sahne oldu. Müttefikler Roma'yı ancak Haziran 1944'te ele geçirebilmiş ve tarihi yapılara saygı göstermişlerdir. 

Doğu cephesinde, Leningrad'ı kuşatan Alman tümenleri nihayet Ocak 1944'te geri çekilmek zorunda kaldılar ve geri çekilirken Romanov saraylarının hazinelerini yağmaladılar. Şehir özgürlüğüne kavuştu ve Stalin açlıktan ölmek üzere olan zanaatkârlara derhal yıkık sarayları restore etmeleri için çalışma emri verdi. Londra'da Eisenhower, Fransa'ya yönelik muhtemel kuzey saldırısının komutasını devraldı ve Churchill ve sürgündeki Fransız lider General de Gaulle ile yaşadığı üçlü anlaşmazlıkları çözme konusunda taktikleri- nin çok önemli olduğunu kanıtladı. 6 Haziran 1944'te Normandiya kıyılarının 80 kilometre boyunca tarihin en büyük amfibi çıkarması olan D-Day gerçekleşti. 

Müttefiklerin Nazi Avrupası'nı fethi beklenmedik derecede zahmetli oldu. Alman komutanın Hitler'in tarihi merkezi patlayıcılarla yok etme emrine karşı gelmesiyle Paris ancak Ağustos 1944'ün sonunda Müttefiklerin eline geçti. Aralık ayında, geri çekilen Alman birlikleri Belçika'nın Ardenler bölgesinde Bulge Savaşı'nı düzenleyerek Müttefiklerin ilerleyişini daha da geciktirdi. Ancak Şubat 1945'e gelindiğinde hem Sovyet hem de Batı orduları Alman topraklarına ilerliyordu. 

İngiliz ve Amerikan bombardıman uçakları Alman şehirlerini yerle bir ediyordu. Mülkiyet açısından son derece yıkıcı olan bu bombardımanın savaş üzerindeki etkisinin azlığı, Alman tank ve uçak üretiminin 1945 ilkbaharında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Savaş sonrası değerlendirmelere göre Alman sanayi tesislerinin ancak yüzde yedisi devre dışı kalmıştır. Wehrmacht Londra'ya karşı V-1 uçan bombasını ve V-2 balistik füzesini bile kullanabilmiştir. Şubat 1945”te İngiliz ve Amerikan uçakları, Sovyet ilerleyişinden kaçan bilinmeyen sayıda mülteciyle dolu Dresden şehrine büyük bir ateş fırtınası yaşattı. Ölüm tahminleri 25.000 ile 100.000 arasında değişmektedir. 


291 


KISA AVRUPA TARİHİ 


Berlin'in düşüşü 2 Mayıs'ta, Hitler'in sığınağında kendini vurmasından iki gün sonra, karısı Eva Braun'un yanında siyanür içmesiyle gerçekleşti. Alman generaller Kuzey Saksonyadaki Lüneburg Heath'te kasvetli bir kulübede İngiliz Montgomery'ye teslim oldular. Diğerleri doğu cephesinde Sovyetlere teslim oldu. Müttefik birlikleri harap olmuş topraklara yayılarak bir nebze olsun düzeni sağlamaya çalışıyordu. Hitler'in toplama kampları özgürleştirildikçe sefalet dehşete dönüştü. Avrupa'nın toplam nüfusunun üçte ikisini oluşturan yaklaşık altı milyon Yahudi'nin yanı sıra bir o kadar Sovyet, Leh, Slav ve Roman çingenenin de kamplarda öldüğü tahmin edilmektedir. 


Bir anlaşmanın tohumları 


Artuk Müttefik başkentlerindeki diplomatlar Atlantik Antlaşması'nı gözden geçiriyorlardı. Zaten hasta bir adam olan Roosevelt, yaşlı bir devlet adamı gibi davranmaya ve dünyayı yeniden kanlı çatışmalara sürükleyen bir Avrupa'ya liderlik etmeye hevesliydi. Müttefik güçler “birleşmiş uluslar” olarak savaşıyordu ve Roosevelt bu kavramı savaş sonrası anlaşmasının merkezine yerleştirdi. Daha 1945 baharında Kırım'daki Yalta'da Roosevelt, Stalin ve Churchill, Avrupa'nın haritasını yeniden çizerek bu üzerinde çok gidip gelinen yolda ilk adımları atmışlardı. Şimdi bunun gerçeğe dönüştürülmesi gerekiyordu. 
Öncelikli mesele bir kez daha Almanya ile ne yapılacağıydı. 
Versaillesdaki hatalardan kaçınılması gerekiyordu. Almanya demokrasi için güvenli hale getirilmeliydi ama bunun nasıl yapılacağı konusunda çok az kişi hemfikirdi. Churchill, 1918'de olduğu gibi, Sovyet komünizmine karşı bir siper olarak güçlü bir Almanya'ya ihtüyaç olduğunu düşünüyordu. “Prusya yı silahsızlandırmakla görevli uluslararası bir polis gücüne sahip... bir Avrupa Birleşik Devletleri” öngörmüştü. İngiltere'nin üye olup olmayacağını söylemedi. 
Sovyetler Birliği savaşın en ağır yükünü çekmişti ve layıkıyla ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyordu. Stalin'in istediği, Almanya'nın Doğu Avrupa'daki fetihleri üzerinde bir “etki alanı” elde 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etti. Fransa Alsace-Lorraine'i geri aldı. Almanya şimdilik dört müttefik güç, Amerika, İngiltere, Fransa ve Sovyetler tarafından yönetiliyordu. Avusturya da bölünmüştü ve Almanya'nın başkenti Berlin, Sovyet bölgesi içinde rahatsız edici bir şekilde izole edilmişti. 

Yalta, Almanların teslim olmasından önce gerçekleşti. Teslimiyet sonrası temmuz ayında yapılan Potsdam Konferansı'nda Batı kendini daha kendinden emin bir Stalin'le karşı karşıya buldu. Roosevelt ölmüş ve yerine başkan yardımcısı Harry Iruman (1945-53) geçmişti. Churchill, konferansın ortasında yapılan bir seçimde İşçi Partisi nden Clement Attlee tarafından devrilmişti. Batı'nın liderlik deneyiminden yoksun olduğu bir dönemde, Stalin diğerlerini sindiriyordu. Batı'nın daha büyük bir Polonya taleplerini görmezden geldi ve Doğu Avrupa'da demokrasiyi ya da kendi kaderini tayin hakkını kesinlikle reddetti. “Bu ülkelerin her birinde özgürce seçilmiş bir hükümet,” dedi açıkça, “Sovyet karşıtı olabilir ve buna izin veremeyiz.” Bu sözler tüm kıtada yankılandı. Yeni bir Avrupa açıkça iki Avrupa olacaktı. 

Ağustos 1945'te Amerikalıların Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasıyla Japonya'ya karşı savaş nihayet sona erdi. Japon imparatorunun teslim olmasıyla şok, rahatlamayla karıştı ve birçokları için bu tür bombaların bazen zaferi garantilemek için kullanılabileceğinin kanıtı oldu. Savaş, insani açıdan müstehcen bir eylemle sona erdi. Ama artık bitmişti. 
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Soğuk Savaş Kıtası 
1945-1989 


Savaş sonrası toparlanma ve yeniden inşa 


1945'te Avrupa çıplak bir gerçekle karşı karşıyaydı. Elli yıl önce dünya nüfusunun üçte birine güvenle hükmetmiş olan bir kıta kendini paramparça etmişti. Kendi insanlarından kırk milyonunu öldürmüş, tarihi kentlerini mahvetmiş ve nüfusunun yarısını açlık 
ve yoksulluk içinde bırakmıştı. Savaşan ülkelerin ekonomileri 1900 
yılındaki durumlarına geri dönmüş, yarım yüzyıllık ilerleme yok olmuştu. On yedinci yüzyıldaki din savaşlarından bu yana Avrupa'nın refahına ve kültürüne bu kadar zarar veren başka bir şey görülmemişti. Kibir, düşmanlığa yol açmıştı. Kıta kendini toparlamaya başladığında, 1918'de olduğu gibi, herkesin aklının bir köşesinde bir düşünce vardı: bir daha asla. 

Avrupa'nın savaş sonrası liderlerinin bakış açısı 1918'den çok farklıydı. Daha sonra yeniden çizilen sınırlar, kazananları ödüllendiren ve kaybedenleri cezalandıran, eski bölünmeler boyunca yeni gerginlikler yaratan önceki anlaşmaları yankıladı. 1945'te Hitler'in imparatorluğu yok olmuş ve Almanya travma geçirmişti. Hayatta kalan liderleri savaş suçlusu olarak yargılandı ve çoğu idam edildi. Ülke dörde bölündü, kamusal alan depolitize edildi, merkezi ve yerel yönetimler Müttefik yöneticilere verildi. Almanya, Bismarck öncesi parçalanmışlığına geri dönecekti. Hatta ülkenin sanayisizleş- 


tirileceği ve tarıma geri dönmeye zorlanacağı bile konuşuluyordu. 
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Almanya'nın yerine, Avrupa'nın daha önce hiç görmediği kadar bariz yeni bir güç dengesi ortaya çıkmıştı. Bir tarafta, Potsdam'da kontrol alanını kabaca Elbe ve aşağı Tuna'ya kadar genişletmesine izin verilen muzaffer Sovyetler Birliği vardı. Diğer tarafta ise Versailles ittifakının bir kopyası olan Batı Avrupa ve Amerika ortaklığı vardı. Bu, iki “blok', Avrupa'nın eski fay hattı üzerinde köprü kuramaması nedeniyle hızla ayrıştı. Tarihçi Tony Judtun da belirttiği gibi bu hat, “kıta sakinlerinin belirleyici takıntılarından biriydi”. 
İleride göreceğimiz üzere, gölgesi günümüze kadar uzanmaktadır. 

Büyük çaplı mülteci göçü acil bir krize neden oldu. Tahminen on iki milyon insan Almanya'nın çöküşüyle evlerinden oldu; bunların çoğu Stalin tarafından Polonya'dan ve Doğu Avrupa'nın başka yerlerinden sürülen Almanca konuşanlar ve Rusya tarafından yerlerinden edilenlerdi. Milyonlarca kişi etnik intikam ya da komünizm korkusuyla kaçtı. Avrupa tarihindeki en büyük zorunlu göçü yaratan savaş değil, barışın acımasızlığıydı. 

Her taraftan yükselen çığlık yiyecek, ev ve iş içindi. Gelişmiş bir pazar ekonomisi hayatta kalma mücadelesine indirgenmişti. Müttefik Kontrol Konseyi'ndeki ekonomistler sosyal çöküş ve açlık öngörüsünde bulundu ve yardım için Amerika'ya çılgınca çağrılar yapıldı. Ancak kısa süreli bir kıtlık yaşansa da, savaştan hemen sonraki yıllar şaşırtıcı bir toparlanma dönemi oldu. Hem komünist doğu hem de kapitalist batı Avrupa ekonomilerinin 1950'ye kadar savaş öncesi üretimlerine geri döndüğü tahmin ediliyordu. 

İki faktör uzmanlar tarafından hafife alınmıştı. Birincisi, savaş zamanı disiplininin devam edeceğinin kabul edilmesiydi. Hükümetler ve ordular hala yerindeydi ve kaynaklar istenildiği gibi tahsis edilebiliyordu. Daha da önemlisi, bütün bir kıta hareket halindeydi ve milyonlarca insan iş arıyor ve bunu çiftliklerde ya da fabrikalarda bulmak istiyordu. Bombalanarak yerle bir edildiği varsayılan Volkswagen tank fabrikasına gönderilen Ivan Hirst adlı bir İngiliz yetkiliye, geriye kalanları söküp satması emredildi. Amerikalı Ford “beş kuruş etmez” diye haber gönderdi. Hirst birkaç hafta içinde otomobil üretmeye başladı ve 1946'da ayda 1.000 adet üretiyordu. 
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Ekonomi Bakanı Ludwig Erhard'ın yeni bir para birimi olan Alman Markı'nı hızla piyasaya sürmesi çok önemliydi. Müttefiklerin gıda karnesi ve fiyat kontrolü uygulama emirlerine itaat etmedi ve her ikisini de kaldırdı, piyasaların mümkün olduğunca serbest bırakılması konusunda kararlıydı, böylece nakit ekonomisi takas ekonomisinin yerini alabilirdi. Haklı olduğu kanıtlandı. 

Amerikadan yardım gelmesi yavaş oldu. 1947'de Amerika Dışişleri Bakanı George Marshall, “doktorlar düşünürken hastanın fenalaştığını” ileri sürdü. “Çalışan bir ekonominin yeniden canlandırılması... özgür kurumların var olabileceği siyasi ve sosyal koşulların ortaya çıkmasına imkân tanınması” gerektiğini ilan etti. Sonunda Marshall Yardımı olarak devasa meblağlar Batı Avrupa'ya akmaya başladı; Stalin Sovyet bloğuna bu yardımlardan hiçbirini kabul etmeyeceğini söyledi. İngiltere'nin İşçi Partili Dışişleri Bakanı Ernest Bevin bu cömertliği “inanılır gibi değil” diye tanımladı. Tarihçiler o zamandan beri bu yardımın etkisini sorgulamaktadır, zira yardımın ulaştığı sırada toparlanma çoktan başlamıştı. Daha da önemlisi Amerika'nın Almanya'nın devlet borçlarını silmesiydi. 

Avrupa kendi kendini beslemek için mücadele ederken bile, yöneticileri daha iyi bir topluma giden yolda kararlıydı. Daha 1942'de, savaşın bitiminden üç yıl önce İngiltere, ekonomist William Beveridge'in evrensel sigorta, işsizlik yardımı ve ücretsiz sağlık hizmetlerini savunan bir raporunu yayınlamıştı. Bu rapor, 1945'ten sonra Atlee'nin İşçi Partisi hükümeti tarafından uygulamaya konulan Avrupa'nın ilk kapsamlı refah devletinin temellerini atmıştı. 

Bu hükümet aynı zamanda çok çeşitli kamu endüstrilerini ve kamu hizmetlerini kamulaştırdı. Avrupa'nın her yerinde bombardıman nedeniyle tahliye edilenlerin kitlesel olarak yeniden yerleştirilmesine tanık olundu. Yaygın sosyal çözülmenin ortasında, hükümetler savaş disiplinlerini yeniden yapılanma disiplinleriyle birleştirdi. İngiltere'de “barışı kazanmak” sloganı kullanılıyordu. 
Seçilmiş politikacılar, dünyanın başka yerlerinde, hatta Amerika'da bile henüz düşünülemeyen sosyal reform programlarını oyladılar. 
Avrupa arık kendini beğenmiş, üstün bir kıta değil, yara almış, 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alçalmış ve pek çoklarının umduğu gibi sosyal açıdan daha sorumlu bir kıtaydı. Devletin yücelişine şahit oldular. 


Bir kıta bölünüyor 


Atlantik Antlaşması tarafından önerilen uluslarüstü kurumlar yavaş yavaş harekete geçti. Feshedilen Milletler Cemiyeti'nin yerine kurulan Birleşmiş Milletler ilk olarak Nisan 1945'te San Francisco'da toplandı ve elli ülke temsil edildi. Bu BM uluslararası bir mahkeme ve bir barış gücü kurdu. Güney Afrika başbakanı Jan Smuts tarafından “dişleri olan barış” olarak tanımlanan BM, hiçbir saldırganlığın başlamamasını sağlamayı amaçlıyordu. Amerika'nın taahhüdünün ulsımı olarak BM'nin merkezi New York'ta olacaktı. Aynı zamanda Washington'da bir Dünya Bankası ve bir Uluslararası Para Fonu kuruldu. Yirminci yüzyılın ortalarında Avrupa'nın yeni bir dünya düzenine ev sahipliği yapma iddiasından vazgeçtiğine şüphe yoktu. 
Bu dönem sona ermişti. 

Amerika bir konuda kararlıydı. Avrupa emperyalizmi uğruna ölmeleri için dünyanın dört bir yanına ikinci kez asker göndermemişti. Daha sonra Amerikan Dışişleri Bakanı olan John Foster Dulles, Amerika'nın “bağımsızlığını kazanan... ilk koloni” olduğunu ve diğerlerinin de onu takip etmesini beklediğini söyledi. Bunların başında, Mahatma Gandhi'nin ilham verdiği bir bağımsızlık harekeünin gelişmekte olduğu Hindistan geliyordu. Britanya'nın İşçi Partisi hükümeti Britanya'nın alt kıtadan çekileceğini hızla ilan ederek 1947'de Hindistan'ın kanlı ve tartışmalı bir şekilde bölünmesine yol açtı. Fransa ve Portekiz gibi diğer ülkeler, İngiltere'nin diğer sömürgelerinde olduğu gibi daha isteksizdi. Fransa Cumhurbaşkanı De Gaulle, “Fransa'nın büyük bir güç olması, denizaşırı topraklarıyla olan birliğindendir,” dedi. 

Sovyetler Birliği'ne gelince, imparatorluğunu daha yeni geri kazanmıştı ve Potsdam Anlaşması demokratik Avrupa'ya katılma umudunu ortadan kaldırmıştı. Stalin sadece kendi “etki alanını” değil, ideolojisini dikte etme hakkını da ileri sürmüştü. Savaştan 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sonra Polonya, Çekoslovakya ve Macaristan'da kısa süreliğine ortaya çıkan tereddütlü demokratik rejimler beş yıl içinde bastırıldı ve Sovyet kucağına çekildi. Savaş zamanı müttefiki, barış zamanı diktatörlüğüne dönüştü. 

Görevi sona eren Churchill'in 1946'da Missouri'deki bir toplanuda Goebbels'ten ödünç aldığı bir imgeyle “kıta boyunca bir demir perdenin indiğini” söylemesi de bu ruhla ilgiliydi. Bu perdenin arkasında “Orta ve Doğu Avrupa'nın kadim devletlerinin başkentleri, Varşova, Berlin, Prag, Viyana, Budapeşte, Belgrad, Bükreş ve Sofya” bulunuyordu. Aynı dönemde Moskova'daki bir Amerikalı yetkili, George Kennan, Sovyet politikasının gizli bir değerlendirmesini 8.000 kelimelik ünlü bir “uzun telgraf” ile yurda gönderdi. Bu değerlendirme, Sovyetlerin kaderinin “sınırlarının ötesindeki siyasi güçleri devirmek” olduğunu kabul ediyordu, ancak bu kader aynı zamanda kapitalizmi kaçınılmaz bir çürüme içinde gördüğünden, Kennan Batı'nın en iyi politikasının “Rusya'nın yayılmacı eğilimlerini uzun vadeli, sabırlı ama kararlı ve uyanık bir şekilde kontrol altına almak” olduğunu düşünüyordu. Caydırıcılık yoluyla çevreleme, Amerika'nın Sovyet politikası haline geldi. “Amerika, Rusya'nın etki alanından, Rusya da bizimkinden uzak durmalı,” diye yazdı. Bu 


politika elli yıl boyunca barışı korudu. 


Yeni Almanya 


Almanya'nın üç bat bölgesi uzun süre birbirinden ayrı kalmadı. Amerika'nın iki yıl içinde Avrupa'dan çekilme arzusunu belirtmiş olması nedeniyle, Avrupa'nın bir tür özyönetime kavuşturulmasına yönelik aciliyet artmıştı. Yenilenmiş bir “güçlü Almanya'nın ortaya çıkmasını önlemek için merkezi olmayan bir federal anayasa oluşturuldu. Başkent, savaş öncesi Weimar'da olduğu gibi mütevazı Bonn'da olacak ve düzenli seçimlerle hükümet kontrol altında tutulacaktı. 

Yeni Bau Almanya Şansölyesi, Kölnün sert ama kusursuz bir şekilde Nazi olmayan belediye başkanı Konrad Adenauer'di. Adenauer, Prusyalı/Sakson Doğu Almanya'ya karşı derin bir düşmanlık 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besliyordu ve Batı Almanya'nın “Avrupalı” bir gelecekle birleştiğini görmeye hevesliydi. Doğuya seyahat ederken, treni Elbe'yi geçtiğinde panjurları kapattığı ve, “İşte gidiyoruz. Yine Asya'dayız,” dediği söylenir. O ve onun gibi pek çok kişi, Doğu Elbe eyaletlerinin Demir Perde'nin arkasında güvende olduğunu görünce rahatladı. 
Hatta Berlin'i Stalin'e terk etmesi için Amerika'ya baskı bile yaptı. 

Stalin, Almanya'nın dört parçaya bölünmesinin bu kadar erken sona ermesine öfkelenmişti. Nisan 1948'de batının doğu bölgesinden hala çok uluslu olan Berlin'e erişimini engellemeye başladı ve bu kısa süre içinde tam ölçekli bir kara ablukasına dönüştü. Ortaya çıkan kriz, Müttefiklerin bir koridor oluşturmayı düşünmelerine yol açtı, ancak bu savaşın yeniden başlaması riskini doğuracağın- dan, Batı Berlin'e yiyecek sağlamak için bir hava ikmaline ihtiyaç duyuldu. Hatta çocuklar için uçaklardan şekerlemeler bile atıldı. 
Stalin Mayıs 1949'da ablukaya son verdi ve bunun yerine Alman Federal Cumhuriyeti'ne kendi kurduğu “Demokratik Alman Cumhuriyeti” (DAC) ile karşılık verdi. 

Berlin krizi “soğuk savaş”ın başlangıcı oldu. Batı'nın buna yanı- u 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) kurulması oldu ve taraflar “Avrupa veya Kuzey Amerika'da bir veya daha fazlasına yapılacak silahlı bir saldırının hepsine yapılmış sayılacagı” konusunda anlaştı. Önemli olan, Amerika'nın NATO'ya atom cephaneliğini koruma garantisi vermesiydi. Ayrıca göç ve kendi kaderini tayin etme “haklarını” da içeren bir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hazırlandı. 1949 yazında Stalin bir Sovyet atom bombası denemesi yaptı. 

1950 yılına gelindiğinde, Avrupa'nın asırlık “Alman sorunu” 
birleşme ile değil, bölünme ile cevaplanmıştı. Almanya'nın savaş sonrası toparlanması, iki savaş arası dönemdeki kadar dramatik oldu. Sadece Amerikan borç yardımları değil, aynı zamanda komürnist doğudan gelen bir “devlet yardımı”, çalışmaya hevesli, sağlam vücutlu mültecilerin sürekli akışı da buna yardımcı oluyordu. Fabrikalar yeniden inşa edildikçe üretkenlik de arttı. Batı Almanya'nın üretimi kısa sürede İngiltere'ninkini aştı. 
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Avrupa'nın sanayi diplomatları da yeni bir Batı Avrupa ekonomisinin yaratacağı fırsatlara karşı tetikteydi. 1951'de Batı Almanya, Fransa ve Alçak Ülkeler, Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman tarafından başlatılan ve kısmen “savaşı sadece düşünülemez değil, maddi olarak da imkânsız hale getirmenin” bir yolu olarak bir Avrupa kömür ve çelik kartelini -veya “topluluğunu” - (ECSC) kurdular. 
Kömür ve çelikte ortak bir pazar ve ulusal parlamenterlerden oluşan bir meclis kurdu. Yeni başlayanlar için bu bir Avrupa birliğiydi. İngiliz Milleder Topluluğu ile ticareti açık tutmaya hevesli olan Britanya katılmayı reddetti. Walpole ve Pitt'in hayaletleri yaşamaya devam etti. 


Macaristan ve Süveyş 


Stalin'in 1953'te ölümü, Nikita Kruşçev'in Moskova'da iktidara gelmesinin de yardımıyla doğu-batı gerginliğinin kademeli olarak azalmasına yol açtı. Onun modernleşme ve “Stalinizasyondan arınma” programı Polonya ve Macaristan'da reformist hükümetleri harekete geçirdi. Hatta “barış içinde bir arada yaşamaktan” ve birbirlerinin “sistemlerine” hoşgörü göstermekten söz ediliyordu. Bunun kısa ömürlü olduğu kanıtlandı. Macaristan açıkça bağımsız bir yol çizmeye başladığında, Kruşçev sert yönetimi yeniden tesis etmek zorunda olduğunu hissetti. 1956'da Sovyet tankları Budapeşte sokaklarında göründü ve Macaristan lideri Imre Nagy vatana ihanetten yargılandı ve idam edildi. Ölümüne giderken “Tanrı beni katillerim tarafından ıslah edilme cezasından korusun” diye dua etti. Bu kaderi ancak 1989 yılında yaşayabildi. 

Amerika hala uzak durmaya hevesliyken, Batı Avrupa'nın Macaristan krizine askeri ya da başka bir şekilde tepki vermesinin bir yolu yoktu. İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden sık sık Avrupa'nın “aşamalı entegrasyonundan” söz etmiş ve 1954'te gevşek bir savunma ittifakı olarak Batı Avrupa Birliği'ni (WEU) önermişti. 
Ancak kolektif güvenliğe yönelik her türlü hareket ulusal egemenlik ve Amerika'nın NATO kalkanının değeri gibi ikiz kayalara çarptı. 
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Kıtanın Atlantik ötesindeki evlatlarına olan bağımlılığı ve bağımsızlığına ilişkin bu paradoks bugüne kadar asla çözülememiştir. 

Aslında bu paradoks, Fransa ve İngiltere'nin emperyal zihin alışkanlıklarını bir kenara bırakamamasıyla daha da belirginleşti. 
Fransa, Amerika'nın askeri yardımı reddetmesinin ardından 1954'te Vietnam'ı kaybetmişti; Amerika'nın on yıl sonra pervasızca keşfettiği üzere bu reddediş pahalıya mal olmuştu. Fransa ayrıca Afrika'daki sömürgeleri Fas, Tunus ve Cezayir'de de baskı altındaydı. Endişesi komünizm değil İslam güçleriydi. 

1956'da Moskova Macaristan'ı ezerken, İngiltere, Fransa ve İsrail Süveyş Kanalı'nın kontrolünü yeniden ele geçirmek için Mısır'ın işgalinde gizlice işbirliği yaptılar. Bu kanal Mısır tarafından millileştirilmişti ve “Süveyş'in doğusundaki” imparatorluk güzergahını tehdit ettiği düşünülüyordu. Washington'da Başkan Eisenhower (1953-61) çok öfkeliydi. İngiltere'ye mali yaptırımlar uyguladı ve aşağılayıcı bir geri çekilmeye zorladı. Mesaj açıktı. Eğer neo-emperyal bir savaş anti-komünist bir savaşın önüne geçerse, Amerika buna tamamen karşı çıkacaktı. 


7 itifaktan birliğe Batı Avrupa 


Daha yapıcı bir gelişme ise altı üyeli ECSC'nin tam teşekküllü bir gümrük birliğine evrilmesiyle yaşandı. Bu gelişme, Avrupa'nın savaş sonrası siyasi yeniden yapılanmasının babası Jean Monnet'den esinlenerek 1955 yılında İtalya'nın Messina kentinde düzenlenen bir konferansla başladı. Sonuçta ortaya çıkan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Mart 1957'de Roma Antlaşması uyarınca kuruldu. 
Hem Monnet hem de ECSC'den Schuman bu gelişmeyi tek seferlik değil, “barışın korunması için zorunlu olan bir Avrupa federasyonuna doğru atılan ilk somut adım” olarak gördüler. Böylece savaş sonrası Avrupa siyasetinin belirleyici tutkusu olan “giderek daha yakın bir birliğe” doğru ilerleme doğdu. 

AET, daimi bir komisyon ve üye devletlerin cumhurbaşkanları veya başbakanlarından oluşan ve merkezi eski Lotharinya şehri 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Brüksel'de bulunan bir Bakanlar Konseyi geliştirdi. Bakanlar Konseyi en yüksek politika belirleme organı olacak ve hükümetlerin kararları veto etme hakkı ile ulusal egemenliği koruyacaktu. Bir danışma meclisi ve bir Avrupa Adalet Divanı olacaktı. Avrupa daha önceki tüm kolektif imparatorluk, işbirliği ya da birlik girişimlerin- de bu kadar tutarlı bir şey görmemişti. 

Yeni bir Avrupa kimliği oluşturmanın bazı yönleri ilginç bir şekilde Ruritanya'ya benziyor olabilir. AET'nin kuruluşu kardeş 
şehir geleneğini canlandırdı. Avrupa Kupası futbol yarışması 1955 
yılında başladı ve ilk beş yıl üst üste Real Madrid tarafından kazanıldı. Ertesi yıl, yedi ülkenin yarıştığı ve İsviçre'nin kazandığı bir Eurovision Şarkı Yarışması düzenlendi. Ortak bir Avrupa dilinin ne olabileceği konusunda hafif bir çekişme yaşanmış, Fransa Fransızcayı öne sürmüş ve Esperanto'nun küresel dili için lobi yapanlar teklifte bulunmuştur. Komisyon bunun yerine çevirmenlerin Babil Kulesi'ni tercih etti. 

Birleşik Krallık kendisini Avrupa'nın yeni siyasi kurumlarına kaulmaya ikna edemedi. Çağlar boyunca Britanya'yı yönetenlerin kıta maceralarına karşı gösterdikleri isteksizliğin aynısını gösterdi. Britanya kendisini Avrupa'nın içinde değil, Avrupa'nın bir parçası olarak görüyordu. Londra, AET'ye 1960 yılında İskandinav ülkeleri ve digerleriyle birlikte daha sınırlı bir serbest ticaret yetkisine sahip yedi üyeli Avrupa Serbest Ticaret Birliği'ne (EFTA) katılarak tepki gösterdi. Ancak bir yıl sonra başbakan Harold Macmillan ani bir politika değişikliğine giderek AET”ye katılmaya karar verdi. Bir kabine belgesine göre Macmillan, AET dışında “siyasi nüfuzumuzu kaybetme ve bir dünya gücü olma iddiasını sürdürememe riskiyle karşı karşıya kalacağımızdan” korkuyordu. Bu durum, Amerika Dışişleri Bakanı Dean Acheson'un “Büyük Britanya bir imparatorluk kaybetti ve henüz bir rol bulamadı” şeklindeki çok ses getiren sözlerine de yansıdı. 

Fransa'nın yaşlı ve Anglofobik cumhurbaşkanı de Gaulle, İngiltere'yi hayrete düşürerek Macmillan'ın başvurusunu veto etti. 
Ona göre İngiltere, Amerika'nın Avrupa'daki Troya Atı'ydı: “Avrupa eninde sonunda Amerika'nın kontrolü altında devasa bir Atlantik 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topluluğuna dönüşecekti. Fransa buna izin veremezdi.” 1962'de giderek daha başına buyruk hale gelen de Gaulle, AET toplantılarını rerk ederek dikkat çekici bir şekilde boş bir sandalye bıraktı. Ayrıca NATO müzakerelerinden çekildi ve kendi nükleer silahını geliştirdi; bu stratejik güçten yoksun bir jestti ama Avrupa'nın kolektif güvenliğini zorlaştırıyordu. Avrupa'nın doğuşunun bu kritik aşamasında Fransa, daha geniş bir topluluğun önünde durdu. 


Altmışlar, krizden yumuşamaya 


1961 yılında Kruşçev'e Doğu Almanya lideri Walter Ulbricht, gençlerinin batıya kaçmaya devam etmesinin “çöküşün kaçınılmaz olduğu” anlamına geldiğini söylemişti. Doğu Almanya sınırı mallar dışında kapalı olsa da, Doğu Almanlar Berlin içindeki sektörlerden geçerek batıya geçiş sağlayabilirdi. Moskova tüm şehir boyunca bir duvar inşa edilmesini usulüne uygun olarak kabul etti. Duvar yükselirken, göç günde 2.000'e yükseldi. Kruşçev artık kavgacı bir tavır takındı. Doğu Almanya'nın işlerine burnunu sokarak Batı'nın Berlindeki varlığına son verilmesini talep etti. Ayrıca Karayipler'deki Küba adasına uzun menzilli füzeler yerleştirdi ve NATO füzelerinin Türkiye'den kaldırılmasında ısrar etti. 

Ekim 1962'de gerilim tırmanırken, Amerikan Başkanı John E. 
Kennedy (1961-3) Berlin'in statüsünü koruma sözü verdi ve füzelerin Kübadan çıkarılmasını talep etti. Her iki tarafın da -daha sonra teyit edildiği üzere- karşılıklı nükleer füze gönderiminin nihai dehşetini düşündüğü yoğun bir restleşme yaşandı. Kruşçev hızla geri adım attı ve Amerika füzelerini Türkiye'den çekti. Ertesi yıl Kennedy Berlin'e gitti ve “7ch bin ein Berliner” (Ben bir Berlinliyim) dedi. Bu nükleer çağın ilk gerçek kriziydi. Caydırıcılık işe yaramıştı, kıl payıyla. 

Altmışlı yıllar, savaş zamanındaki “nüfus artışına” tanıklık etti. 
Birleşik Krallık sadece bu on yıl içinde üniversite sayısını iki katına çıkardı. Kendine özgü bir Avrupa müziği, Amerikan rock-and-roll ithalatından kurtulmaya başladı. Beatles'ın ilk teklisi 1962'de, Rolling Stones'unki ise 1963'te yayınlandı. Savaşı hatırlamayan yeni bir 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nesil ortaya çıktı. Genç Almanlar ebeveynlerine otuzlu ve kırklı yıllarda neler olduğunu sormaya başladılar ki bu daha önce tabu olan bir soruydu. Geleneksel partilerden farklı, özellikle gençlere yönelik bir siyaset fikri yerleşti. 

Altmışlı yılların sonlarına doğru, Avrupa'nın dört bir yanındaki sokak gösterileri Amerika'nın Vietnam'da tırmanan savaşına şiddetle karşı çıkıyordu. 1968'de Paris'teki ayaklanmalar, büyük ölçüde Fransız yüksek öğreniminde reform yapma arzusuyla motive edilmiş olsa da, geçmiş yüzyılların bilinçli bir yankısıydı. 1970 yılında Al manya'da Baader-Meinhof Çetesi ve İtalya'da Kızıl Tugaylar kuruldu, ancak sadece şirket yöneticilerini öldürme faaliyetinde bulundular. 
Sadece Çekoslovakya'da ılımlı lider Alexander Dub€ek yönetiminde tutarlı bir isyan ve kısa süreli bir “Prag Baharı” yaşandı. O da hiçbir yere varamadı. On yıl önce Macaristan'da olduğu gibi, Sovyet tankları baharı kışa çevirdi. 1848'de olduğu gibi, altmışlı yılların Avrupatsı da kentsel devrim için verimsiz bir toprak sunuyordu. 

Küba travmasının ardından soğuk savaşta şüphesiz bir çözülme meydana geldi. Yeni Avrupa'nın sembolü, 1969'da ilk sosyal demokrat Batı Alman şansölyesi Willy Brandt'ın Ostpoltik, yani doğudaki komünist devletlerle angajman politikasıyla seçilmesiydi. Brandt Doğu Almanya'yı resmen tanıdı ve doğu-batı seyahat ve ticaretinin kolaylaştırılmasını teşvik etti. Bir yıl sonra, nükleer silahsızlanma konusunda uzun süredir devam eden görüşmeler, ilk stratejik silahların sınırlandırılması görüşmeleriyle (SALT-I) hayat buldu. Önleyici bir “ilk saldırı” riskini azaltmak üzere tasarlanan anti-balistik füze anlaşması 1972 yılında imzalandı. 

Yetmişli yıllara gelindiğinde AET içindeki hava, Edward Heath yönetimindeki Birleşik Krallık'ın 1973'te nihayet üyeliğe kabul edilmesi için yeterince değişmişti ve bu karar iki yıl sonra Britanyada yapılan referandumda onaylandı. Seçmenlerin üçte ikisi bu kararı desteklerken, muhalefet özellikle solda yoğunlaşmıştı. 75e Times gelecekte okullarda “dar bir İngiliz tarihi yerine... bir Avrupa tarihi öğretilmesini” talep etti. Aynı zamanda Avrupa, 1974'te Yunanistan ve Portekiz, 1975'te de İspanya olmak üzere savaş zamanı diktatörlüklerinin yıkılışına tanık oldu. Bu ülkeler demokrasiyi 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seçerek İngiltere'den kısa bir süre sonra AET'ye katıldılar. Avrupa Birliği nihayet reşit oluyordu. 


“İkinci Soğuk Savaş” 


Yumuşama dönemi, Henry Kissinger'ın 1969'dan 1977'ye kadar Amerikan dış politikası üzerindeki hakimiyetiyle aynı döneme denk gelmişti. 1938'de Almanya'dan kaçan ve yoğun Alman aksanını hiç kaybetmeyen Yahudi bir mülteci olan Kissinger, Bismarckçı reelpolitiğin bir öğrencisiydi. Her ne kadar Amerika'yı Vietnam'dan çıkarma görevine saplanıp kalmış olsa da, soğuk savaştan ziyade küresel güç dengesini istikrara kavuşturmakla ilgileniyordu. Bu amaçla Amerika, Sovyetler Birliği ve yeniden dirilen Çin arasında bir üçgen oluşturmaya hevesliydi. Avrupa bu üçgende yer almıyordu. 
Yumuşama Kissinger'ın amacına uygundu, ancak onun ayrılışın- dan sonra uzun süre devam etmedi. Sovyetler Birliği 1979'da Afganistan'ı işgal ettiğinde, Batı kolektif sabrını kaybetmiş görünüyordu. 
Çevreleme, angajman ve yumuşama hiçbir kazanım sağlamamıştı. 
Afganistan'dan sonra Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulandı ve altmış altı ülke 1980 Moskova Olimpiyatlarını boykot etti. İngiltere ve Amerika'da yeni seçilen muhafazakâr liderler, Margaret Thatcher (1979-90) ve Ronald Reagan (1981-9), anti-komünist söylemde birbirleriyle yarıştılar. Reagan, yumuşamanın “Arnerika'nın kılıcını körelimek için şeytani bir araç” olduğunu söyledi. Reagan, “totalitarizm tarafından yerleştirilen rejimlerin meşruiyetlerini tesis etmek için otuz yıldan fazla zamanları olduğuna” dikkat çekti. Sovyetler Birliği “şeytani bir imparatorluktu”. Thatcher'a göre sosyalizm “yok edilmek üzere test edilmiş ve başarısız olmuş” bir ideolojiydi. 
Reagan silahsızlanma görüşmelerinin devam etmesine izin verirken bile, uzayda “yıldız savaşları” şeklinde yeni bir doğu-batı silahlanma yarışı başlattı. Füzelerin Dünya atmosferinin çok ötesinde hayal bile edilemeyecek bir çatışmaya girmesi söz konusuydu. Moskova yıldız savaşlarıyla rekabet etmenin maliyeti karşısında şoke oldu. Lech Watçsa'nın 1980'lerin Polonya'sında ezici bir popülariteye sahip Dayanışma hareketini kurması ve Doğu Avrupa ülkelerinden 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oluşan Varşova Paktı'nda da benzer hareketler olduğuna dair haberler paranoyasını daha da alevlendirdi. Moskova Dayanışma'nın bastırılmasını emretti ve Wafesa batıda bir kahraman haline geldi. 
On yılını hapse girip çıkarak geçirdi. 

Gerginlik 1983'te bir krize dönüştü ve Moskova, Amerika'nın her an ülkesine saldırmayı planladığına inanan asık suratlı, hasta bir memur olan Yuri Andropov tarafından yönetildi. Eylül 1983'te Rus hava sahasına giren bir Kore uçağının düşürülmesi Küba füze krizinin tekrarlanmasına yol açtı. Moskova uçağın casusluk yaptığını iddia etti. Birkaç hafta sonra NATO, Able Archer adlı büyük bir tatbikatın ortasında, kodlarını değiştirerek Moskova istihbaratını alarma geçirdi. Washington, Pershing füzelerini Batı Almanya'da, Moskova'ya on dakika mesafede konuşlandırmıştı. Ölmek üzere olan Andropov'un yatağının yanında nükleer düğmesi hazır bekleyen bir yardımcısı vardı. Kimse ciddi olup olmadığını bilmiyordu ve kriz geçti. Ama Avrupa bir kez daha caydırıcılıkla oynamıştı. 

Soğuk savaş cephesinde hiçbir şey AET”nin gelişimini engelleyememiş gibi görünüyordu. 1986'da üye devletler arasındaki ilişkileri oy çokluğuna tabi kılan Avrupa Tek Senedi'ni kabul etti ve böylece temel bir egemenlik devrini somutlaştırdı. Bu, ticaretin çok ötesinde alanlarda birlik öngörüyordu. Özel fonlar “sosyal uyuma” yardım edecekti. Zengin bölgeler yoksul olanları çapraz sübvanse edecekti. Thatcher bu reformu açıkça desteklemiştir. Yasanın iki yıl sonra yürürlüğe girmesi üzerine, iş dünyası liderlerine “Britanya, dünyanın en zengin 300 milyondan fazla insanının satın alma gücüne doğrudan ve engelsiz erişim sağlayan, görünür ya da görünmez engelleri olmayan bir tek pazar yaratma konusunda öncülük etmiştir” diyerek övündü. Bu konuda başarılı olmalılar. 

Iharcher'ın daha sonra pişmanlığını dile getirdiğinde kabul ettiği üzere, senedin imzalanması Birleşik Krallık'ın Avrupa'ya olan bağlılığının en üst noktasıydı. 1986 yılı, Londra'nın Avrupa Birliği'nin yeterli olduğuna karar verip EFTA'nın kollarına geri dönebileceği bir yıldı. Avrupa ticaret rejiminin daha hafıf, daha gevşek bir biçimini seçebilirdi. Bunun yerine kıta Avrupası ile uzun süredir oynadığı içeri-dışarı oyununun artık “içeri” aşamasını tercih etti. 
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Demir Perdenin sonu 


1983'te ikinci soğuk savaşın eşiğine gelinir gelinmez, 1962'de Kürbada olduğu gibi iki taraf geri adım attı. 1985'te Mihail Gorbaçov Sovyet Komünist Partisi'nin genel sekreterliğine getirildi ve Stalin'in imparatorluğunun ölümcül altüst oluşunu başlattı. Gorbaçov, Sovyet sisteminin sıra dışı bir ürünüydü; zeki, sakin ve dışa dönüktü. 
Şık eşi Raisa ile birlikte, ülkesini modernleştirme arayışında yüzyıllar boyunca Rus hükümdarlarını taklit etti. Onlar gibi o da bunu merkezin kontrolünü kaybetmeden yapmayı umuyordu. 

Devrimler nadiren öncülerinin hırslarına boyun eğerler. Kendi akılları vardır. Gorbaçov iki politika -ya da politikaya yaklaşımaçıkladı: perestroyka (yeniden yapılanma) ve g/asnost (açıklık). Bu politikalar Sovyet siyasetini Parti'nin hesap verebilirliği çerçevesinde özgürleştirmeyi amaçlıyordu. Yolsuzlukla mücadele edildi, muhalifler serbest bırakıldı, Rus Ortodoks kilisesi yeniden canlandırıldı. 
Gorbaçov yumuşama kavramına, “ortak Avrupa evi” kavramına geri döndü ve Batı Almanya'da “Gorbymania” ile idolleştirildi. Hatta İngiltere'de Thatcher ve Amerika'da Reagan ile yakınlık kurdu. 

Moskova'da her şey gergindi. Sovyetler Birliği, de Tocgueville'in otokrasinin değişime başladığı maksimum tehlike anıyla karşı karşıyaydı. Moskova'nın görünürde hiçbir itirazı olmadan Varşova Pak- u'nda milliyetçilik yeniden su yüzüne çıkıyordu. Yeni siyasi gruplar oluşmuştu. İnsanlar özgürce konuşuyor ve özgürce haber oluyorlardı. Polonya'nın Watesa'sı ve Çekoslovakya'nın Vâclav Havel'i batıda rağbet gördü. Polonya'nın komünist liderliği gözle görülür şekilde istikrarsızdı ve Gorbaçov Doğu Avrupa'da Sovyet tarzı tek bir komünizmin savunulamaz hale geldiğini hissetti. 

Gorbaçov ve Reagan 1986'da Reykjavik'te silah azaltma görüşmelerine katıldıklarında, nükleer cephaneliklerde derin kesintiler sözü verdiler. Reagan Avrupadan kısa ve orta menzilli nükleer füzeleri kaldırarak kendi sağ kanadını kızdırırken, Gorbaçov da Varşova Paktı'ndaki asker sayısını ve füze üslerini azalttı. Ardından paktın parti liderlerine iç reform için kendi yollarını aramaları gerektiğini söyledi. Haziran 1989'da Polonya'da seçimler yapıldı ve Watçsa'nın 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Dayanışması tüm boş sandalyeleri kazanarak hükümeti kurmaya hazırlandı. Avrupa komünizminin reformu konusundaki ışıklar kırmızıdan yeşile döndü. 

Fransız Devrimi'nin iki yüzüncü yıldönümü olan 1989 yazında Moskova, Sovyet iktidarının tutamacını kaybetti. Ağustos ayında, Avrupa Parlamentosu üyesi, Avusturya-Macaristan tahtının varisi Otto von Habsburg, Avusturya-Macaristan sınırında bir “pan-Avrupa pikniği'nin sponsorluğunu üstlendiğinde tarih ironiye gömüldü. Yüzlerce Doğu Alman pikniğe akın etti ve yetkililer de bir dostluk jesti olarak sınır kapılarını geçici olarak açtı. Kapılar kapanmadan önce altı yüz “piknikçi” sınırı aştı ve bir daha geri dönmedi. 
Binlerce kişi olay yerine akın edince kargaşa çıktı. 11 Eylül'de Macar hükümeti artık sınırı kontrol edemeyeceklerini açıkladı. Sınır açıldı ve yaklaşık 30.000 Doğu Alman batıya geçti. 

Demir Perde aşıldı ve Doğu Almanya lideri Erich Honecker istifa etti. Ekim ayında Macar hükümeti yeni bir cumhuriyet ve serbest seçimler ilan etti. Bir ay sonra, 9 Kasım 1989'da Doğu Almanya, Berlin Duvarı'ndan doğu-batı yönünde geçişlerin kolaylaşturılacağını duyurdu. Kalabalıklar kapılara hücum ederken, askerler onları durdurma girişimlerinden vazgeçti. Coşkulu kitleler duvara urmandı ve duvarın surlarına dizildi. İdeolojik çöküşün bu fotojenik sembolünün fotoğrafları dünyanın dört bir yanına yayıldı. 

Kırk yıllık Demir Perde, uzun süredir demokrasiden mahrum bırakılan on binlerce insan ayaklarıyla oy vermesiyle yıkıldı. Bunu yapabildiler çünkü Gorbaçov, Sovyet imparatorluğunun dayandığı merkezi disiplini terk etmişti. Diğer rejimler bütün bir Avrupalı neslin hapsedilmesini sağlayacak siyasi iradeden yoksundu. O ayın ilerleyen günlerinde, Yukarı Saksonya'da küçük bir sınır köyünü ziyaret ettim ve yerel halkın çitleri kestiğine tanık oldum. Eski komşularını, bir daha asla göremeyeceklerini düşündükleri yaşlı akrabalarını kucaklamak için aralıktan koşarak geçtiler. Bu, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Avrupa'nın en moral verici anı- nın gözyaşlarıyla dolu bir vinyetiydi. Bir uçurum aşılmıştı ama bir 


bölünme sona ermiş miydi? 
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1989- 


Tarihin sonu mu? 


Dünya, bir zamanların kudretli Sovyet imparatorluğunun iç çekişini, yalpalamasını ve çöküşünü büyülenmiş bir halde izledi. Bir yıldan biraz fazla bir süre içinde yok oldu. Kimse bunu tahmin etmemişti ve bu büyük bir sürprizdi. Avrupalılar yarım yüzyıl boyunca bölünmüş bir Almanya ve bölünmüş bir Avrupa'ya alışmışlardı. 
Uçurum, kıtanın haritası üzerinde kalıcı bir gölge gibi görünüyordu. Her iki tarafın da kullanmamaya özen gösterdiği terimlerle, Batı soğuk savaşı “kazanmıştı” - Gorbaçov kurnazca buna “ortak zaferimiz diyordu. Romanya'daki kısa bir süre dışında, öfkeyle tek bir kurşun bile atılmamıştı. 

Her ne kadar savunma lobicileri tarafından dile getirilse de, bu son güç dengesindeki herhangi bir değişimden ya da askeri üstünlükten kaynaklanmadı. Tarihçi Robert Service 1989'u doğrudan “Gorbaçov'un komünizmin sürdürülemez olduğunu kişisel olarak fark etmesine” bağlamaktadır. Yeni rıza biçimleri bulmak zorundaydı. Moskova'nın Doğu Avrupadaki uydu rejimleri üzerindeki kontrolünden vazgeçmesi gerekecekti ama aynı zamanda iç hesap verebilirlik kanallarını da açması gerekecekti. Service, Gorbaçov için “ABD'nin üst düzey siyasi angajmanının”, özellikle de Reagan'ın kişisel sevgisinin değerini vurguladı. Doğu ve Batı'daki liderler arasında, Avrupa'nın devletlerarası ilişkilerinde uzun zamandır bulunmayan bir eşzamanlılık söz konusuydu. 
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Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonraki iki yıl boyunca Gorbaçov kontrolü elinde tutmak için mücadele etti. Parti sovyetlerinde serbest seçimler yapılmasını ve böylece siyasi hayatın demokratikleşmesini sağlamaya çalıştı. Bu hiç de kolay olmadı. Komünist Parti otokratik karakterinin yanı sıra beynini ve omurgasını da kaybetti. 
Dağıldı ve onunla birlikte Leninist-Stalinist imparatorluk içindeki kurumsal disiplinin kaynağı da dağıldı. Ortaya çıkan boşluğa imparatorluğun en ısrarlı muhalifleri olan milliyetçilik ve anarşi aktı. 

Moskova'da iktidar, Gorbaçov'un Kremlininden, Moskova Nehri üzerindeki “Beyaz Saray'da bulunan, daha önceden uyuşuk olan Rus cumhuriyetinin merkezine kaydı. Burada yeni Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, geçmişteki Moskova yöneticilerini hatırlatan şamatacı bir kişiliğe sahipti. Ağustos 1991'de Gorbaçov Karadeniz kıyısında görev başında değilken, KGB'nin sertlik yanlılarının darbe girişimine direndi. Aralık ayına gelindiğinde Varşova Paktı rejimleri kendi yollarına gidiyordu ve Rusya'nın kendisi de öyle. 
Zayıftamış bir Gorbaçov sonunda SSCB'nin resmi olarak dağılmasını imzalamak zorunda kaldı. Bu onun kendi çöküşü ve Yeltsin'in (1991-9) Kremlin'e taşınması anlamına geliyordu. 1992 Yılbaşı günü, altmış sekiz yıl boyunca kale burçlarını süsleyen orak-çekiç indirildi ve yerine çarlığa ait üç renkli bayrağı dikildi. 

Gorbaçov Batı'da bir kahraman olarak kaldı ama Sovyetler Birliği'ne methiyeler düzülmedi. Mutlakiyetçilik tarihinde, telafisi olmayan bir imparatorluktu. Stalin'in otuzlu ve kırklı yıllardaki yönetimi, bir Avrupa ülkesinin halkına tarihteki tüm hükümetlerden daha fazla ölüm ve sefalet getirmişti. Norman Davies'in ifadesiyle, birlik sonunda çöktü çünkü “iç yapısının grotesk organları yaşamın temel gereksinimlerini sağlamaktan acizdi.” Bu organlar Stalin'in ölümünden bu yana geçen yıllarda iç barışı sağlamış olsa da, bu barış 1945'ten bu yana Batı Avrupa'daki halkların sahip olduğu eşi benzeri görülmemiş refah ve özgürlükten mahrum bırakan bir barıştı. 

Komünizmin en üzücü tablosu ancak Yeltsin döneminde belirginleşti. Rusya'nın en yetenekli ve girişimci vatandaşları, harap olmuş ekonomilerinin yeniden inşasına yardımcı olmak için ülkede 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kalmadılar. Binlercesi batıya kaçtı ve yanlarında Rusya'nın kaynaklarından ele geçirebildikleri ya da çalabildikleri kadarını götürdüler. 
Tuhaf bir şekilde adlandırılan “oligark” bu kaçışın sembolü haline geldi. En acı darbeyi alan Rusya, eski müttefiki Çin'in komünist devlet yapısını yıkma zahmetine katlanmadan girişimci kapitalizme uyum sağlamasını izlemek zorunda kaldı. 

Batı için 1989'dan sonraki yeni düzen bir coşku anıydı. Amerikalı siyaset bilimci Francis Fukuyama bunu “tarihin sonu” olarak ilan etti. Dünyanın “insanlığın ideolojik evriminin son noktasına ulaştığını ve batı liberal demokrasisinin evrenselleşmesinin insan yönetiminin son şekli olduğunu” söyledi. Geriye dönüp bakıldığında bu naif bir yaklaşımdı, ancak 1990'larda Avrupa'yı kasıp kavuran yaygın bir iyimserliği, 1890'ların /4-de-siöcle coşkusunun bir tekrarını yansıtıyordu. Sanki Avrupa'nın evrimi bir tür tanrısallaşmaya ulaşmış ya da en azından ilgi çekici olmaktan çıkmıştı. 

Batı Avrupa'nın Sovyet imparatorluğunun çöküşüne verdiği pratik karşılık, Fukuyama'nın iyimserliğine meydan okumak için elinden geleni yaptı. Doğu ile ticaretin önündeki gümrük tarifeleri ya da diğer engeller azaltılmadı ve dolayısıyla komünizm sonrası ekonomilerde büyüme için çok az teşvik oldu. Brüksel'deki lobiciler, başta gıda olmak üzere düşük maliyetli ürünlerin AET”nin korumalı pazarlarına akın etmesine karşı çıktılar. Gorbaçov'un ilk ricalarına rağmen, en azından eski komünist devletler AB'ye katılana kadar yeni bir Marshall Yardımı ya da önemli bir iç yatırım yapılmadı. Bunun yerine Londra pazarlarını Rusya'nın çalıntı rublesine açtı. Aynı zamanda düşük maliyetli işgücü batıya doğru göç ederek doğudaki yetenekleri sömürdü ve batı ekonomilerine daha fazla yardım etti. 

Daha da tehlikelisi, Rusya'nın eski Varşova Paktı müttefiklerine NATO'nun anında kucak açmasıydı. Belarus, Ukrayna ve Orta Asya'daki “-istan devletleri” gibi Rusya'ya en yakın cumhuriyetler, Moskova'nın himayesinde bir Bağımsız Devletler Topluluğu oluşturdular. Ancak Baltık ülkeleri Polonya, Çekoslovakya ve Macaristan ile birlikte doğuya sırtlarını döndüler ve gelecekteki güvenliklerinin garantörü olarak NATO ile müzakerelere başladılar. Bu ülkelerin 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istediğinin bu olduğuna şüphe yoktu, ancak NATO'nun sınırlarını doğuya doğru ilerletmeye hazır görünmesi Rusya'nın ulusal gururundaki açık yaraya tuz bastı. Yeltsin, NATO'nun yayılmacılığını “büyük bir siyasi hata” olarak niteleyerek Batı'ya geri durması için yalvardı. “Savaş alevlerinin tüm Avrupa'yı sarabileceği” uyarısında bulundu. Görmezden gelindi. Bu açıdan, Versailles'ın sıradan zaferciliğini taklit eden uğursuz bir Soğuk Savaş çöküşü hissi vardı. 


Yeni bir Almanya, yeni bir Avrupa 


Batı Almanya Başbakanı Helmut Kohl, Kasım 1989'da Polonya'ya yaptığı bir ziyaret sırasında Berlin Duvarı'nın yıkıldığını öğrendi. 
Sevinç gözyaşları döktüğü söylenir. Ülkesinin derhal yeniden birleşmesi çağrısında bulundu. Hem Fransa hem de İngiltere bundan pek emin değildi. Thatcher eski düzenin sona ermesinden üzüntü duyuyor gibiydi ve yeniden birleşmiş bir “Almanya'nın bir kez daha tüm Avrupa'ya hükmedeceği” uyarısında bulundu. Kohl için bu bir pratiklik meselesiydi. Duvarın açılmasından sadece iki ay sonra 200.000 Doğu Alman batıya göç etti. Doğu Almanya'nın ekonomisi çöküşle karşı karşıya kaldı. 

Yeniden birleşme konusunda bir plebisit bile yapılmadı. Seçimler yapıldı ve Temmuz 1990'da Doğu Alman eyaletlerinden gelen yeni üyeler Reichstag'daki yerlerini aldılar. Ardından Almanya'nın başkentinin Berlin'e geri taşınması için bir oylama yapıldı ve Doğu Almanlar tarafından yönlendirilen bir duygu dalgasıyla karar verildi. 
Yeni eyaletler, Avrupa'nın en zengin devletinin ağır bir depresyon yaşayan bir parçası haline geldi ve siyasi açıdan en muhafazakâr bölgesi olarak ortaya çıktı. Eski Doğu Almanya'nın üretimine sadece yüzde beş oranında katkıda bulunurken, ulusal borcu iki katına çıkaracaktı. 

Doğu bloğunun dağıldığı anda, AET tam tersi yönde önemli bir adım attı. Komisyon başkanı Jacgues Delors, 1990 yılında AET'nin Avrupa Parlamentosu'nun yürütme organı olmasını ve şu anda egemen olan Bakanlar Konseyi'nin sadece onun senatosu olmasını önerdi. Bu, seçilmemiş komisyonun yetkisini büyük ölçüde 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aruracak ve ulusal egemenliği azaltacaktı. Bu anayasal açıdan oldugu kadar siyasi açıdan da patlamaya hazır bir durumdu. AB, ulusu olmayan bir devlet haline geliyordu. 

Britanyalı Thatcher Avam Kamarası'nda şu tepkiyi verdi: “Hayır, hayır, hayır!” Daha sonra ekledi: “Britanya'da devletin sınırlarını, Brüksel'den yeni bir hakimiyet kuran bir Avrupa süper devleti ile Avrupa düzeyinde yeniden dayatıldığını görmek için başarılı bir şekilde geri çekmedik.” Delors'un girişimi çok az destek gördü ve rafa kaldırıldı ama Ihatcher'ın günleri sayılı idi. Kasım 1990'da bir parti darbesiyle devrildi ve yerine Maliye Bakanı John Major geçti. 
Seksenli yıllarda İngiliz siyasetine hakim olmasının yanı sıra, Thatcher'ın soğuk savaştaki “demir leydi” duruşu ona Doğu Avrupa'da kahraman statüsü kazandırdı. 1991'de Varşova'daki bir ziyafette, bazı Polonyalıların, muhtemelen onursal başkanları olması için ona yalvardıklarında, onun idolleştirildiğini gördüm. 

AET, kuruluşundan bu yana en önemli adımına karar vermek üzere 1991 yılında Maastricht'te toplandı. Hükümetlerin para birimlerini kabaca aynı hizada tutmayı kabul ettikleri mevcut Avrupa Para Sistemini, yüzyılın sonuna kadar tam bir para birliğine dönüştürecek, üyelerinden on birini (daha sonra on ikisini) kucaklayacaktı. Almanya için bu zor bir adımdı ve savaş sonrası refahının ulsımı olan Alman Markı'nın ölümü anlamına geliyordu. Bunun telafisi ise aşırı değerli bir Euro ve Almanya'nın avantajına olacak şekilde herhangi bir iç ekonomik denge aracının olmamasıydı. Euro nihayet 2002 yılında ulusal para birimlerinin yerini aldı ve frank, lira, drahmi, peseta ve escudo gibi ulusal gururun eski sembollerini ortadan kaldırdı. 

Euro Bölgesi'nin önemi sembolik olmaktan öteydi. Para politikası, ulusal yatırımlar ve zengin ve fakir bölgeler arasındaki transferler de dahil olmak üzere üyelerinin ekonomilerinin kademeli olarak senkronize edilmesi anlamına geliyordu. Kuzey Avrupa için Euro, Almanya'yı daha da yakın bir birliğe bağladı. İspanya, İtalya ve Yunanistan için ise iki ucu keskin bir kılıçtı. Avrupa'nın en sofistike 


ekonomileriyle birleşmenin yanı sıra aynı zamanda bu ülkelerin 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hiçbir şekilde hazır olmadıkları ekonomik düzenlemeler anlamına da geliyordu. İngiltere Döviz Kuru Mekanizmasına katılmıştı, ancak 1992'deki “kara Çarşamba”da sterlinin aşırı baskı altında kalmasıyla birlikte üyelikten ayrıldı. Major hükümeti Euro'ya katılmayı reddetti. Ayrıca Maastricht'in istihdam hakları gibi alanları kapsayan “Sosyal Bölümü”nden de “çıkmayı” tercih etti. 

AET artık Avrupa Birliği'ne (AB) dönüştü; ekonomik kelimesi önemli ölçüde çıkarıldı ve “birlik” hemen her şeyi ifade etmek için bırakıldı. İngiltere'nin bu birlikten yarı-ayrılması, Almanya'nın en güçlü üye olarak tek başına kalması anlamına geliyordu. Almanya'nın bankacıları Euro bölgesinin mali rejimini yönetiyor ve Avrupanın ticaret koşulları üzerinde söz sahibi oluyorlardı. Almanlar yeni ekonomik hegemonyalarını kabullenmiş görünüyorlardı. 
Özellikle de eski Sovyet bloğu ülkelerini AB'ye katılmaya hevesle davet ettiler. İlk sırada Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti vardı; Çekoslovakya 1993'te Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrılmıştı. 

Aruk NATO üyesi de olan bu devletler Almanya için, Amerikan caydırıcılığının devam eden güvenlik kalkanı altında, yeni ortaya çıkan Rusya ile arasında bir tampon oluşturacaktır. AB, bu devletlerin siyasi özgürlük ve yolsuzlukla mücadele de dahil olmak üzere “birliğin siyasi ve ekonomik koşullarını yerine getirmeleri” konusunda ısrar etti. Bu ısrarın son derece gevşek olduğu ortaya çıktı. İsveç, Finlandiya ve Avusturya da EFTA'dan ayrıldı ve 1995'te AB'ye katıldı; Bulgaristan ve Romanya da onları takip etti. Norveç, İsviçre ve bazı küçük devletler dışında AB artık Rusya Federasyonu dışındaki tüm Avrupa'yı kapsıyordu. Bir tür rüya gerçekleşmişti. 


Putin'in yükselişi 


Yeltsin NATO'yu Avrupa'daki güç dengesinin değişmesine eşlik edebilecek alevler konusunda uyarmıştı. İlk ateşleme Moskova'nın yörüngesinin dışında kalan tek komünist devlet olan Yugoslavya'da ortaya çıktı. Haziran 1991'de Yugoslavya'nın Slovenya eyaleti 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Belgrad'dan bağımsızlığını ilan etmiş ve kısa bir çatışmadan sonra barış içinde kalmıştı. Bunu Hırvatistan, Bosna ve ardından Kosovadaki ayrılıkçı ayaklanma izleyince, en büyük eyalet olan Sırbistan ayrılmayı önlemek için askeri önlemler aldı. Hem AB hemde BM, 1991'den 1999'a kadar süren çatışmayı durdurmakta güçsüz kaldı. 
Savunma yetkisini aşıp müdahale etmek NATO'ya kaldı. 1999 yılına gelindiğinde NATO kendisini Bosna ve Kosova'nın bağımsızlığını garanti etmek zorunda bulmuştu. Böylece bir Avrupa devletinin parçalanmasını meşrulaştırmış oldu. 

Avrupa'nın savunma politikasına ilişkin tartışmalara artık bir sersemlik hâkimdi. Büyük düşman Sovyetler Birliği ortadan kalkmış ve Kızıl Ordusu küçülmüştü. Eski Sovyet silah bütçesinin Rusya bileşeni 1988'de 33 milyar dolardan 1994'te sadece 14 milyar dolara düşmüştü. Sağduyu, Avrupa'nın savunmasının artık “giderek yakınlaşan” AB'ye devredilmesi gerektiğini önerebilirdi. Belki de Amerikan şemsiyesinin yerini Avrupalı bir caydırıcı gücün almasının, hatta mevcut haliyle NATO'nun feshedilmesinin zamanı gelmişti. Yeltsin yönetimindeki Rusya bu noktada aşağılanma ve paranoyanın uç noktalarını yaşıyordu. Enkaza dönmüş bir ekonomisi ve kapısına doğru ilerleyen muzaffer bir batı ittifakı vardı. Estonya, Letonya, Litvanya, Bulgaristan ve Romanya'nın da NATO'ya katılması için müzakereler başlamış, eski komünist devletlerin eski gerdanlığı Moskova için daha çok bir ilmeğe dönüşmüştü. Ancak Yeltsin'in başka endişeleri vardı. Para birimi kontrolü ve sıkı mali denetim sağlayarak Rusya'yı aşamalı olarak kapitalizme taşımamaya karar verdi. Bunun yerine tam yol ileri gitti. Kamu harcamalarını kısıtladı, sübvansiyonları kesti, fiyatları serbest bıraktı ve fabrikaların ve kamu hizmetlerinin mülkiyetini hisse senetleri şeklinde Rus vatandaşlarına verdi. Değerinin çok altında olan bu kuponlar aracılar tarafından hızla satın alındı ve yurtdışına kaçmadan önce sansasyonel bir şekilde zenginleşen bir oligarklar ağına satıldı. Sibirya'daki bir petrol kuyusu hızla bir Knightsbridge'deki malikaneye dönüştürüldü. 

Böylece Rusya'nın bol doğal kaynaklarının değeri Londra'ya, Kıbrıs'a, Orta Doğu'ya ve Avrupa'nın en sistematik kleptomani 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eylemlerinden biri haline gelen diğer sığınaklara yatırıldı. (Fatih William'ın on birinci yüzyılda İngiltere'yi yağmalaması en azından büyük ölçüde yerli yerinde kaldı). Doksanlı yılların sonunda Rusya'nın milli hasılası yarıya düşmüş ve ruble çökmüştü. Milyonlarca kişi birikimlerini kaybetti ve ülkenin bazı bölgelerinde komünizme dönüş çığlıkları yükseldi. Bu da Yeltsin'i görevden alma girişimlerine yol açtı. Eğer Gorbaçov komünizmin çöküşüyle kontrolü kaybetmişse, Yeltsin de kapitalizmin yükselişiyle kaybetmişti. 

1999'da hasta Yeltsin, eski bir Leningrad KGB şefi olan Vladimir Putin'i halefi olarak atadı. Tam bir tezat söz konusuydu. Putin seri, komünist dönemden kalma bir gpparatçikin timsaliydi. Eski istihbarat subayının demokrasinin inceliklerine ayıracak vakti yoktu ama Rus gururunu yeniden tesis etme ihtiyacına dair keskin bir duygusu vardı. Avlanırken ve at sırtında üstü çıplak fotoğraflarını yayınlardı. Oligarklardan oluşan sarayı, onun da kendileri kadar denizaşırı servete sahip olmasını sağladı. Putin'in giderek daha hileli hale gelen seçimlerde onaylanan siyaseti, sivil haklardan ya da piyasa ekonomisinden hiç bahsetmiyordu. O bir popülist ve milliyetçiydi, vaadi sadece Rusya'nın bütünlüğünü ve özgüvenini yeniden tesis etmekti. Muhalifler rüşvet aldı, hapsedildi ya da öldürüldü. Batı Yelesin'le dalga geçebilir ve ona eziyet edebilirdi. Şimdi maço bir devletin çar özentisiyle karşı karşıyaydı. Rusya'nın ekonomisinin zayıflamış olması önemsizdi. Diktatörlük yoksullukla gelişir. 


Kredi sıkışıklığı 


Yüzyılın sonunda Avrupa Birliği yirmi sekiz farklı üyeye genişlemiş ve anayasası da altı benzer görüşlü üye için tasarlanmıştı. Amerika'nın 1780'lerdeki federalist tartışmalarında da fark edildiği üzere, merkezi bir devlet ile onu oluşturan üyeler arasındaki anayasal ilişki istikrar açısından hayati önem taşımaktadır. Amerika'nın anayasası- nın kusurları vardı ama şaşırtıcı derecede sağlam olduğu kanıtlandı. 
Yirminci yüzyılın sonunda Avrupa'nınki kırılgandı. Çoğunlukla homojen bir dizi milletler topluluğu devletini değil, farklı kişilikleri, 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kültürleri ve hassasiyetleri olan ülkeleri yönetmeye çalışıyordu. 
Brüksel'deki daha yakın birlik mensuplarının şekillendirdiği üzere, çok azı bu ülkeleri kıtasal bir bütünün içine sokmaya hazırdı. 

Avrupa Komisyonu ve Parlamentosu hantal hale gelmişti. Birincisinin bina düzenlemelerinden gıda boyutlandırmasına ve yarasa kontrolüne kadar her alanda bürokratik genişlemesi alay konusu olmuştu. Yaklaşmakta olan Euro bölgesi bir kumardı. İç devalüasyon ya da diğer ayarlamaların emniyet sübabından yoksun olan bu birlik, üye hükümetler için ciddi bir egemenlik kaybına yol açacaktı. 
Avrupa Parlamentosu, yerel projeler için lobi faaliyetlerine teslim olmuş kağıttan bir kaplandı. Seçimlere katılım oranı 1979'da yüzde altmış ikiden 2009'da yüzde kırk üçe düştü. 

Brüksel müesses nizamı yılmadan birleşme arayışını sürdürdü. 
2005 yılına gelindiğinde, deneyimli Fransız siyasetçi Valery Giscard 
dEstaing'in gözetiminde yeni bir anayasa kabul edilmeye çalışıldı. 
Bu anayasa AB'ye üçüncü bir dönem başkanlığı (artık Komisyon ve Parlamento'nun yanı sıra Avrupa Konseyi'nin de) veriyor ve Avrupa Konseyi'nde çoğunluk oylamasını daha da genişletiyordu. Bu durum hemen sorun yarattı. AB tarihinde, yetkileri ve hatta varlığı konusunda Avrupa halklarına nadiren doğrudan danışılmıştır. 
Kararlar seçilmiş hükümetler tarafından alındı. Giscard anayasası Fransa ve Hollanda'daki referandumlarda, nihai anlaşma ise İrlandada reddedildi. Bu oylamalar ya tekrarlandı ya da yok sayıldı. Nihai Lizbon Antlaşması 2007'de imzalanırken ikincil milliyetçiliğe hemen hemen hiç taviz verilmedi ve antlaşmayı hazırlayanlar antlaşmanın doğurabileceği kızgınlıklara karşı kördü. 

Bir yıl sonra Avrupa ve Amerika 1929'dan bu yana en travmatik mali çöküşü yaşadı. Avrupada en büyük etki AB'nin zayıf ülkeleri, özellikle de Güney Avrupa ülkeleri üzerinde oldu. Euro Bölgesi'nin Almanya kontrolündeki Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgenin zayıf üyelerine verilenler de dahil olmak üzere Almanya'nın denizaşırı kredilerinin güvenliğine derhal baktı. ECB etkileyici bir şekilde para basmaya hazır olsa da -1929'daki sıkışıklığın tekrarı yaşanmadı- likidite üye ülkelere ya da vatandaşlarına değil Alman (ve diğer) 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bankalarına gitti. Yunanistan, İspanya ve İtalya'ya aşırı kemer sıkma politikaları dayatıldı ve işsizlik oranları çalışan nüfusun yüzde yirmi beşine kadar yükseldi. İspanya'da gençlerin yarısı işsiz kaldı. Hiçbir şey yeniden ortaya çıkan Avrupa milliyetçiliğini daha fazla güçlendiremez ya da daha yakın bir birlik davasına daha fazla zarar veremezdi. 


Rusya yeniden diriliyor 


2004 yılında Baltık ülkeleri, Bulgaristan ve Romanya ile Slovakya 
ve Slovenya resmen NATO'ya katıldı. Kısa bir süre sonra Amerikan Başkanı George W Bush (2001-9), NATO'yu Rusya'nın güney sınırına kadar ilerletecek olan Ukrayna ve Gürcistan'ın da katılmasını açıkça tartışmaya açtı. Hem Almanya hem de Fransa böylesine açık bir provokasyonun mantığına karşı çıktılar. Putin, Yeltsin'in NA-TO'nun sınıra doğru ilerlemesinin “Rusya'da ülkemizin güvenliğine 
doğrudan bir tehdit olarak algılanacağı” uyarısını tekrarladı. 2008 
yazında Gürcistan'ın Rusça konuşulan kuzey vilayetleri Güney Osetya ve Abhazya'yı işgal ederek tepki gösterdi. Avrupa'nın buna tek tepkisi Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin ateşkes görüşmeleri yapması oldu. 

2010 yılında Ukrayna'nın Rusya yanlısı lideri Viktor Yanukoviç ülkeyi NATO ya da AB'ye yaklaştıracak her türlü hamleye karşı çıktı ancak dört yıl içinde Kiev'deki batı yanlısı partiler tarafından devrildi ve Ukrayna nın Rusça konuşulan doğu vilayetlerinde Moskova tarafından desteklenen açık bir iç savaş başladı. Putin'in 2014 
yılında, 1950'lerde Ukrayna'ya verilen ve eskiden Rus toprağı olan Kırım'ı ilhak etmesiyle gerilim daha da arttı. Avrupa, Rusya'nın kuşatma ekonomisini sağlamlaştırmanın ve Putin'i oligarşik ortaklarına daha da yakınlaştırmanın ötesinde hiçbir siyasi etkisi olmayan ekonomik yaptırım yağmuruyla karşılık verdi. Ekonomi, yerli mozzarella ve camembert peyniri üretimi de dahil olmak üzere ithal ikamesine geçti. NATO Ukrayna'ya davetini yeniden açtı ve Baltık ülkelerinde askeri tatbikatlar düzenledi. Rusya da aynı şeyi yaptı. 
Avrupa yeniden sertlik moduna geçti. 
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Moskova'yı yanlış değerlendirmek uzun zamandır Avrupa diplomasisinin meslek hastalığı olmuştu. İsveçlileri, Polonyalıları, Napoleon'u ve Hitler'i lanetlemişti. Şimdi de bu yeni saldırgan Rusya'ya nasıl karşılık verileceği konusunda bölünmüş bir batı ittifakını mahvediyor. AB'nin askeri bir kolu yoktu, ancak sık sık askeri kol fikriyle oynuyordu. Bir Avrupa “savunma topluluğu”, bir Eurocorps, bir hızlı tepki gücü, bir “askeri eylem planı” ve hatta bir ortak operasyon karargâhı vardı. İngiltere Başbakanı Tony Blair 
1999 yılında Chicago'da yaptığı bir konuşmada, demokrasi ve insan 
haklarının tehdit altında olduğu her yerde “insani müdahale” kavramının geçerli sayılmasını önermişti. Ona göre NATO'nun sorumluluğunun bir sınırı olamazdı. Ancak tehditleri ve sorumlulukları kim tanımlamalıdır? 

New York'ta 2001 yılında el-Kaide tarafından gerçekleştirilen 
11 Eylül vahşetinden sonra NATO, Washington'un yöneticilerinin 
emrettiği her yere müdahale etme beklentisi içine girdi. Neredeyse tüm Avrupa devletlerinin orduları Afganistan, Irak, Suriye ve Libya'da farklı derecelerde bir heves ve katılımla savaşmaya çağrıldı. 
Amerika hegemonik kaslarını test ederken, nükleer şemsiyenin devamının bedeli itaat oldu. Demokratik Avrupa'nın sürekli genişleyen sınırlarını kimin denetlemesi gerektiği sorusunu bırakın yanıtlamayı, kimse sormadı bile. 

2017'de yeni Amerikan Başkanı Donald Trump doğrudan Avrupa'nın blöfünü gördü. Kendisinden hemen önceki iki başkan, George W. Bush ve Barack Obama (2009-17), Avrupa'nın polisliğini yapma rolünden çekilme arzusunu dile getirmişlerdi. Bush Orta Dogu ile meşgulken, Obama Asya-Pasifik'e “yönelmişti”. Trump NA-TO'yu “modası geçmiş” olarak niteledi ve Avrupa'nın artık kendini savunacak kadar zengin olduğunu öne sürdü. Aralık 2017'deki bir mitingde Avrupa halkına “borçlarını ödemediler. Ödeme yapmadılar... Sanırım ödeme yapmazsanız, biz oradan çıkarız imasında burlundum” dedi. Ayrıca Putin'in müttefiki olmasa da açıkça dostuydu. 

Rusya artık Avrupa diplomasisinde baskın bir faktör haline geliyordu. Bol miktarda doğal kaynağa, büyük bir orduya, nükleer 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cephaneliğe ve fesat çıkarma, siber saldırılar ve denizaşırı suikastlar için pervasız bir kapasiteye sahipti. Churchill'in 1939'da söylediği gibi, Rusya her zaman “muamma içinde muamma sarılı bir bilmece” olabilirdi ama Putin bir konuda çok netti. NATO'nun sınırlarını kuşatmasından ya da “çıkar alanına” karışmasından hoşlanmıyordu. Bu konuda Almanya Başbakanı Angela Merkel'den ve bazı eski Varşova Paktı liderlerinden giderek artan bir sempati görüyordu. 
Coğrafya önemliydi. İngiltere ve Fransa için Moskova ile savaşçılık oynamak kolaydı. Almanya ve doğusundaki henüz acemi demokra- 


siler için bu pek kolay değildi. 


Eski dertler yeniden doğdu 


Avrupa durgunluktan kurtulmaya çalışırken 2015 yılında İngiltere Başbakanı Bakanı David Cameron Brüksel'e bir el bombası fırlattı. Ertesi yıl Birleşik Krallıkın AB üyeliğinin devamı konusunda bir referandum düzenleyeceğini söyledi. İngiliz Avrupa şüpheciliğinin meşalesi soldan sağa geçmişti. Artık Avrupa karşıtı olanlar İşçi Partisi'nden ziyade Muhafazakârlardı. Cameron'ın AB reformlarını müzakere ederek “ayrılma” yanlısı seçmenlerini yatışurma girişimleri, her zaman temkinli davranan Merkel tarafından reddedildi ve Haziran 2016'da Cameron'ı şaşırtan ve dehşete düşüren bir şekilde, İngiliz seçmenler az farkla AB'den ayrılma yönünde oy kullandı. Oylama hükümet tarafından bağlayıcı olarak kabul edildi. Ayrılma için Parlamento tarafından kararlaştırılan tarih Mart 2019'du. 

Britanya'nın ayrılması kolay kolay göz ardı edilemezdi. Ekonomisi Almanya'dan sonra ikinci büyüklükteydi ve AB bütçesinin yüzde yirmisine katkıda bulunuyordu. Birleşik Krallık uzun zamandır Avrupa birliğine olan bağlılığında gönülsüz olabilirdi ama artık yalnız değildi. Pew'in 2016 yılı ortalarında yaptığı bir anket, AB'ye yönelik hoşnutsuzluğun Almanya ve Hollanda'da İngiltere'deki kadar yüksek olduğunu, Fransa ve İspanya'da ise daha yüksek olduğunu gösteren pek çok anketten biriydi. Çok az hükümet İngiltere'yi 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taklit etmeye ve üyeliğin devamı konusunda açık oylama yapmaya cesaret edebildi. Birlik popüler olabilirdi ama AB değildi. 

Avrupa demokrasisi artık bir travma dönemine girmişti. Eskiden olduğu gibi bölgesel kimlikler ve şikayetler ön plana çıktı. Merkezi ve yerel yönetimler arasındaki çatışmaların kritik bir hal aldığı İskoçya, Katalonya ve Fransa, Romanya ve İtalya'nın bazı bölgelerinde ayrılıkçı hareketler ivme kazandı. Vişegrad-4 ülkeleri olarak adlandırılan Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti'nde şiddetli bir milliyetçilik ortaya çıkmaya başladı. Sağcı partiler Avusturya, Hollanda, Fransa ve İtalya'da gelişti. Çekiciliklerinin temelinde en eski duygular, yerleşik toplulukların karakterini ve bütünlüğünü küreselleşme ve göçün saldırılarından koruma arzusu vardı. 

İdealizminden bu kadar emin olan federalist macera, her zaman Rousseau'nun toplumsal sözleşmesinin, devlet ile vatandaş arasında rızaya dayalı bir ilişkinin yerine getirilmesini gerektirmiştir. 
Avrupa'nın farklı halkları birliği destekleyecekti, ama sadece kendi algıladıkları karakter ve yaşam biçimlerini ihlal etmediği sürece. Avrupa'nın gelişen şehirleri değişimi absorbe edebilirdi, ancak bu eski sanayi bölgeleri, kırsal alanlar ve yaşlanan nüfuslar için geçerli degildi. Britanya'nın Brexit yanlısı seçmenleri -ağırlıklı olarak taşralı, kırsal ve yaşlı- bu bölünmeyi yansıtıyordu. Çeşitli şekillerde sağcı, milliyetçi ya da popülist olarak etiketlenen partiler, seçmenlerin siyasi ve sosyal çevrelerinin “kontrolünü geri almaları” için yapılan çağrısına yanıt vererek, tüm Avrupa devletlerinde olmasa da çoğunda güç kazandı. En endişe verici olanı ise 2016 Dünya Değerler Araştırması'nın yetmişli ve seksenli yıllarda doğan katılımcıların “yarısından azının” “demokratik bir şekilde yönetilen bir ülkede yaşamanın gerekli olduğuna” inandığını bildirmesidir. Almanya, İspanya, Japonya ve Amerika'da katılımcıların yüzde yirmisi ile kırkı “parlamento ya da seçimlerle uğraşmak zorunda olmayan güçlü bir lideri” tercih etmektedir. 

2015 yılında Almanyada Merkel radikal bir jest yaptı. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Yunanistan'a akın eden mültecileri kabul 


etmeye yönelik AB planının başarısızlığa uğramasının ardından, 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mültecilere Almanya'da sığınma hakkı sunmaya karar verdi. Bir milyondan fazla kişi kabul etti. Tepkiler çok sert oldu. Açık şekilde sağcı bir grup olan Almanya için Alternatif, 2018 Almanya seçimlerinden üçüncü büyük parti olarak çıktı ve eski Doğu Almanya eyaletlerinde en güçlü parti oldu. Uzun süredir Avrupa'nın kraliçesi olan Merkel neredeyse devriliyordu. 2017'de seçilen karizmatik Fransız cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hızla AB'nin liderliğine yükseldi ve derhal Euro bölgesini yoğunlaştırmak ve reforme etmek için yeni bir girişim başlattı. Almanya aynı fikirde değildi. Avrupa her zamankinden daha bölünmüş ve kafası karışık görünüyordu. 

Doğuda daha kara bulutlar toplanmaya başlamıştı. 2018 yılında Macaristan'ın yarı-otokratik lideri Viktor Orbân, “Egemenlik, bağımsızlık, özgürlük, Tanrı, vatan ve güvenlik” sloganıyla ezici bir çoğunlukla yeniden iktidara geldi. Avrupa'dan hiç bahsetmedi ve AB'yi “liberal gevezelik” olarak nitelendirdi. Muhalefet, özgür basın ve hukukun üstünlüğü bastırıldı. Polonya, Slovakya, Avusturya ve Sırbistan'daki siyasetçiler de aynı şekilde AB'nin liberal ethosuyla uyumsuzdu. 2018 yılında yapılan bir ankette Slovakların sadece yüzde yirmi biri Batı'ya “ait” olduklarını söyledi. Çoğu Rusya'ya daha sıkı batı yaptırımları uygulanması konusunda isteksizdi ve şidderle göçmen karşıtıydı. Doğu ile batı arasındaki eski ideolojik fay hattı yeniden ortaya çıkarken, zengin kuzey ile yoksul güney arasındaki uçurum da genişliyordu. 

Savaş sonrası Avrupa'yı şekillendiren değerlere yönelik bu meydan okumalara AB çok az yanıt verdi. Almanya'yı frenlemeyi ve üstün bir devletin ortaya çıkmasını engellemeyi amaçlayan bir anayasa, şimdi böyle bir liderliğin eksikliğinden muzdaripti. Rusya yaralı ve öfkeliydi, Amerika ise nerede duracağını bilmiyordu. Avrupa'nın üzerinde eskiden olduğu gibi aynı bölünmeler ve belirsizlikler vardı. 
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Benim hikâyem bir boğayla başladı. Bir aslanla sona erdi. Venedikteki Arsenal'in kapısının dışında, bir zamanlar Avrupanın en büyük ticari imparatorluğuna hükmeden şehrin sembolü olan mermer bir canavar duruyor. MÖ dördüncü yüzyılda oyulmuş ve Parthenon'u da havaya uçuran on yedinci yüzyıl Venedikli Francesco Morosini tarafından Yunanistan'ın Pire kentinden yağmalanmıştır. 
Aslan, yüzeyine kazınmış tuhaf karakterlerle kalçalarının üzerinde oturmaktadır. Yüzyıllar boyunca gizemini koruyan bu yazıların, “Uzun Harold”un emriyle bir “Asmund” tarafından on birinci yüzyıl İskandinav rünleri olduğu yakın zamanda deşifre edilmiştir. Harold, Konstantinopolis imparatorları tarafından istihdam edilen bir Viking paralı askeriydi. 

Pire aslanının hikâyesi böylece Avrupa'yı kuşatır. Atina'nın tapınaklarını ve İskandinavya'nın fiyortlarını, Bizans'ın surlarını ve Venedik'in tüccarlarını kucaklar. Kendimizi tarihteki yerimizden kurtarmamızı ve geçmişi, gözlerimiz ve zihnimiz açık, önyargılar- dan ve geriye bakıştan uzak ama olayların sürekli birbirine bağlı olduğunun farkında olarak seyahat etmemiz gereken uzak bir diyar olarak görmemizi önerir. 

Bu yolculuğun sonunda, başlangıçta not ettiğim temaların her zamanki gibi canlı olduğunu görüyorum. Coğrafya, Avrupa tarihinin vaftiz babası olmaya devam ediyor. Fransa, Almanya ve Şarlman'ın hakimiyet alanının çekirdeğini oluşturan Alçak Ülkeler, her zaman olduğu gibi Avrupa'nın gündemine hakim olmaya devam ediyor. 
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Avrupa'nın Yunanistan, İtalya ve İspanya'dan oluşan Akdeniz sınırı, on yedinci yüzyıldan bu yana olduğu gibi, Euro bölgesi tarafından tuzağa düşürülmüş ve kuzeyin refahından uzak tutulmuştur. Britanya uzak durmaya devam ediyor. Rusya esrarengizliğini koruyor ve komşularıyla ilişkileri sorunlu. Çok az şey değişecek gibi görünüyor. 

Avrupa coğrafyasına, ilk zamanlarda Asya'dan ve daha yakın zamanlarda dünyanın dört bir yanından gelen göçler gelmiştir. Bu kaleydoskop, modern kıtanın çok canlı bir özelliği olan halkların ve dillerin çeşitliliğini üretmiştir. Geçmişi en eski kabile yerleşimleri- ne kadar uzanan bu çeşitliliğin, Avrupa tarihinin birbirinden farklı parçalarını bir araya getirmenin anahtarı olup olmadığı bitmek bilmeyen tartışmaların kaynağıdır. 

Tarihçiler için en bariz olanı, Avrupa'nın varsayılan ayarı olan şiddetli çatışmalarda kabile ve daha sonra toplumsal farklılıkların oynadığı roldür. Bu çatışmalar Orta Çağ'dan itibaren Clovis, Alman ll. Frederick, İngiliz MI. Edward, İspanyol V. Karl, XIV. Louis ve Napoleon gibi çoğunlukla henüz onlu ve yirmili yaşlarında olan gençler tarafından uygulanan, kökleşmiş, neredeyse ritüelleşmiş bir savaş bağımlılığı olarak ortaya çıkmıştır. Bu düzeyde, Avrupa'nın hikâyesi birbiriyle yarışan erkekliklerin trajedisi olmuştur. 

Savaş bundan daha köklü olmuştur. Tarihe damgasını vuran antlaşmaların her biri -Augsburg, Westphalia, Utrecht, Viyana, Versailles- barışı korumak için mücadele etmiş ancak bu mücadele iki nesil kadar başarılı olabilmiştir. 1945*teki Potsdam bile ancak 1989'da Sovyeder Birliği'nin çöküşüne kadar sürmüştür. Şimdi ise soğuk savaş sonrası bir çözümün göze çarpan eksikliği Avrupa diplomasisini yeniden zorluyor. Kıtanın DNASI, insanların birbirleriyle sakin bir şekilde yaşamalarına ancak son kan dökme olayının hatırası hayatta kaldığı sürece izin veriyor gibi görünüyor. Geçmişten gelen bir bilgelik notu, ölmekte olan XIV. Louis'nin şu sözleri olabilir: “Her şeyden önce komşularınızla barış içinde kalın. Savaşı çok sevdim.” 

Avrupa'nın kavgacılığının, orijinal kabilelerinin parçalanmışlığına atfedilip atfedilemeyeceğini söyleyemem. Belki de Avrupa'nın daha olumlu başarılarının altında yatan rekabetçi enerjinin 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köklerini çeşitlilikte görmek daha verimli olacaktır. Bu enerjinin kara kökenli ve deniz kökenli ilk yerleşimciler arasındaki gerilim- den ortaya çıktığına inanıyorum. Denizcilik girişimciliği, merakı, ceması ve yeniliği teşvik etmiştir. Bireyler ve gruplar arasında rekabeti ve yabancılarla ilişki kurmaya hazır olmayı içeriyordu. İlk denizci şehir devletleri Atina'yı ve Ege diasporasını doğurmuştur. 
Genişleme gerekliliği İskandinavya'nın kaşiflerini ve maceracılarını üretti. Denizin ruhu Akdeniz, Baltık, Kuzey Denizi ve nihayetinde Adantik'in ticaret kültürlerini yarattı. Buna karşılık, Anadolu'dan ve Rus bozkırlarından Avrupa'ya ulaşan kara kökenli halklar kök salabilir, servet biriktirebilir ve toprakları kontrol edebilirdi, ancak deniz halklarıyla sürekli çekişme halindeydiler. 

Avrupa değerleri olarak adlandırılan şeyin, Machiavelli tarafından “devletlerin çokluğu eylem kapasitesini ve bireyin yaratıcı enerjisini teşvik etmek” olarak ifade edilen bu çekişmeden doğduğunu düşünüyorum. Avrupa'nın inancı olan Hıristiyanlık bu enerjiye her zaman katkıda bulunmamıştır. Bazı tarihçiler İsa'dan sonraki bin yılda Avrupa'nın entelektüel uyuşukluğu için bölünmüş bir Hıristiyan kilisesini suçlarken, diğerleri kilisenin eğitimi teşvik etmesinde ve karmaşık günah, sevgi ve kurtuluş teolojisinde erdem görmektedir. Kilise kesinlikle bölücü ve çoğu zaman şiddet yanlısı bir güçtü. Ancak bu durum, bugün bildiğimiz Avrupa'yı şekillendiren Rönesans, Reform ve Aydınlanma devrimlerini engellemedi ve belki de teşvik etti. 


* * * 


Hem klasisizm hem de Hıristiyanlık, Avrupa uygarlığına sıklıkla atfedilen değerler üzerinde ebeveynlik iddiasında bulunabilir. 
Bunlar hoşgörü, kanun önünde eşitlik, ifade özgürlüğü, insan ve vatandaşlık hakları ve yönetime rıza gösterme değerleridir. Bu değerlerin uygulanması otokrasi, kölelik ve imparatorluk özleminde olduğu gibi çoğu zaman kısmi ve ikiyüzlü olmuştur. Ancak hem ABD anayasası hem de Birleşmiş Millerler Antlaşması Platon ve Aristoteles tarafından ortaya atılan, Magna Carta'da yansıtılan ve Aydınlanma tarafından yaygınlaştırılan ideallere dayanıyordu. 
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Avrupa'nın düzenlenmiş kapitalizm ve sosyal refah karışımı, uzun zamandır dünyanın ekonomik ve siyasi reformcularının tutkusu olmuştur. Avrupa Birliği'nin ideolojik kalbinde hala bunlar yatmaktadır. Kıta, dünya nüfusunun yüzde onuna ev sahipliği yapmasına rağmen, dünyadaki refah harcamalarının yarısını tüketmektedir. Tüm kusurlarına rağmen AB'nin Roma, Maastricht ve Lizbon antlaşmaları yarım yüzyıl boyunca sadece barışa değil aynı zamanda refaha da önderlik etti. Sonuç olarak kıta, evladı Amerika ile birlikte, dünyanın en genç ve girişimci göçmenlerinin arzu ettiği yerdir. 

Avrupa'nın üniversiteleri el üstünde tutuluyor, müzeleri dolup taşıyor, sanatsal mirası onurlandırılıyor. Los Angeles, Tokyo, Şangay ya da Dubai'de bir konser salonuna girdiğimde, Mozart ve Beethoven'ın müziği havada süzülür. İngilizce küresel iletişim dilidir. Avrupanın hırpalanmış şehirleri turistler için en cazip yerler olmaya devam ediyor. Kültürel mirasları öyle ki Burke'ün on dokuzuncu yüzyılın başında söylediği şey yirmi birinci yüzyıl için daha da doğrudur: “Hiçbir Avrupalı Avrupa'nın herhangi bir yerinde tam bir sürgün olamaz.” Bu, diğer kıtalar ve kültürler hakkında heyecan verici bulduğum şeyleri azaltmıyor. Ancak bu Avrupalı için kıtanın nitelikleri en üstün olmaya devam ediyor. 

Tüm bunlarla birlikte, ben yazarken ufukta bulutlar belirmeye başladı. Avrupa'nın soğuk savaşın sona ermesiyle yaşadığı -1890'ları anımsatan- coşku azalıyor. Demokratik uygulamaları artık diğer kıtalardaki insanlar için kaçınılmaz olarak görülmüyor. Son bölümde gördüğümüz üzere, Avrupa'nın kurumlarına olan inanç sınırlıdır. 
Yirmi birinci yüzyılın başındaki beklenti, “batılı değerlerin” tartışmayı kazandığı ve dünyayı ele geçireceği yönündeydi. Bu artık makul görünmüyor. Otoriter bir Çin'in yükselişi, Rusya'nın gerilemesi ve İslam içindeki reform mücadelesi, Avrupa'nın liberal nitelikleri- nin dünya için bir umut ışığı olmaktan çok Avrupa'ya özgü görünmesine neden oldu. 

Bunun bir nedeni Avrupa'nın ideolojik homojenliğini kaybetmesi olabilir. AB'nin soğuk savaşla şekillenen siyasi yapısı hantal ve geçmişe dönük bir hal almış, kimsenin kapatamadığı bir demokrasi 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açığı ile boğuşur hale gelmiştir. Çok sayıdaki tebaasının gönülden onay verebileceği bir anayasadan yoksundur. Avrupa'nın liderleri, devlet ile süper devlet, yerellik ile merkez, ulus vatandaşlığı ile Avrupa vatandaşlığı arasında, bölgesel istikrar için hayati önem taşıyan dengeyi sağlayamadılar. Elli yıllık merkezciliğin yerini merkezkaççılık almıştır. 

Tüm gözler bir kez daha Almanyaya çevrildi, ancak Almanyanın Avrupa liderliği belirsiz ve geniş çapta sorgulanıyor. Avrupa'nın ikinci büyük ekonomisi olan Birleşik Krallık ise sabrını yitirdi ve tarihi kopuşunu sürdürdü. Bu parçalanmış liderliğin ardından, Avrupa'nın en eski ayrım çizgisi, kabaca Elbe/Tuna nehrinin doğusu ve batısı, yeniden ortaya çıkıyor. Doğusundaki uluslar yarım asırlık birlikteliğin getirdiği liberal değerlerden uzaklaşarak milliyetçilik ve otokrasi yönünde ilerliyor. Putin'in Rusyat'sı ile ilişkiler soğuk savaş döneminin kavgacı ve retoriğine geri döndü. Görünüşe göre Avrupa hiç ders almıyor. 

Gerçek şu ki, Roma'nın çöküşünden bu yana hiçbir güç bu kıtayı yönetmeye yaklaşamadı. Ne Şarlman, ne Habsburg Kutsal Roma İmparatorları, ne Fransanın Napoleon'u, ne Almanya'nın Hitler'i, ne de Avrupa Birliği'nin delegeleri bunu yapamadı. Tarihin öğrettiği bir şey varsa o da Kant'ın “insanlığın eğri büğrü kerestesini” düzeltmeye yönelik tüm girişimlerin başarısız olacağıdır. Avrupa halkları, niyetleri ne kadar liberal olursa olsun, üstün bir devletin esareti altına girmeyecektir. 

AB, Avrupa ekonomilerini tek bir ticaret bloğunda birleştirme hevesinden doğmuştur. Hiç şüphem yok ki AB olmasaydı, Avrupa'nın devlet adamları şu anda başkentlerinde onu icat etmeye çalışıyor olacaklardı. Ancak bu tür bir entegrasyon polisliği, polislik de hükümet gerektirir. Böyle bir hükümet, tarih boyunca, rızadan yoksun bırakıldığında başarısız olmuştur. AB rıza olmadan daha fazla güç peşinde koşmuştur. Şimdi ancak bu gücü üyelerine geri vermezse çürüyebilir. Bu şu anda sınırların ve göçün kontrolünü ve dolayısıyla üyelerin kendi toplumlarının gelişen karakterinde gördükleri bir rolü içermektedir. 
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Bu hikâyeyi, bırakın “tarihin sonu”nda olduğumuzu, Avrupa'da barışa kesin gözüyle bakılabileceği yanılsaması içinde tamamladım. 
Ancak son bir soru ilgimi çekmeye devam ediyor: Son yarım yüzyılda Avrupa'nın barışın felsefe taşını gördüğüne dair bir işaret var mı? 
Halkların kaynaştığı bu pota, dünyanın büyük bir kısmına hükmetmek ya da en azından etkilemek için iki bin yılını kan davası güderek, savaşarak ve genişleyerek geçirdi. Kusursuz olmayan bir ticaret bloğu mekanizması aracılığıyla, kendileri ve komşularıyla uyum içinde yaşamanın yollarını bulmuş olmaları düşünülebilir mi? 

Zaman içinde bunun AB'nin çok katmanlı, çok değerli bir 

konfederasyona dönüşmesi yoluyla gerçekleşebileceğine inanıyorum. Her birinin diğerleriyle özel bir ilişkisi olan bölgeler içinde bölgeler olacaktır. Rusya ve komşularıyla ilişkiler her zaman sıkıntılı olacak, ancak saldırgan olması gerekmeyecek. Britanya her zaman Janus yüzlü ama en azından yarı bağlı olacaktır. Kıta, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun dağınık olduğu gibi dağınık olacaktır. Ancak o imparatorluk çok da kötü bir örnek teşkil etmemişti. Avrupa dağınıklıkla merkeziyetçilikten daha rahat yaşayabilir. 

Avrupa'nın enine ve boyuna seyahat ettim. Portekiz'in Algarvesinden St Petersburg un rıhtımlarına, Galway'in Aran Adaları'ndan Minos Giriv'inin sahillerine kadar yolculuk ettim. Londra'dan Paris'e, Berlin'e, Moskova'ya, Atina'ya, Roma'ya, Lizbon'a ve Madrid'e kadar Avrupa şehirlerinin sokaklarında yürüdüm. Hepsini çok sevdim. Ve geçmişin hayaletlerini hissedebiliyorum, onlara bir Tiepolo tavanından bakar gibi bakıyorum. Augustus ve Şarlman'ı, V. Karl ve Büyük Katerina'yı, Talleyrand ve Bismarck'ı bugünün kıtasını takdirle başlarını sallarken görüyorum. Ama birbirlerine “Ne kadar tanıdık ve ne kadar kırılgan” dediklerini duyuyorum. Sonra her şeyi daha önce görmüş olan Pire aslanını görüyorum ve bana 


esrarengiz bir gülümseme veriyor. 
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MÖ 2500-1450 dol. 
1450-1100 dol. 
1194-84 dol. 
508 

490 

461-429 
336-323 

241 

218-203 

44 

27 

MS 33 dol. 
117-38 

286 

306-37 

325 

410 

451 


476 


493 
536 
595 
632-700 
732 
800 
845 
955 
988 


Minos yükselişi 

Miken yükselişi 

Troya Kuşatması 

Kleisthenis Atina'da demokrasiyi kurdu 

Atinalılar Marathon'da Persleri yendi 

Perikles'in Yükselişi, Atina'nın Altın Çağı İskender'in Hükümdarlığı 

Romalılar Kartacalıları Sicilya'dan sürdü 

Hannibal İtalya'da 

Sezar'a Suikast 

Augustus Roma İmparatoru 

İsa Mesih'in Ölümü 

Hadrianus imparator 

Diokletianus Roma İmparatorluğu'nu böldü 
Konstantin imparator 

İznik Konsili 

Alarik Roma'yı yağmaladı 

Atila Katalonya Ovalarında yenilgiye uğratıldı Augustulus devrildi, Roma imparatorluğu resmen sona erdi 

Klovis, Iheodorik'i İtalya kralı olarak kabul etti Justinianus İtalya'yı yeniden ele geçirdi 

Büyük Gregorius Augustinus'u İngiltere'ye gönderdi Müslümanlar Hıristiyan âleminin üçte birini fethetti Martel Puvatya'da Abdurrahman'ı mağlup etti 
Şarlman ilk Kutsal Roma İmparatoru oldu 
Vikingler Paris'i yağmaladı 

Otto Lechfeld'de Magyarları yendi 

Vladimir Rusya'yı Bizans kilisesine dahil etti 
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1015-17 Knut İngiltere'yi işgal etti 
1054 Roma ve Bizans arasındaki Büyük Bölünme 
1066 Normanlar İngiltere'yi fethetti 
Tövbekar IV. Henry, Kutsal Roma İmparatoru, Canossa'ya 
1077 yürüdü 
1099 Birinci Haçlı Seferi Kudüs'ü işgal etti 
1147 İkinci Haçlı Seferi 
1170 Becket'in Canterbury'de Öldürülmesi 
1204 Dördüncü Haçlı Seferi Konstantinopolis'i ele geçirdi 
1215 İngiltere'de Magna Carta 
II. Innocentius'un Dördüncü Laterano Konsili kararları Ge ilan edildi 
1241 Alrın Orda Macaristan'a ulaştı 
1265 De Montfort'un parlamentosu 
1309 Fransa Kralı Philip Avignon Papalığını kurdu 
1337 Yüz Yıl Savaşları'nın patlak verdi 
1346 Crdcy Savaşı 
1347-51 Kara Ölüm Avrupa'yı kasıp kavurdu 
1378 Bölünmüş papalık batıda bölünmeye neden oldu 
1402 an Hus Prag'da Wycliffe'in öğretilerini vaaz etti 
1415 Konstanz Konsili, Hus'un yakılması 
1417 Batı Bölünmesinin Sonu 
1453 Castillon Savaşı Yüz Yıl Savaşları'nı sona erdirdi 
Konstantinopolis'in Osmanlıların eline geçmesi 
1455 Gutenberg İncil'i bastı 
Denizci Henry tarafından gönderilen denizciler Cape 
1456 Verde Adalarına ulaştı 
1480 Büyük İvan Tatarları kovdu 
1483 Torguemada İspanyol Engizisyonunun başına geçti 
1492 Mağribi Gırnatasının Düşüşü 
Kolomb Karayipler'e ayak bastı 
1494-8 Savonarola Floransa'da 
1517 Luther Roma'ya karşı tezlerini yayınladı 
1519 V. Karl Kursal Roma İmparatoru oldu 
1520 1. François ve VIJI. Henry Altın Kumaş Savaşında karşı 
karşıya geldi 
1526 Kanuni Sultan Süleyman Macarları Mohaç'ra yendi 
1530 Augsburg Meclisi Protestan itirafını dinledi 
1545 Trent Konsili Katoliklerin reddini dinledi 
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Augsburg Barışı cuiws regio, eius religio konusunda 


1555 uzlaşmaya vardı 
1571 Katolikler İnebahtı'da Osmanlıları yendi 
1572 Aziz Bartolmay Günü katliamı 
1588 İspanyol Armadasının Yenilgisi 
IV. Henry, Nantes Fermanı'nı kabul ederek Protestan 
1598 Huguenotlara hoşgörü gösterdi 
1618 Prag'ın elden çıkarılması Otuz Yıl Savaşları'nı başlattı 
1648 Westphalia Barışı 
1649 I. Charles'ın idamı Cromwell dönemini başlattı 
1660 Ii. Charles'ın İngiliz tahtına geri dönüşü 
166I XIV. Louis şahsi yönetimine başladı 
1672-8 Fransa-Hollanda Savaşı 
Louis Nantes Fermanı'nı iptal ederek Huguenotları sınır 
1685 dışı etti 
Orangelı William İngiltere'yi işgal etti, II. James Fransa'ya 
1688 İküçüi 
1688-97 Dokuz Yıl Savaşları 
1701-14 İspanya Veraset Savaşı 
1713 Utrecht Antlaşması 
1740-48 Avusturya Veraset Savaşı 
Prusyalı Frederick Silezya'yı işgal etti 
1756-63 Yedi Yıl Savaşları 
1762 Büyük Katerina Rusya tahtını ele geçirdi 
1763 Paris Antlaşması Yedi Yıl Savaşları'nı sona erdirdi 
1773 Boston Çay Partisi 
1775-83 Amerikan Bağımsızlık Savaşı 
1789 Fransız Devrimi başladı 
1793 Robespierre'in Terörü 
1804 Napoleon Fransız imparatoru olarak taç giydi 
1805 Trafalgar ve Austerlitz Savaşları 
1806 Kutsal Roma İmparatorluğu'nun Dağılması 
1812 Napoldon'un Moskova'dan geri çekilişi 
1815 Waterloo Savaşı ve Napoldon'un düşüşü 
1830 Yunanistan'ın bağımsızlığı 
Başarısız devrimlerin ilk yılı 
1832 İngiliz Reform Yasası çürümüş bölgeleri kaldırıyor 
1848 Başarısız devrimlerin ikinci yılı 
1853-6 Kırım Savaşı 
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1861 
1866 
1871 


1885 


1914-18 
1917 
1919 
1925 
1929 
1939 
1941 
1945 
1948-9 
1949 
1957 
1962 
1989 
1991 
1999 
2002 
2016 
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İtalya'nın Birleşmesi 

Bismarck Avusturya'yı yendi 

Bismarck Fransa'yı yendi 

İkinci Berlin Kongresi Avrupa'nın imparatorluklarını tanımlıyor 

Büyük Savaş 

Rus Devrimi 

Versailles Anlaşması 

Locarno Antlaşması 

Büyük Buhran'ın Başlangıcı 

Hitler Polonya'yı işgal etti, İkinci Dünya Savaşı başladı Pearl Harbor'ın ardından Amerika savaşa girdi 
Yalta ve Potsdam konferansları; savaş sona erdi 
Berlin Ablukası 

NATO'nun Kuruluşu 

Roma Antlaşması AET'yi kurdu 

Küba füze krizi 

Berlin Duvarı'nın Yıkılışı 

Sovyetler Birliği'nin Dağılması 

Putin Moskova'da iktidarı devraldı 

Euro Avrupa'nın para birimi oldu 

Birleşik Krallık AB'den ayrılmak için seçim yaptı 


Yazarın Notu 


Bu kitap, İngilterenin Kısa Tarihi (Profile, 2011) kitabımın modelini takip etmektedir. Bir bütün olarak kıtanın bakış açısından Avrupa'nın, siyasetinin ve insanlarının basit bir anlatısını sunmayı amaçlamaktadır. Her kısa tarih ikincil kaynaklara dayanmak zorundadır, ki bunlar da esas olarak İleri Okuma bölümünde belirtilenlerdir. Bunların çoğu genel olarak Avrupa tarihidir, çünkü bu kitabın konusu da budur. En güvenilir kaynaklar Penguin History of Europe serisidir. Modern kitaplardan Norman Davies ve J. M. Roberts'ınkiler ustaca yazılmışlardır. Daniel Boorstin'in 75e Discoverers: ve Peter Wilson'ın Kutsal Roma İmparatorluğu üzerine çalışması daha dar bir odaklanma için faydalı olacaktır. Klasikler arasında Edward Gibbon ve H.A.L. Fisher'ı her zaman zarif ve keyifli buldum. 

Modern bilim, Avrupa'nın geçmişine dair alışılagelmiş birçok yoruma meydan okumakta, tanınmış olayların itibarını ve önemini sorgulamaktadır. İlk bölümlerde tarihler ve alıntılar bile tartışma konusu olma eğilimindedir. Çoğunlukla, tartışmaların içine dalma isteğine direnmek zorunda kaldım ve geleneksel bilgelikle hareket ettim. Yabancı yerlerin ve kişilerin büyük ölçüde İngilizceleştirilmiş yazılışlarını kullandım. Hükümdar isimlerinden sonra gelen tarihler, aksi belirtilmedikçe, hükümdarların iktidarda oldukları döneme aittir. Elbette her türlü yorum ve düzeltmeye açığım. 

Metni okuyan ve yorumlayanlara teşekkür etmeliyim. Bunlar arasında Jeremy Black, Peter Furtado, Mark Greengrass, Elina Screen, Chris Wickham, kardeşim Tom Jenkins ve eşim Hannah yer 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almaktadır. Onların tavsiyelerini her zaman olmasa da çoğunlukla kabul ettiğim için, gerçek veya analiz hatalarından dolayı onları her türlü sorumluluktan muaf tutmalıyım. Ayrıca Penguin'de beni bu müthiş görevi üstlenmeye teşvik eden editörüm Daniel Crewe'a, editoryal süreci yöneten Natalie Walla, haritalar için Connor Brown, Mike Davis'e, illüstrasyonlar için Cecilia Mackay'a, tanıtım için Trevor Horwood'a, araştırma ve redaksiyon için Ruth Killick'e 


teşekkür ederim. 
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Amboise Fermanı (1563) 159 

Ambrose, Milano Piskoposu 74 

Amerika Birleşik Devletleri 249, 260, 288 

Amerikan Bağımsızlık Savaşı (1775—83) 
8, 197, 331 

Amiens Antlaşması (1802) 209 

Amiens Savaşı (1918) 267 

Anabaptistler 147 

Anadolu 44, 325 

Andropov, Yuri 306 

Angllar 75 

Angola 254 

Anjou 123, 179, 180 

Antakya 69, 73, 85, 104 

Anrwerp (Belçika) 91, 130 

Aguitaine 106 


337 


KISA AVRUPA TARİHİ 


Aragon 105, 139 

Arcimboldo, Giuseppe 163 

Aristophanes 50 

Aristoteles 40, 46, 51-3, 137, 325 

Ariusçuluk 71, 73, 76 

Arjantin 228 

Armada, İspanyol (1588) 8, 162 

Arminius (Cermen şef) 62-3 

Ardhur, Galler Prensi 121, 143, 216, 285 

Arthur efsanesi 121 

Aspasia, Miletli 50 

Asguith, Herbert, Oxford ve Asguirh 1. 
Earlü 263 

Aşil (mitolojik figür) 53 

Atatürk, Kemal 269 

Atina 48, 50-2, 56-7, 59 

Atlantik Anlaşması (1941) 287, 292, 
297,299 

Atomik ve nükleer silahlar 303-4, 306-7, 
319 

Attila, Hunların lideri 7, 11, 76-7, 207, 
329 

Arlee, Clemenı 293, 296 

Audofleda (Büyük Theodorik'in eşi) 78 

Augsburg Barışı (1555) 8, 155-6, 158, 
163, 165, 331 

Augsburg İtirafı (Lutherci) 152-4 

Augsburg Meclisi (1530) 152, 330 

Augustus, Roma imparatoru 7, 39, 60, 
62-4, 101, 197,201, 203, 328-9 

Austerlirz Savaşı (1805) 212, 214 

anto-da-fe 158 

Avarlar 85 

Avignon (Fransa) 118,120, 124, 126, 128- 
9,330 

Avrupa Adaler Mahkemesi 257 

Avrupa Birliği (AB) 9, 34, 40, 90, 215, 
300,305-6, 314,316, 326-7 

Avrupa Ekonomik Topluluğu (EEC) 301 

Avrupa Komisyonu 317 

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
(ECSC) 300 

Avrupa Kupası 302 


Avrupa Merkez Bankası (ECB) 317 

Avrupa Parlament osu 280, 308,312,317 

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) 302 

Avrupa Tek Senedi (EEC; 1986) 306 

Avrupa Uyumu (Viyana Kongresi sonrası) 
225, 230, 247 

Avusturya 8, 21, 30, 116, 133, 143-4, 
147, 152, 154, 156, 166-7, 175, 179- 
80, 182, 187-91, 193-4, 201-3, 206, 
209-10, 212-3, 217, 219, 224-6, 230, 
236-8, 240, 242-51, 253, 256, 258, 
260-3, 269, 274, 277, 280-1, 283, 
293, 308,314,321-2, 331-2 

Avusturya-Macaristan (İkili Monarşi) 30, 
248, 253, 261, 269, 308 

Avusturya Veraset Savaşı (1740-48) 8, 
193, 331 

Aydınlanma çağı 190 

Azerbaycan 33, 242 

Aziz Augustinus, Canterburyli 84 

Aziz Augustinus, Hippolu 75 

Aziz Bartalmay Günü Katliamı (1572) 12 

Aziz Petrus 72, 90, 101, 119, 133, 142, 
145, 154 

Azor adaları 139 

Aztekler 152 


B 

Baader-Meinhof Çetesi (Almanya) 304 

Baalbek 68 

Babil 54, 146, 302 

Bach, Johann Sebastian 187 

Bağdat 96 

Bağımsızlık Bildirgesi (Birleşik Devletler 
1776) 196, 200 

Baldwin, Stanley 275, 278 

Balkan Savaşları (1912—13) 9 

Barbarossa bkz. Frederick 1., Kutsal Roma 
İmparatoru 

Barbarossa Operasyonu (1941) 287 

Barcelona 160, 178 

Basel Konsili (1431—49) 132 

Basileios 1I., Bizans imparatoru 96 
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Batı Almanya (Alman Federal Cumhuriyeti) 298-300, 306-7, 312 

Batı Bölünmesi (1378) 7 

Batu Han (Moğol yöneticisi) 116 

Bavyera 179-81, 240, 246, 269, 274 

Bayeux duvar halısı 1 1 

Beard, Mary 68 

Beatles (grup) 303 

Becker, St Thomas, Canterbury Başpiskoposu 7, 12, 106-7, 123, 330 

Beethoven, Ludwig van 40, 209, 221,326 

Belarus 311 

Belçika 78,89, 91, 121, 161, 181-2, 222, 
224, 230, 255, 257, 260, 262-3, 275, 
284, 291 

Belgrad 29, 31, 150, 298,315 

Belisarius (Bizans generali) 79-81 

Bellini, Giovanni 135 

Bentham, Jeremy 231, 234 

Bentinck, Hans 176 

Berberi isyanı (741) 87 

Bergama 54, 57 

Berlin 8, 14, 168, 188-90, 214, 235, 237, 
249, 252-5, 262, 271-3, 278, 281, 
288, 292-3, 298-9, 303, 308, 310, 
312,328, 332, 349 

Berlin Kongresi (1878) 8, 252-4, 332 

Berlioz, Hector 239 

Beveridge, William 296 

Bevin, Ernest 296 

Beyaz Dağ Muharebesi (1620) 165 

Birinci Dünya Savaşı (1914—18) 28, 30, 
224, 284 

Birmingham 4, 231 

Bismarck, Otto von 8, 14, 243, 246-56, 
258, 260, 262, 264, 268-9, 272, 278, 
283, 294, 328, 332 

Bizans İmparatorluğu 11, 64, 70, 72, 77, 
95-6, 98, 103, 119, 132-3, 136, 159, 
329-30 

Blair, Tony 319 

Blenheim Sarayı (Oxfordshire) 181 

Blenheim Savaşı (1704) 181 


Blois Antlaşması (1572) 161 

Blücher, Gebhard Leberecht von 219, 
222-3 

Bohemya 94, 116, 126, 128, 129, 144, 
154, 163-5, 167, 188,213, 248 

Boleyn, Anne 152 

Bolivar, Simön 228 

Bolivya 228 

Bombay 194 

Bonn (Almanya) 298 

Boorstin, Daniel 116, 139, 333 

Bordeaux 93, 131, 264 

Borgia, Cesare 141 

Borgia, Lucrezia 141 

Borgia papalığı 141-2 

Borodin, Alexander 243 

Borodino Savaşı (1812) 218, 340 

Borromini, Francesco 169 

Bosch, Hieronymus 145 

Bosna 14, 252-3, 260-2, 315 

Boston Çay Partisi (1773) 331 

Botticelli, Sandro 135, 141 

Boulogne (Fransa) 211-2 

Bourbon hanedanı 163, 166, 172, 179, 
182, 220, 236, 245 

Boyle, Robert 190 

Boyne Savaşı (1690) 178 

Brandenburg 153, 168, 188 

Brandenburglu Albrecht, Mainz Elektörü 
145 

Brandı, Willy 304 

Braudel, Fernand 244 

Braun, Eva 12, 292 

Breitenfeld Savaşı (1631) 166 

Bremen (Almanya) 115 

Brest (Fransa) 8,211, 266-8 

Brest-Litovsk Antlaşması (1918) 30, 31, 
266-7 

Bretigny Antlaşması (1360) 123 

Brexit 321 

Brezilya 141, 216, 228 

Briand, Aristide 275-6 

Bristol 138, 226, 231, 233 
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Britanya 9, 29, 32, 34, 39, 66, 75, 84, 
171, 181-2, 186, 191-2, 195-7, 201, 
207-8, 211-2, 216, 226, 231-3, 237, 
241, 243, 254-6, 258-60, 263, 271, 
275. 278-9, 284-5, 290, 297, 300, 
302, 304, 306, 313, 320-1, 324, 328 

Bronz Çağı 44 

Brunel, Isambard Krallığı 233 

Brunswick, Charles William Ferdinand 
202, 203 

Brüksel 12, 22, 28, 30, 155, 159, 203, 
222, 230,302,311,313,317, 320 

Brüning, Heinrich 277 

Budapeşte 23, 29,31, 248, 298, 300 

Bulgaristan 252-3, 261,314-5,318 

Bulgarlar 132, 261 

Bulge Savaşı (1944—5) 291 

Burgonya 21, 86, 91, 101, 129-31, 133, 
144, 150 | 

Burke, Edmund 196, 201, 203, 210 326 

Burlington, Richard Boyle 187 

Bush, George W. 318-9 

Bute, John Stuart 195 

Büyük Bölünme (1054) 7, 97, 103, 109, 
132,330 

Büyük Buhran (1930'lar) 8, 332 

Büyük İskender 7 

Byrd, William 162 

Byron, George 228 


Cc 

Cadiz (İspanya) 212, 226 

Calais (Fransa) 122-3, 131, 149, 162 
Caligula, Roma İmparatoru 65 * 
Calvin, John 147, 153 

Cameron, David 320 

Campo Formio Antlaşması (1797) 206 
Camus, Albert 262 

Cannae Savaşı (MÖ 216) 56 

Canning, George 215, 228, 231 

Cape Town 225 

Carbonari (İtalyan devrim grupları) 230 
Carloman, Frankların Kralı 88-9 


Carlos, Don 160 

Carlyle, Thomas 205 

Carpaccio, Vittorio 135, 207 

Carracci, Annibale 155 

Casanova, Giacomo 207 

Castlereagh, Robert Stewart 220, 222, 
225-7,231, 253 

Cato (Roman devlet adamı) 58 

Cavour, Camillo Benso 8, 244-7, 249 

Cebelitarık 24, 30, 43, 75, 86, 180, 182, 
212 

Cengiz Han 116 

Cenova 91, 118, 244 

Cezayir 30, 75, 301 

Chamberlain, Neville 280-2, 284 

Chanel, Coco 276 

Charles Albert, Sardinya Kralı 236, 238, 
244 

Charles Il., İngiltere Kralı 171, 179 

Charles I., İngiltere Kralı 139—41, 169 

Charles V., Fransa Kralı 125 

Charles VI., Fransa Kralı 130 

Charles VII., Fransa Kralı 131 

Charles X., Fransa Kralı 229 

Chaucer, Geoffrey 124 

Chopin, Frederic 230 

Christina, İsveç Kraliçesi 184 

Churchill, Sir Winston 9, 14, 177, 180, 
259, 263-4, 269,281, 284-93, 298, 320 

Cicero 41, 57, 60-1, 119 

Cimabue 119 

Cizvirler 154, 191 

Clark, Kennerh 87 

Clark, Sir Christopher 263 

Claudius, Roma İmparatoru 65 

Clausewitz, Carl von 219, 223 

Clemenceau, Georges 268 

Clive, Robert 194 

Clovis 77-9, 84, 86, 89, 98, 202, 324 

Cobden, Richard 231 

Coke, Sir Edward 169 

Colbert, Jean-Baptiste 174, 180 

Coligny, Gaspard de 160 
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Commodus, Roma imparatoru 68 

Comte, Auguste 234 

Copernicus, Nicolaus 138, 147 

Corday, Charlotte 204 

Cornwall 75 

Correggio, Antonio da 207 

Cort&s, Hernân 152 

Cranach, Lucas 12, 147 

Cr&cy Savaşı (1346) 122, 330 

Credit-Anstalt (banka) 277 

Cromwell, Oliver 8, 170-1, 177, 331 

Cruikshank, George 231 

Çaykovski 218, 243 

Çek Cumhuriyeti 314, 321 

Çekoslovakya 269, 278, 280, 283, 298, 
304,307,311,314 

Çin 44, 116, 141, 255,305, 311, 326 


D 

da Gama, Vasco 140 

Dalmaçya 69, 260 

Danimarka 93, 96, 153, 166, 184, 215, 
237, 284 

Dante Alighieri 119, 124 

Dantcon, Georges 203, 204 

David, Jacgues-Louis 13, 190, 199, 205, 
208, 259, 265, 320 

Davies, Norman 310, 333 

Dawes, Charles 275 

D-Day 9,291 

Delacroix, Eugöne 13, 230 

Delors, Jacgues 312-3 

Demosthenes 57 

d'Enghien, Louis de Bourbon 166 

Denizaslanı Operasyonu (1940) 285 

Descartes, Rene 190 

Desmoulins, Camille 203 

Dias, Bartolomeu 140 

Dickens, Charles 233, 241 

Diderot, Denis 13, 191 

Din Savaşları (Fransa; 1562—98) 8, 158 

Direktuvar (Fransa; 1795—9) 205-8 

Disraeli, Benjamin 237, 247-8, 253, 260 


Doğu Almanya (Almanya Demokratik 
Cumhuriyeti) 95, 298, 303-4, 308, 
512.322 

Dokuz Yıl Savaşları (1688—97) 178, 331 

Dominikenler 110 

Donatello 129 

Dorlar 46 

Dostoyevski, Fyodor 243 

Dördüncü Laterano Konsili (1215) 7, 
111-2,114,330 

Dresden (Almanya) 14, 185, 291 

Dublin 178, 201 

Dulles, John Foster 297 

Dunkirk tahliyesi (1940) 284 

Dürer, Albrecht 147 


E 

Eden, Anthony 300 

Edington Savaşı (878) 93 

Edward Ill., İngiltere Kralı 121, 125, 
130, 149, 324 

Edward Il., İngiltere Kralı 121 

Edward |., İngiltere Kralı 118, 120 

Edward VI., İngiltere Kralı 157 

Efes Konsilleri (431/449) 76 

Eisenhower, Dwight D. 289, 291,301 

Eisenstein, Sergei, Alexander Nevsky 117 

El-Alameyn Savaşı (1942) 289 

Elba, Napoldon'un sürgünü 220, 222 

Elhamra Kararnamesi (1492) 140 

Elizabeth |., İngiltere Kraliçesi 142, 157- 
8, 160-1 

Elizabeth Stuart 164 

El-Kaide (İslamcı militarist örgüt) 319 

Emeviler 86-7, 104 

Engels, Friedrich 235-6, 240 

Enigma (Alman şifre makinesi) 290 

Epikürcüler 57 

Erasmus 137, 143, 146 

Erhard, Ludwig 296 

Ericsson, Leif 94 


Eritre 279 


Ermenistan 33, 66, 242 
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Esperanto (dil) 302 

Essex, Robert Devereux 162 
Estonya 33, 117, 183-4, 266, 315 
Ethelred, İngiltere Kralı 97 
Etrüskler 55 

Eugene, Savoy prensi 181 

Euro bölgesi 317, 324 
Eurovision Şarkı Yarışması 302 
Eusebius 71, 73 

Evesham Savaşı (1265) 118 
Exeter 290 

Eylau Savaşı (1807) 


F 

Fas 301 

faşizm 277, 282 

Felipe I1., İspanya Kralı 156-7 

Felipe IV, İspanya Kralı 166, 168, 174 

Felipe V, İspanya Kralı 180, 182 

Filipinler 288 

Filistin 101, 264 

Finlandiya 314 

Fisher, H.A.L. 278, 333 

Fleury, Andr&-Hercule de 187 

Floransa 23, 118, 131-2, 135, 142,330 

Florida 158, 194 

Fox, Charles James 196 

Franco, Francisco 8, 279, 284 

Frankfurt 153, 203, 224-5, 237, 239-40, 
246, 274 

Franklar 76, 81 

Franklin, Benjamin 14, 195, 281 

Frankopan, Peter 86 

Fransa 8-9, 13, 28, 30, 39, 43, 47, 79, 
81, 86-9, 91, 94, 96, 99, 103-6, 108, 
110-2, 118-9, 121-3, 125-6, 130-1, 
133, 138, 143-5, 147-9, 153, 158-63, 
165-6, 168, 172-80, 182, 187, 190-4, 
196-202, 204-6, 208-12, 214-5, 217, 
219-22, 224-31, 234-5, 237-9, 241- 
2, 244-951, 253, 256, 258-600, 262-4, 
268-9, 271, 273-5, 277, 279, 281-4, 
290-1, 293, 297, 300-3, 312, 317-8, 
320-1, 323, 327, 330-2 


Fransız Devrimi 8, 190, 199, 205, 208, 
210, 215, 220, 223, 227-9, 269, 280, 
308,331 

Franz Ferdinand, Avusturya Arşidükü 14, 
262 

Frederick 1. “Barbarossa”, Kutsal Roma 
İmparatoru 107-9, 114 

Frederick 11., Kutsal Roma İmparatoru 
111,114,324 

Frederick 11., Prusya Kralı 189-93 

Frederick William IlI., Prusya Kralı 214 

Frederick William 1., Prusya Kralı 188 

Frederick William IV., Prusya Kralı 237, 
239-40 

Friedland Savaşı (1807) 214 

Friedrich Wilhelm, Brandenburg Elektörü 168 

Froissart, Jean 121 

Fronde (Fransa 1648—53) 172, 174 

Fry, Elizabeth 231 

Fugger, Jacob 145 

Fukuyama, Francis 4, 311 


G 

Gaddis, John Lewis 256 

Galileo Galilei 173 

Galya 57, 59-60, 63, 75-6, 78, 81 

Gambetta, L&on 251 

Gandhi, Mohandas, Mahatma 297 

Garibaldi, Giuseppe 8, 14, 238, 245-6 

Gaulle, Charles de 291, 297, 302-3 

Gelibolu seferi (1915—16) 264 

Gent (Belçika) 91, 118 

Ghirlandaio, Domenico 12, 135, 141 

Gibbon, Edward 64, 67, 81, 85,87, 129, 
192, 333 

Gillray, James 211, 231 

Giotto 119 

Girit 7, 43, 45, 328 

Giscard d'Estaing, Valery 317 

Gladstone, William Ewart 253, 256 

glasnost 307 

Godoy, Manuel de 215 

Goebbels, Joseph 298 
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Goering, Hermann 277 

Goethe, Johann Wolfgang von 40, 213 

Gorbaçov, Mikhail 9, 14, 39, 307-11, 
316 

Gordon, Charles George 255 

Goya, Francisco 216, 227 

Greco, El 155 

Guadeloupe 195 

Guernica (İspanya) 279 

Guiscard, Robert 97, 102 

Gulaglar 

Gustavus Adolphus 166, 184 

Gutenberg, Johannes 8, 12, 138, 147, 
330 

Gül Savaşları (İngiltere; 1455—87) 148 

Güney Afrika 255, 259, 297 

Güney Osetya 318 


H 

Habsburg 23, 133, 143-4, 147,151, 156, 
164-6, 179, 182, 188-9, 209, 248, 
308, 327 

Habsburg, Otto von 308 

Habsburg hanedanı 133, 147, 158, 165, 
188, 249 

Haçlı Seferleri 7 

Hadrianus, Papa 66-7, 107,329 

Haklar Bildirgesi (İngiltere 1689) 169 

Halifax, Edward Wood 284 

Hals, Frans 175 

Hamburg 93, 225 

Hannibal 11, 56-7, 329 

Harald Hardrada 99 

Harold, İngiltere Kralı 11, 99, 268, 302, 
323 

Harris, Sir Arthur 11, 285 

Hastings Savaşı (1066) 99 

Hattin Savaşı (1187) 108 

Haussmann, Georges-Eugöne 241, 251 

Havel, Vâclav 307 

Heath, Sir Edward 292, 304 

Hegel, Georg William Frederick 8, 13, 
40,235-6 

Heidelberg (Almanya) 167, 178, 225 


Henry, Denizci 139 

Henry Il., Fransa Kralı 156 

Henry Il1., Fransa Kralı 163 

Henry IlI., İngiltere Kralı 117-9 

Henry IV., Fransa Kralı 130 

Henry VIII., İngiltere Kralı 147-8, ISI, 
157 

Henry VLI., İngiltere Kralı 143, 148 

Henry V., İngiltere Kralı 130 

Herakleios, Bizans İmparatoru 85-6 

Herodötus 47, 49 

Hess, Rudolf 274 

Hırvatistan 109, 188, 260,315 

Hindenburg, Paul von 277 

Hindistan 44, 54, 139-40, 177-8, 194, 
208,214, 243, 253, 257, 288, 297 

Hippo (Cezayir) 75 

Hiroşima (Japonya) 293 

Hirst, Ivan 295 

Hititler 45 

Hitler, Adolf8,14,39,274, 277-87, 289- 
92,294,319, 327, 332 

Hobbes, Thomas 38, 235 

Hollanda 120, 135, 147, 153, 156, 158- 
62, 167-8, 172, 174-8, 180-2, 190, 
201, 209, 217, 224, 226, 230, 267, 
288,317,320-1,331 

Holodomor kıtlığı (1932-33) 280 

Holokost 9, 280, 288 

Homeros 46, 53 

Honecker, Erich 308 

Hong Kong 288 

Honorius 75 

Horace 58, 63, 197 

Horatius 55 

Hughes, Bettany 134 

Huguenotlar 153, 159 

Hume, David 190 

Hunlar 7, 70, 73-4, 76-7, 94 

Hunyadi, John 132 

Hus, Jan 7, 12, 127-9, 138, 142, 14627, 
154,163, 165, 330 

Huskisson, William 231 

Hussit 129, 154 


343 


KISA AVRUPA TARİHİ 


Lİ 

Irak 87, 319 

Ivry Savaşı (1590) 163 

İkinci Dünya Savaşı (1939—45) 9, 283-4, 
308, 332 

İnebahtı Savaşı (1571) 160, 229 

İngiliz Reformu 107, 124, 153 

İngiltere 4, 43, 65, 84, 93, 97-101, 106, 
108-13, 117-21, 123-6, 130-1, 138, 
142-3, 147-50, 152-3, 156-8, 161-2, 
164-5, 168-72, 174-8, 180-2, 186-8, 
191-8, 200-1, 206-12, 215-7, 219-25, 
228-32, 234-5, 237-9, 241-3, 246, 
248, 252-8, 260, 262-3, 265, 272, 
275-6, 279-82, 284-6, 292-3, 296-7, 
299-302, 305, 307, 312, 314, 316, 
319-20, 329-31, 333 

İpek Yolu 96, 116 

İran 53-4, 85, 103, 138, 255 

İrlanda 75, 100, 162, 171, 178, 207, 272, 
312 

İsabella, Kastilya Kraliçesi 139, 140, 143 

İskenderiye (Mısır) 17, 19, 51, 53-4, 57, 
62, 69, 73, 85-6, 88, 133 

İskoçya 93, 118, 153, 161-2, 170, 181, 
321 

İslam 39, 85-7, 95, 158, 301, 326 

İspanya 8, 24, 26, 28, 30, 47, 56-7, 60, 
62, 75, 79, 81-2, 86-7, 105, 118, 139- 
45, 149-50, 152, 154, 156-9, 161-4, 
166-8, 178-82, 187-8, 191, 193-4, 
197, 215-9, 224, 226-8, 231, 250, 
268, 279, 284, 304, 313, 318, 320-1, 
324,331 

İsrail 301 

İsveç 96-7, 153, 166, 168, 184-5, 219), 
284,314 

İsviçre 44, 128, 142, 144, 153, 221, 237, 
266, 302, 314 

İtalya 8, 28-31, 47, 55-7, 60, 74-5, 77- 
83, 86-90, 94-5, 97, 102, 104, 107, 
114-5, 117-9, 130-2, 135, 143-4, 149- 
SI, 154, 181-2, 187-8, 206-7, 209, 


213, 217, 220, 224, 227, 230, 236-7, 
244-9, 254, 256, 271, 275, 279, 284- 
5, 290-1, 301, 304, 313, 318, 321, 
324,329, 332 

İvan, Moskova Prensi 7, 136, 185, 330 

İzlanda 11, 94 

İznik Konsili 329 


J 
Jakobenler (Fransız Devrimi) 8, 202, 208 


Japonya 9, 279, 285, 288-9, 293, 321 

Jeanne d'Arc 131 

Jefferson, Thomas 196, 200 

Jena Savaşı (1806) 214 

Jirondenler (Fransız Devrimi) 8, 202, 205 

Johnson, Samuel 192 

Joseph Bonaparte, İspanya Kralı 216 

Joseph Ferdinand, Bavyera Prensi 179 

Jos&phine, Fransa İmparatoriçesi 206 

Jön Türk isyanı (1908) 261 

Jude, Tony 295 

Julius Caesar 7, 59 

Justinianus, Bizans İmparatoru 7, 11, 79- 
82,329 

Jütler 75 


K 

Kahire 208, 255 

Kalküta 194 

Kamerun 255 

Kanada 14, 178, 193-4 

Kanarya Adaları 139 

Kant, Immanuel 327 

Karadağ 253 

Kara Ölüm 7, 122, 124-5, 330 

Karolenj 89 

Karşı-Reform 8, 154 

Kartaca 11, 16, 18, 47, 56, 57, 73, 75, 
81,85 

Kastilya 88, 105, 139 

Katalonya 89, 168, 178, 321, 329 

Kazakistan 280 

Kazaklar 185 
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Keltler 44 

Kennan, George 298 

Kennedy, John E 4, 303 

Keynes, John Maynard 271-2, 274, 276 

Kıbrıs 159, 162, 315 

Kırım 8, 93-4, 242-4, 248, 250, 252, 
292,318, 331 

Kırım Savaşı (1853—6) 8, 242-4, 248, 
250, 252,331 

Kızıl Gömlekliler (İtalya) 245 

Kiev (Ukrayna) 93, 96, 116, 266, 287, 
318 

Kipling, Rudyard 113 

Kissinger, Henry 305 

Kleopatra 53, 60-2 

Knossos 45 

Knox, John 153 

Knut, İngiltere Kralı 7, 330 

Kohl, Helmut 312 

Kolombiya 228 
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18. (so/ al?) Kilise vs. Devler - Becket 11. Henry ile tartışıyor 


19. (sağ) Muzaffer Kilise - Papa 11. İnnocentius 


21. Konstanz Konsili tarafından Jan Hus'un yakılması, 1415 


22. Burgonya bereketi - Ekim, 758 Riches Henres du Duc de Berry 


23. Türkler Konstantinopol'ü ele geçiriyor, 1453 


25. Johannes Gutenberg, 1455”te İncil'i matbaada 26. Kastilyalı İsabella, Katolik kraliyet mensubu, ilk basan kişi sapkınlığın kamçısı 


27. Girolamo Savonarola, gösteriş budalılığın ateşini o 28. Martin Luther, Reform'un akıl hocası yakan adam, 1494-8 


29. (al) Avrupa kanatlarını güneyden batıya açıyor - Lizbon limanı, 1542 


DÖRT PRENS 


30. V. Karl, İspanya, Kutsal Roma İmparatoru, 
1519-56 


32. VILL. Henry, İngiltere, 1509-47 33. Muhteşem Süleyman, Türkiye, 1520-66 


34. Aziz Bartalmay Günü Katliamı Fransa, 1572 


35. Carherine de Medici, Fransa'yı on altıncı 36. Paris “bir ayine değer” - IV. Henry, Fransa, yüzyılda yöneten üç kadından biri 1589-1610 


37. Prag'da Pencereden Atma, 1618 


38. Asılma — Otuz Yıl Savaşlarının dehşeti, 1618-48 


39. Fransa Kralı XIV. Louis ve ailesi klasik tanrılar gibi giyinmiş, 1670 civarı 


40. (ale) Versailles, Güneş Kral'ın sarayı ve yaldızlı hapishanesi 
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41. Blenheim Savaşı, 1704 


42. Prusya Kralı Büyük Frederick, 1740-86 43. Avusturya Kraliçesi Maria Theresa, 1740-80, ailesiyle birlikte 
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44. (sol) Diderot ve d'Alembert'in Eneyelopfdiesi, kapak sayfası 


45. (sol alt) Aydınlanmanın müşahhas hali - Voltaire yaşlılık döneminde 


46. (sağali) Rusya Çariçesi Büyük Katerina,l762-96 
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48, İngiltere Avrupa'yı kurtarıyor - Trafalgar Savaşı, 1805 


49. Konsülden imparatora - Napoleon, 1799-1815, ressam Ingres 


50. Baş düşman - Moskova'dan geri çeklime, 1812 


51. Viyana Kongresi sürüyor, 1815, Castlereagh ortada, Talleyrand sağdan ikinci sandalyede oturuyor 
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54. Britanya'nın devrimi - sanayi şehri Bradford, 1849 


55. Devletin olması tanrının dünyadaki gidişatıdır — 56. “Zincirlerinizden başka kaybedecek bir şeyiniz Georg William Frederick Hegel yok” — Karl Marx 


57. Britanya barış içinde - Kraliçe Victoria Büyük Sergi'de, 1851 


58. (ale) Britanya savaşta - Balaclava'da Hafif Süvari Tugayı'nın hücumu, 1854 


1860 


6I. Paris Komünü - 1. Napoldon'un heykelinin devrilmesi, 1871 


63. Vimy Sırtının Alınması, 1917 


64. Özgürleşmeye giden adımlar - Alman mühimmat fabrikasındaki kadın işçiler, 1915 


65. (ale) “Bütün savaşları sona erdirecek barış” - Versailles Antlaşması, 1919 
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66. (üst) Nürnberg Mitingi, 1937 


67. (sağ) Paris'in düşüşü, 1940 - Hitler ve Speer şehri geziyor 


68. (sol ali) Avrupa'nın yeniden şekillendirilmesi - 
Churchill, Roosevelt, Stalin Yalta'da, Şubat 1945 


69. (sağalr) Savaşın doruk noktası - Dresden'in 
yıkılışı, Şubat 1945 


71. Muzaffer Sovyetler - Prag Baharı, 1968, nihayetinde ezildi 


72. (üs Komünizm çöküyor - Berlin Duvarı'nın 
yıkılışı, 1989 


73. (üst) Soğuk Savaş için son törenler -Gorbaçov ve 
Thatcher, 1990 


74. (sağ) Angela Merkel bir göçmen barınağında 
selfie pozu verirken - Berlin, 2015 
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76. Kavgalı müttefikler, G7 zirvesi 2018 


KISA AVRUPA TARİHİ 


Avrupa, tarihin şafağından bu yana neredeyse sürekli çalkantılar yaşamıştır. Peki ama bu kadar küçük bir toprak parçası ve ufak bir insan topluluğu nasıl bu kadar güçlü hale geldi? Bu farklı yarımadalar ve adalar zaman içinde nasıl kolektif bir bilinç geliştirdi? Diplomasi nasıl bu kadar sık kan dökülmesine neden oldu? 
Geçmişte yaşanan bu sarsıntılar bugüne nasıl etki etti? 


Simon Jenkins bu kısa ama derinlikli kitabında zor bir iş başarıyor: Avrupa uygarlığının, savaşan kabilelerden oluşan bir savaş alanından barışa, zenginliğe ve özgürlüğe doğru evriminin öyküsünü anlatıyor. Jenkins Avrupa'nın iki bin yıllık tarihini kıtanın köklerinden modern idari ve siyasi yapılarına kadar özlü ve akıcı bir şekilde aktarıyor. 


Kısa Avrupa Tarihi Roma devletini, Kutsal Roma İmparatorluğu'nu, Fransa'yı, İngiltere'yi, Almanya'yı, Rusya'yı; Julius Caesar'ı, Şarlman', 11. Frederick'i, Kanuni Sultan Süleyman'ı, Napolgon'u, Bismarck'ı; Rönesans'ı, Reform'u, Westphalia Antlaşması'nı, Dünya Savaşlarını, Avrupa Birliği'ni, özetle Avrupa'yı oluşturan bütün unsurları geçmişten bugüne büyük bir maharetle okurlara sunuyor. 


Usta kalem Simon Jenkins Kısa Avrupa Tarihi: Antik Çağ'dan Günümüze'de 


Avrupa'nın siyaseti, ekonomisi ve kültürünün önemine özlü şekilde değiniyor, adeta kıtanın bütünlüklü bir portresini çiziyor. 
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